Bijbelstudie Centrum studie over
“TWEE KONINKRIJKEN” - deel 2

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie in twee delen te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen:
Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door
te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

John 14:6

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Laten wij lezen, wat er geschreven staat in Ez. 21:25-27 “En gij onheilige, goddeloze vorst van Israél (dat
is satan in het vlees), wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening (wiens dag is satan in het vlees), zo
zegt de Here, Here: Neem weg die tulband! zet af die kroon (ja, God heeft een eindafrekening, met dat rijk
der duisternis)! Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is”.

Wat betekent dat? Dat is Jezus, Hij wordt verhoogd, zodat alle knie zich voor Hem zal buigen, alle tong
zal belijden, dat Jezus Heer is, ook de duivel. Omdat Hij Zich vernedert heeft tot het uiterste en gehoor-
zaam tot de dood des kruises.

Maar het geldt ook voor hen, die Hij nu gered heeft door Zijn bloed, door Zijn offer en die overgegaan
zijn in Zijn Koninkrijk. Laten wij ons dan ook laten verlagen, vernederen onder de krachtige hand van
God. Ga de onderste weg, want daarin is de leerschool Gods, opdat u straks ten volle de heerlijkheid
zult hebben in Zijn eeuwig Koninkrijk.

Want alleen zij, die de onderste weg gaan, die zullen straks verhoogd worden. Zij zullen met Jezus als
koningen en priesters regeren. “Neem weg die tulband”, dat is een priesterlijke hoed van een hogepries-
ter in een priesterlijke dienst. “Zet af die kroon”. Zo zal het niet blijven, verhoog wat laag is, verlaag wat
hoog is”.

Al wat hoog is, zal straks verlaagd worden, beginnende bij satan. Hij wordt uit de Hemelse Gewesten
geworpen, onder de voeten van de ware Gemeente, die Jezus wil volgen in gehoorzaamheid,
verpletterd, evenals allen, die ongehoorzaam blijven.

Zij zullen allen verlaagd worden. Streeft u als kind van God nog naar hoge dingen? Hoge dingen in uw
dagelijks leven, op uw werk en in de Gemeente? Of is het u een vreugde, de ander uitnemender te
achten dan uzelf? De laatste plaats, de achterste plaats in te nemen. “Verhoog wat laag is en verlaag wat
hoog is”. Totdat Hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal.

God wil het u schenken, weet u dat God wil het u geven, uit de rijikdom van Zijn genade, uit de
overvloeiende rijkdom Zijner genade. Gaat u begrijpen dat wij alleen op deze wijze gered, behouden,
gereinigd en geheiligd kunnen worden en volmaakt gemaakt, gelijik de Zoon. Door GENADE. Wat
betekent dat?

Dat u er niets aan toe kunt voegen, dan zou er maar eigen roem zijn voor u. Maar in Gods Rijk zal geen
vlees roemen, geen mens roemen, geen schepsel roemen, de roem is aan God en Zijn Jezus. Wij
moeten gaan leren leven uit de rijkdom en de volheid van Zijn genade.

Twee koninkrijken tegenover elkaar. Wij vinden ze ook beschreven in Ef. 1 vers 15 tot hoofdstuk 2 vers
5. In hoofdstuk 2, de eerste 3 verzen, ziet u het rijk van de duisternis beschreven, het rijk van satan en
degenen die tot dat rijk behoren.

“Ook u”, schrijft Paulus, “hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger
gewandeld hebt (dus voor onze bekering en wedergeboorte) overeenkomstig de loop deze wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der
ongehoorzaamheid”.

Deze wereld is de tegenstelling tot de wereld, die wij verwachten, Zijn Rijk van het Licht. Deze wereld ligt
in het boze, daarom zullen wij deze wereld niet liefhebben en roept de apostel ons op, ons onbesmet
van deze wereld te bewaren.

Hoeveel gelovigen zijn er niet zwaar besmet met de dingen van deze wereld. Ze doen mee met het
patroon van deze wereld in het dagelijks leven. God helpe u, radicaal u daarvan te bevrijden, want de
Heer staat te komen. Als u dat nu niet doet, dan gaat u straks met schade in.

Hetzelfde ziet u bij Lot en zijn familie. Lot wilde naast de dienst aan God ook nog wat genieten van
Sodom en Gomorra, van de welvaart. Er was in die tijd ook grote welvaart, maar daarbij een grote zede-
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loosheid. U weet wat de gevolgen zijn.

Abraham daarentegen wandelde met God in de woestijn, hij woonde in tenten, want hij verwachtte de
stad, waarvan God de ontwerper is. Daarmee gaf hij te kennen al wandelende achter God als een
vreemdeling, dat hij een beter vaderland zocht.

Zowel dat Ur der Chaldeeén als ook Haran waren plaatsen met rijkdom en weelde. Bij opgravingen zijn
daar ook al huizen met air-conditioning gevonden. Maar Abraham vertoefde in tenten.

Wij lezen Hebr. 11:13 “In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en
bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken.
En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid
gehad hebben terug te keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom
schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid”.

Voor zulke gelovigen schaamt God Zich niet hun God te heten, hun Vader te zijn. Ik geloof dat God voor
vele gelovigen Zich vandaag moet schamen. Heeft men dan zo weinig verlangen naar dat waarachtige
vaderland? “En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij
gelegenheid gehad hebben terug te keren”. Weet u, wie dat ook overkwam? Dat was de vrouw van Lot.
Zij dacht zo aan dat vaderland, dat zij verlaten had, dat zij zich moest omkeren en toen veranderde zij in
een zoutpilaar.

Dan zegt Jezus, als hij spreekt over Zijn wederkomst: “Denk aan de vrouw van Lot”. Kent u dat heerlijke
verlangen naar een beter vaderland? De apostel Paulus zegt: “zaai dan ook niet op de akker van uw
vlees, want wat gij zaait, zal men oogsten. Als gij op de akker van uw vlees zaait, dan zult ge verderf
oogsten”.

God zegt: “zou Ik voor Abraham iets verbergen, wat Ik ga doen”? God noemde Abraham Zijn vriend en
toonde hem alle dingen, God nam Abraham op in Zijn eeuwige raadsbesluiten. Zulk een verborgen
omgang heeft God voor hen die de onderste weg willen gaan, die zichzelf laten vernederen onder de
krachtige hand Gods en zo gehoorzaam willen zijn, gehoorzaam naar Zijn Woord en door Zijn Geest.

Niet dat wij uit onszelf bekwaam daarvoor zijn, maar God heeft ons deze Koning gegeven en wij mogen
onder Zijn heerschappij komen. Van nature staan wij onder de heerschappij van de vorst der duisternis,
van zijn geest, zoals wij gelezen hebben in de Efezebrief 2:2 “waarin gij vroeger gewandeld hebt
overéénkomstig de loop dezer wereld”.

In Rom. 7:24 lezen wij “lk ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods”. Dan komt de
jubelkreet: Rom. 7:25 “De genade van God door Jezus Christus onze Here”! In onze vertaling staat:
“Gode zij dank door Jezus Christus onze Here”! Maar in de grondtekst staat wel degelijk: “De genade van
God door Jezus Christus onze Here”!

Rom. 8:2 “Want de wet van de Geest des Levens (die regeert in het Koninkrijk van de Zoon) HEEFT u in
Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods”. Zo hoef ik niet meer te leven naar het
vlees, maar nu mag ik leven door de Geest van God, als ik maar gehoorzaam wil worden. “Dankt U,
Heer, dat U mij hebt getrokken uit de macht van satan, uit het duister en mij overgebracht hebt in het
Koninkrijk van de Zoon, Uwer Liefde. Dank U Heer, dat ik nu onder Uw gezegende heerschappij sta.
Heer, maak mij dan waarlijk vrij”!

En de Heer wacht daarop. Lever toch alles uit aan de Heer en Hij herschept u naar Zijn beeld. Als men
als waarachtige gelovige achter de Heer aangaat, in gelovige gehoorzaamheid door Zijn Geest, moet u
eens zien, hoe gauw uw wereldse vrienden u dood verklaren.

Door het kruis van Jezus ben ik de wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd. Hij leeft in ons,
in mij Zijn Leven, Glorie zij Zijn Naam!



Bijbelstudie Centrum studie over
“TWEE KONINKRIJKEN” - deel 2

Graag wil ik nu met u lezen 2 Cor. 6:11 — 7:1. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiérs, ons hart
staat wijd open; bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Maar dan ook
gelijk op, — ik spreek als tot mijn kinderen — gij moet ook ruimer worden.

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of
welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Chritus en
Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag
heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken
heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en lk zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en
Ik zal u aannemen, en lk zal u tot Vader zijn. En gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de
Almachtige.

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des viezes en des
geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods”.

In vers 1 van hoofdstuk 7 staat “laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en
zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods”. Wat wordt hiermee bedoeld? Wat is heiligheid? Ik ga
eerst met u naar Exodus 8:22-23. Daar lezen wij een gedeelte uit de geschiedenis, hoe God Mozes zendt
om het volk Israél uit de slavernij van Egypte te verlossen. God gaat het land Egypte slaan met de vierde
plaag. “Maar op die dag zal Ik het land Gosen, waar mijn volk verblijft houdt, uitzonderen, dat daar geen
steekvliegen voorkomen; opdat gij weet, dat Ik, de Here in het land ben. Want Ik zal Mijn volk van uw volk
bevrijden”.

Dat woord “bevrijden”, heeft in het Hebreeuws dezelfde betekenis als heiligen. Het betekent, dat God
een scheiding gaat maken, maar dan ook een radicale definitieve scheiding, tussen het volk Israél als
geroepen om Zijn volk te zijn en de Egyptenaren.

Wij zien dus, dat heiligheid allereerst van God uitgaat, die ons bevrijdt van de dienstbaarheid aan satan
en ons trekt uit het gebied van satan, dat is deze wereld en de wereld binnen in ons, ons vlees de oude
mens. God maakt scheiding. Afscheiden, dat is de betekenis van heilig maken.

In vers 22 komt het ook naar voren: “Op die dag zal Ik het land Gosen, waar mijn volk verblijf houdt,
uitzonderen”. Wij kunnen het ook vertalen met afzonderen. Heiligen is afgezonderd zijn voor God,
afgezonderd zijn door God in de eerste plaats. Wij worden apart gezet.

En hoe bewerkt God dat wonder? In Exodus 11 zegt God door de mond van Mozes tot Farao in vers 7
het volgende: “Maar tegen niemand van de Israélieten zal een hond zijn tong durven roeren, tegen mens
noch dier, opdat gij weet, dat de Here scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israélieten”.

Ziet u dat woord “scheiding maken”, dat is ook weer “heiligen”, “afzonderen”. Het gaat dus allereerst
van de Heer Zelf uit. Hij maakt scheiding. God bewerkt die scheiding, niet alleen door die gerichten over
Egypte, maar hier in Exodus 11 is het laatste gericht aangekondigd, de tiende plaag en wij weten wat
daar moest plaats vinden.

leder Israélitisch huisgezin moest een éénjarig lam, waaraan geen gebrek was, in huis nemen en dat
moest tussen die twee avonden geslacht worden in het huis van de Israéliet en het bloed van dat lam
moest de Israéliet aanbrengen aan de zijposten en de bovendorpel van het huis en het vlees van dat
lam moest gegeten worden.

Door de dood van dat lam, dat zij in huis moesten nemen, waarvan zij het bloed moesten aanbrengen,
bracht God definitief een scheiding tussen de Israélieten en de Egyptenaren. Hoe vond dat eigenlijk
plaats? Dat lam, dat zij in huis namen, waaraan geen gebrek mocht zijn, ging sterven in de plaats van de
Israéliet en de Israélieten moesten daarna dat vlees van dat lam eten, ze kregen dus deel aan dat lam
en door die gemeenschap aan dat lam, dat zijn leven voor hen gaf, waren zij met dat lam gestorven voor
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het oordeel en gericht van God over Egypte, dat het beeld is van de gehele wereld, die in het boze ligt,
het rijk van de duivel.

Want die nacht zou de verderfengel van God rondgaan in Egypte, maar overal waar dat bloed
aangebracht was, daar ging hij voorbij (Pascha), want daar was het oordeel al voltrokken. Aan de
mensen, die in dat huis woonden, achter deze deur schuilden, met dat geslachte lam in hun midden,
was Gods rechtvaardig oordeel voltrokken, zij waren met dat lam één geworden en gestorven en gingen
nu vrij uit. Ze waren afgescheiden, geheiligd door God, bevrijdt door dit bloed.

In Leviticus 20:24-26 wordt ook over de heiligmaking gesproken. “Maar tot u (Israél) zeide Ik: gij zult hun
land in bezit nemen en Ik zal het u geven om het te bezitten, een land vioeiende van melk en honing; Ik ben
de Here, uw God, die u van de andere volken heb afgezonderd (geheiligd)”. Israél werd als volk apart
gezet door God, van alle andere volken en daar hadden ze geen geen gemeenschap meer mee, want
die andere volken stonden onder het rijk van de duisternis. God bracht hen vanuit de duisternis in Zijn
Licht. “Ik ben de Here, uw God, die u an de andere volken heb afgezonderd”.

Maar nu komt voor Israél en dat geldt ook voor u en mij, ons handelen: “Maakt dan scheiding tussen rein
en onrein”. God heeft een scheiding gemaakt, maar wij moeten daarnaar handelen.

Dan staat in vers 26 geschreven: “Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd
van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren”! God die ons geheiligd heeft wil, dat wij dan ook heilig
wandelen. God, die een scheiding heeft gemaakt tussen het rijk der duisternis, waarin wij vroegers
verkeerden en het rijk van het Licht, op het kruis van Golgotha, wil onze afscheiding van de macht van
satan en zijn gebied, ook de scheiding met onze oude mens in ons. “Weest Mij heilig en maak dan
scheiding”.

In de afschaduwing voor het volk Israél vinden wij al, wat er gebeurt: God zegt: “dan zult gij het land in
bezit nemen, een land van melk en honing”. Dat geldt ook voor u en mij, zo gauw wij aan die oproep
gehoor geven. Vanaf dat ogenblik breekt voor u en mij het overvloedsleven aan, een leven vervuld met
de Heilige Geest. Velen verlangen naar een leven vervuld met de Heilige Geest en zoeken daarnaar,
maar zij zijn niet gehoorzaam. “Weest heilig, maakt scheiding, en de volheid van God zal uw deel zijn”.
Dat is immers onze roeping.

Wij lezen nu Exodus 19:4-6, waar God zegt: “gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en
dat Ik u op arendsvileugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij
luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde
behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk™.

God verlangt een heilig volk, anders zal het Zijn volk niet zijn. Een koninkrijk van priesters, een heilig
volk. “Dit zijn de woorden, die gij tot de Israélieten spreken zult”. Zo was het toen al in de
afschaduwingsdienst, maar kijk eens, hoe de apostel Petrus deze zelfde plaatsen overneemt voor de
Gemeente. 1 Petr. 2:5 “en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk
huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig
zijn door Jezus Christus”.

Wij zijn van Jezus, maar wij moeten een heilig priesterschap zijn, dat afgezonderd is van deze wereld en
aan God toegewijd. Ook 1 Petr. 2:9 herhaalt het en dat is eigenlijk het zelfde wat God door Mozes tot
Israél sprak: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een
volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen
heeft tot zijn wonderbaar licht”.

Daarom hebben wij het gelezen in de tweede Corinthebrief “Scheidt u af en Ik zal u aannemen en u tot
een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn”. Het gaat om een volledige afscheiding.

Wij lazen toch in1 Cor. 5:6 “Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt”’?
Zuurdeeg is immers het zinnebeeld van bederf, dat in de wereld heerst, in dat rijk van satan.



Bijbelstudie Centrum studie over
“TWEE KONINKRIJKEN” - deel 2

“Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons
paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg
van slechtheid en boosheid”.

Doe niet mee aan de festiviteiten van deze wereld, God heeft immers een veel heerlijker, rijker, dieper
feest, een feest met de Heer, een heilig feest. Laten wij derhalve feest vieren, o, kinderen Gods. Wij
hoeven niet met zure gezichten rond te trekken door deze wereld.

Integendeel, God heeft een rijkdom van genade gegeven en het feest met God, dat kan ik u verzekeren,
is een vreugde, die nimmer ophoudt, een blijdschap, die alles te boven gaat. Laten wij derhalve feest
vieren. Wij kunnen echter niet van twee walletjes eten, wel meedoen aan de festiviteiten van deze
wereld en ook nog feest met God hebben, dat gaat niet.

Ik herhaal de Goddelijke oproep in Hebreeén 13:12-13 “Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door
zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de
legerplaats en zijn smaad dragen”. Dat is onze verantwoording!

Zie, want God heeft ons immers in Jezus overgezet uit het rijk der duisternis in het Koninkrijk van de
Zoon Zijner Liefde. In Col. 1:12-14 lezen wij, hoe God ons verlost heeft; het ging van God uit. “Hij heeft
ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner Liefde, in wie
wij de verlossing hebben, vergeving der zonden in zijn bloed”, zoals het laatste in de Oude Vertaling
staat.

Maar denk er om wat er in vers 12 staat geschreven: “en dankt gij met blijdschap de Vader, die u
toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht”. Als God ons uit het duister heeft getrokken tot
Zijn wonderbaar Licht, dan zullen wij ook in dat Licht gaan wandelen, als kinderen des Lichts en ons
Licht laten schijnen. Want welke gemeenschap heeft de duisternis met het Licht. Geen enkele immers!

Prijst God, want het Licht heeft de duisternis meer dan overwonnen. Hoe donker ook de duisternis kan
zijn, zo gauw als daar licht gemaakt wordt, moet de duisternis wegvluchten. Nooit vliucht het Licht weg
voor de duisternis, maar wel andersom. Laten wij dan ook wandelen in het Licht van Jezus als een
afgezonderd volk voor Hem.

Wij vinden het zo prachtig in het Oude Testament afgeschaduwd, als God scheiding gaat maken tussen
de Israélieten en de Egyptenaren. U weet, dat één van die plagen een dikke duisternis was, zodat de
één de ander niet kon zien; zij konden niet gaan of staan, maar in het land Gosen was het licht. Die God,
die dat bewerkte is nog steeds dezelfde God!

Dat wonder in Gosen was maar een kleine afschaduwing van dat heerlijke, geweldige wonder, dat hij
verricht heeft in Jezus, die het Licht der wereld voor ons is geworden. Wij hoeven niet meer in halve
duisternis te gaan wandelen, wij moeten daar een afkeer van hebben en ons afwenden en wandelen in
het volle Licht van Hem. “Het pad der rechtvaardigen schijnt als het licht, totdat de volle dag aanbreekt”.

Er is een eeuwig durende vijandschap tussen deze twee rijken, totdat God het rijk der duisternis
vernietigd zal hebben. Er is voor God geen compromis mogelijk. God heeft die scheiding gemaakt door
Jezus.

In Hand. 26:17-18 staat geschreven, dat Jezus Paulus als apostel naar de heidenen zendt: “u verkiezen-
de uit dit volk (Israél) en de heidenen, waarheen ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duis-
ternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel on-
der de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij”. God heeft dat bewerkt door dat kostbare
Lam en Zijn Bloed.

Jezus heeft immers voor ons de satan overwonnen, zoals wij dat vinden staan in Col. 2:14b-15 “En dat
heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en
openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd”.
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In Matt. 12:28-29 zegt de Heer het zo heerlijk, het is de aanhaling uit een profetie van Jesaja en het werd
vervuld in Jezus. “Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods
over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet
eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen”.

Ja, wij zaten van nature allemaal in dat huis van die sterke, dat betekent, in de wereld, waar die sterke
de vorst der wereld is, namelijk de satan. Wij waren machteloos om ons daaruit los te maken. Hoe kan
iemand het huis van die sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft
gebonden?

Jezus heeft de heerlijkheid bij de Vader verlaten en is in de wereld gekomen, om deze sterke, satan te
binden, want Hij is sterker. Hij kwam immers om de werken des duivels te verbreken en de heerlijke
werken Gods te doen. Nu kan Hij ook zijn huisraad roven, dat staat er immers: “Dan zal hij zijn huis
plunderen”.

Ja, ik dank God, dat ik door Jezus geplunderd ben uit deze wereld, maar nu wil ik ook op geen enkele
manier in deze wereld verkeren! Wat zoekt u nog in deze wereld? Als iemand in een gevangenis is
geweest of in een krot heeft gezeten en hij wordt bevrijdt, dan heeft hij toch geen behoefte meer om nog
weer eens in die gevangenis of in dat krot te gaan zitten.

Hink niet op twee gedachten. Jezus is OVERWINNAAR en wij zijn met Hem meer dan overwinnaars
door Hem! “Dan zal Hij zijn huis plunderen”.

Kijk eens naar Israél in het verleden. Toen God de 10e plaag bracht en dat lam werd geslacht en het
bloed van dat lam was aangebracht, wat moesten de Israélieten toen doen? De Egyptenaren plunderen,
ze mochten goud en zilver vragen, ze mochten hen leegplunderen, want dat lam had hun de
overwinning gebracht over de macht van Farao met heel zijn leger.

Jozua zegt “lk en mijn huis, wij zullen de Here dienen”. Mozes zegt “wij en ons huis, onze mannen en
vrouwen en kinderen, ons vee en alles wat wij hebben, zullen drie dagreizen ver Egypte uittrekken, geen
klauw blijft achter in Egypte”.

Alles voor de Heer, dat is heiligen. Daarom zegt de Heer, als wij zo duidelijk zien, dat Jezus satan heeft
overwonnen, weest dan heilig en maakt scheiding.

Paulus waarschuwt op enkele plaatsen als de Gemeente van Corinte. Hij zegt in 1 Cor. 10:20 “Integen-
deel dat hun offeren een offeren is aan boze geesten (zoals de heidenen deden) en niet aan God en ik wil
niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken én de
beker der boze geesten, gij kunt niet aan der tafel des Heren deel hebben én aan de tafel der boze geesten.
Of willen wij de Here tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij”?

Wat zoeken wij nog één of andere hulp of verlichting bij de duivel door ons te begeven op occult terrein
door misschien naar magnetiseurs te gaan of waarzeggers. Of met sterrenbeeldjes te lopen. Ik zie vele
Christenen vandaag met sterrenbeeldjes lopen, gooi dat ding toch direct in de kachel, al is het van goud,
want u vereert de krachten van de schepping en niet uw Schepper daarin.

Bent u een kind van God, een wedergeborene, dan valt u niet meer onder een teken van een
dierenriem, maar u valt onder Jezus Zelf, de Schepper van hemel en aarde. Halleluja!!!

Er is nog meer. Jezus waarschuwt tegen een zekere onheilige nieuwsgierigheid in Openb. 2:24 “Doch Ik
zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt, en niet, gelijk zij zeggen, de diepte des
satans hebt leren kennen”.

Er zijn mensen, die de diepten des satans willen leren kennen. Zij doen bijvoorbeeld eens een keertje
aan een spiritistische seance mee of ze lezen occulte boeken of laten zich eens een horoscoop trekken.
Dat zijn dingen van deze wereld, laten wij de Heer niet verzoeken.
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In deze eindtijd zal dat zeer toenemen en het zal een afval van gelovigen bewerken; zorg, dat u daar niet
bij bent, want wij leven er midden in. Zoals in 1 Tim. 4:1-2 beschreven staat. “Maar de Geest (de Heilige
Geest) zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden (en dat is nu) sommigen zullen afvallen van het geloof,
doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”. Ziet toe op uzelf en waakt!

Toen God Israél bevrijdde, uit de heerschappij van Farao, deed Hij dat niet door Farao's hart te neigen
en vriendelijk gezind te doen worden voor Israél, zodat zij voor Farao volwaardige burgers in Egypte
mochten worden, waar zij dezelfde levensomstandigheden konden krijgen als de andere Egyptenaren.
Neen, geen sprake van.

God leidde hen uit Egypte, door de dood van dat lam en zijn bloed. Dat betekent, dat zij, toen zij dat lam
hadden geslacht en gegeten en dus deel kregen aan zijn dood en aan zijn bloed, diezelfde nacht uit
Egypte vetrokken en onder de heerschappij van een heerlijke hemelse Koning kwamen! Die hun in een
wolkenkolom voorging en hen leidde dag bij dag, naar het land der belofte. Zij hadden met Farao niets
meer te maken!

Paulus waarschuwt: “Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”! Hoeveel van de gelovigen zijn in een
bepaald opzicht, gelijkvormig aan deze wereld? Jacobus zegt “Vriendschap met deze wereld is vijand-
schap tegen God”. Het is een overspelige ontrouw. Johannes de apostel der liefde zegt in 1 Joh. “Hebt
de wereld niet lief, noch wat in de wereld is”.

Overdenk deze dingen, want waar wij de gezindheid van deze wereld hebben, is de gezindheid van
Jezus en van de Heilige Geest in een hoekje gedrongen. Jezus heeft recht op de liefde van heel ons
hart, van geheel ons wezen, met al onze krachten.

“O, Jezus, Gij, Die ook mij zo lief had, dat U Uw leven voor mij gegeven hebt. Bewaar mij voor een
overspelige ontrouw, totdat U komt. Heer kom haastiglijk, Maranatha, Amen”.



