
Bijbelstudie Centrum studie over 

“Sefanja 1:1 t/m Sefanja 2:3    -   deel 2 

Geachte lezer, 

Het verheugt ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd
af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert
u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor. 

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

  
2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar

de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijze  n

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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In de vorige studie over dit onderwerp (deel 1) hebben wij al gezien, dat de naam Sefanja betekent “in
Jahwe geborgen”, in God geborgen dus. Hij is immers de enige schuilplaats, immers, “Wie in de schuil-
plaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen” zegt Psalm 91:1. Voor de
verderfelijke pest die komt, hoeft hij niet te vrezen en zo vinden wij hoe Sefanja de toestanden van toen
beschrijft.

Ook in de reformatie van koning Josia vinden wij voortekenen van een komende “dag de Heren” en
daarom zijn ze ook voor ons in deze tijd zo belangrijk en leerzaam. Want vandaag vinden wij precies
dezelfde voortekenen; wij staan vlak voor een ontzettend gericht Gods over deze goddeloze wereld. De
moraal van de volkerenwereld is tot zo'n laag peil gezonken, zo dóór en dóór goddeloos en gerichtsrijp,
dat het niet lang meer kan duren.

In het Midden Oosten rommelt het en zien wij de voorbereiding tot de eindstrijd die zal komen tussen het
rijk van het Licht en het rijk der duisternis. Wij weten allen van het drama, dat zich in Perzië (het huidige

Iran) voltrokken heeft. Jarenlang hebben wij er steeds op gewezen, dat dit gebeuren zou, want het
Profetische Woord is zeer vast en wij doen wel, er acht op te geven. 

Wij weten uit dat Profetische Woord, dat de monarchie allang in Perzië (het huidige Iran) niet zou blijven
bestaan, want de gerichts tijd straks is aangebroken voor Israël en de volkeren, zal ook Perzië (het huidige

Iran) mee marcheren met Gog en Magog. (Ez. 38:5), dan is het dus ook een satellietstaat van de
communistische macht Rusland. Hun legers zullen straks het Midden Oosten binnenvallen, ook het land
Israël, waar God deze legioenen in een aanvangsgericht op Israëls vergen te niet zal doen.

Het is wel heel merkwaardig voor hen, die hun oren open hebben, wat er geschiede in Perzië (het huidige

Iran) en in heel het Midden Oosten. U ziet, hoe daar een fanatieke menigte wordt opgezweept (islam)
door geestelijke machten in een hysterische rebellie. En deze hysterische massa gelooft dat hun leider
de voorloper is van de grote Imam, die zij verwachten, die hun heiland is.

Die imam zou eeuwen geleden geleefd hebben, maar zal naar zij menen weer terugkeren; hij zal
opstaan uit het dodenrijk. Hij woont ergens  onder de aarde in een paleis en straks zal hij verrijzen om
hun het heil te brengen.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit: er zit een grote waarheid in: Gods Woord zegt het
ons, dat de antichrist al geleefd heeft in het Midden Oosten. God laat toe, dat de duivel hem straks zal
opwekken uit het dodenrijk, de valse christus, die de volkeren zal aanvoeren tot de laatste worsteling
tegen God en Jezus.

Het hele Midden Oosten is in beroering en men voelt de haat, ook tegen Israël. Maar Psalm 2:4 zegt:
“Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen”.

Ik hoorde over de Duitse radio hoe er ook al beweging is gekomen in Saoedi-Arabië, waar één van de
prinsen van de regerende macht in opstand is gekomen en met een deel van het leger Irak is
binnengetrokken om daar een bondgenootschap te zoeken. Vandaar, dat er een Amerikaans gezant is
gekomen om hun maar zo vlug mogelijk wapens te leveren. 

Wij weten niet waar het heen gaat; Perzië (het huidige Iran) speelt nog een grote rol in het eindgebeuren.
Eerst zal het als satellietstaat mee marcheren met Gog en Magog en Israël binnenvallen. Later zal
Perzië's (het huidige Iran) macht ingeschakeld zijn in het anti-Christelijke wereldrijk dat komen zal.

Perzië (het huidige Iran) zal daarvan de poten zijn met de vermelding dat er veel bloed vergoten zal
worden, naar wat Johannes zag. “eet veel vlees”, zegt de profeet Daniël tegen dat Perzische rijk (het

huidige Iran).

Nu dat zien we vandaag wel gebeuren. Laten wij toch waakzaam zijn; zoals een naderend onweer wordt
aangekondigd door gerommel in de verte, zo is het gerommel dat u vandaag hoort in de volkerenwereld
de aankondiging van de komende “dag des Heren”!
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En denkt u erom, al zal de Gemeente die “dag des Heren” niet meemaken, toch zal er ook voor haar een
“dag des Heren” zijn. Dan zullen gescheiden worden zij, die oprechte Christenen waren en zijn, die het
slechts in naam waren. Daarom is ook thans de boodschap van Sefanja zo belangrijk, net alleen voor
ons, maar ook als een waarschuwing voor anderen. Want kort is de tijd.

In de vorige studie (deel 1) hebben wij ook gezien, hoe de zonde alles aantast en hoe het gif van de
demonenverering, de afgodendienst, alles verontreinigd heeft: er is een volkomen milieuverontreiniging.
Dat was al zo in de dagen van Sefanja. Hij moest als profeet, als mond des Heren, over die dag, die vlak
voor de deur stond voor Juda, voor Israël en de tempel profeteren naar de eindtijd toe, zoals overigens
alle profeten.

In de verzen 2 en 3 van Sefanja 1 lazen wij hoe od alles moest wegvagen van de aardbodem, uit de lucht
en uit de wateren der zee. Alles is verpest, een totale lucht- en waterverontreiniging. 

Wij zagen ook al iets van de afvaltekenen, waarover het gericht komt, het koopmanschap, de bankiers.
Eén van de voortekenen in Sefanja's tijd was de afval van de dienst aan de waarachtige God; en daarin
herkennen wij ook direkt onze tijd. Allereerst noemt de Heer de verantwoordelijke voorgangers, de
profeten en de priesters. Wat zegt Sefanja 3:4. “Haar profeten zijn woordenkramers, mannen die trouwe-
loos handelen”.

Daar zullen wij eerst bij stilstaan.Het waren dus de mannen, die het Woord van God steeds moesten
verkondigen tot lering en tot ware spijs voor Gods volk. En die mannen worden door God “woorden-
kramers” genoemd, met andere woorden ze verkopen hun woorden, als een marktkoopman die maar
wat uitkraamt om zijn waren aan de man te brengen.

Zó - zegt God - waren in die dagen de profeten. En vandaag zijn vele, vele kanselredenaars niet anders.
Wij vinden dat al duidelijk vermeld in het Nieuwe Testament, in 2 Petr. 2:1-3. “Toch zijn er ook valse
profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen
zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk
verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de
weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als
koopwaar behandelen”.

Zo is het, gaat naar het laatste grote Babylon toe, waarover de apostel Johannes moet schrijven in
Openbaring 17 en 18. Het grote Babylon, dat allereerste godsdienstige centrum is, der grote hoer, de
wereldkerk, de valse religie, maar daarnaast ook een staatkundig en economisch centrum. Wij vinden er
ook bij vermeld, doe men daar niet alleen koopwaar heeft maar waar men ook de zielen verkwanselt van
de mensen, de kostbare zielen. Openbaring 18:13b. “en van lichamen en zielen van mensen”. 

Een andere vertaling van Sefanja 3:4 zegt: “hun profeten zijn ijdele zwetsers”. En inderdaad, Paulus
gebruikt dat woor vaker voor de eindtijd, bijvoorbeeld als hij schrijft in Col. 2 en in vers 8 een ernstige
oproep richt tot het volk van God. “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte”. Een andere
vertaling zegt: “wijsbegeerte, die u tot prooi maakt”.

God zal allereerst uitroeien de ergernissen met de goddelozen, de aanstoot, die satanskinderen op de
weg leggen van Gods kinderen, opdat Gods kinderen daarover zullen vallen. 

Ik heb er al op geween hoe belangrijk dat woord “aanstoot”, “ergernis” is in het Nieuwe Testament, waar
het staat aangegeven als “scandalon”.  Ik vertelde u daarvan, dat datzelfde woord gebruikt wordt voor
het kleine kromme houtjes, dat in een dierenval wordt gebruikt. Bij de minste aanraking van dat houtje,
dat “scandalon”, die “ergernis”, zit het dier in de val en het werk van satan is nog steeds zo.

Wat een ergernissen, wat een aanstoot, ook door die zogenaamde wijsbegeerte, die u doet vallen zegt
Paulus. En dan gaat hij verder in vers 8 “en door ijdel bedrog”. Typisch, want ook onze vertaling zegt in
Ef. 5:6 “Laat niemand u misleiden met drogredenen”. IJdele drogredenen van ijdele zwetsers. En dan 
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staat er in Col. 2 verder “in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en
niet met Christus”. Een andere vertaling zegt: “met de leerbeginselen der wereld”. Zo is het ook vandaag.

Sefanja zegt, dat deze profeten niet alleen woordenkramers zijn, ijdele zwetsers, maar dat e ook
trouweloos handelen; trouweloos, dat wil zeggen, ze verachten in wezen God en Zijn Woord. Dekt u
maar aan de Bijbelkritiek van tegenwoordig die ze durven uiten en hoe men ons vandaag de Bijbel wil
laten lezen, gebaseerd op het a.b.c. Van deze wereld, zoals bijvoorbeeld de evolutie theorie.

En kijkt u eens wat de Heer moet zeggen van de priesters uit Sefanja, dagen. Sefanja 3:4. “haar priesters
ontwijden het Heilige, ze doen de wet geweld aan”. Een andere vertaling zegt: “zij  verkrachten de wet”.
Onze NBG Vertaling is nog een beetje vlak gevijld maar God spreekt kras door Zijn profeten, daar is
geen misverstand mogelijk. Toen waren het verkrachters van de wet van God en thans zijn het
verkrachters van het Evangelie van Jezus.

Hoe kan het anders, als profeten en priesters zo zijn, hoe moet het volk dan worden als ze zulke
voorgangers en leiders hebben? Ze zullen afvallen van de levende God. Volgens de profeet Sefanja laat
God het volk in drie afdelingen rangschikken.

a. Sef. 1:5. “en hen die op daken zich nederbuigen voor bij de heer des hemels, en die zich nederbuigen en
zweren bij de Here en zweren bij hun Moloch”. Dubbelhartigen! Toen onder Juda, onder het Joodse volk,
thans dubbelhartige Christenen, die op twee gedachten hinken, die buigen en zweren bij de Heer en
zweren bij hun Moloch. Moloch is de afgod van het materialisme. En kijk eens hier in het Westen, hoe
hier de Christenen buigen voor het materialisme!

b. Dan komt de tweede afdeling in Sef. 1:6 “ook hen, die van de Here afvallen”. Dus die een ander
Evangelie nalopen. Hoe is dat thans? Paulus spreekt duidelijk van de grote afval, die zal komen en die
de voorbode is van de “dag des Heren”, die komt. 2 Tess. 2:2 “alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak”.
Vers 3 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens des
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”.

Uit deze afval, waarin wij vandaag leven, uit dit Christendom, dat zich verkocht heeft aan de afgoden van
deze wereld en een ander Evangelie naloopt en een andere Jezus predikt en een andere geest
ontvangt, die niet uit God is, daaruit komt de antichrist voort. Uit dit Christendom, dat steeds meer
compromissen sluit met de wereld en de wereldreligies. 

Op het ogenblik zien wij overal de Mohammedaanse religie opmarcheren. Ik weet niet hoeveel
moskeeën er al in Europa zijn en er komen er steeds meer, ook in ons zogenaamde Christelijk landje;
hier worden in Christelijke kerken zelfs al Mohammedaanse erediensten gehouden. Niet alleen het
Middenoosten is in beroering maar de ganse wereld wordt rijp gemaakt voor de tegenstander, die door
de Schrift “antichrist” wordt genoemd.

En “anti” betekent niet “tegen” maar “in plaats van”. Hij zal zich voordoen als een christus. De Perzen
(het huidige Iran) verwachten hun heiland en Israël verwacht zijn Messias spoedig. Maar wij weten: eerst
komt de grote afval. 

Zelfs in de natuurlijke dingen geeft God ons voorbeelden. Vandaag is de medische wetenschap druk
doende met transplantages van bepaalde organen. Die organen worden uit mensen genomen, om zich
bij een ziek mens in te planten. 

Het gebeurt meermalen, dat het lichaam van die zieke man of vrouw dat vreemde lichaam niet
accepteert en het afstoot. Thans is de duivel bezig om dit verwereldlijkte Christendom in te planten in de
wereld (denk aan “Kerk en wereld” in Driebergen). Wee die Christenen, die niet worden afgestoten; het
blijkt, dat zij geen echte Christenen zijn.

Want als de Geest van Jezus in ons is, het leven van Jezus in ons is, dan stoot de wereld ons af! Wij zijn
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een vreemd lichaam, wij zijn het Lichaam van God, van Jezus, terwijl de wereld het lichaam van de
duivel is. Elke waarachtige Christen wordt door de wereld niet geaccepteerd maar afgestoten als een
vreemd lichaam. Ja, prijst de Naam des Heren, daarom hebben onze broeders en zusters in Oost
Europa en in China – in de landen van vervolging – het nog biet zo slecht: zij worden afgestoten en
spoedig komt de tijd dat de Heer Zijn Lichaam bij Zich zal vergaderen. Want er is voor ons geen plaats
meer in deze wereld. Hinken wij nog op twee gedachten?

c. Dan hebben wij nog een derde groep, die van de onverschilligen, voor wie alles gelijk is, die naar de
Here niet zoeken, noch naar Hem vragen. En ziet u vandaag niet een grote groep onverschillige
Christen, die zogenaamd nog ingeschreven zijn in de kerkelijke registers; ze zijn heet noch koud, maar
lauw en de Heer zal ze uit Zijn mons moeten spuwen. Ook dit voltrekt zich in onze tijd, net als in
Sefanja's dagen.
 
Hoe heeft de apostel en profeet Paulus ons in 2 Tim. Al vermeld hoe het volk in de eindtijd zal reageren.
In 2 Tim. 4:3 . “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar
omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun
oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

In Sefanja's tijd was er ontzettend veel afgodendienst. Afvallen van de levende God is altijd toevallen
aan de anti-god, er is geen neutraal terrein. Als men God Zijn plaats ontzegt in eigen hart en leven en in
de  Gemeente waarvan wij deel uitmaken en waar alleen Hem de eerste plaats toekomt, zodat Hij op d
troon van ons hart en leven zal zitten, want Hij is de Heer, Curios, als wij Hem die plaats niet ten volle
geven, dan wordt die plaats inegnomen door het eigen ik, ja, maar ook door de antigod en door de
demonen.

Er zijn maar twee mogelijkheden: er bestaat geen tussenweg tussen het Rijk van het Licht en het rijk der
duisternis. Of Jezus zit op de troon van ons hart en leven – en dan hang ik aan het kruis, dan ben ik
gestorven – of ik zit op de troon van mijn hart en leven en dan verwijs ik Jezus naar het graf. Dan mogen
wij misschien heel vroom doen, de antichrist doet niets anders.

Ook in Sefanja's dagen, toen ze afvielen van de levende God, vielen ze toe aan de afgodendienst. Wij
zullen er een paar noemen. Allereerst vereerden zij de afgod van het werk van hun eigen handen. De
profeet Jesaja heeft dat duidelijk gezegd. Jes. 2:8 “ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen
handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Zo verlagen zich de mensen en
vernederen de mannen zich. Vergeef het hun niet”.

Werken van eigen handen. Hoe zien wij dat in onze tijd? Wat wordt het werk van mensenhanden
geëerd, geroemd en geprezen: in wat de mens presteert op wetenschappelijk terrein, in zijn geweldige
uitvindingen op elektronisch gebied, in de ruimtevaart, in wat hij voor alle mogelijke machinerieën kan
maken, maar ook op ander terrein, denk maar aan de sport!

Zo ben je vandaag in de sprot nummer één omdat je het hoogste kunt springen, maar een half uur later
kan er iemand nóg hoger springen en dan is die de god geworden en heeft de eerste weer afgedaan.
Daar doet het Christendom ook aan mee; de afgoden van deze tijd zijn velen; wat liggen er niet een
aanstoten, een scandalons, om de mens “erger” te maken.

Wat daarmee altijd  gepaard gaat, is de astrologie, die ook in de dagen van Sefanja welig tierde. Kijkt u
maar Sef. 1:5 “en hen die op de daken zich neerbuigen voor het heer des hemels , en die zich neerbuigen
en zweren bij de Here en zweren bij hun Moloch”.

Nu gaan wij nog even naar 2 Kon 23, waar wordt beschreven hoe Josia dat allemaal ging opruimen. Vers
5b “benevens hen, die voor de Baäl, de zon, de maan, de sterrebeelden en het gehele heer des hemels
offers ontstaken”. Een andere vertaling heeft er ook de planten nog bij staan.

Zij hadden in die dagen een bijzondere zonneverering. Vers 11 van 2 Kon. 23 “Hij verwijderde de paarden,
die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden, van de ingang van het huis des Heren, bij de kamer
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van de  hoveling, in de bijgebouwen; en de zonnewagen verbrandde hij met vuur”. Zij hadden zonnewa-
gens met zonnepaarden. Als 's morgens de zon opging, gingen ze met die zonnewagen en -paarden uit
rijden om de zonnegod eer te bewijzen en te aanbidden. Koning Josia was radicaal: hij verbrandde ze.

Over de astrologie in onze tijd hoef ik u niets te zeggen. U weet er alles van. Het zou geen goeie krant of
goed weekblad zijn, als er geen horoscopen in stonden om je te vertellen wanneer je het beste kunt
kopen of wanneer je dit of dat moet laten of doen. En velen doen mee. Oók Christenen lopen met een
kettinkje met een sterrenbeeld, waaronder ze geboren zijn. Het is zuivere afgoderij en demonenverering,
een voorteken van de komende gerichten Gods.

Spiritisme, omgang met geesten van doden, was in de dagen van Sefanja algemeen. In 2  Kon. 23 vers
24 “Ook de dodenbezweerders, de waarzeggers”. Ja, maar onze tijd is toch zo verlicht, dat geldt toch niet
voor onze tijd? 

Wat moet de apostel Johannes neerschrijven, als hij de wereld in zijn eindstadium ziet? Openb. 9:20-21
“En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch
niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren,
koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen en gaan; en zij bekeerden zich niet
van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen”.

Toverij, God noemt in Zijn Woord deze afgoderij geestelijke hoererij, geestelijke ontucht, geestelijk
overspel en God zegt in Zijn Woord, dat het altijd weer zijn weerklank vindt en gepaard gaat met
lichamelijke hoererij, met overspel; vandaar dat er in de dagen van Sefanja een ontwricht huwelijksleven
was, een zeer zedeloze moraal. Ik weet niet of u hiervan iets beseft, maar ook dat is een teken van
vandaag.

Zijn wij daarvan doordrongen? Vandaag de dag komen die woordkramers met uitspraken als “dat de
mens nu eenmaal deze neigingen heeft”. Laten wij dan eens zien wat Gods Woord hierover zegt.

Als men God niet de plaats geeft, die Hem toekomt in ons hart en leven, dan wordt die plaats ingenomen
door onreine geesten en dan vervalt men aan deze onreine, lichamelijke, seksuele uitspattingen. Dat
gaat hand in hand. In de dagen dat het Evangelie voor het eerst aan de heidenen gebracht werd, die dus
ook de afgoden dienden, kwamen deze dingen ook bij hen voor, ook in hun zogenaamde erediensten
voor de afgoden; en dat was ook zo ib Sefanja's dagen.

Het is vreselijk, hoe koning Josia de huizeb van ontucht moest vernietigen. 2 Kon. 23:7 “Hij brak de
verblijven af van de aan ontucht gewijde mannen, in het huis des Heren, waar de vrouwen hoezen voor de
Asjera weefden”. Asjera is de godin van de wellust, de godin, die ze noemden “koningin des hemels”. 

In de loop der eeuwen verandert haar naam wel, maar haar afgoderij niet. Toen was het Asjara; bij de
oude Egyptenaren heette ze Isis, de gevleugelde Isis, de moeder gods, koningin des hemels, waaronder
ontucht bedreven werd. In de dagen van Paulus was het in Efeze de godin Artemis, die ook in het
Romeinse Rijk onder de naam Diana werd vereerd en waar ze ook tempeltjes voor maakten.

We weten dat wel en de uitspraak  moet u maar eens nalezen in Hand. 19 vanaf vers 24. aan deze godin
bewijst de gehele wereld hulde. Thans is het weer een zwarte madonna, die verschenen is en alles buigt
voor haar en bedrijft afgoderij.

Ja, ze is nog altijd dezelfde en de hele wereld bewijst haar hulde. Of dat nu onder de naam van Maria,
de maagd is, of Asjera, die in de tempel des Heren haar huisjes had, waar de mannen van ontucht, de
knapenschenders en de vrouwen, die aan ontucht gewijd waren, in deze afgodendienst met seksuele
uitspattingen afgoderij bedreven. 

Vandaag vinden wij trouwens ook, dat er in de pastorie zulke dingen plaats vinden; de dominee is
getrouwd met meneer die en die, voortekenen van het komende gericht. GOD LAAT NIET MET ZICH
SPOTTEN. Het is dat Zijn Gemeente nog hier is, daarom houdt God zijn toorn nog is.
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Zo zien wij dat ook in het Nieuwe Testament, toen de eerste Evangelie predikers uitgingen in de heiden-
wereld, ja, de heiden wereld, waar deze dingen toen gebeurden. Ze hadden de afgodendienst met alle
ontucht erbij, maar wat gebeurde er met die heidenen? Paulus zegt daarvan in 1 Cor. 6:10-11 “Dwaalt
niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen,
dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven”. 

En dan zegt hij: “En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt gehei-
ligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze
God”.

Waar de Geest van God  binnenkomt, moet de onreine geest onmiddellijk wijken, ja, dat is een heerlijke
transplantatie! Zijn wij al als zondaar of zondares ingeplant in Jezus? Hebben wij deel gekregen aan
Hem? En zijn wij daardoor dus ook een deel van Zijn Lichaam geworden?

Wat gebeurd er dan? Dan stoot ogenblikkelijk de Geest van Jezus al deze onreine machten en
afgoderijen uit; ze kunnen daar niet meer zijn, niet meer bestaan. Waar de duisternis heerst – en dat is
in het natuurlijke hart en verstand – gaat het er niet om éérst die duisternis eruit te krijgen en dan het
Licht te laten komen: dat is vruchteloos! Maar laat het Licht der lichten binnen en de duisternis vliedt!

Paulus zegt dat in hen die God verlaten, die de waarheid ongehoorzaam zijn, woonplaatsen komen voor
deze onreine geesten en dan komen daar dus ook de ontucht en de zedeloze moraal. Rom 1:22-23
“Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden, en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God
vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van
kruipende dieren”.

Wel, thans wordt ook verkondigd, dat de mens daaruit is voortgekomen, dat dát hun god is: de evolutie.
Rom. 1:24-27 “Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het
lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel
vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen
overgegeven aan schadelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de
tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in
wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het
welverdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangende”.

Verbonden met deze afgodendienst en dit verval van zedelijke moraal én een logisch vervolg hiervan is,
dat men de kinderen opoffert. Die worden geofferd aan de god Moloch. Zij lieten de kinderen door het
vuur gaan. Het beeld van deze god werd gloeiend heet gestookt en dan werden de kindertjes in zijn
armen en in zijn buik gelegd, om hem welgezind te maken.

In Israël en in de omringende heiden landen werd er luid op de trommels geslagen en muziek gemaakt,
om de kreten van de kindertjes te overstemmen. Maar vandaag gebeurt hetzelfde in de vorm van
abortus.

De opvoeding, de aandacht die een kind nodig heeft wordt in vele gezinnen niet meer gevonden. Er is
geen harmonie meer tussen de ouders, ze zijn geen ware vaders en moeders meer; daarbij komen nog
de verderfelijke media, waarnaar zij hun kinderen maar laten kijken en luisteren, de vervloekte
ongerechtigheid der kranten en bladen met hun smerige advertenties en de plaatjes, die de kinderziel in
zich opneemt. 

Zodoende worden kinderen geofferd aan de Moloch, ook door de verderfelijkheid op de scholen, de
leerboeken en de leerstof, “dat is de waarheid”, onverschillig of je in deze wereld nu in het Oosten of in
het Westen bent.

In de communistische landen worden de kinderen al vroeg bij de oudesr weggehaald en communistisch
beïnvloed, maar is het hier in het Westen soms beter?

Ik denk eerder nog slechter; ik geloof, dat ik met een geruster hart de kinderen naar een communistische
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school zou laten gaan dan naar de Westerse scholen van tegenwoordig, die zich ook nog Christelijk
noemen.

Paulus noemt in deze eindtijd nog een vreselijke afgod. Fil. 3:17-19 “Weest allen mijn navolgers, broe-
ders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen – ik heb
het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus.
Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind”.

Hun god is de buik. Wat betekent dat? Wat is dat voor een god? De buik is de plaats waar de organen
zich bevinden, die te maken hebben met eten en drinken en ook de geslachtsorganen. Daarom is de
buik het centrum van de vleselijke driften. 

Gaan wij nu de demonstraties vn tegenwoordig “baas in eigen buik” beter begrijpen? Daar gaan ze nog
prat op ook, in plaats van zich er diep voor te schamen. Want hun “ik” is in de buik, maar die “ik is de
anti-god. Waar “ik” baas ben, is immers de duivel baas!

Geen mens is nog ooit zijn eigen baas geweest. Dat verbeeldt hij zich wel, maar het is niet zo. Er zijn
maar twee geestelijke heerschappijen; de heerschappij van Jezus óf de heerschappij van de antichrist.
“Baas in eigen buik” hoort u de schreeuwende demonische muziek, de beatmuziek de hele dag over
radio en t.v. om het gekerm van de ondergaande wereld niet te horen en de kreten van de kindertjes, die
aan de god Moloch worden geofferd bij de abortus.

Weet u wat zo wonderbaar is? Dat, wat Jezus eens uitriep tot het Joodse volk, op het grote Loofhutten-
feest, als het ware het een laatste oproep tot bekering. Joh. 7:37-39 “En op de laatste, de grote dag van
het feest stond Jezus en riep, zegende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij
gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van
de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet,
omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”.

De Oude Vertaling zegt in vers 38 ”stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien”. Hebt u er wel
eens bij nagedacht? Ja, Jezus zit op de troon van ons hart. De buik is een gevaarlijke plaats in ons; alle
wellusten van het vlees zetelen daar, brasserijen, dronkenschap, veelvreterij en seksuele wellusten. 

God in Zijn wijsheid weet wij wij nodig hebben. In onze buik, het centrum van de wellust, hebben wij de
heerschappij van Gods Geest nodig, daar moet de vernieuwing komen en dan is het wondere deze
belofte, die God on is Jezus heeft gegeven, dat, als wij Hem aanvaarden als onze waarachtige gebieder
en ons laten reinigen in Zijn kostbaar bloed van alle afgoderij, van alle ongerechtigheid en zonde en wat
daarmee verbonden is, ons eigen ik dus onttroond wordt en Jezus daar Zijn plaats gaat krijgen als Heer,
dán gaat Hij met Zijn Geest doorbreken in de buik en dan komen uit die buik de stromen van levend
water.

Dan krijgen wij andere begeerten. Heel andere verlangens naar wat waarachtig leven is, waar
waarachtig brood is en wat waarachtig drank is, dat Hij ons wil geven.

Laat daarom us huis niet leeg staan, want wij hebben in het vorige deel al gezien dat een huis wat leeg
staat vervuilt. Maar wordt vervuld met Gods Geest. Geef Hem eerlijk en oprecht en met het verlangen
om God te dienen en te eren, ook die plaats in uw leven, de buik, opdat wij niet meer wandelen naar de
lusten van het vlees, maar naar de lust van de Geest, van Gods Geest.

Want de Heilige Geest wil daar zijn en die plaats voor u maken tot veen bron van zegen, een heilige
bron, waar stromen, rivieren van levend water uit zullenb vloeien tot zegen voorde omgeving.

God helpe ons allen ertoe om te horen wat de Geest tot de Gemeente zegt.

Amen.
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