Bijbelstudie Centrum:
“Prediking over: “DE TEKENEN DER TIJDEN”

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze
prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij binnen-
komt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij
staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en daarmee loopt
de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te
geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk
is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en
u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking niet
te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Goede morgen broeders en zusters, ik wil vanmorgen met u enkele delen uit de Bijbel bekijken, welke
betrekking hebben op de tekenen, die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus, de Christus der
Schriften.

Daarna wil ik uit het laatste Bijbelboek, “de Openbaring van Jezus Christus”, met u een enkel deel bekij-
ken, wat er na de opnamen van de gelovigen en alle kinderen, hier op aarde gaat gebeuren, om dan
terug te keren naar de opname zelf.

Hetgeen wij vanmorgen gaan behandelen is geen fantasieverhaal, geen sciencefiction, maar feiten die
duizenden jaren geleden voorzegd zijn.

Alle voorspellingen betreffende de eerste komst van Jezus zijn voor 100% letterlijk uitgekomen en ze zijn
zeer nauwkeurig controleerbaar. Er wachten nog vele voorspellingen betreffende de 2° komst.

Een belangrijk teken vinden wij 0.a. in Mattelis 24:32-35 “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer
zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo
moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, lk zeg u, dit geslacht
zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn
woorden zullen geenszins voorbijgaan”.

“Leert dan van de vijgeboom deze les”. Nu luidt de vraag: Wie of wat is de vijgeboom en wat is de les
hieruit?

Laten we eens kijken in: Hosea 9:10 “Als druiven in de woestijn vond Ik Israél; als vroege vijgen, als eerste
opbrengst aan de vijgeboom, zag Ik uw vaderen”.

Israél kreeg in de woestijn de wet en als volk werd het hierdoor een natie. Israél als natie is dus de
vijgeboom.

Matteiis 24:32 kunnen wij dus als volgt lezen: “WANNEER GIJ DIT ALLES ZIET”
In Lucas 21:29-32 zegt Jezus het aldus: “OMDAT GIJ HET ZIET”

Israél zou haar land Kanaan driemaal verliezen.
1° naar Egypte;

2° naar Babylon;

3° over de hele wereld.

Een vierde verstrooiing komt in de Bijbel niet voor.

En dan lezen wij deze wonderlijke tekst in Jesaja 43:4-8 waar God tegen Israél spreekt via Jesaja, nu
ruim 2700 jaar geleden. “Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik
mensen voor u in de plaats en natién in ruil voor uw leven. Vrees niet, want Ik ben met u; lk doe uw
nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het
zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die
naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook
gemaakt heb. Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook
oren”.

uit HET OOSTEN komen, vergader uit HET WESTEN, zeg tegen HET NOORDEN geef en tot HET
ZUIDEN houd niet terug. Dat moet die laatste verstrooiing zijn. Want Egypte (1° verstrooiing) was alleen
het Zuiden en Babylon (2° verstrooiing) was alleen het Oosten.

En dan die laatste vreemde zin in Jesaja 43 “Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en
dat doof is, al heeft het ook oren”. Israél komt terug naar het land Kanaan BLIND en DOOF voor
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Blind en doof voor hun God? Nee....., die kennen ze.

Blind en doof voor hun Hoogtij-feesten? Nee....., die vieren ze.

Blind en doof voor hun Thora? Nee....., die lezen ze.

Blind en doof voor hun Messias verwachting? Nee..... , die verwachten ze.

Israél komt terug naar het land BLIND en DOOF voor hun Messias die reeds gekomen is ...... Jezus, de
Christus der Schriften. Israél komt onbekeerd terug naar het land Kanaan, hetgeen wij vanaf 1948 zien
gebeuren. Het is de vijgeboom (Israél), waarvan Jezus gezegd heeft, dat dit een zeer belangrijk teken is
voorafgaande aan Zijn wederkomst.

Een ander belangrijk teken vinden wij in: Matteiis 24:37 “Want zoals het was in de dagen van Noach”.

Genesis 6:1-3 “Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren
werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit
vrouwen, wie ze maar verkozen".

Men zegt vaak, dat deze zonen Gods de gelovige lijn was uit Seth, maar dat kan niet. In het Oude
Testament wordt met zonen Gods altijd engelen bedoeld en nooit anders. Van werkelijke zonen Gods is
pas sprake in het Nieuwe Testament, als men wedergeboren is. Maar de zonen Gods hier bedoeld,
behoren tot het geslacht der gevallen engelen en namen zich dochters uit het geslacht der mensen.

Het was een gruwelijke vermenging van twee totaal verschillende geslachten. Het was de toenmalige
doorbraak van het occultisme. Dat is de omgang van mensen met de geestenwereld. En wat zien en
horen wij heden ten dagen om ons heen? Wist u, dat 1 op de 5 Duitsers gelooft dat hij reeds eerder
heeft geleefd!

Hoevelen zoeken hun heil niet bij: magnetiseurs, helderzienden, astrologen, spiritisten, horoscopen e.d.
Hoe druk was het niet in Tiel bij de “healings” van Jomanda. En de gekte omtrent de huilende
madonna’s. Occultisme is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Net zoals het was in de dagen
van Noach.

En voor vanavond als laatste teken wat staat in: Lukas 17:28 “Op dezelfde wijze als het geschiedde in de
dagen van Lot”. Genesis 19:4-5 “Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de
mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd,
en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen
bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben”. Homofilie vierde hoogtij in Sodom. En wat zien
wij vandaag de dag? Er gebeurt precies hetzelfde. Er staat immers geschreven: “Op dezelfde wijze als
het geschiede in de dagen van Lot”.

De film "Left Behind" die wij straks zullen laten zien (niet bij de alleen gelezen versie), begint in de tijd, vlak voor
de opname van de Gemeente. Plotseling zullen vele mensen en de kinderen op onverklaarbare wijze
van deze aarde verdwenen zijn. En uit deze enorme paniek en verwarring staat een wereldleider op, die
op aarde volledige wereldvrede brengt, hij zal eveneens een 7 jarig vredesverdrag met Israél sluiten.

Deze tijd wordt in de Bijbel genoemd: “de ure der verzoeking”. (lees de studie op onze site: “de ure der
verzoeking”) Want de antichrist zal met dezelfde tekenen mogen komen, zoals Jezus destijds. Dit wordt
toegestaan door God. De antichrist zal blinden laten zien. De antichrist zal lammen laten lopen. De
antichrist zal zieken genezen. De antichrist zal doden opwekken. Wees op uw hoede, wanneer genezing
van ziekten het hoofdthema is bij samenkomsten. (lees de studie op onze site: “Waarom velen niet genezen”)

Dan spreekt de Bijbel in Micha 5:14 over: "En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de
volkeren die geen gehoor gegeven hebben”. \Waaraan hebben zij geen gehoor gegeven: Aan het
Zoenoffer Jezus, de Christus der Schriften, wiens kostbare bloed vloeide op Golgotha. Deze tijd wordt in
de Bijbel genoemd: “de grote verdrukking”.
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De Gemeente van Jezus kan nooit door dit toorngericht heengaan, wat de Heer over deze aarde en al
haar bewoners zenden zal. Romeinen 5:9 “Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed gerecht-
vaardigd, door Hem behouden worden van de toorn”. 1 Tessalonicenzen 5:9 “Want God heeft ons niet
gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus”. Openbaring 3:10
“zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking”.

In “de ure der verzoeking”, die straks komt, zal God ons bewaren door ons er uit weg te halen, omdat
“de ure der verzoeking” bestemd is voor de mensen, die op de aarde wonen, die de aarde vasthouden.
Ook de kinderen zullen opgenomen worden. Matteiis 19:14 “Laat de kinderen geworden en verhindert ze
niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen”. Er zijn alleen al in het boek “de
Openbaring” zeer vele passages te vinden, die zeer duidelijk aantonen dat de Gemeente voor de Grote
Verdrukking opgenomen wordt. (beluister de studie op onze site over: “de wederkomst” deel 1 en 2)

Wanneer wij over de verschrikkelijke oordelen Gods lezen en nadenken, zoals wij dit kunnen lezen in de
Openbaring, “de zegels”, “de bazuinen” en “de schalen der gramschap Gods”, dan geeft het ons geen
enkele voldoening. Dit alles, deze vreselijke gramschappen van God, staat de mens te wachten,
wanneer men het verzoenende bloedoffer van Jezus afwijst. En daarom zijn al deze oordelen Gods
rechtvaardig. God heeft de mens de oplossing geboden, door het dierbaarste wat Hij bezat te geven,
Zijn eigen Zoon.

Openbaring 13:16-18 “En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan
kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft”. De
antichrist zal iedereen verplicht stellen, een merkteken te accepteren. Zonder dat merkteken is men niet
meer in staat iets te kopen of verkopen.

De mensen zullen heel gemakkelijk dit merkteken accepteren. Het wordt gezien als een perfecte credit-
card, men kan het niet meer verliezen en vervalsing is totaal uitgesloten. Satan weet het allemaal zo
mooi en simpel te brengen. Maar, indien men het merkteken weigert, dan zal men gedood worden. Dus
zo mooi en simpel is het in werkelijkheid niet! In de film gaat het hier ook om. De dag van wonderen; het
merkteken accepteren of de doodstraf.

Velen zullen dit merkteken weigeren omdat zij dit herkennen en zullen dan tot het geloof in Jezus
komen, mede dank zij de Israélische zendelingen, de 144.000 evangelisten uit de stammen van Israél.
(Openbaring 7) In de film Revelation worden zij, die dan tot het waarachtige geloof in Jezus komen, door
de antichrist, “de Haters” genoemd. Het zijn er vele duizenden. Openbaring 7:9 spreekt van “een schare,
die niemand tellen kon”. En in vers 14b staat: “Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking”.

Wat staat er geschreven over dit merkteken. Is het accepteren hiervan nu werkelijk zo verschrikkelijk?
Laten we eens kijken in Openbaring 14:9-11 “Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het
merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal drinken van de wijn van Gods gramschap,
die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten
aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle
eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het
merkteken van zijn naam ontvangt”.

Dit Schriftgedeelte zegt het klaar en duidelijk. Wanneer u Jezus niet persoonlijk kent en wanneer u Zijn
genade ook nu vanavond eventueel afwijst, dan kan ik u alleen maar zeggen: buig dan straks nooit voor
de antichrist en accepteer straks nooit zijn merkteken. Sterf liever straks met Jezus naam op uw lippen.
Want er staat geschreven: “Want de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwighedeN”. Het is
meervoud, er is geen einde aan.

Terug naar de opnamen. Johannes 14:2-3 “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen — anders zou lk het
u gezegd hebben — want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats
bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar lk ben”. Op een gegeven
moment zullen er ineens vele mensen verdwenen zijn.
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Dit kan elk moment gebeuren, vandaag, morgen, overmorgen, over een paar jaar. Niemand weet het.
Alleen God de Vader weet het! Want er staat ook geschreven: “......... want op een uur, dat gij het niet
verwacht, komt de Zoon des mensen”. (Mat. 24:44)

Echter lang zal het niet meer duren. De ure en de dag zijn alleen bij God de Vader bekend. Maar de
tekenen waarschuwen ons zeer duidelijk, het herstel van Israél, Jeruzalem, de steen des aanstoots, die
elke natie moet tillen en al de andere waarschuwingen van Jezus. Er is nog een geopende deur. Deze
deur zal spoedig gesloten worden en dan krijgt de wereld te maken met de gerichten van God.

Wat moet u nu doen om tot die mensen te behoren, die opgenomen zullen worden? Laat ik u wijzen op
hetgeen u niet behoeft te doen. 1°. U hoeft er geen prestatie voor te leveren. 2°. U hoeft er niets voor te
betalen. 3°. U kunt het niet verkrijgen door vroom en/of geestelijk leven. 4°. U krijgt het niet omdat u
dooplid/belijdend lid bent van een kerk of groepering. Wat is er namelijk gebeurd?

Genesis 2:16-17 “En de Here God legde de mens een gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij
eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij
daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”. Wij allen kunnen niet voor God verschijnen, want wij zijn
zondaars. Is daar een bewijs van? Ja. Wij gaan allemaal dood en dat is het bewijs!

Wij zijn de dood schuldig, omdat iedereen naar het beeld van Adam is geschapen, de gevallen mens.
Veel mensen denken dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Maar zij vergissen zich, kijkt u
maar eens in Genesis 5:3 “Toen Adam (na de zondeval) honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een
zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set. Wij zijn dus beelddragers van de zondige
mens, met als keihard bewijs, wij gaan allemaal dood.

En of u nu goed leeft of kwaad, u gaat uiteindelijk dood, wat het gevolg is van de zonde. Om los te
komen van de boom van de kennis van goed en kwaad, de dood, moet u OPNIEUW GEBOREN
WORDEN.

In Johannes 3:3 staat het bekende verhaal van Jezus met Nicodemus. En laten wij Nicodemus nu eens
als voorbeeld plaatsen in die tijd als Jood en in onze tijd als een nette kerkganger.

Nicodemus TOEN Nicodemus NU

Hij was een gelovige Jood Hij is een gelovige

Hij ging altijd naar de synagoge Hij gaat altijd naar de kerk

Hij leefde als goede Jood Hij leeft als goed gelovige

Hij was als kind besneden Hij is als kind gedoopt

Hij hield zich aan de wet Hij houdt zich aan de leer der kerk
Nicodemus........... Nicodemus!.................. Nicodemus! Herkent u zichzelf!

En tegen zo'n goed gelovige Nicodemus moet Jezus zeggen: Johannes 3:3 "Voorwaar, voorwaar lk zeg
u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien".

En in vers 5 "Voorwaar, voorwaar lk zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het
Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het viees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is

geest. Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.”

En hoe gaat deze wedergeboorte dan: Colossenzen 2:11 "In Hem zijt ook gij met een besnijdenis, die
geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de
besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop". Dit is niet de doop. U bent niet
behouden door de doop. De Bijbelse doop is de begrafenis van het oude lichaam na de wedergeboorte.
U moet besneden worden, dat geen werk van mensenhanden is.

Het is de besnijdenis van het hart!
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En deze besnijdenis gaat door middel van een hardop uitgesproken gebed. Erken voor God dat u een
zondaar bent. Vraag God of Hij u uit de macht van satan wil verlossen. Of Jezus met Zijn bloed u wilt
reinigen van alle zonden. En dat Hij u een nieuw leven, Zijn leven wil geven. Vraag of Hij binnen wil
komen in uw hart. Het is een kwestie van leven of dood, in de eeuwigheid. AMEN.




