
 Les 9: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
 Israël en de Gemeente  

(het woord kerk staat niet in de Bijbel) 

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de “Herziene Statenvertaling”

---------------------------------

Start:
Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

Wij gaan vandaag verder met Abram. Abram geloofde God en ging op weg. God beloofde aan 
Abram dat hij de vader zou worden van een groot volk. Genesis 12:2 Opzoeken en lezen: “Ik zal u tot
een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn”. (is al geel)

Maar Abram en Saraï hadden geen kinderen en zij waren beiden op een leeftijd gekomen, dat zij 
normaal gesproken ook geen kinderen meer zouden kunnen krijgen. Toen sprak Abram met God 
in Genesis 15:2-3 Opzoeken en lezen: “Toen zei Abram: Heere Heere, wat zult U mij dan geven, 
aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? 
Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis 
geboren is, zal mijn erfgenaam zijn”. (groen)

Toen antwoordde God Abram en zei in Genesis 15:4 Opzoeken en lezen: “Maar zie, het woord van 
de Heere kwam tot hem (Abram): Deze man (Eliëzer) zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die
uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn”. (geel)

Dus God beloofde dat Abram bij Saraï zelf een eigen kindje zou krijgen, maar Abram en Saraï 
waren reeds zeer oude mensen geworden. En je moet weten dat vrouwen op leeftijd nooit meer 
kinderen kunnen krijgen. Abram werd hier dus door God weer enorm op de proef gesteld.

Maar helaas, Saraï werd toch niet zwanger. Toen kwam Saraï met het volgende idee, om God een
handje te helpen. Genesis 16:1-3 Opzoeken en lezen: “Maar Saraï, de vrouw van Abram, had hem 
geen kinderen geschonken. Nu had zij (Saraï) een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar 
was. Daarom zei Saraï tegen Abram: Zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik 
geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik (Saraï) uit haar (Hagar) 
nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Saraï. Toen nam Saraï, de vrouw van 
Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond 
had, en gaf haar (Hagar) aan Abram, haar man, als vrouw voor hem”. (groen)

En Hagar werd toen zwanger maar na een ruzie tussen Saraï en Hagar vluchte Hagar weg.
Gelukkig, een engel van de Heer vond haar op haar vlucht en zei onder andere tegen haar in
Genesis 16:8-9 Opzoeken en lezen: “En Hij (de Engel) zei: Hagar, slavin van Saraï! Waar komt u
vandaan en waar gaat u heen? Zij (Hagar) zei: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Saraï.
Toen zei de Engel van de Heere tegen haar (Hagar): Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp
u aan haarv gezag”. (groen)

Genesis 16:11 Opzoeken en lezen: “Ook zei de Engel van de Heere tegen haar (Hagar): Zie, u bent 
zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven”. (groen)

Hagar moest van de Engel dus terugkeren naar Abram en Saraï en een tijd erna werd een zoon bij
Hagar geboren. Laten wij dat maar lezen in Genesis 16:15-16 Opzoeken en lezen: “Hagar baarde 
een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. Abram was 
zeventachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde”. (groen)

Toen Abram negenennegentig jaar oud was (toen was Ismaël dus al 12 jaar oud) sloot God met 
Abram een nieuw verbond. En God zei dat Abram uitermate talrijk zal worden. God zei in Genesis 
17:4-5 Opzoeken en lezen: “Wat Mij (God) betreft, zie, Mijn (Gods) verbond is met u! U zult vader 
worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, 
want Ik (God) zal u (Abraham) vader van een menigte van volken maken”. (geel)  



God sprak met Abraham over Zijn verbond. Genesis 17:10-11 Opzoeken en lezen: “Dit is Mijn 
verbond dat u moet houden tussen Mij (God) en u en uw nageslacht na u (Israël): al wie mannelijk 
is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een 
teken zijn van het verbond tussen Mij en u”.  (geel)  

Wat later ging God tegen Abraham iets wonderlijks vertellen, wat eigenlijk normaal gesproke niet 
mogelijk zou zijn. Laten wij maar gaan naar Genesis 17:15-16 Opzoeken en lezen: “Verder zei God 
tegen Abraham: U moet uw vrouw Saraï niet meer Saraï noemen, maar haar naam zal Sara zijn. 
Want Ik (God) zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik (God) zal haar zo 
zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen”. (geel)

Toen moest Abraham wel even lachen, hij (Abraham) die al honderd jaar oud was en Sara 
negentig jaren oud was, zouden die nog een kind kunnen krijgen? Dat kan toch niet, dat is gewoon
onmogelijk! 

Maar wat bij de mens onmogelijk is, is bij God wel mogelijk. Laten wij maar verder lezen. Genesis 
17:17 Opzoeken en lezen: “Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in 
zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, 
baren”? (groen)  

Abraham had toch al een zoon, Ismaël, al meer dan 12 jaar oud, dat weet God toch, waarom dan 
nog een andere zoon. Laten wij maar lezen het waarom God dit tegen Abraham zei in Genesis 
17:18-21 Opzoeken en lezen: “En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht 
mogen leven! (groen) God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de
naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn 
nageslacht na hem. 

Wat Ismaël betreft, heb Ik (God) u verhoord. Zie, Ik (God) heb hem (Ismaël) gezegend en zal hem 
vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij (Ismaël) verwekken en Ik 
zal hem (Ismaël) tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal Ik (God) met Izak maken, de 
zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren”.  (geel)  

Doordat Sara God een handje wilde helpen en dat Abraham Ismaël ruim 12 jaar als zijn enige 
erfgenaam had, kunnen wij wel begrijpen dat Abraham het er toch moeilijk mee had. En wij moeten
begrijpen dat Izak en Ismaël dus broers van elkaar zijn, ze hebben alleen alle twee een andere 
moeder. 

Abraham en Izak zijn de voorvaders van Israël en Ismaël is de voorvader van de Arabieren. En 
deze beide broers zijn helaas elkaars vijanden geworden, ook nu vandaag nog. Vandaar dat wij 
steeds die haat en al die oorlogen tussen Israël en de Arabische (moslim) landen zien. 

Dus de strijd en de vele oorlogen tussen Israël en de Arabische landen, die er ook nu vandaag nog
steeds te zien zijn, is in wezen een strijd tussen twee broers, waarvan de één, Israël, de God van 
Abraham dient en de ander, alle Arabische landen om Israël heen, een afgod dienen, namelijk 
allah, de god van de islam.

Deze strijd zal tot het aller laatste moment hier op aarde plaats vinden. Het is hier weer een strijd 
tussen God en satan.

Maar we moeten nooit vergeten, dat Israël Gods beminde (de geliefde van God) is. God is met 
Israël getrouwd! Daar vergissen de meeste mensen zich behoorlijk in. Laten wij maar opzoeken 
Jeremia 31:32b Opzoeken en lezen: “Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen 
getrouwd had, spreekt de Heere”. (geel)  

En God is nog steeds getrouwd met Israël, want God zal nooit scheiden. Laten de mensen dus 
heel voorzichtig zijn, om Israël zo aan te pakken, zoals men vandaag doet, Israël is Gods vrouw. 
En dan komt gelijk de vraag naar voren van hoe zit het dan met de Gemeente? 

De Gemeente is niet “de beminde”, maar “de gegevene”! Laten wij opslaan Johannes 17:24 
Opzoeken en lezen: “Vader, Ik (Jezus) wil dat waar Ik ben, ook zij (de Gemeente) bij Mij zijn die U 
(God) Mij gegeven hebt”. (geel) En de Gemeente is momenteel de Bruid van het Lam (Jezus) maar 
straks de gegeven vrouw van het Lam.

Israël dus de vrouw van God de Vader en de Gemeente straks de vrouw van het Lam (Jezus). Wat



een machtig en een fantastisch groots verlossingsplan van God. 

Tot zover, volgende keer gaan verder. 

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe. Amen.


