
 Les 3: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
 Israël en de Gemeente  

(het woord kerk staat niet in de Bijbel) 

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de “Herziene Statenvertaling”

---------------------------------
Start:
Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

We zijn de vorige keer begonnen om te zien hoe God de aarde en de luchtlagen er omheen weer 
is gaan herstellen, hoe God alles weer opnieuw goed ging maken. En dat lezen wij allemaal in 
Genesis 1 vers 3 tot en met vers 31. We zijn vorige keer gekomen tot Genesis 1 vers 10.

Nogmaals, omdat het een zeer lang stuk is, zullen wij steeds tussendoor iets ervan vertellen.

Genesis 1:10-12 Opzoeken en lezen: “En God noemde het droge aarde en het samengevloeide 
water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. En God zei: Laat de aarde groen doen 
opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad 
is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort
en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was”. 
(geel) 

Ook hier weer werd niets nieuws gemaakt, want God deed wat reeds in de grond zat (zie het 
onderstreepte) opkomen (laten groeien). De zaden van planten en bomen kunnen duizenden jaren
ergens liggen, zonder dat iemand er na omkijkt, maar ze blijven wel in een goede staat en kunnen 
altijd weer opnieuw gaan groeien. Kan dat? Ja, er zijn mensen die in Egypte zaden hebben 
gevonden in de piramides van de Farao's. 

De Egyptenaren bouwden toen hun piramides vanaf 2700 jaar voor Jezus geboren werd tot 
ongeveer 1700 jaar voor Jezus geboren werd. De eerste piramide werd dus 4724 jaar geleden 
gebouwd. (toen 2700 + nu 2024 = 4724)  En de zaden die in de piramides lagen heeft men in de 
grond gestopt en ze water gegeven en toen begonnen de plantjes allemaal te groeien, uit zaden 
waarvan sommigen meer dan 4.000 jaar oud waren. Dus wat er staat in Genesis 1:11-12 is dus 
mogelijk. Deze oude zaden kunnen dus ook na duizenden jaren weer planten en bomen worden.

Genesis 1:13-15 Opzoeken en lezen: “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest; de 
derde dag. En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen 
dag en nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij 
tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was alzo”. (geel) 

Wederom, ook hier weer werd er niets nieuws gemaakt, het was er al. God zorgde dat iedereen 
het alleen kon zien.

Genesis 1:16-18 Opzoeken en lezen: “En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de 
dag te beheersen (zon) en het kleine licht om de nacht te beheersen (maan); en ook de sterren. 
En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te 
beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed 
was”. (groen) En ook hier weer werd niets nieuws gemaakt.

Genesis 1:19-21 Opzoeken en lezen: “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 
vierde dag. En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er 
vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf (de hemel). En God schiep (maakte) de 
grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en 
alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was”. (geel)

Hier lezen wij het voor het eerst dat God iets nieuws maakte (iets schiep), allemaal soorten vissen 
en allemaal soorten vogels. 

Genesis 1:22-25 Opzoeken en lezen:: “En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, wordt talrijk, en 



vervult het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde! Toen was het avond
geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag. En God zei: Laat de aarde levende wezens 
naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! 
En het was alzo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun 
soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was”. 
(geel)  Ook hier maakte (schiep) God dus iets nieuws, allemaal soorten dieren.

Genesis 1:26-29 Opzoeken en lezen: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over 
het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God 
schiep (maakte) de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees  vruchtbaar, wordt 
talrijk, vervult de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in 
de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik geef u al het 
zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende 
broomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen”! (geel) 

Hier maakte (schiep) God ook iets nieuws, naar dat was wel heel bijzonder. Hij maakte de mens 
bijna goddelijk en geeft hem een zeer hoge positie. God biedt de mens zelfs eeuwig leven. Zij 
krijgen beide, Adam en Eva de opdracht om over alles te heersen (ze waren dus de baas) wat God
gemaakt had. 

Wat een enorme hoge positie (taak) kreeg de mens van God en deze enorme hoge positie (taak) 
had Lucifer eerst, voordat Lucifer zich ging verheffen, in opstand kwam met God  omdat hij  aan 
God gelijk wilde zijn.

Hoor maar hoe de Psalmist het uitroept naar God over de positie (de taak) die de mens van God 
kreeg. Psalm 8:5-7 Opzoeken en lezen: “wat is dan de sterveling (de mens), dat U aan hem denkt, en
het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de 
engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd”. (groen) 

Adam en Eva waren dus nu de koningen van deze nieuwe herstelde aarde. Maar Lucifer (nu was 
zijn naam geworden “satan”, tegenstander) vond dat helemaal niet leuk, hij was heel erg jaloers op
Adam en Eva en hij was heel erg boos op God. Wat verder in de uitlegging (de studie) laten wij 
zien wat voor een heel gemeen plan satan gaat gebruiken bij Eva en Adam om zijn plaats, zijn 
positie, zijn koning zijn, weer terug te veroveren. 

Maar wij gaan eerst nog even verder met het opnieuw in orde maken van de aarde. Genesis 1:30-
31 Opzoeken en lezen: “Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al 
wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En God
zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was 
morgen geweest: de zesde dag”. (geel) 

Wij hebben nu heel duidelijk gezien dat in Genesis 1 vers 3 tot en met vers 31 niet alles wat daar 
staat met het scheppen (het maken) van de hemel en de aarde te maken heeft. Dus Genesis 1:1-
2. Opzoeken en lezen: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en 
leeg, en duisternis lag over de watervloed” horen niet bij elkaar. Tussen deze twee verzen, deze 
twee zinnen is zelfs een bepaalde tijd, waar God ons niets over verteld. 

Valt jullie eigenlijk iets op bij dit gedeelte in de Bijbel van Genesis 1 vers 3 tot en met vers 31? In 
dat hele gedeelte (in het hele verhaal) van vers 3 tot en met vers 31 wordt er helemaal niets, maar 
dan ook niets verteld over de hemel. Het gaat hier alleen over de aarde en de luchtlagen om de 
aarde. En dat was precies waar satan zijn macht door God is afgenomen en die macht is toen aan 
Adam en Eva gegeven. De hemel was en is nog steeds zoals God haar in het allereerste begin, in 
Genesis 1:1, gemaakt had.



Voor vandaag nog één belangrijk punt wat staat in Genesis 2:2-3 Opzoeken en lezen: “Toen God op 
de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had (af had gemaakt), rustte Hij (God) op 
de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en 
heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. (groen)

Deze zevende dag (de zaterdag) wordt in de Bijbel “de sabbat” genoemd. Er zijn sommigen 
mensen, die denken dat God toen, in Genesis 2:2-3 de mensen opgedragen had (de mensen 
vertelde) dat zij “de sabbat”  moesten gaan houden (vieren), maar dat lezen wij nergens in de 
Bijbel, er is geen enkel bewijs voor te vinden. Het staat in de Bijbel helemaal niet. 

We lezen verder in de Bijbel ook nergens dat Adam en Eva of bijvoorbeeld Abraham, Izaäk en 
Jacob de sabbat vierde. Ook bij het Bijbelboek Job vind je er niets over. Zelfs van een mogelijk 
vrijwillig rusten op de zevende dag is geen enkel spoor, geen enkel bewijs te vinden. Het staat er 
gewoon weg niet. 

Maar God heiligde toch direct na de schepping de zevende dag? Ja, dat klopt. Er staat in de Bijbel 
dat God, direct nadat Hij in zes dagen alles had geschapen, de zevende dag heeft geheiligd en 
gezegend had (Genesis 2:2-3) en dat Hij Zelf rustte op die dag. Maar er staat niet, dat God vanaf  
dat moment tegen de mensen zei, dat ze op de zevende dag, de sabbat moesten vieren. 

Vele jaren later, zegt God tegen het volk Israël dat zij de sabbat wel moesten houden (wel 
moesten vieren) en dan haalt God Genesis 2:2-3 aan. En dat kun je lezen in Exodus 20:10 
Opzoeken en lezen: “maar de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u (Israël) 
geen enkel werk doen”. (geel)

Tot zover, volgende keer gaan wij verder.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe. 

Amen.


