Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze studie in delen te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren
en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te
lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het
algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en
Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u
inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God
wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en
met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot
licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

2 Petrus 1:19

alleen de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en
bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de
gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen
begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en
zich naar de verdichtsels keren”.



Onderwerp: Het onderscheid tussen tarwe (koren) en onkruid (dolik).

Lezen wij met elkaar lezen de teksten van Matt. 13:24-30 “Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en
Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn
akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid (dolik) overheen,
midden tussen het koren en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het
onkruid (dolik) te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer,
hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid (dolik)? Hij zeide tot hen:
Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen?
Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid (dolik) zoudt gij tevens het koren kunnen
uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen:
Haalt eerst het onkruid (dolik) bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar breng het
koren bijeen in mijn schuur”.

Vervolgens lezen wij Ef. 6:10-13 “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want
wij hebben niet te worstelen tegen bloed en viees, maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak
geheel vervuld hebbende, stand te houden”.

Het is mijn bedoeling om u te laten zien in welke tijd wij leven niet alleen, maar ook hoe
noodzakelijk het is om de wapenrusting Gods aan te doen, die God ons in Jezus naar de rijkdom
van Zijn genade gegeven heeft.

In die gelijkenis van Matt. 13 horen wij, hoe Jezus, als het Woord van God en dus ook als de
Profeet, ons zegt, hoe Hij niet alleen als de Zoon des mensen het goede zaad zaait in de akker (de
wereld), maar hoe ook de vijand, de duivel, zijn zaad zaait. Wij moeten daarom op onze hoede zijn
en ons door het Woord van God laten leren en door de Geest ons laten verlichten, opdat wij
onderscheiding gaan krijgen over deze dingen.

Toen Jezus het grote offer op het kruis van Golgotha volbracht had en zo onze zonden niet alleen,
maar ook de zondaar zelf in Zijn lichaam had mede gekruisigd, opdat wij door Zijn bloed vergieten,
verzoend zouden worden met God en vrede met Hem zouden krijgen. Toen Jezus dit grote offer
volbracht had, was Hij niet alleen gestorven voor de zonden van de gelovigen, maar ook voor de
zonden van de gehele wereld: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal
hebbe”. (Joh. 3:16)

Sindsdien hoeft niet één mens meer om de zonden, die hij heeft gedaan en omdat hij zondaar is,
voor eeuwig verloren te gaan, want de Heer heeft voor allen betaald. Hij heeft voor ons, de eis van
Gods wet volbracht en er aan voldaan. Maar tegelijkertijd kwam er de mogelijkheid voor de mens
om een veel ergere zonde te gaan doen, waaruit geen redding meer mogelijk is, namelijk de zonde
om Jezus te verwerpen en om Hem niet te aanvaarden als de enige Weg tot behoud.

Geen mens behoeft verloren dus te gaan, omdat hij ergens de wet van God heeft overtreden, want
dat hebben wij van nature allen gedaan. Immers Jezus heeft aan de eis van Gods wet volkomen
voldaan. Het is dus de zonde van ongeloof, die een mens verloren doet gaan, zoals Jezus ons dat
duidelijk zegt in Joh. 16:8-9 “En als Hij komt (de Heilige Geest), zal Hij de wereld overtuigen van
zonde en van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij in Mij niet geloven”. Dat is het
erge!

Welke zonde de mens ook heeft gedaan tegen de wet van God, daar is vergeving voor, als wij
Jezus aanvaarden in het geloof; maar als wij Hem niet aanvaarden, dan blijft er geen offer voor de
zonde meer over.

Maar dit is niet het enige, want wij weten, hoe satan vanaf de beginne de tegenpartij, de vijand is
geweest. Want hij was het, die al het eerste mensenpaar verleidde door middel van de slang en



doordat hij met een vervalst woord van God kwam. En zo is hij door alle eeuwen de verleider
geweest. Maar toen Jezus het werk volbracht had op aarde, kwam daar ook de ontzettende
mogelijkheid, dat de duivel als de naaper van God met nog grotere sluwheid als de verleidende
macht zou gaan komen. God laat het toe, omdat Hij recht is in al Zijn wegen en daarom in zekere
zin de vijand zijn gang laat gaan, voor zover dat niet buiten de grenzen, die God bepaalt gaat,

Toen dus Jezus op aarde kwam, kregen wij een grotere en heerlijker Openbaring van God, want
God kwam in het vlees. ”Het Woord is viees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade
en waarheid”. (Joh. 1:14)

Er kwam echter niet alleen een grotere Openbaring van God, maar ook de satan stelde daar
tegenover een grotere satans openbaring. En hier willen wij in het bijzonder onze aandacht bij
bepalen, opdat wij daar beter inzicht in verkrijgen.

Paulus schrijft hierover door de Heilige Geest in 2 Cor. 4:3-4 “Indien dan nog ons evangelie bedekt
is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god van deze eeuw
met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid
van Christus, die het beeld Gods is”.

Wij zien hoe Paulus, de duivel hier noemt: “de god van deze eeuw”, letterlijk “de god van dit
tijdperk”. Jezus noemt hem driemaal in het Evangelie van Johannes: “de overste van deze wereld”,
wat hij geworden is, sinds de zondeval, toen Adam en Eva hem gehoorzaamden en hij zo macht
over deze wereld kreeg.

Maar hij wordt nergens in het Oude Testament “de god“ genoemd, maar wel in het Nieuwe Testa-
ment voor dit tijdperk: “de god van deze eeuw”, dat begon bij het kruis van Golgotha en zal
eindigen bij de wederkomst van Jezus op aarde.

Wij zien toch, hoe de duivel zich ook nu in “het tijdperk der genade” als god gaat openbaren. Wij
leven dus in een heel bijzonder tijdperk; een tijdperk van de rijkdom van Gods volle genade, die
ons geworden is door en in Jezus, door de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag.

Maar in tegenstelling hiervan, is het ook een ontzettend tijdperk, waarop satan, nadat Jezus hem
overwonnen had op het kruis van Golgotha, al zijn verleidende macht aanwendt om zijn rijk uit te
breiden door een anti-god openbaring in een drievuldigheid.

Want wij zien in dit tijdperk, dat hij zich als god wil voordoen; en dat niet alleen, maar hij heeft nu
ook zijn kinderen door de werking van zijn onheilige geest in deze wereld, de geest van de
antichrist.

Met andere woorden vanaf het kruis en de uitstorting van de Heilige Geest, zijn er twee geesten nu
werkzaam in deze wereld; de Heilige Geest uit God en de geest van satan. Wij vinden ze tegen-
over elkaar staan in het Nieuwe Testament. Paulus spreekt ervan in 1 Cor. 2:12, waar hij zegt: "Wij
nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat
ons door God in genade geschonken is”.

Johannes zet ze tegen over elkaar in 1 Joh. 4:6 "Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie
uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid, en de geest der
dwaling”.

De Heilige Geest is de Geest der Waarheid, wat Jezus zo dikwijls zegt, als Hij spreekt over de
Trooster, die Hij zenden zal, de Geest der Waarheid, Die u leiden zal tot de volle waarheid. En
deze Geest der Waarheid is daarom ook de Goddelijke krachtbron van de Waarheid. Maar daar
tegenover staat die andere geest, die uit de duivel is en dat is de geest der dwaling. Met andere
woorden, hij is de krachtbron van alle dwalingen en van alle misleidingen.

Jezus laat ons duidelijk zien, hoe waarheid en leugen tegenover elkaar staan. In Joh. 8:43-45



vinden we een ernstig woord, dat Jezus zegt tot een zeker deel van het Joodse volk, die de Schrift
wel kenden, maar niet bogen voor de waarheid: ”"Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij
mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader (de duivel is dus niet alleen de god van
deze eeuw, maar Jezus noemt hem zelfs de vader, zoals God de Vader is van alle waarachtige
gelovigen) en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den
beginne en staat niet in de waarheid. (Het gaat niet om een waarheid, maar om de Waarheid, want
er is in hem geen waarheid) Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een
leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg — Mij gelooft gij niet”.

God is de Vader der Waarheid en Wie is de Waarheid? Dat is de Zoon van de Vader, Jezus. God
die niet liegen kan, spreekt niet alleen het Woord der Waarheid, maar dat Woord is ook Vlees
geworden en dat is Zijn Zoon Jezus, die zeggen kon: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”.
Ziet u, zoals God de Vader een antipool heeft in de duivel, die zich ook als vader opwerpt in dit
tijdperk als de god van deze eeuw, zien wij, hoe de duivel ook dit nagemaakt heeft.

Want wij zien, dat ook de duivel zijn zoon en kinderen verwekt, die dus kinderen der leugen zijn.
En dat zal zich steeds meer toespitsen in dit tijdperk der genade, want dit tijdperk loopt met haast
af, zodat wij deze tegenstelling steeds groter en groter zien worden. En dit tijdperk zal tenslotte er
mee eindigen en daar staan wij vlak voor, dat voor de ware gelovigen, op een heerlijke wijze Jezus
van de hemel geopenbaard wordt, waartoe de Geest der Waarheid de gelovigen toebereidt om
verenigd te worden met Jezus, de Christus bij zijn komst.

Maar aan de andere kant zien wij, hoe alles in de wereld culmineert, opdat satan zich geheel in het
vlees kan gaan openbaren en dat straks ook de zoon van de duivel, de antichrist zich zal vertonen.

Zo staat het geschreven in 2 Tess. 2:3 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst
moet de afval (het vertrekkende) komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van
des verderf”. Zoals Jezus, als de volmaakte Mens, Gods wet heeft volbracht, zo zien wij, dat, voor
de mens der wetteloosheid zijn weg bereid wordt in een toenemende wetteloosheid hier op aarde.
Wij zien immers de wetteloosheid, hoe zij breekt met alle wetten en met al het gezag in alle landen
ten opzichte van de regeringen.

En dat is de toebereiding, dat de mens der wetteloosheid zich kan openbaren, de zoon van het
verderf, zoals Jezus de Zoon van het behoud is. En in vers 4 zegt Paulus verder: ”de tegenstander,
die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet,
om aan zich te laten zien, dat hij een god is”.

Ziet u, dat satan straks dat hoogtepunt gaat bereiken, als hij zich kan incarneren in een mens en
dus in het vlees kan komen, als de zoon der wetteloosheid, waarvoor de weg nu bereid wordt.
Dan zal hij ook straks in de herbouwde tempel, die de Joden herbouwen, zitten en zich vertonen
als een god.

Wij weten dat niet alleen Israél voor een groot deel misleid zal worden, waarvan Jezus gesproken
heeft in Joh. 5:43 "Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een
ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen”.

Want Israél zal straks, uitziende naar Zijn Messias, nog de valse messias aanvaarden en dat zal
niet alleen het grootste deel van Israél, maar ook het grootste deel van het mensdom doen,
waaronder ook een afvallig Christendom, dat niet werkelijk het directe Leven van Jezus kent.

Het gaat er dus om, dat wij een directe levensgemeenschap met God hebben door de Heilige
Geest, de Geest der Waarheid, die ons leidt tot de volle Waarheid en door biddend lezen en
geloven in het Woord der Waarheid, de Bijbel, die op zo vele plaatsen in de Christelijke kerken
afgekraakt wordt met Bijbelkritiek vandaag, die zegt, dat het slechts een door mensen geschreven
boek is, in plaats van te buigen voor het onfeilbare Woord van God.

Paulus spreekt hierover in Ef. 2:1-2 "Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en
zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeen-



komstig de overste van de macht der lucht”. Dat is de duivel, die nog altijd de overste, de vorst der
lucht is, zoals Jezus hem ook noemt en die zich dus ook als god opwerpt, dus God imiteert.

Met grote nadruk moet ik u allen zeggen op grond van het Woord van God door de Heilige Geest,
dat satan een zeer knappe, geraffineerde imitator is; laat u dus niet verblinden en denkt niet, dat u
dat zelf in de gaten kunt hebben, al bent u nog zo Godvrezend!

Zelfs de elf apostelen hadden niet in de gaten, dat Judas een zoon van de duivel was! Want Jezus
zei: “één van u is de duivel”. (Zo staat het in het Grieks). En dat was al de antichrist. Dat kon ook
niet anders, want het Profetische Woord moest in vervulling gaan.

Immers direct bij de zondeval in het Paradijs had God al gezegd, hoe die strijd zou komen tussen
het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En het zaad van de vrouw is in hoogste instantie,
Jezus, Gods Zoon. En het zaad van de slang is in de eerste plaats de antichrist, de zoon van de
duivel. Jezus in het in het vlees, de antichrist is satan in het vlees.

Nu staat er, dat uiteindelijk het Zaad van de vrouw, de slang en zijn zaad de kop zal vermorzelen.
Dat moet nog komen, maar voordat zal kunnen plaats grijpen, zal eerst het slangenzaad de
verzenen doorboren van het Zaad van de vrouw. En dat is gebeurd op het kruis.

Daarom weten wij, dat ten dage, dat Jezus hier op aarde was om naar het kruis te gaan voor onze
zonden, om ons redding te brengen, hij aan het kruis gekomen is door toedoen van het slangen-
zaad en dus moest de antichrist er al wezen.

Die was er ook, want er staat duidelijk in Joh. 13:27 ”En na dit stuk brood, toen voer de satan in
hem”. (Judas) Jezus zei in het Hogepriesterlijke gebed: “en niemand van hen is verloren gegaan,
dan, alleen de zoon van het verderfs”.

Hier gebruikt Jezus dezelfde naam, die Paulus later moest noemen voor de komende antichrist in 2
Tess. 2:4. Hij is dus gekomen, toen Jezus op aarde was en zal ook wederkomen, zoals Jezus
wederkomen zal. En dan komt ook pas de eind overwinning, die Jezus al reeds bevochten heeft op
het kruis van Golgotha. Maar wij leven vandaag nog in de toenemende worsteling en strijd.

Waar komt dus de antichrist vandaan? De antichrist is niet een atheistisch mens, maar de Schrift
leert ons, waar hij vandaan komt. Want zoals in de dagen van zijn eerste optreden was hij één van
de twaalven, één van de kring van Jezus.

Johannes zegt hetzelfde van hem in 1 Joh. 2:18-19 ”Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij
gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu al vele antichristen opgestaan, en daaraan
onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren van ons niet;
want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn; maar aan hen moest
openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn”.

Ziet u waar de antichristen zitten? In de kerken en in de kringen, misschien wel op de preekstoel of
in de ouderlingen bank. Wie is in staat dit te onderscheiden? Van nature geen mens, ook niet de
God vrezenden. Daarvoor hebben wij nodig in Jezus te blijven, dag en nacht, biddende en
wakende te zijn; en Gods Woord te onderzoeken als het Woord der Waarheid, opdat de Heilige
Geest, die de Geest der Waarheid is, ons kan leiden door het Woord en onze ogen daarvoor kan
openen.

Wij gaan nu terug naar die gelijkenis van Matt. 13. In vers 25 lezen wij ”Doch terwijl de mensen
sliepen, kwam de vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren”. Ziet u, midden
tussen het koren! Het koren, zijn de kinderen Gods. Het onkruid behoeft men dus niet in de wereld
te zoeken, maar midden tussen de kinderen Gods.

We gaan ook nog even terug naar Ef. 2:1-2, waar wij het bij elkaar zien staan. “Ook u, hoewel gij
dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de
loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht (dat is de duivel, de anti god,



de anti vader) van de geest (de anti heilige geest, de onheilige geest, de geest der dwaling), die
thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.”.

De Heilige Geest is door God uitgestort op het volbrachte werk van Jezus en is uitgestort om hier
een groot werk te doen. Zijn eerste werk was en is het nog om Gods dienstknechten af te
zonderen, die Hij daartoe roept en om hen te zalven met de kracht van de Heilige Geest, opdat zij
de rechte prediking kunnen brengen, opdat het Woord der Waarheid, de verkondiging van Jezus,
met grote geesteskracht zal gebeuren, opdat de Heilige Geest door dat Woord werken kan in de
harten van hen, die het horen.

Wij weten dat de rechte prediking van het Evangelie der genade van de heerlijkheid van Jezus is
het zaad der wedergeboorte, wat God wil gebruiken. In die gelijkenis van Matt. 13 is de akker, de
wereld, maar de akker is ook de harten van de mensen. Wij weten, dat een akker van nature uit
zichzelf nooit vruchtbaar koren voortbrengt. Een stuk land, dat men braak heeft liggen, zal nooit
broodkoren voortbrengen, wel onkruid. Zo is het natuurlijke, menselijk hart ook.

Dat brengt geen waarachtig leven uit zichzelf, het leven van God voort. Dat moet er in gezaaid
worden. Dat hart moet eerst bewerkt worden, want het is een hard hart, verhard en verduisterd
door de zonde en door eigen gerechtigheid. Eerst moet de Heilige Geest komen met het Woord
van God als een ploeg, om dat hart te verbreken, opdat het zaad Gods (dat is het Evangelie), dat
Jezus in Zijn kruisdood en opstanding, daar in kan vallen, opdat die mens tot het waarachtige
leven gaat komen.

Wij weten dat er geen ander waarachtig leven is, dan alleen door het geloof in Jezus, namelijk dat
Hij in onze plaats gestoven en begraven is en voor ons is opgewekt tot onze rechtvaardiging. Dat
betekent dus, dat wij Jezus aanvaarden als onze persoonlijke Heer van ons leven en dat wij in Zijn
kruisdood mee gekruisigd zijn en gestorven zijn aan die oude mens, die zondaar en om met Hem
te verrijzen in nieuwheid van het leven. Zo verwekt God Zich onder de mensen, Zijn kinderen van
het Koninkrijk.

Het is een satanische en grootste leugen, dat men zegt: “alle mensen zijn kinderen van God”.
Want dan had Jezus niet behoeven te komen op de aarde. Maar alle mensen zijn zondaren en zijn
verloren; zij gaan niet verloren, maar zij liggen onder de toorn van God.

Daarom is Jezus gekomen als de enige Weg tot redding en behoud en moeten wij in ons
natuurlijke hart Hem toelaten, opdat Hij daar kan inkomen met Zijn volbrachte Werk in kruisdood
en opstanding.

Dan wordt de mens wederom geboren, wat het werk is van de Heilige Geest , die daartoe
gezonden is. Dat is de Geest der Waarheid, die door het Woord der Waarheid, door de prediking
van Jezus Christus in de harten wil komen en dan het werk wil voortzetten van reiniging en
heiligmaking om ons tot dienst toe te rusten. Het werk van de Heilige Geest is zo veelzijdig, want
zonder dat werk zouden wij geen stap kunnen doen.

Maar wij zien ook aan de andere kant, hoe er ook een andere geest werkzaam is. En door wat
Jezus zegt in deze gelijkenis, zien wij hoe satan ook hierin alles nadapt. Er staat in Matt. 13: 37-39
”Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen, de akker is de wereld;
het goede zaad, dat zij de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de
vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel”. God zaait het eerst in ons hart en als wij dan een kind
van God geworden zijn, dan worden wij uitgezaaid in deze wereld om Zijn getuigen te mogen zijn.

U ziet dus dat de duivel alles nadoet en dus ook zaait. En nu zaait hij niet gewoon onkruid, dat
behoeft men niet te zaaien, dat komt vanzelf op. Maar in de grondtekst staat niet “onkruid” maar
“dolik“ en dat is dolle tarwe, een plant, die uiterlijk heel veel op de werkelijke tarwe lijkt en die ook
gezaaid moet worden net als de echte tarwe. Zo lang het nog opgroeit, kan men het verschil niet
zien, maar als de halmen volgroeid zijn en de aar rijp is geworden, dan laat de echte tarwe zijn aar
hangen, maar de dolle tarwe blijft rechtop staan.



In deze gelijkenis laat de Heer ons zien, dat die dolik het beeld is van de hoogmoedige, die denken
het te weten. Maar de Heer woont nog altijd in de verbrokene van hart en de verbrijzelde van
geest. En Jezus zegt: ”Leer van Mij, want Ik ben nederig van hart”.

Die dolik, die de duivel er in gezaaid heeft, is ook nog zeer giftig, als men ervan eet, kan men ziek
worden en zelfs er aan dood gaan. Het is een gif, die dolik, dat precies lijkt op de tarwe. Daarom
zegt Jezus, laat het samen opgroeien, omdat men het niet kan onderscheiden, zoals het gewone
onkruid.

Jezus zegt ook daarom, dat de maaiers, de engelen moeten zijn, want die zien niet alleen de
buitenkant, maar zij zien dwars door ons heen. Zij zien van welk gehalte wij innerlijk zijn; of wij
kinderen van het licht of kinderen van de duisternis zijn of kinderen van de ongehoorzaamheid. En
dat onderscheidingsvermogen hebben wij niet.

Ook zien wij, dat satan niet alleen God nadoet in allerlei omstandigheden, maar ook, zoals God
Zijn Zoon gezonden heeft in het vlees, dat satan ook zijn zoon in het vlees zendt, de antichrist.
Zoals God nu door de werkzaamheid van Zijn Geest en Woord Zijn kinderen verwekt onder de
mensenkinderen, die het Woord der Waarheid, het Evangelie van Jezus willen ontvangen en
bewaren in het hart; zoals er van Maria staat, dat zij al de Woorden, die de engel tot haar
gesproken had, in haar hart overlegde en zei; “zie hier de dienstmaagd, mij geschiede naar Uw
Woord” en zij toen uit de Heilige Geest, dat wonderbare, die Zoon van God ontving.

Zo moet het ook bij ons mensen zijn, als wij het Evangelie der Waarheid horen en daar ons hart
voor openen en zeggen "Heer, doe aan mij naar Uw Woord, hier ben ik”. Door deze overgave aan
God, wordt Jezus in ons geboren en zijn wij kinderen Gods geworden.

Maar zo doet ook satan dat werk door de antigeest, de onheilige geest, die werkzaam is door een
verdraaid evangelie, dat heel erg op het echte lijkt; want hij is immers een zeer geraffineerde
namaker, om dat andere evangelie, wat geen evangelie is, in de harten van de mensenkinderen te
krijgen, waardoor een mens een duivelskind wordt. Dat is de tragiek!

De Schrift zegt het immers: “de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel, en het onkruid zij de
kinderen van de boze”. Zoals Jezus dat ook al zegt in Joh. 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt
de begeerten van uw vader doen”. Dat is de werkelijkheid!

Wij vinden het ook in Ef. 2:2 "waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop van de
wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht (satan), van de geest, die thans werk-
zaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”. Er staat niet "kinderen die wel eens ongehoorzaam
zijn”, want ook Gods kinderen kunnen dat zijn. Maar er staat “kinderen der ongehoorzaamheid”,
deze hebben als vader, de persoon der ongehoorzaamheid en dat is de satan, de rebel.

Paulus stelt deze ook duidelijk tegenover elkaar in 2 Cor. 11:2-4 "Want met een ijver Gods waak ik
over u, want ik heb u verbonden aan één man (dat is Jezus), om u als een reine maagd voor Christus
te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedach-
ten van de eenvoudige (en loutere) toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien
de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of een andere geest
ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dan verdraagt gij dit zeer wel”.

Door de meeste, die wij vandaag horen, wordt er een andere Christus gepredikt, maar niet de
Jezus van de Schriften. Satan maakt alles na, en schroomt niet om een Jezus te prediken, die net
de echte is,maar toch ergens er net naast, Zo kwam hij al in het Paradijs met de woorden :” Is
het niet, dat God gezegd heeft , van alle bomen van de hof zult gij niet eten?”. Het lijkt erop. Maar

het is er toch naast en daarom een leugen.

Vandaag wordt op vele plaatsen die andere Jezus gepredikt, als “Jezus Superstar’. Maar Jezus is
geen superstar, want Hij is de Zoon van de levende God. Hij is God uit God. Maar satan is de
imitator. Hij weet, dat in het hart van de mens en vooral bij de jongere mensen er een drang is naar
godsdienst, naar het zoeken van de waarheid, maar o, dan zien wij, hoe vandaag de misleider aan



het werk is en dan met een andere Jezus komt en niet Jezus, de Christus naar de Schriften.

Wat gaat er nog meer gebeuren? Wat zegt Paulus verder in het vers 4 “of een andere geest
ontvangt”. In die dagen ontvingen zij ook al geesten en spraken zij ook in tongen en talen en
gingen profeteren; maar Paulus zegt hier duidelijk, dat het de geest van de duivel was, die alles
namaakt, want ook Christelijke media spreken in tongen en hebben een waarzeggende geest.
Leest u maar over die waarzegster in Hand. 16:17, die achter Paulus aanliep en riep: "Deze
mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoud boodschappen”.

Was dat niet zo? Wat was daar verkeerd aan? Wij zouden zeggen: “geweldig, laat het toch gaan,
zij is een getuige van Jezus” Neen, want het was een waarzeggende geest van de duivel, de
imitator. Haar woorden waren volkomen waar en toch was het een leugen uit haar mond. Ziet u de
dolik?

U en ik kunnen ons zelf daar niet voor bewaren, maar de Heer zal ons daarvoor bewaren, zoals Hij
die andere apostelen bewaarde, mits wij maar met de Heer blijven wandelen en dat het ons ernst
is, om in Hem te blijven. Want zonder Hem kunnen wij niets doen.

Dan gaat hij verder in 2 Cor. 11:4 ”"Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij
niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt (zij ontvangen dus ook een andere geest),
die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij
dat zeer wel”.

Er was in Paulus dagen dus ook al een ander evangelie en als wij vandaag zo in het algemeen het
Evangelie beluisteren, dat gebracht wordt in de meeste kerken en kringen, dan is het niet het
Evangelie naar de Schrift, maar een evangelie naar de mens, dat de mens wel godsdienstig wil
maken en zo de drang van zijn hart wil bevredigen, maar waarbij je toch je eigen leven houdt; het
is alleen wat godsdienstig gemaakt.

Maar de Heer zegt: ”Indien gij uw leven wilt behouden, dan zult gij het verliezen, maar indien gij uw
leven wilt verliezen om Mijnentwil, die zal het vinden”, die zal behouden worden. Want er is geen
behoudenis, dan alleen in het leven van Jezus, het leven van God.

Het gaat er nu om, hebben wij de Waarheid werkelijk lief; hebben wij de God van de Waarheid lief
en hebben wij het Woord der Waarheid lief? Hebben wij Hem lief, die kon zeggen: “Ik ben de weg,
de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Hebben wij Hem zo lief, dat
wij onszelf willen verloochenen; dat wij het leven van deze wereld willen opgeven om Zijn wil?

Dan zullen wij de Waarheid verstaan. Jezus zei tot de Joden, die uiterlijk in Hem gingen geloven:
”Indien gij in Mijn woord blijft, zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken”. Zijn wij
vrij gemaakt? Alleen Jezus kan ons vrij maken.

Dat is niet een vrijheid, die de wereld vandaag zoekt om bandeloos en wetteloos te handelen, wat
je maar wilt. Dat is juist de grootste slavernij! Want dat is dienen van het vlees, een dienen van de
wereld van de ongerechtigheid en dat is dienen van de duivel.

Wat bedoelt de Heer dan met vrij maken? Dat wij geen slaaf meer zullen zijn van de zonde, geen
slaaf meer van dat oude ellendige eigen ik, van dat karakter, dat wij mee gekregen hebben bij
onze natuurlijke geboorte. Jezus maakt ons waarlijk vrij: “want die de Zoon vrij maakt, zal waarlijk
vrij zijn”. En Hij is nog altijd dezelfde.

De tijd is niet ver meer dat God zal toelaten, dat satan in zijn volle openbaring (in de antichrist)
mag komen. Dat lezen wij in 2 Tess. 2, dat hij zal komen met wonderen en tekenen en krachten der
leugen en dat hij daardoor de mensen zal verleiden op een nog nooit gekende wijze. En waarom is
dat?

Dat lezen wij in vers 9-12 "Daarentegen is diens komst (van de antichrist) naar de werking des satan



met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid,
voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij
hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling (God laat het toe), die
bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd
hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”. Let u op, het gaat hier niet om
een waarheid en een leugen, maar om de waarheid en de leugen.

Broeders en zusters, maak een ernstige keuze, een beslissing in uw hart en leven. “Kiest heden,
wie gij dienen zult”: Jezus Christus of de schijn jezus! Deze laatste zal steeds meer wn meer
opkomen in deze wereld, want hij weet, dat zij tijd kort is. Maakt er ernst mee! God geeft door Zijn
Woord en door Zijn Geest, dat u de beslissing zult nemen voor Hem, opdat gij geheel uw hart en
leven aan Jezus zult overgeven en u zich aan Hem zult toe wijden.

God helpt u en zegent u! Amen.



