Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:

Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 14-22)

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van)
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels
keren”.
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Wij hebben het ook al in een andere studie behandeld en gezegd, toen wij het hadden over de namen
Gods, hoe vanaf Genessis 1:1 Zijn Naam Elohim is, maar dat direct na dat gebeuren in het Paradijs, de
zondeval, de naam van God Jweh of Jehova werd en dat is die God die meegaat.

Dat is Jezus, die meegaat met de mens in zijn ellende om tenslotte die mens te redden en te verlossen.
En daarom is dat zaad Gods al vanaf de aanvang daar geweest. Er is een goed zaad, dat door Jezus
gezaaid wordt op de akker, die immers de wereld is, maar er is ook een zaad van de duivel, wat al
verborgen vermeld staat in Gen. 3:15 van het Paradijs Evangelie. God zegt hier: “En Ik zal vijandschap
zetten (dat zegt Hij tegen de slang, de duivel) tussen u en de vrouw”.

Met deze vrouw bedoelt God niet alleen Eva, want Hij zal door alle eeuwen heen een heilsorgaan van
kinderen Gods op aarde bewaren, waardoor altijd weer het Woord van Jezus, het Evangelie, zal klinken
door alle eeuwen heen.

Al heeft het wel eens in andere vormen geklonken, maar het is er altijd geweest. “En Ik zal vijandschap
zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad”. Wat verstaan wij hier uit?

Dat de duivel ook een zaad op de aarde gaat krijgen. “Haar zaad” is het Godszaad in de hoogste
vervulling: de vleeswording van Jezus, de Christus, de Zoon Gods, dus God Zelf. Maar het
vrouwenzaad betekent dat niet alleen, maar het is Jezus met allen, die God voorgekend heeft, voor de
grondlegging der wereld.

Wel ging dat zaad door de zondeval verloren, maar God Zelfdroeg er zorg voor, dat het weer gevonden
werd. Want Jezus zegt: “lk ben gekomen”. Waarvoor? Niet om de duivelskinderen te behouden, maar
om wat verloren is te redden. Dat vrouwenzaad is dus meer dan alleen Jezus. Maar Jezus is het Hoofd,
de hoogste openbaring.

Openb. 12:1 “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de
maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd”. Hier hebben wij weer dat beeld
van “de vrouw”. U ziet dus wel, dat die vrouw niet alleen Eva was.

Dat beeld blijft doorgaan tot aan de voleinding en spreekt van de vijandschap tussen de duivel en de
vrouw. De Rooms Katholieke kerk zegt wel, dat die vrouw Maria is. Maria behoort ook wl bij het beeld
“vrouw”, maar zij is het niet alleen. Als Johanees namelijk op Patmos dit visioen krijgt van de toekomst,
dan is Maria al lang ontslapen en in het Paradijs bij Jezus.

Neen, het gaat hie om een verborgenheid Gods. Want Hij heeft altijd onder de mensen een
heilsorgaan, die Zijn getuigen en Zijn profeten zullen zijn, waardoor God het zaad kan doen opkomen
als en heilig overblijfsel.

Hier in Openb. 12:1 zal die vrouw het herstelde Israél zijn, want ook Israél is zo’n heilsorgaan. Maar nu
in onze tijd, is het nog niet Israél, maar de Gemeente, die de vrou is, waardoor God nog altijd Zich
nieuwe kinderen verwekt. Het was dus niet alleen Eva, maar na Eva waren het de profeten uit het Oude
Testament, ook voor de zondvloed tot aan Noach toe, die het zaad Gods waren.

Het straks herstelde Israél zien wij dan ook als een heilsorgaan: “een vrouw, met de zon bekleed”. Zij is
bekleed met de zon en de zonis het zinnebeeld van Jezus in Zijn staat van Koning over Israél, “de
Zonne der gerechtigheid”. “Met de maan onder haar voeten”, de maan is de heerser van de nacht. “En
een krans van twaalf sterren op haar hoofd”. En dit is het beeld van de twaalf stammen van Israél.

Vers 2 gaat verder: “en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeén en in haar pijn om te baren”. Ziet u,
die vrouw is nog altijd in barensnood vanaf Eva, door al die eeuwen heen is zij het heilsorgaan tot aan
deze laatste vrouw toe, die véor het Duizendjarige Vrederijk door de Grote Verdrukking heen moet
gaan.
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Dat lezen wij hier in Openbaring 12. En dat blijft net zo lang, totdat dat heilsorgaan, die symbolische
vrouw, al de van God véoérgekende en bestemd zonen Gods gebaard zl hebben tot de laatste toe.
Want allen, wier namen geschreven staan in het boek des Levens, zullen door haar gebaard worden.

En zolang blijft “de kerk (Gemeente) der eeuwen”. Zo mogen wij die ook wel eens noemen, al weten wij
het onderscheid tussen Israél en de Gemeente, want het is toch tezamen het grote heilsorgaan van god
dooral die eeuwen heen.

Dat heilsorgaan, de getuigen Gods en Zijn profeten Gods, die tezamen die “vrouw” zijn, zijn altijd in de
druk en worden altijd vervolgd. Want de duivel tracht immers te verhinderen dat dat zaad geboren
wordt. Maar het gaat toch door, juist in en door de vervolging en verdrukking, wanneer velen hun bloed
moetn geven. Want dat bloed is het zaad Gods.

Hier in Openbaring 12 is die vrouw zwanger en schreeuwt in haar weeén. Wat wil dat zeggen hier op
deze plaats? In die tijd zal de Gemeente, het Lichaam van Jezus, al weggenomen zijn. Hier blijkt dus
uit,dat dan nog niet alle zaad, dat voorgekend is, geboren is geworden.

Neen, want daar moeten ook nog uit Israél komen, die in het Boek des Levens ingeschreven staan. Dat
zijn degenen, die in de Grote Verdrukking komen. Maar dat weet de duivel en daarom zal hij alles doen
om te verhinderen, dat dat laatste zaad er nog aan toegevoegd zal worden, want hij weet, waaruit dat
zaad zal komen, namelijk uit Israél en ook nog uit de volkeren.

Zo gaan wij begrijpen de achtergrondn van deze tijd, waarin de duivel tot de pil inspireert, tot geboorte
beperking en gebiedt de vernietiging van Israél, want dat zaad Gods mag niet geboren worden. Zo
wordt ook abortus wettelijk goedgekeurd. Met hetzelfde doel om Israél, dat alle Joodse jongetjes in de
Nijl geworden zouden worden.

Het is de dwaasheid van vandaag, dat men spreekt van overbevolking van de wereld, want de grootste
delen van de wereld zijn nog maar dun bevolkt. In Azi€. Noord en Zuid Amerika en in Canada en
Australié zijn nog uitgestrekte gebieden, waar geen mens woont.

Alleen in streken van West Europa en vooral in Nederland kan men spreken van overbevolking. Maar
de duivel weet, wat er gaat gebeuren! Laat u zich niets wijs maken, maar ken het plan Gods, want dit is
de waarheid en al het andere is de leugen.

In Openb. 12:2-4 lezen wij “en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeén en in haar pijn om te
baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen
en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. (dat is satan en zijn engelen, de macht der duisternis en
zijn demonen) En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.
En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden”.

Ziet u, het is nog altijd “Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en dat van de vrouw”. En wij weten, dat
ook vandaag nog vele ware gelovigen in Jezus wil lijden moeten.

Men wil er wel eens van maken, zoals de Rooms Katholieke kerk zegt, dat dit kind Jezus is. Maar dat
zou dan wel merkwaardig wezen, dat Johannes, die in de toekomst ziet, in die toekomst weer de
geboorte van Jezus zou zien, wat allang had plaats gevonden.

Maar bovendien kan dit kind nooit Jezus, de Christus zijn. Want er staat in Openb. 12:4b-5 “En de draak
stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.

En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar
kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon”.

Dat kind was dus in groot gevaar en oppervlakkig gezien, zou men kunnen zeggen, dat slaat wel op de
geboorte van Jezus. Want wij weten immers, hoe Herodes klaar stond met die kindermoord en Jezus
heeft willen ombrengen. Want de strijd tussen de duivel en het zaad Gods is nog altijd aan de gang.
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Maar als wij hier dieper op ingaan, dan zin wij, dat dit niet op Jezus kan slaan! Want hier wordt dat kind
plotseling weggerukt naar God en Zijn Troon. Met andere woorden, dat kind moest in veiligheid
gebracht worden, opdat het niet zou worden omgebracht door de duivel.

En dat slat niet op Jezus, want Hij is niet op de vlucht gegaan voor de duivel, maat Hij is hem tegemoet
getreden, terwijl Hij wist, dat Hem dat Zijn leven zou kosten op het kruis. Hij kwam daar immers voor om
Zijn bloed te storten, maar daardoor werd Hij juist Overwinnaar!

Ook is Jezus niet als kind weggevoerd, maar Hij was een volwassen man, toen Hij stierf en opstond uit
de doden en na veertig dagen de dingen van het koninkrijk verkondigde te hebben, is Hij opgevaren ten
hemel en teruggegaan naar de Vader.

Neen, dat kind slaat slaat op een toekomstbeeld. En dat is niet de Gemeente, wnt deze zal reeds
weggenomen zijn van de aarde als het volwassen Lichaam van Jezus.

Maar dat kind is het Israél van de laatste tijd, wat als zaad Gods geboren wordt en dat zal ten dode
vervolgd worden. Dan moet God dit kind plotseling wegvoeren, anders zou het inderdaad door de duivel
omgebracht worden. En wat zien wij nu in vers 6 “En de vrouw vluchtte naar de woestijn”.

Dat is naar het Profetische Woord, dat straks Israél naar de woestijn moet viuchten om daar te
ontkomen aan de vervolging van de antichrist. Dat vinden wij al in het Oude testament geprofeteerd.

In vers 17 lezen wij “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de
overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben”.
Daar zijn nog van het zaad over, die er tot het laatste toe zullen zijn, todat Jezus met de Zijnen komt op
de aarde. Ziet u nu, wie de ware slang is? Gods Woord verklaart Zichzelf.

In Openb. 12:9 staat “En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang (hij wordt de oude
slang genoemd, omdat hij van de beginne er al was in de hof van Eden), die genaamd wordt duivel en
de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”. Dat
oordeel hebben wij ook al in Ez. 28:11-19 gelezen, hoe God dat eens zal uitvoeren, als de Gemeente
weggehaald is.

Wij hebben nu met elkaar gezien, dat haar zaad in de allerhoogst vervulling God in het viees is, Jezus,
de Christus, die mens werd. Maar haar zaad is niet alleen Jezus, maar ook allen die tot het zoonschap
Gods voorbestemd waren.

Maar er is niet alleen een kwestie van de vrouw en haar zaad, maar ook een kwestie van de slang en
zijn zaad. En de hoogste vervulling hiervan zal de antichrist zijn, satan in het vlees. Maar niet de
antichrist alleen is het slangenzaad, want wat staat er in 1 Joh. 2:18 “Kinderen, het is de laatste ure; en
gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan”. Daar
hebben wij het zaad van de slang.

Zoals het vrouwenzaad niet alleen Jezus is, maar Jezus met al Gods kinderen, die God voorgekend en
bestemd heeft door alle eeuwen heen. Namelijk de aartsvaders, Israél, de Gemeente en die na Israél
nog komen uit de volkeren, zo is dat salngezaad niet alleen de antichrist,sie straks komt, maar wij
weten uit de Schrift, wie ook bijzonder een slangenzaad was, onder andere Judas. Maar niet alleen
Judas, want er zijn vele antichristen uit ons midden, uit de Gemeente gekomen. Wij hebben immers in
Matteiis 13 gelezen, doe de duivel zijn zaad midden tussen het goede zaad uitstrooide.

Maar Jezus is gekomen en heeft de heerlijkheid bij de Vader verlaten om het verlorene van Gods zaad
te zoeken en te vinden. Hij wil dat wij als Zijn getuigen gebruikt zullen worden om met Hem het
verlorene te zoeken, waarvan er niet één zal ontbreken op die grote dag. Dat kunnen wij niet uit onszelf,
maar het is Jezu in ons en door Zijn Geest.



Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:

Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 14-22)
Ik heb er u al op gewezen, dat satan ook scheppingsvermogen bezit, maar dat is beperkt, zoals wij het
bijvoorbeeld lezen in de geschiedenis over de wonderen, die Mozes en Adron doen moesten voor Faro,
wat beschreven staat in Ex. 7:10 “Mozes en Adron kwamen tot Farao en zij deden, zoals de Here geboden
had; Aédron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren, en hij werd een slang”.

Door Gods macht werd die oude stok een levende slang. Maar in vers 11 en 12a lezen wij “Daarop riep
Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun
toverkunsten hetzelfde. leder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen”.

Ziet u, dat deze tovenaars, de handlangers van de duivel, ook scheppingsvermogen hadden door van
dode stokken levende slangen te maken. Maar wat staat er zo heerlijk in het laatste gedeelte van vers
12 “de staf van Aéron echter verslond hun staven”. En in vers 17-25 bij het volgende wonder, waarbij het
water in bloed veranderd werd, lezen wij, dat de tovenaars daar ook deden onder hun vosrt de duivel.

En bij de daarop volgende plaag in Ex 8:6-7, toen Mozes en Aaron op Gods bevel kikvorsteh deden
opkomen over het hele land Egypte, lezen wij ook nog dat de tovernaars hetzelfde deden. “Toen strekte
Aéron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en de kikvorsen kwamen opzetten en bedekten het land
Egypte. Maar de geleerden deden hetzelfde door hun toverkunsten, zodat zij kikvorsen over het land
Egypte deden opkomen”.

Maar bij de plagen die daarop volgden, konden zij niets doen en toen sprak Farao in vers 19 “Dit is
Gods vinger”.

Zij moesten toch erkennen, dat de God van hemel en aarde de Meerdere was. Maar u ziet wel, hoeveel
de duivel nog kan bereiken en wij lezen ook in het Nieuwe Testament, dat in de eindtijd deze dingen
weer zullen plaats vinden en dat er weer zulke geleerden zullen zijn, die toverkunsten en experimenten
in verbinding met de duivel zullen uitvoeren.

En wij zien immers, wat men vandaag ook al aan het uithalen is, om bijvoorbeeld in een reageerbuisje
menselijke kinderen te verwkken en wat men met hormonen doet. Zegt u dan maar niet: “hoe is dat
mogelijk?” Want die vroegere Egyptische geleerden zijn er nu ook weer!

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.



