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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en 
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen 
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren”. 
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Als de Heer dus straks komt met de Zijnen om Zijn Duizendjarige Vrederijk op te richten op aarde, dan 
gaan die demonen die duizend jaar naar de afgrond. En wat gebeurt er daarna? Alles heeft  bij God zijn 
tijd en orde. Jezus zal als Rechter al het gericht van God uitoefenen. En dat vindt in twee fase plaats. 
 
Hij zal eerst de levenden oordelen en daarna de doden. De levenden worden geoordeeld, wat al vanaf 
het kruis van Golgotha plaats vindt. Zij, die in Jezus volbrachte werk op dat kruis geloven, hebben daar 
in Jezus hun oordeel al ontvangen. Zo heeft iedere zondaar, die in geloof tot Jezus komt het oordeel al 
achter de rug. Wat heerlijk is dat! 
 
En dat gaat door tijdens het Duizendjarig Vrederijk, zodat alle levende mensen, Israëlieten en volkeren 
geoordeeld worden. Aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk zijn dus alle levenden door Jezus 
geoordeeld geworden. 
 
Daarna pas begint het oordeel over de doden voor de grote Witte Troon. Dan zullen alle  mensen, die in 
hun zonde gestorven zijn opstaan. En dan gaan de boeken open. Want het graf geeft zijn doden weer 
en ook de zee.  
 
Eerst worden dus de gestorven mensen geoordeeld, die in hun zonde gestorven zijn. Maar uit de zee 
komt ook een bepaalde categorie, namelijk al de geesten, die met het ondergaan van de oorspronke-
lijke wereld in de oceaan hun lichaam in één ogenblik verloren hebben. 
 
Deze krijgen ook in één ogenblik hun lichamen terug, die tot op het ogenblik in de zee gekluisterd zijn 
en zullen als laatsten uit die watervloed, waarvan zij de oorzaak waren, opstaan. Dit is het rechtvaardig 
oordeel Gods tot in de kleinste bijzonderheden. Merkwaardig weer die volgorde! 
 
Zij waren de eerste doden en zij worden als laatste doden geoordeeld. Het is goed dit te weten, want 
dan krijgen wij een inzicht, dat God in al Zijn wegen rechtvaardig is en waarom alles zo is. Dat is dus 
geen toeval, maar een logisch gevolg van wat er in de oorsprong gebeurd is. Zo zullen wij ook steeds 
weer zien, hoe alles hiermee verband houdt en hoe God een wonderbaar plan ontvouwt 
 
Ik wil toch nog iets toevoegen. Namelijk dit: wij weten uit de Schrift, wat Jezus zegt in Luc. 20:34-36 “En 
Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig 
gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden 
niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij 
zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn”.  
 
Wij zien hier dus uit, dat Jezus zegt dat ook de engelen niet huwen, of niet ten huwelijk genomen 
worden. Maar men trekt hier dikwijls een verkeerde conclusie uit, namelijk alsof deze engelen geslacht-
loze wezens zouden zijn. Maar dat leert de Schrift ons absoluut niet. Wat dan wel? Dat deze hemelse 
wezens, deze morgensterren Gods ook geschapen zijn naar het beeld van hun Schepper en daarom 
worden zij ook zonen Gods genoemd. 
 
God Zelf is zowel Vader als Moeder. Hij is allereerts Vader, gelijk geschreven staat, want Hij is de 
Vader der geesten. Zoals Hebr. 12:9 het zegt. “Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees 
hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan 
de Vader der geesten, en leven”?  
 
En ook Ef. 3:14-15 zegt Paulus “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in 
de hemelen en op de aarde genoemd wordt”. Een andere vertaling zegt: “Naar Wien alle geslacht in de 
hemel en op de aarde Zijn naam draagt”.  
 
Ja, Hij is de Vader van alle leven, want een vader geeft, verwekt toch het leven? Maar als God verwekt, 
dan geeft Hij niet alleen het leven, het kindschap, maar Hij onderhoudt en voedt ook dat leven en dat is 
het Moederschap. Deze wonderbare eigenschappen van het Vaderschap en het Moederschap zijn in 
God verenigd.  
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Want er bestaat toch niets in de schepping, of het is uit God voortgekomen. En man en vrouw zijn ook 
uit God voortgekomen. Hij schiep hen naar Zijn beeld, man en vrouw. Wij moeten ons daar natuurlijk 
niet één of andere onreine voorstelling van maken. Maar in die diepe heerlijke zin, zoals de Schrift het 
ons openbaart in Adam. 
 
Want toen God Adam schiep als man, was de vrouw in hem al volledig aanwezig. God heeft daarna de 
vrouw uit Adam genomen en aan zijn zijde gesteld en deze twee zullen tot één vlees zijn, want dat was 
vlees van zijn vlees en been van zijn been. 
 
Als wij naar de Mens (Jezus) zien, de tweede Adam, dan zien wij ook in Hem niet alleen alle mannen-
lijke eigenschappen, maar ook alle vrouwelijke eigenschappen. Dat komt zo mooi uit bijvoorbeeld bij het 
graf van Lazarus, wat wij lezen in Joh. 11:33 “Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met 
haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest (dat is de man) en diep ontroerd” 
(dat is de vrouw). 
 
Hij is de volmaakte Man, de nieuwe Adam, maar Hij is ook onze Moeder, de Man van smarten, de Man 
van barensweeën, die ons opnieuw heeft doen geboren worden, door Zijn vlees en bloed te geven. 
Deze wonderbare  eigenschappen zien wij in God en Jezus verenigd, want het hoort bij elkaar. 
 
Ik ga hier nog even dieper op in. De broeders, die vader zijn, die kinderen hebben en zelfs kleinkin-
deren, zullen dit als een grote zegen ervaren, als zij dit vaderschap zien als een gave van God. En ook 
de zusters, die moeder zijn, mogen dat moederschap als een grote vreugde ervaren als een geschenk 
van God.  
 
Want het hart van een echte moeder in de zin van Gods Woord, gaat uit naar het moederschap. Als dat 
hier voor de aardse mens zulk een vreugde kan geven, zou dan straks dat hemelleven dat niet meer 
kennen? Want ieder mens, ook als is hij niet gehuwd, heeft dat vader- en moederschap in zich 
verenigd. 
 
Paulus was immers ook niet getrouwd en had geen aardse vrouw en toch was hij een vader van vele 
kinderen, want hij had vele geestelijke kinderen voortgebracht, waarover hij schrijft in 1 Cor. 4:14 “Dit 
schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. (ziet u, 
mijn geliefd kinderen, het zijn zijn kinderen) Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt 
niet vele vaders”. Ja, hij heeft voor God geestelijke kinderen mogen verwekken. Zo kunnen ook wij ons 
op deze wijze kinderen verwekken. 
 
De engelen huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen, maar zij gaan voor God kinderen 
verwekken, zoals een broedende moedervogel over het beginsel van leven, dat God hun heeft 
toevertrouwd en dat zij tot ontwikkeling moeten brengen, opdat zij worden gelijk aan deze zonen Gods. 
Is dat niet wonderbaar? 
 
God heeft grote plannen met dit universum, want heeft Jezus niet gezegd “in het huis van Mijn Vader 
zijn vele woningen”. Hebt u zich daar wel eens een voorstelling van gemaakt? Ik ben ervan overtuigd, 
dat al die miljarden zonnen en zonnestelsels allemaal woningen en woonplaatsen zijn. En die wil God 
bevolkt hebben met hemelse zonen.  
 
Daartoe heeft God de engelenwereld ingeschakeld. Wij allen hebben veel te kleine gedachten over God 
en over Zijn grootheid. Maar wij weten ook, dat door de val van satan er een satans broedsel ontstond. 
En dat heeft God moeten verdoem. 
 
Wij komen nu bij de herschepping. Wij weten dus, dat Gods Woord in Gen. 1:1 melding maakt van de 
oorspronkelijke schepping en in vers 2 lezen wij, hoe Gods ontzettende oordeel en gericht de aarde 
woest en ledig werd en duisternis op de vloed lag. 
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Maar God liet het daar niet bij, “en de Geest Gods zweefde over de wateren” en over deze totale 
ondergegane wereld, waar alles in de dood lag. Daar ging God weer nieuw leven verwekken. En wat wij 
beschreven vinden in die zes dagen en de zevende der herschepping. 
 
In dit herscheppingsverhaal wordt slechts op een paar plaatsen het woord “scheppen” gebruikt. En hier 
is al weer het bewijs, dat dit niet de oorspronkelijke schepping was. Het woord “scheppen” wordt alleen 
in verband met de mens, die nog geschapen moest worden en in verband met de dierenwereld, die ook 
opnieuw geschapen moest worden. 
 
Maar er staat met geen woord vermeld, dat God in die tijd de zon of de maan of de sterren moest 
scheppen, maar Hij bracht ze weer te voorschijn, zodat zij weer met hun licht konden doordringen tot op 
het aardoppervlak. God herstelde dus de atmosfeer en het licht en Hij scheidde de weteren, die onder 
en boven waren en zo kwam er de luchtruimte, het uitspansel. 
 
En als wij daar lezen over de plantenwereld, dan vinden wij dat God die plantenwereld niet schept, 
maar dat Hij het zaad, wat in de aarde was, weer deed uitspruiten. Hieruit zien wij dus weer het bewijs, 
dat daarvoor er al een plantenwereld is geweest.  
 
En de wetenschap bevestigt dit ook, want bij opgravingen van fossielen, vindt men daarin afdrukken 
van planten, zoals wij die ook vandaag kennen. Bijbvoorbeeld afdrukken van bladeren van palmen van 
kastanjebomen. Wij zien dus, dat de oorspronkelijke schepping een plantenwereld bezat, die wel onder-
gegaan is, maar waarvan het zaad nog kiemkrachtig is gebleven. 
 
Daarvan heeft de wetenschap het bewijs gekregen, doordat de tarwekorrels die in de graven van de 
Farao’s zijn gevonden en die dus duizenden jaren oud waren, bleken nog kiemkrachtig te zijn, want na 
uitgezaaid te zijn, kwamen zij tot ontkieming en brachten prachtige tarwekorels voort. 
 
Wij zien dus weer, dat zaad inderdaad heel lang zijn kiemkracht bewaart. En zo lezen wij, dat op die 
derde herscheppingsdag God het zaad deed uitspruiten, nadat God de atmosfeer weer in orde gemaakt 
had en het zonlicht weer op de aarde kon doordringen. En daarom is het heel vanzelfsprekend, dat 
onze plantenwereld een voortzetting is van de plantenwereld van de oorspronklijke schepping. 
 
Omdat God de dierenwereld geheel heeft doen omkomen, moest Hij die opnieuw scheppen en daarom 
wijkt onze dierenwereld geheel af van de dierenwereld, die tot de eerste schepping behoorde. De 
wetenschap echter wil verklaren, dat de mammoet tot olifanten evolueerden, maar dat is een menselijke 
verontderstelling, want dat kan niet zo zijn. 
 
Een mammoet is namelijk een heel ander dier. Er is geen sprake van evolutie. Daarom is onze 
dierenwereld een hele nieuwe schepping geworden en daarom is ook de prae-historische mens niet 
onze voorvader, die levende wezens zijn allemaal eveneens omgekomen. Zo is ook Adam, als eerste 
mens geschapen. 
 
Wat ook heel belangrijk is, is dat wij weten, dat toen God de oorspronkelijke aarde schiep, de 
morgensterren, de zonen Gods gejuicht en gejubelt hebben. Maar bij de herschepping van deze 
verwoeste aarde, die door rebllie van satan verwoest was, daar lezen wij niets van, dat de engelen 
gejubelt en gejuicht hebben. Zij zullen veel eerder zwijgend hebben toegezien, wat God nu ging doen, 
want voor hen was er geen reden om te jubelen en te juichen. 
 
Want hoe goed Gods werk ook was, toen Hij de aarde herschiep, toch was er iets niet goed. Dat kwam, 
omdat er een scheiding gekomen was in de engelenwereld door de zonde, door de opstand en rebellie 
van deze engelvorst, die een derde van de engelen heeft meegenomen. 
 
Er was dus een breuk in de engelenwereld gekomen en daarom hadden zij geen reden om te juichen 
en te jubelen, toen God de aarde herschiep. Want zij wisten, dat ondanks dat herstel, satan met dat 
derde deel van de engelen en al de demonen van die omgekomen wezens, die ook onder satan 
stonden, samen een vijandig rijk in het Rijk van God vormden. 
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En dat rijk is nog in opstand en steeds in rebellie tegen God en Zijn Rijk. Daarom lezen wij bij de 
herschepping niets van juichende engelen, want zij wisten, wat wij als mensen niet kunnen zien, dat 
deze herschepping en hernieuwde wereld is gebouwd op de puinhopen, de graven van een onderge-
gane, verwoeste wereld, waarvan de opgravingen van vandaag wel een bewijs zijn. 
 
Toen God dus in zes dagen en een zevende dag deze aarde herstelde en herschiep en voor de mens 
bewoonbaar maakte, dan lezen wij in Gen. 1:3-4 “En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, 
dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis”. God zei dus, dat het 
licht goed was, maar niet dat de duisternis goed was. Hij maakte alleen scheiding daar tussen, want 
satan is de vorst der duisternis. Het licht is dus goed, maar de duisternis niet. 
 
En bij de volgende herscheppingsdag zien wij het weer in vers 6-8a “En God zeide: Daar zij een 
uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte 
het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het 
uitspansel waren; en het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel”. 
 
Hier wordt ook niet gezegd “en God zag dat het goed was”. Waarom niet? Wij weten nu, dat de 
oorspronkelijke aarde helemaal is ondergegaan in een ontzettende watervloed, die ook de atmosfeer 
heeft weggenomen. 
 
En nu ging God een scheiding maken tussen de wateren onder en boven het uitspansel en zo kwam er 
weer een nieuwe atmosfeer. Maar van de wateren, die boven zijn en van de wateren, die op de aarde 
zijn, daar zegt God ook niet van, dat het goed is.  
 
Waarom? Omdat in de wateren, die boven zijn, satan met zijn gevallen engelen woont en dat is dus niet 
goed, omdat satan daar verblijft, want hij is immers een luchtvorst. In Efeze 6 lezen wij toch ook, dat wij 
niet te worstelen hebben tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden in de lucht, de boze geesten 
en dat is satan met zijn gevallen engelen. 
 
En hoe is het met de wateren onder het uitspansel? Daar huizen de demonen en daarom zijn die ook 
niet goed. Vandaar dat er bij deze herscheppingsdag ook niet staan dat die goed is. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
 
Gods Zegen toegewenst, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
  
 
 


