Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:

Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 07-22)

ml

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.
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Geachte lezer,

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van)
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels
keren”.
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Vandaag komen wij tot het punt: wat is er eigenlijk gebeurt op de oorspronkelijke aarde, die tot het
gebiedsdeel behoorde van die beschuttende cherub die later satan werd? Op die aarde was een oor-
sprong van leven van God in een planten- en dierenwreled en waarschijnlijk ook in een sort wizens, die
op mensen geleken.

Het was Gods opdracht aan deze engelvorst om onder zijn vleugelen het leven, dat reeds in de kiem
aanwezig was, tot volle ontwikkeling te brengen, zoals de moedervogel doet. Er was dus leven van God
aanwezig. Maar toen deze cherub door hoogmoed tot opstand en rebellie tegen God kwam, heeft hij
dat zich ontwikkelende leven met zijn macht, die nu satanisch was georden, beinvioed op zulk een
wijze, dat dit oorspronkelijke leven verdorven werd en wezens voortbracht van grote monsterachtig en
gedrochtelijke afmetingen.

Welnu, zo heeft deze cherub, nadat hoogmoed in zijn hart was gekomen en hij een rebel en een
opstandeling tegen God was geworden, in zijn opdracht gefaald en zijn zijn heiligdommen ontheiligd en
verdorven.

Want als hij onberispelijk in zijn wandel als een zoon van God deze grote opdracht had vervuld naar
Gods wil, dan had de oorspronkelijke wereld van leven zich ontwikkeld en was gegroeid naar de heer-
lijkheid, die hij zelf van God ontvangen had.

Maar hij heeft zijn beginsel verlaten en in plaats van dat leven van God kwam daar dus een ander
leven, een leven van grote boosheid, dat ook in die schepselen voer, waarover hij de macht had. Ook
de dierenwereld werd door satan beinvloed, zodat verschrikkelijke, vraatzuchtige monsters ontstonden,
waarvan de opgravingen wel het bewijs zijn.

En als daar wezens zijn geweest, die op mensen leken, dan werden dat zeer boosaardige wezens,
duivelskinderen, duivelsgebroed. Dat kan niet anders. En ook nu nog moeten wij weten; wee de mens,
die zich onder satans vleugelen stelt, want dan wordt ook hij door zijn duivelse macht beinvloed.
Daarom laten wij ons steeds onder de vleugelen van God en Jezus stellen, want dan worden wij
veranderd naar het beeld van Hem.

Hebben wij het nieuwe leven van God al ontvangen? Is door Gods Geest het leven van Jezus reeds in
ons hart? Blijf dan onder Zijn vleugelen, loopt daar niet onder vandaan! Want weet u, wat er dan gaat
gebeuren? Als u dat nieuwe leven van God en van Jezus in u heeft en u blijfft onder Zijn broedende
vleugelen, onder Zijn broedende kracht van de Heilige Geest, dan gaat dat leven zich ontwikkelen naar
het beeld van Jezus Zelf.

Maar zijn wij onder de vleugelen van de duivel, dan worden wij gelijk aan hem. Dat is de realiteit. Zo
lezen wij het ook in Ez. 28:18 “Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt
gij uw heiligdommen ontwijd”. Ook de aarde was immerse en heiligdom, dat tot het gebiedsdeel van
satan behoorde en is dus door hem ontwijd.

Vandaar de ontzettende tragedie, dat God een eind moest maken aan deze oorspronkelijke wereld,
opdat die afschuwelijke monsters niet verder zouden voortleven. Want de dood was er nog niet, die
kwam pas na de zondeval. Zo moest al het leven op deze aarde vernnietigd worden door Gods ingrij-
pen, wat een vreselijk iets geweest moet zijn.

Daardoor werd de oorspronkelijke aarde volledig onbewoonbaar, omdat de atmosfeer om de aarde
verwoest werd en alles, wat daar op was, ging te onder in een vreselijke vioed. Dat is veel erger
geweest dan de latere zondvloed. Van dat drama, deze vreselijke vioed wordt alleen melding gemaakt
in Gen. 1:2 “De aarde nu was woest en ledig”.

Maar wij hebben al eerder gezien, dat in het Hebreeuws daar een woord staat, dat netzogoed vertaald
kan worden met werd, want in Gen. 2:7b staat hetzelfde woord, maar dat wordt daar vertaald met werd.
“alzo werd de mens tot een levend wezen”.




Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:

Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 07-22)

En als wij “werd” ook hier gebruiken in Gen 1:2, dan krijgt men hierdoor een heel ander beeld te zien.
“De aarde nu werd woest en ledig”.

Men heeft dit gedeelte verstandelijk vertaald en gedacht, dat God een woeste aarde had geschapen,
maar zou dat kunnen? Zou God, die enkel Licht is, een duistere aarde hebben kunnen scheppen? Zou
God die enkel harmonie is en vol van leven, iets dat woest is hebben kunnen scheppen? Dat moet
woest geworden zijn! Want iets wordt pas woest, als er een verwoesting plaats heeft gevonden. (zie
ook de studie “Drieluik”)

In Gen. 1:1 vinden wij de oorspronkelijke schepping vermeld. In den beginne schiep God de hemel en de
aarde”. En dan moeten wij z6 vers 2 lezen: “De aarde nu werd woest en ledig, en duisternis lag op de
vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren”. Want God ging die aarde weer opnieuw bewoonbaar
maken.

Ook in 2 Petr. 3:5-6 wordt door de Heilige Geest ons melding gemaakt van de ondergang van die
toenmalige wereld. “Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er
sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld
(en dat is dus niet de wereld van Noach) is vergaan, verzwolgen door het water”.

In die tijd van Noach werd niet de hele aarde verzwolgen, want er werden acht mensen uit gered en
€én paar van alle dieren, maar van de reine dieren en de vogels zeven paar. Dus in de dagen van
Noach is niet de hele wereld verzwolgen.

Zoals de oorspronkelijke aarde verzwolgen werd door water, zo zal de herstelde aarde ondergaan in
vuur, waarna de nieuwe aarde en hemel zullen komen. En daarop zullen geen oceanen en zeeén meer
zijn.

Ook op de oorspronkelijke aarde waren deze er niet, want ze zijn overblijfselen van de eerste ramp.
Wel was er natuurlijk water en dat zal er ook zijn op de nieuwe aarde na het Duizendjarig Vrederijk. In
Openb. 21:1b staat “en de zee was niet meer”. Maar in het Duizendjarig Vrederijk zullen de oceanen en
de zeeén er nog wel zijn.

De wetenschap vraagt zich af, hoe het komt, dat er op deze aarde zulke enorme watermassa’s zijn,
want men vindt ze op geen enkele andere planet. Natuurlijk niet! Als men Gods Woord geloofde, dan
zou men het antwoord weten. Maar men is eigenwijs en wil zich nier onder de Wijsheid stellen.

Zoals wij in Jesaja 14 en Ezechiél 28 hebben mogen zien van de val van die cherub, zo heeft God aan
de profeet Jeremia iets laten zien van die vreselijke verwoesting van toen. God geeft Zijn openbaringen
aan verschillende profeten, verspreid over verschillende tijden. Zo kunnen wij Schrift met Schrift
vergelijken, opdat wij hierdoor kennis krijgen van de hele Bijbel en zien, hoe waar het Woord van God
is.

In Jer. 4:23 lezen wij, dat aan Jeremia getoond werd, hoe de aarde was geworden na die ontzettende

catastrofe. “lk zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig”. (zie Gen. 1:2) “ik zag naar de hemel, en zijn
licht was er niet”.

Wat betekent dat? De zon, de maan en de sterren waren er wel, maar die konden met hun licht de
aarde niet bereiken vanwege de verwoestende atmosfeer. Daarom heeft God het licht ook het eerste
hersteld, opdat het licht weer doorbreken kon.

In vers 24 en 25 lezen wij verder “lk zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag,
en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggeviogen”. In welk een ontzettende
toestand moet de aarde toen verkeerd hebben. Toen de hele aarde aan het beven was. En dat mocht
de profeet Jeremia aanschouwen om het neer te schrijven. Want het was voor God hetzelfde om een
profeet iets te doen laten zien in het verleden, wat misschien duizenden of miljoenen jaren geleden
geschied is, of hem te doen laten zien wat in de toekomst zal geschieden.
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Vele mensen zeggen: “hoe kon Mozes nu die vijf eerste boeken van de Bijbel schrijven? Hij was er toch
niet bij”! Wat een onkunde! God was het Zelf, die Mozes toonde, wat er in het verleden gebeurd was,
zoals Hij Johannes toonde, wat er in de toekomst zal gaan gebeuren, want hij moest het neerschrijven
in het boek de Openbaring. Daarom zijn zij ook profeten. Voor God is het heden en het verleden
allemaal hetzelfde, want voor Hem bestaat er geen tijd.

Wat een vreselijke ramp moet dat dus geweest zijn. Want wat is er toen gebeurd? Toen is alle leven,
dat op die oorspronkelijke aarde was in één catastrofe omgekomen. Tevoren stierven die schepselen
niet, daar er nog geen dood was. Maar toen trad de dood met zijn eerste verschrikking in. Wij zien dus,
dat de dood de eerste grote vijand is geworden en die wordt als laatste vijand weggedaan. Ziet u de
harmonie in de Schrift?

Merkwaardig, dat de wetenschap met al zijn ongeloof, dit allemaal bevestigd, want bij de opgravingen
komt men tot merkwaardige ontdekkingen, onder andere dat die voorhistorische dieren allemaal tegelijk
gestorven zijn. Daar heeft men geen verklaring voor, dat zij een geweldadige dood gestorven zijn.

Het blijkt hun voor zover zij dat kunnen nagaan, dat waarschijnlijk alles wat leefde tegelijk gestikt is door
gebrek aan zuurstof, omdat de atmosfeer in eens vernietigend was. Er moet iest verschikkelijks ge-
beurd zijn, want men vindt bij de pgravingen dikwijls die voorhisorische wezens in grote hopen bij
elkaar, die allemaal tegelijkertijd omgekomen zijn.

Dat is het bewijs, dat Gods Woord waar is. Waarom gelooft men toch Gods Woord niet? En zoals dit
vreselijk gericht onverwachts kwam over het leven op deze aarde, zo zal er ook straks een plotseling en
onvoorzien gericht Gods over deze wereld komen. Dan zal alles, wat van de vijand is, worden
weggedaan.

Die wezens, die op deze oorspronkelijke aarde woonden zijn de voorhistorische mensen, waarvan men
denkt, dat zij onze voorvaderen zijn. Deze wezens waren zeer boosaardig geworden onder de satani-
sche heerschappij. En die allen hadden in dat oordeel tegelijkertijd hun lichamn verloren, want zij
leefden in een lichaam. En die geesten van deze wezens hadden dus allemaal geen lichaam meer,
want zij werden op €én moment daarvan ontroofd en konden dus niet langer hun goddeloze werken
doen.

En deze geesten, die nu geen lichaam meer hebben om hun zondig bedrijf te kunnen uitvoeren, zijn nu
de demonen, die aan deze aarde gekluisterd zijn. Deze boze geesten en onreine geesten zoeken
daarom hun intrek te nemen in lichamen van nu levende wezens, het liefst in die van mensen, maar ook
als het moet in dieren, om daar hun onreine en vuile werken weer in te kunnen doen.

Dat zijn dus de demonen, maar geen duivelen. Want duivelen zijn de gevallen engelen en die hebben
een lichaam, hun engelenlichaam nog. En hieruit leren wij, wat de aarde was geworden van die we-
zens, die op de oorsprokelijke aarde leefden.

Hoeveel bezetenen waren er in de dagen van Jezus, die hun kleren uittrokken en naakt wilden lopen,
waaruit wij zien hun zedeloosheid en hun onreinheid. Die demonen zijn dikwijls gekluisterd aan allerlei
onreinheid en boosaardigheid.

Zij stellen er een genot in om de bezetene, waarin zij hun intrek hebben genomen, blind te maken of
doof en ook in allerlei sadistische pijnigingen, zodat die mensen zich slaan of zich op de grond werpen
en zelfs in het vuur of in het water. Maar Gode zij dank, dat Jezus ons er zo voor waarschuwd en de
weg van de bevrijding heeft gegeven.

Laat ons een paar Schriftgedeelten opslaan om te zien, hoe die geesten dat willen doen. In Matt. 12:43-
45 lezen wij “Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te
zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en
als hij komt, vindt hij het leegstaan [en] geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere
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geesten (demonen) mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die
mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht”.

Jezus waarschuwt hier, dat als een demon er uitgedreven en er bevrijding gekomen is, zijn lichaam wel
gereinigd en op orde is gekomen, maar zijn huis, zijn lichaam leeg blijft staan, als hij Jezus en de
Heilige Geest niet toelaat. Gaan wij het begrijpen?

Wij kunnen wel gereinigd en bevrijd worden van deze machten, maar als wij ons huis, ons lichaam leeg
laten staan, dat wil zeggen dat wij er alleen zelf maar blijven en dat Gods Geest daar niet in woont, dan
komt die demon terug. Omdat hij in dorre plaatsen geen rust vindt en omdat hij het huis leeg vindt, trekt
hij er met nog zeven andere geesten in en het wordt voor die mens erger dan tevoren. En dan staat er
letterlijk voor “wonen” in het Grieks: “zich vast vestigen, zich een vaste woonplaats maken”.

Ook kennen wij wel de geschiedenis van de bezetene in het land der Gerasenen in Luc. 8:26. Die
bezetene, men noemt deze tegenwoordig “krankzinnige”, verkeerde in de graven en geen ketting kon
hem vasthouden. Zo enorm was zijn kracht, want het bleek, dat hij door een legioen demonen bezet
was.

En toen Jezus bij hem kwam, schreeuwden zij, want zij herkennen Hem als de Zoon van God en riepen
“Zijt Gij hier gekomen om ons vé6ér de tijd te pijnigen”? WWant zij wisten, dat er een tijd van God gesteld is
en dat Jezus straks een eind aan hen zal maken, want al die demonen gaan met satan in de afgrond bij
de aanvang van het Duizendjarige Vrederijk en wachten in de afgrond op de dag van het grote oordeel,
want na het Duizendjarig Vrederijk krijgen zij hun lichamen terug en gaan dan in de poel des vuurs voor
eeuwig.

Wij lezen hoe deze demonen Jezus smeken, hen niet naar de afgrond te zenden en de Heer doet dat
ook niet, want Jezus houdt Zich precies aan het Woord van de Vader, daar God een ieder zijn toege-
meten tijd geeft.

Maar die demonen moeten wel uit die mens en dan smeken zij Jezus in de zwijnen te mogen varen. En
wij weten, dat dit gebeuerd is. En zo werd die mens vrij en bij zijn verstand en deed direct zijn kleren
aan en ging getuigen wat Jezus hem gedaan had.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.

Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.



