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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en 
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen 
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren”. 
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De engelen zijn verbonden met deze enorme sterrenwerelden, in al zijn miljoenen maal miljoenen 
tallen. Maar boven dat alles staat Jezus, want Hij is niet alleen Heer over de mensen, maar ook Heer 
over de engelen.  
 
Zoals Paulus dit gezegd heeft in Col. 1:15-16 en zo zegt hij dat ook in Ef. 1:19b-23 “naar de werking van 
de sterkte zijner macht, die Hij (God de Vader) heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te 
wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en 
kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende 
eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de 
gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”. Wat hebben wij in Jezus een 
wonderbaar heerlijk en machtig Hoofd. 
 
Wat houden dan zovele kinderen Gods zich nog altijd bezig met de duistere machten van satan en de 
demonen om die er uit te drijven. En wat zijn zij nog bezig met de zondemacht, terwijl wij zulk een 
Hoofd hebben gekregen in Jezus! Laten wij ons toch volkomen stellen onder dat Hoofd en wij zullen 
ervaren vrij te zijn! 
 
Want die machten liggen onder Zijn voeten en als wij dat Hoofd over ons hebben, zou er dan nog enig 
schepsel ons iets kunnen aandoen? Niets! 
 
Heel de Christelijke godsdienstige wereld van deze eindtijd is niets anders dan menselijke hoogmoed, 
want men wil dat zelf doen, wat Jezus al lang gedaan heeft, want Hij heeft satan met al zijn machten 
overwonnen op het kruis van Golgotha. Laten wij dit toch geloven! Ons lichaam geniet dezelfde zege-
ningen en voordelen, die ons hoofd geniet. Zo is het ook met het Lichaam van Jezus en dat zijn wij.  
 
In Ef. 3:10-11 lezen wij dat, als wij maar dat Hoofd over ons hebben, dan gaan er wonderbare dingen 
gebeuren! “opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse 
gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in 
Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd”. 

 
En dat is gebeurd, toen God Hem uit de doden opwekte (opnieuw geboren deed worden) en Hem zette 
aan Zijn rechterhand. Al deze engelemachten, dus ook die van satan, mogen leren van de Gemeente, 
die hen op hun plaats moeten zetten!     
 
Toen de zeventig terugkeerden en zich verheugden en tegen Jezus zeiden “Here, ook de boze geesten 
waren ons onderworpen in Uw Naam”, dan zegt Jezus in Luc. 10:18-20 “En Hij zeide tot hen: Ik zag de 
satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te 
treden (slangen zijn satan en zijn gevallen engelen; schorpioenen zijn de demonen) en tegen de gehele 
legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de 
geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen”. 
 
Wij zien hieruit, dat wij ons niet zoveel met die vijand bezig moeten houden, maar dat wij alleen moeten 
verkondigen, dat hij al overwonnen is en hem ontmaskeren.  
 
Daar zijn dus grote heerschappijen, machten en overheden en dat zijn de erfdelen der hemelse 
engelen, zonen Gods. En zo heeft dus ook satan, vóórdat hij de rebel werd en in opstand tot God 
kwam, uit Gods hand een gebiedsdeel van de schepping ontvangen, waarover hij zijn troon kreeg. 
 
Hoe groot dat gebiedsdeel is en wat het allemaal omvat, dat wordt ons in de Schrift niet geopenbaard 
tot nog toe. Dat behoeven wij ook niet precies te weten en of heel ons zonnestelsel daaronder valt, dat 
weten wij ook niet. Maar één ding is zeker: de aarde valt er wel onder. 
 
Er is eigenlijk een merkwaardige parallel, want toen God de eerste mens schiep op de aarde, stelde Hij 
hem aan als heerser over deze aarde en die mens is ook in zonde gevallen. Eigenlijk zien wij dus hierin 
een herhaling van wat in de oorsprong in de hemelen reeds gebeurd was. 
 



Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp: 
Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen 

(deel 05-22)  

 3 

 
En omdat satan van Godswege een heerschappij heeft ontvangen, waartoe ook de aarde behoort, is hij 
nog altijd de vorst daarover, daar Jezus hem nog niet onttroont heeft. Jezus heeft hem wel overwonnen, 
maar de onttroning komt pas, als de voetbank opgericht is. Dat vinden wij ook duidelijk in de Schrift. 
 
In Luc. 4:5-6 zien wij, hoe de duivel Jezus tracht te verleiden en dan staat er “En hij voerde Hem (Jezus) 
op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot 
Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik 
wil”. Dat spreekt Jezus niet tegen. 
 
God heeft satan in de beginne zo gekroond en aangesteld en nog altijd is hij daar de heerser over. Als 
Jezus nu maar voor hem zou buigen, dan zou hij het aan Jezus gegeven hebben. Wij weten echter, hoe 
Jezus daar als Mens voor ons verzocht is geworden, maar overwonnen heeft. Jezus noemt hem in het 
Johannes Evangelie tot driemaal toe “de overste dezer wereld”. Hij is dus een overheid en dat vinden 
wij staan in Johannes 1, 14 en 16. 
 
In Joh. 12:31 staat “Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitenge-
worpen worden”. Dat wil zeggen, dat gebeurde niet op dat moment, maar het zal gebeuren in de 
toekomst. Op Golgotha heeft Jezus hem overwonnen en daarom zal satan straks buitengeworpen 
worden. In het Duizendjarig Rijk is hij geen overste meer, dan is Jezus Koning. 
 
Ook in Joh. 14:30 vinden wij hetzelfde. “Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld 
komt en heeft aan Mij niets”. En dat vinden wij ook in Joh. 16:11 “van oordeel, omdat de overste dezer 
wereld geoordeeld is”. 
 

 
U ziet dus, hoe Jezus hem de overste van de wereld noemt en ook na de Pinksterdag wordt hij als 
zodanig nog altijd erkend. Er zijn velen, die zeggen, daar Jezus nu verhoogd is, is satan niet meer de 
vorst over deze wereld. Maar hij is het nog altijd en tot zolang zijn wij hier nog vreemdelingen en bijwo-
ners. 
 
In de Efeze brief wordt hij ook nog zo genoemd door Paulus en dat is dus na de Pinsterdag. In Ef. 2:1-2 
lezen wij “Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld 
hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht”. 
 
En ook in Efeze 6 laat ons zien, dat niet alleen satan de overste is, maar dat hij vele engelenvorsten, die 
ook gevallen zijn, onder zich heeft staan en die mede met hem als overheden heersen. In Ef. 6:12 lezen 
wij “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. 
 
Johannes beschrijft satan in een visioen in Openb. 12:3-4 “En er werd een ander teken in de hemel 
gezien, en zie, een grote rossige draak (wij weten dat die draak de duivel is, de aanvoerder) met zeven 
koppen (dit zijn de andere overheden, ook gevallen engelvorsten) en tien horens (dit zijn ook duistere 
machten), en op zijn koppen zeven kronen (dus hij is gekroond). En zijn staart sleepte een derde van de 
sterren des hemels mede (die sterren zijn de gevallen engelen) en wierp die op de aarde”. 
 
Wij zien dus, dat éénderde van de sterren, van de engelen, toen met satan tot zonde zijn gekomen. Wij 
dus ook; satan heeft een kroon, die God hem vóór zijn rebellie heeft gegeven en die hij nog altijd bezit, 
maar onder de gratie God, totdat het tijdstip gekomen is, dat hij onttroond wordt. 
 
Wij hebben al meer malen gezien, dat God ons door Zijn Woord in de geschiedenis van Israël, eenvou-
dige voorbeelden heeft gegeven om ons duidelijk te maken datgene, wat anders ons menselijk vermo-
gen om Gods handelen te begrijpen, te boven zou gaan. Zo vinden wij dat bijvoorbeeld ook in verband 
met satan. 
 
Toen Israël een koning begeerde, heeft God Saul gezalfd, die een geweldige reizige man was en ver 
boven de anderen uitstak. Deze Saul werd gezelfd tot koning over Zijn erfdeel, want Saul was toen 
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een Godvrezend man. En toch is hij een type van satan voor zijn val. Satan was een geweldige cherub, 
één van de hoogste engelen, zonen Gods. Hij was onberispelijk in zijn leven en God had hem gezalfd 
en aangesteld over het door God toegewezen gebiedsdeel.  
 
Wij weten nu, wat er met Saul gebeurd is. Saul werd ongehoorzam, werd een rebel en kwam ten val, 
zodat er een volledige breuk tussen God en Saul kwam. 
 
Aan het einde van zijn leven, trachtte Saul nog weer tot God te komen, maar God zweeg. Er was een 
volledige breuk gekomen. Want toen Saul ongehoorzaam was en tot opstand en rebellie kwam, sneed 
God het erfdeel van dat koninkrijk al van hem af. Dat betekent, dat Saul niet meteen opzijgezet werd, 
maar koning bleef tot de tijd, die God hem toegemeten had. 
 
Want onder Sauls heerschappij, zalfde God door de profeet Samuël een nieuwe koning, de kleine 
David, die Hij achter de kudde vandaan haalde. Dan is David wel gezalfd als koning, maar hij moet nog 
onder Saul dienen. En wij weten, hoe het leven van Saul enige malen in David’s hand was, toen Saul 
hem ten dode vervolgde, zoals ook de duivel Jezus en de Zijnen vervolgt. 
 
Gaan wij er iets ervan ontdekken? Toen die gezalfde cherub in rebellie kwam, toen heeft God een mens 
bestemd om eens zijn plaats in te nemen. En dat is Jezus en Zijn Gemeente. Daar kan men stil onder 
worden! Wij zullen gaan zien, hoe God dat plan ontvouwen gaat. 
 
Het leven van Saul was twee keer in de hand van David, onder andere in die spelonk, waar Saul lag te 
slapen en David een stuk van zijn mantel afsneed. Maar zijn vrienden verweten hem, dat hij Saul niet 
gedood had. Want David was toch gezalfd door God tot koning en moest toch Sauls plaats innemen, 
die toch de vijand van God was. Maar David zei: “Neen, ik zal mij wel bewaren om mijn hand uit te 
strekken tegen de gezalfde des Heren; hij zal door Gods hand vallen, maar niet door mij”! 
 
En zo heeft Jezus al lang de duivel overwonnen. Hij had hem al lang kunnen ombrengen, maar het is 
de tijd van God nog niet, die Hij in Zijn wijsheid gesteld heeft. Ja, bij God is alles wijsheid. Want toen 
David zo vervolgd werd met allen, die hem aanhingen, toen ging er iets gebeuren.  
 
Allen, die een schuldeiser hadden en allen, die het moeilijk hadden, vluchtten naar David in de spelonk 
en die werden later zijn ministers en mede regeerders. Gaat u het begrijpen? 
 
In deze tijd van verdrukking, die wij nu meemaken, is de grote David bezig om Zijn mede koningen en 
regeerders aan te werven. Zitten wij al in de spelonk van Abdullam; zijn wij al bij Jezus? 
 
Er was een tijd, die God gesteld had voor Saul en zo kwam de tijd, dat Saul viel en David koning werd. 
Maar toen heeft David nog rouw bedreven. En ik geloof, dat Jezus, ondanks dat satan Zijn vijand is en 
eens zal vallen, toch nog rouw over hem zal bedrijven, want ook satan is een schepsel van God. 
 
Hij is en blijft toch een grote tragedie! En daarom zullen Gods kinderen nooit satans naam bespotten of 
belasteren. Er wordt veel te weinig aandacht daaraan besteed. De grote engelvorst Michaël durfde 
satan ook niet te lasteren, maar hij zei “de Here bestraffe u”. Want satan is een gezalfde cherub. 
 
En daarom is het beangstigend, om te vernemen, hoe men vandaag in bepaalde kringen zo met de 
naam van de duivel omgaat, alsog men er een spelletje van maken en hem als een hondje bestraft en 
schopt, maar zij weten niet wat zij doen! 
 
Maar ook de Naam des Heren zal niet ijdel gebruikt mogen worden en Zijn Naam mag niet anders 
genoemd worden, dan wanneer het nodig is om de waarheid te verkondigen.  
 
Als wij weer Jesaja 14:12-13 opslaan, lezen wij: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon 
des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten 
hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten”. 
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Met “de sterren Gods” is hier niet bedoeld, dat het de letterlijke sterren zijn, maar het zijn die 
morgensterren, die engelvorsten, die allen een gebiedsdeel door God hebben toegewezen gekregen 
om er over te heersen, zoals ook satan onder hen als morgenster zijn gebiedsdeel kreeg. Maar satan 
werd ontevreden, omdat hij gelijkgeschakeld was met de andere morgensterren en wilde zijn troon 
boven deze erfdelen krijgen. Zo staat het in vers 13 “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel 
opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het 
noorden”. 
 
Dat betekent: hij wilde zijn troon oprichten, waar God Zijn Troon heeft en wilde dus aan God gelijk wor-
den en God van de Troon afstoten. Dat is de rebllie en de opstand van deze engelvorst, zoals het ook 
staat in vers 14 “ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”. 
 
Dat zijn niet de wolken, die wij hier in het luchtruim zien drijven, want daar was hij al boven. Neen, dit 
zijn die sterrenwolken, die door de grote nieuwe sterrenkijkers zijn ontdekt. Vroeger dacht men, dat er 
slechts één melkwegstelsel was, maar nu weten wij dat er miljoenen van deze sterrenwolken zijn en die 
staan allemaal onder engelvorsten. 
 
En boven die allen wilde satan zijn troon hebben, want hij wilde over het gehele universum gaan rege-
ren. En hier zien wij dus die ontzettende tragedie, de opstand van deze gezalfde cherub tegen God, 
waardoor in een deel van Gods schepping de harmonie verstoord werd. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
 
Gods Zegen toegewenst, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
  
 
 


