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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en 
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen 
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

            
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren”. 
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De laatste vijand, die onttroond wordt, is dus de dood. Want tijdens het Duizendjarig Rijk is de dood er 
nog en kan de mens, die dan op aarde woont, duizendjaar oud worden, hij hoeft niet te sterven. Maar zij 
die zondigen en ongehoorzaam blijven moeten sterven. 
 
Maar aan het eind van die duizend jaar is het afgelopen met de dood, want op de nieuwe aarde is er 
geen dood mee, omdat alles door God de Vader onder Jezus voeten heeft onderworpen en Jezus Zelf 
Zich ook aan Hem onderworpen heeft. Dit lezen wij in vers 27 “Maar wanneer Hij (God de Vader) zegt, 
dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (God de Vader) uitgezonderd, die Hem (Jezus) alles 
onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, 
die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”. En dat is dus de toestand van de nieuwe 
aarde, waar God alles in allen is. 
 
Zo weten wij ook, dat de satan en zijn engelen onderworpen worden, zoals Paulus dat zegt in de 
Romeinen brief, waar wij ook zien, hoe de Gemeente als Zijn Lichaam deelt in de heerlijkheid van 
Jezus, als zij ook onder de voeten van de Gemeente gelegd worden. 
 
Dat staat in Rom. 16:20 “De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten (van de Gemeente) 
vertreden”. Ja het is wonderbaar! Als wij nu ons werkelijk gebogen hebben aan Zijn voeten en ons 
geheel overgegeven hebben, dan zijn wij straks geen voetbank, maar met Hem Zijn Lichaam en zullen 
met Hem koningen, priesters en rechters zijn. 

  
Hiermee zien wij dus, dat de aarde inderdaad de voetbank is, waar alle vijanden voor goed onttroond 
zullen worden en er een eind aan hun macht gemaakt wordt. 
 
En nu krijgen wij vanzelf nog de volgende betekenis van de voetbank. Een voetbank is ook een plaats 
der ruste. Aan de voetbank moeten niet alleen de vijanden zich neerbuigen en worden zij onder Zijn 
voeten gezet, maar als al die vijanden aan Zijn voeten gelegd zijn en al die machten ontroond zijn, dan 
wordt diezelfde voetbank een plaats van rust en vrede.  
 
Het wil dus zeggen, dat in ruime zin de aarde, in engere zin het Joodse volk en speciaal Jeruzalem met 
de Tempel daarin, de plaats van Zijn voetbank is, waarvan niet alleen de gerichten Gods zullen uitgaan, 
maar ook dat daarna vrede en rust van diezelfde plaats zal uitgaan over de gehele aarde. 
 
Maar er komt niet eerder vrede en rust over de aarde, dan wanneer de Vredevorst daar Zijn voeten 
heeft neegezet. Daarom staat er geschreven”Bidt om de vrede van Jeruzalem”. Ja, want het is de stad 
ten gerichte, de stad van de grote Koning, maar ook de stad vanwaar de ware vrede zal uitgaan en van 
geen andere plaats. In dat Vrederijk zal Gods handelen anders zijn, want iedere openbaring van zonde 
zal direct met de dood bestraft worden. 
 
Zo zal de Vredekoning met Zijn Lichaam tijdens het Duizendjarig Rijk afrekenen met alle vijanden, die 
dan openbaar komen. En na dit Vrederijk zal Hij een volkomen afrekening houden voor de grote Witte 
Troon, waar als laatste vijand, de dood, onttroond zal worden. 
 
Lees Openbaring 20. Dan is die vrede van het aardse Jeruzalem over de hele schepping gekomen, 
want dan wordt de hemel en aarde één en wordt deze nieuwe aarde het Centrum van Gods universum, 
waarop het Hemelse Jeruzalem zal neerdalen en er een eeuwige vrede zal zijn. Daarom is de aarde de 
voetbank, waarop ook Gods voet rusten zal. 
 

EINDE VAN DE INLEIDING 
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De eerste crisis. 
Als wij nu de eerste crisis gaan behandelen, moeten wij eerst weten, hoe zij ontstond en door welke 
oorzaak. 
 
Ter inleiding lezen wij ten eerste Jes. 14:12-14 “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon 
des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten 
hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver 
in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”. 
 
Hier wordt ons de val van deze morgenster beschreven, die satan geworden is en die de directe 
oorzaak geworden is van de eerste crisis. 
 
Wij hebben al met elkaar nu duidelijk gezien, dat de aarde een heel bijzondere plaats inneemt in Gods 
schepping, omdat God met haar een bijzonder doel heeft. En één daarvan is, dat de aarde als 
hoeksteen een scheiding gaat worden tussen alle schepselen, die God geschapen heeft. 
 
Degenen die in die hoeksteen zich voor God buigen en Hem dienen tot eeuwig heil, wat tenslotte in 
Jezus vervuld is geworden. Maar voor de ander zal die hoeksteen een steen des aanstoots zijn, een 
rots der ergenis. Dat moet er zijn.  
 
Om het nog eens duidelijk te zeggen, de aarde is een proefsteen, waar God al Zij schepselen gaat 
beproeven, niet alleen de mens, maar ook de hele engelenwereld wordt door de aarde beproefd. 
Daarom neemt de aarde een bijzondere plaats in. Het is een plaats van beproeving en daarom is het 
hier zo’n tranendal.  
 
Maar prijst God, want de aarde is ook een plaats, waaruit de eeuwige heerlijkheid komt. Wat leven wij 
dus eigenlijk op een wonderbare plaats! Er zijn in deze tijd mensen, die graag naar andere planeten 
willen, maar wij gaan straks naar de hemel en worden daar gevormd om met Jezus terug te keren om 
het gezegende aardrijk in bezit te nemen! 
 
De aarde was in haar oorspronkelijke toestand, dus vóór de schepping van de mens, al een proefsteen. 
Wie moesten er dan toen beproefd worden? Er waren immers nog geen menen. Maar de engelen-
wereld was er wel en die moest beproefd worden. 
 
Maar waarom was dat nodig, want God schept toch al Zijn schepselen rein en volkomen? Maar omdat 
God een groot plan met Zijn schepselen heeft, heeft Hij hen gemaakt niet als een soort marionetten, die 
alleen dat kunnen doen, wat God wil. Daarom heeft God hun allemaal een vrije wil gegeven, opdat zij 
uit vrije wil en keuze God zullen liefhebben, eren en dienen.  
 
En daarom heeft God hen zo geschapen, dat zij wel rein en volkomen zijn, maar nu beproefd moesten 
worden, opdat zij van rein absoluut heilig zouden worden en van volkomen, volmaakt. Dat is het 
verschil. 
 
Ook de engelen zijn dus rein geschapen en volkomen geschapen, zonder enig gebrek. En daarom was 
een proef nodig om hun een vrije keus te geven om of God te willen dienen, of dat niet te willen en hun 
eigen weg te gaan. Op deze wijze alleen kan het schepsel van rein tot die absolute heiligheid komen, 
die God bezit en van de volkomenheid tot de volmaaktheid. Er staat immers geschreven in Matt. 5:48 
“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. 
 
En zo heeft God ook in de tijd, na de eerste crisis, op een herstelde aarde de mens rein geschapen en 
daarop geplaatst. Rein en volkmen was de mens dus naar het beeld van God. Maar nu moest dit 
mensenpaar beproefd worden en dat gebeurde ook op deze aarde. 
 
Wij weten immers, dat in het paradijs die boom der kennis van goed en kwaad stond. Van alle bomen in 
de hof mochten zij vrijelijk eten, maar van die ene boom niet. Want dat was het proefgebod. Was de 
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mens gehoorzaam gebleven, dan hadden Adam en Eva van rein absoluut heilig geworden en van 
volkomen volmaakt geworden. Maar wij weten, dat zij in zonden zijn gevallen, wat ook een diepe 
oorzaak had, want zij werden verleid door de slang, die het medium was van satan.  
 
Maar lang vóór de schepping van de mens, toen God de oorspronkelijke aarde schiep, was deze aarde 
ook al een proefsteen voor de engelen wereld. Hoe dat precies in elkaar zit, dat heeft God voor ons 
verborgen gehouden, want dat zouden wij toch niet kunnen begrijpen, omdat de engelen van een heel 
ander geslacht zijn dan wij. 
 
Maar wij weten, dat, toen God de aarde grondvestte, nadat de engelen er al waren, zij als 
mogensterren en de zonen Gods gejuicht en gejubeld hebben. En toen is de aarde de proefsteen voor 
hen geworden. Wij weten ook, wat het resultaat is geworden; twee derde van de engelenwereld is God 
getrouw gebleven; zijn van rein heilig geworden en van volkomen volmaakt. 
 
Maar één derde is gevallen, waar satan het hoofd van is en zij zijn van rein tot zonde gekomen. Hoe dat 
precies in zijn werk is gegaan, dat weten wij niet, dat houdt God nog voor ons verborgen, maar zal ons 
straks in de eeuwigheid wel geopenbaard worden, als wij daar rijp voor zijn. 
 
Jezus zegt ook in Joh. 16:12 “Gij kunt het thans niet dragen”. En ik geloof, zolang wij hier in dit sterfelijke 
lichaam zijn, kunen wij dat ook allemaal niet dragen, want dan komen wij met de grote hemelse 
machten en overheden in directe aanraking. 
 
Want wie zijn wij? Eén engel is verre in kracht en heerlijkheid onze meerdere, wat het Woord ons zegt. 
En als wij nu lezen over die zondeval van de engelen in Jesaja 14 is daar terdege een onderscheid met 
de zondeval van de mens. Want toen Adam viel, viel het hele mensengeslacht, omdat wij allemaal uit 
Adam voortgekomen zijn.  
 
Maar de engelen zijn en mas geschapen, die kennen geen voortplanting en huwen daarom ook niet. Zij 
moeten dus ook en mas beproefd worden. En zo is één derde God ontrouw geworden, in rebellie onder 
leiding van satan. 
 
Hij behoorde tot de grote hoge engelenvorsten, want er staat in Jes. 14:12 “Hoe zijt gij uit de hemel ge-
vallen, gij morgenster”. Hij behoort dus tot de catagorie der morgensterren en dat zijn de hoogste 
engelenvorsten, want hij wordt genoemd “zoon des dageraads”. In Ezech. 28 wordt hij genoemd “een 
gezalfde cherub”. En dat is hij nog, maar gevallen, een rebel, een opstandeling geworden. In Jes. 14:13 
lezen wij verder “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon 
oprichten”. 

 
Ik wil stuk voor stuk de dingen onder uw aandacht brengen, opdat u het begrijpen en verstaan kunt. Wij 
horen dus in deze tekst de gedachten van deze gevallen cherub. Hieruit blijkt, dat hij een troon had en 
die nog heeft. Een troon, die hij van Godswege ontvangen heeft, want hij zegt ”ik zal ten hemel 
opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten”.  
 
Het zal waarschijnlijk wel zo geweest zijn, al staat het wat verborgen in de Schriften, dat God deze 
engelen, deze morgensterren en cherubs, die ook de zonen Gods genoemd worden, allen een erfdeel 
heeft toegewezen in Zijn geweldig universum. De hoogste engelenvorsten kregen natuurlijk grote 
gebiedsdelen, waarover zij moesten heersen en regeren voor God. Wij zouden het kunnen vergelijken 
met alles, wat hier op aarde is, wat echter alleen een afspiegeling is van het hemelse. 
 
Zo is op de aarde een groot wereldrijk onderverdeeld in gewesten, die ook wel provincies genoemd 
worden. Een voorbeeld hiervan vinden wij in het boek Esther, namelijk hoe dat grote Perzische rijk 
verdeeld was in vele gewesten en dat over elk gewest de Perzische koning een vorst aangesteld had. 
 
Welnu zo is het ook in de schepping Gods. God heeft aan al die engelenzonen van Hem gebiedsdelen 
toegewezen en aan ieder zijn taak. De hoogste engelenvorsten de grootste gebieden met de grootste 
taak. 
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Wij lezen dat in Col. 1:15-16 “Hij (Jezus, de Zoon Gods) is het beeld van de onzichtbare God, de 
eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem (in Jezus) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen 
en die op de aarde zijn, de zichtbare (de voor ons zichtbare) en de onzichtbare (dat is dus de 
engelenwereld), hetzij tronen (dus ook bij de engelen zijn vele tronen), hetzij heerschappijen, hetzij 
overheden, hetzij machten”. 
 
Wij lezen in de Bijbel, hoe God engelen aangesteld heeft over de natuurkrachten van de aarde, over de 
wateren, over de winden staan engelen. Die natuurkrachten kunnen niet zo maar hun eigen gang gaan, 
maar worden beheerst door engelenmachten. Wij vinden ook, hoe er een engel gesteld is over de zon 
en vele andere dingen, maar zelfs ook over gebiedsdelen van de aarde. 
 
En dacht u, dat in dat geweldige universum met die miljarden sterren en millioenen melkwegstelsels 
met hun onvoorstelbare krachten zo maar ronddrijven zonder enig bestuur? Neen, daar staan 
engelenvorsten, overheden, heerschappijen en tronen over. 
 
Dat is het erfdeel voor de engelen en daarom worden engelen ook sterren genoemd, want zij zijn 
verbonden met de sterren, zoals God de mens naar de aarde noemt. Want Adam betekent “rode 
aarde”, daar hij verbonden is met die aarde. 

 
Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. 
 
Gods Zegen toegewenst, 
Het Bijbelstudie Centrum. 
 
  
 
 


