
Bijbelstudie Centrum:  
“Het is door het geloof, maar, door het geloof in Zijn bloed”  

(deel 2-2) 
 
 

Geachte lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze studie (deel 2) te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze 
prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: 
Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en 
daar-mee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  

 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal 
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding 
van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan 
Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum         
Rob Schutte 

 
 
  
 
 

         
       2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 
keren”. 
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Wij gaan weer verder met “de waarde van het bloed van het Lam” en dan nu dat het alles is door het 
geloof, maar door het geloof in Zijn bloed”. Want zo heeft de Heer Jezus ons werkelijk kunnen 
verlossen en verlossing houdt alles in! Dat vinden we in Ef. 1:7 ”En in Hem hebben wij de verlossing 
door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen“. 
 
Hoe heeft de Heer Jezus ons kunnen verlossen? Daarvoor moest Hij eerst mens worden, want als 
Gods Zoon kon Hij ons niet verlossen, want Hij was zondeloos; maar de mens had gezondigd, Adam 
en zijn gehele nageslacht. Daarom moest de Heer Jezus eerst van ons geslacht worden. 
 
Maar dat niet alleen, want toen de Heer Jezus Mens geworden was en deel had gekregen aan Adam’s 
geslacht, ging Hij vrijwillig, naar de wil van God, in de plaats van Adam staan; zo is Hij de 
vertegenwoordiger geworden van het hele menselijke geslacht. 
 
De plaats, die Adam als hoofd van heel het mensengeslacht ingenomen had. We zijn allen uit Adam 
voortgekomen en toen Adam zondigde, erfden wij die zonden in zijn bloed mee, die had de Heer Jezus 
nu ingenomen; want Hij nam de plaats van de gevallen Adam in als de “laatste Adam“. Dat staat 
immers geschreven in 1 Cor. 15:45 “Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een 
levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest”. 
 
Dat kon Hij doen, omdat God er Zijn beloften aan gegeven had en omdat Hij God zelf was. (deel van 
de drie-eenheid) Weet u wat dit betekent? Dat Hij Adam en al zijn nakomelingen in Zich verenigde door 
Mens te worden; zoals wij allen eens in Adam waren, zo heeft de Heer Jezus Adam en heel zijn 
nageslacht in Zich genomen. Daarmede ook het erfgoed van Adam, dat was de zondeschuld en de 
vloek der zonde. 
 
Als u een erfenis aanvaart, dan bent u ook aansprakelijk voor alle schulden, als die er zijn. U bent er 
gerechtelijk voor verantwoordelijk om deze af te betalen en u wordt daaraan ook gehouden. 
 
Wel nu, dat deed de Heer Jezus! Hij nam dus Adam en heel zijn nageslacht met hun erfdeel in Zich op 
en daarmee dus ook de schuld. Hoe kon nu de behoudenis bewerkt worden? Dan moest die grote 
zondeschuld betaald worden en dat moest eerst gebeuren; daarom vinden we als de eerste grote 
krachtwerking van Zijn bloed; de vergeving der zonden!  
 
Dit hebben we gelezen in Ef. 1:7 “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van 
de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”. En dit lezen het ook in Col. 1:14 ”in wie we de 
verlossing hebben, de vergeving der zonden in Zijn bloed“. Deze drie laatste woorden zijn in onze 
vertaling weggelaten, maar staan wel in de Griekse grondtekst. 

 
We weten dat, toen God aan Adam het leven gaf, Adam een levende ziel werd, zo zijn ook wij mensen 
met een levende ziel. Met dat zieleleven is gezondigd en staan we dus als zondaars schuldig tegen-
over God; want de heilige wet van God eist de dood van de zondaar, als loon van de zonde. Nu heeft 
de Heer Jezus door Zijn ziel te stellen voor onze zielen, door die uit te storten in de dood, voor onze 
schuld betaald. 
 
De schuld moest betaald worden en dat kon niet anders dan door de dood. Toen God Adam schiep, 
had Hij hem geschapen met een reine, onbesmette ziel en nu moest er dus weer een Adam komen, 
die een reine, onbesmette ziel terug zou geven aan God; met minder kon niet voldaan worden, daarom 
kon geen mens er aan voldoen, want zij hadden een schuldige ziel.       
 
Maar Hij, die ons aller plaatsvervanger was geworden, die als ons aller Hoofd, ons verenigd had in Zijn 
lichaam, had als de laatste Adam, Zijn reine ziel gegeven voor de onze en kon daarom met Zijn bloed 
aan Gods eis voldoen. Daarom heeft Zijn offer ook de waarde, waarmee nu alle schuld betaald en 
vereffend is. Het directe gevolg daarvan is, dat Hij ook onze verzoening met God tot stand gebracht 
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heeft, wat we vinden in Rom. 3:25 en wel: ”Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in 
zijn bloed“. 
 
Zo hebben we niet alleen vergeving van al onze zonden ontvangen door het bloed, maar hebben we 
daardoor de verzoening met God gekregen, zodat we nu geen vijanden meer van God zijn en niet 
meer behoeven te vrezen voor Gods rechtvaardige toorn en oordeel over de zonde, want we zijn van 
nature kinderen des toorns, kinderen der vervloeking. 
 
Maar God heeft ons met Zichzelf verzoend in Christus Jezus, door ons de zonden niet toe te rekenen, 
maar die te leggen op Zijn Zoon; Hij, die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. 
Dat moeten we geloven. Gelooft u in de bloedstorting voor u? Weet u, dat het aller kostbaarste voor 
God in de hemel is het Lam en Zijn Bloed. 
 
Daarom is dat ook het kostbaarste in Zijn hart. Maar laat dat ook in ons hart zo worden!m Want we 
zijn niet door eigen werken verlost, niet door eigen kracht, maar door het dierbaar bloed van Gods 
Zoon. Maar deze verzoening geldt niet alleen voor ons persoonlijk, maar Hij is ook de verzoening 
voor de gehele wereld, wat we vinden in 1 Joh. 2:2 “en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet 
alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”. 
 
Laten we goed opletten, want Col. 1:20 zegt ons, dat Hij ons nog meer gegeven heeft door Zijn 
bloedstorting: ”en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises“. Dus we hebben 
de vergeving der zonden door Zijn bloed, de verzoening door Zijn bloed en daarom nu ook vrede met 
God door Zijn bloed.  
 
Het is die vrede, waarvan de Heer Jezus spreekt in Joh. 14:27 ”Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; 
niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u“.  Het is die vrede, die alle verstand te boven gaat, en als 
we dat geloven, dan treedt ogenblikkelijk de kracht van Gods Geest in werking, want het Bloed en de 
Geest werken samen. 
 
De Geest alleen kan niets doen, maar kan alleen daar werken, waar het Bloed erkent wordt, waar 
men gelooft in het Bloed van het Lam. Wist u dat? 
 
Daar heeft de Heilige Geest Zijn heerschappij verkregen en kan Hij Zijn werkterrein hebben. De 
Heilige Geest, die de geweldige kracht van God in ons overbrengt gaat nu Zijn kracht in ons verder 
uitwerken. En dat is de reiniging! 
 
Wel hebben we de zondevergeving ontvangen, maar we weten, dat onze ziel dagelijks besmeurd 
wordt en al is de schuld uitgedelgd, we zullen een zondige, besmeurde ziel blijven behouden, maar 
dank God, het Bloed van de Heer Jezus Gods Zoon, vergeeft ons de zonden niet alleen, maar reinigt 
ons ook van alle zonden. 
 
Maar nu moeten we opletten. Het Bloed , dat de Heer Jezus stortte op het altaar, aan het kruis, dat is 
het Bloed der besprenkeling, dat heeft onze zonden uitgedelgd en het heeft ons de verzoening en de 
vrede gebracht; maar wil het Bloed ons reinigen, d.w.z. onze ziel reinigen, dan moeten we ons in dat 
Bloed wassen. 
 
U zult bemerken, dat er een toeneming is, omdat God wil, dat we steeds inniger en sterker in aanraking 
komen met dat Bloed. Eerst is het op het Altaar, waar al onze schuld is betaald en ons de verzoening 
en de vrede met God is gegeven. Maar nu moeten we onze ziel wassen in het Bloed van het Lam. We 
weten toch wel, als we ons met water wassen, dan moeten we ook in aanraking met dat water komen, 
want dan pas kan het zijn reinigende werking doen. Welnu dat wil God ook.  
 
Ook de Schrift zegt hierover, dat de reiniging volgt op de vergeving, o.a. in 1 Joh. 1:9 en wel ”Indien wij 
onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven (dat is het eerste), en 
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ons te reinigen van alle ongerechtigheden“. Daarin zien we dus de toenemende mate van de 
krachtwerking door het Bloed.  Dat lezen we ook in vers 7b ”en het Bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonden“. 
 
In Openbaring lezen we, hoe dat plaats kan vinden, b.v. in Openb. 22:14 ”Zalig zij, die hun gewaden 
wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens“. We moeten dus onze gewaden 
wassen en dan hebben we recht op het geboomte des levens. In Openb. 7:14b staat, waaruit dat 
wassen bestaat: ”en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams”. 
 
Wat zijn die gewaden? Dat zijn onze zielen. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. De geest is 
verborgen in de ziel en de ziel weer in het lichaam. Het is net als bij een perzik; we krijgen eerst het 
zachte vruchtvlees en daarbinnen zit de pit en in die pit zit een kern. Welnu, deze kern is onze geest 
en de buitenkant van de pit is onze ziel en die ziel is dus het omhulsel van de geest. 
 
Als we sterven, dan valt het sterfelijke vlees (het vruchtvlees van de perzik) van het lichaam af, maar 
niet onze ziel, die de omkleding is van onze geest. Dacht u, dat de geest ongekleed en dus zonder 
vorm de mens zou verlaten? Neen, onze ziel is de onzichtbare omkleding, waarin onze geest 
verborgen zit, zoals die kern in de pit zit en die pit weer verborgen is in het vruchtvlees. 
 
Zo is het ook bij ons, want het is naar de schepping Gods. Onze geest is verborgen in de ziel en de 
ziel als geheel is weer verborgen in ons lichaam. Welnu, het woord gewaad wil zeggen, dat het de 
bekleding is van onze geest en dat is dus onze ziel, ons leven.  
 
Nu gaan we begrijpen, dat we die gewaden moeten wassen, want we hebben een besmeurd 
zieleleven, ook al zij onze zonden vergeven. Nu is er maar een middel en dat heeft de Heer Jezus 
ons geschonken in Zijn Bloed, dat we onze ziel kunnen wassen van alle besmettingen en besmeu-
ringen, want dat is de kracht van het Bloed van de Heer Jezus. Die kan ons zo’n reine ziel geven, dan 
is het, alsof we nooit gezondigd hebben. 
 
Want zo ziet God ons, volmaakt in de Heer Jezus. Maar om dat te verkrijgen, moeten we geloven in 
dat Bloed, dat het deze wonderbare werking kan doen aan onze ziel. We moeten goed beseffen, dat 
we zelf onze ziel niet kunnen reinigen. Vele gelovigen proberen dit te doen, maar niets kan onze ziel 
reinigen dan alleen het Bloed van het Lam. Aanvaard dit kostbaar Bloed door God aan ons gegeven.                              
 
Daarom zegt Hebr. 9:14 van de reinigende kracht van het bloed, dat het zelfs ook ons geweten totaal  
reinigt: ”hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een 
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken (hoort u, van alle 
besmettingen van dat oude karakter) om de levende God te gaan dienen”. 

 
Maar er is nog meer. Op de reiniging volgt de volgende krachtwerking: de heiliging. 
 
We gaan hiervoor eerst naar Ef. 5:25-26, dan zien we een opeenvolging: ”evenals Christus zijn 
gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende 
door het waterbad met het woord“. In de oude vertaling staat het duidelijker: “haar gereinigd hebben-
de“. Nadat dus de reiniging heeft plaats gevonden, vindt de heiliging plaats, die vloeit daar 
automatisch uit voort. 
 
Die volgorde vindt u ook op andere plaatsen in de Schrift. Zoals in 2 Tim. 2:21 ”indien iemand zich nu 
hiervan gereinigd heeft (dus weer de reiniging eerst) zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, 
geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar“. 
 
Ook die heiliging hebben we ontvangen door het Bloed van het Lam. Dit lezen we in Hebr. 10:29 
”Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft vertreden, 
het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was“. 
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Heiligmaking heeft in de Schrift altijd een tweevoudige betekenis. Allereerst heeft heiliging de beteke-
nis van afzondering. We moeten afgezonderd worden van de wereld, afgezonderd van het oude, om 
nu voor God te zijn en deze afzondering wordt door het Bloed bewerkt.  
 
Kijkt u maar naar Israël. Als Israël in Egypte het bloed neemt van het lam en dat doet aan de 
zijposten en bovendorpel, dan is er van dat ogenblik aan een scheiding gekomen tussen Israël en 
Egypte, al waren ze nog steeds in Egypte. 
 
Ik geloof, dat dit de diepste oorzaak is van de vijandschap, die nu nog bestaat tussen Israël en 
Egypte, omdat Israël toen al dat bloed van het lam aanvaardde. En weet u, wanneer dat pas in orde 
zal komen tussen Israël en Egypte? Als ook Egypte dat bloed gaat aanvaarden. Dan valt de scheiding 
weg, want door dat bloed is de scheiding gekomen en gingen zij uit Egypte weg en werd het een 
afgezonderd, geheiligd volk. 
 
Dat geldt ook voor ons, dat dit bloed ons maakt tot een afgezonderd, geheiligd volk, want de Heer 
Jezus kruis en Zijn bloedstorting maken een scheiding tussen ons en deze wereld. Paulus zegt niet 
voor niets in Gal. 6:14b ”door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld“. Dat betekent scheiding.        
Laten we daarom ook als een afgezonderd volk leven. 
 
Maar de heiliging is niet alleen een afzondering, maar nog veel meer in positieve zin; een heilig leven, 
een heilige wandel, een heilige dienst. 
 
Eerst dus een algehele toewijding aan God, maar dan ook een heilig leven. Is dat mogelijk? Ja, door 
de kracht van het Bloed. Hoor maar wat Hebr. 13:12 hierover zegt: ”Daarom heeft ook Jezus, ten einde 
zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden”. Waardoor zijn we dus geheiligd?   
Door Zijn eigen bloed. 
 
Zo is onze ziel niet alleen een reine ziel geworden, maar nu ook een heilige ziel, die heilig leeft, heilig 
wandelt en in een heilige dienst staat. Is dat mogelijk? Ja, maar dan moeten we nog intenser in 
aanraking gebracht worden met dat Bloed van het Lam. 
 
Dat zegt de Schrift ook: ”Weest heilig, want Ik ben heilig“. (1 Petr. 1:16) Dat wil zeggen, dat we zo 
gaan leven, zoals de Heer Jezus hier geleefd heeft. Kan dat? Ja, alleen door middel van de kracht 
van dat Bloed. Hoe kunnen we dat verkrijgen? 
 
Door Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken. Hij zegt dit in Joh. 6:53-54: ”Jezus dan zeide tot hen: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt 
gij geen leven in u zelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven”. 
 
Eerst de besprenging van het Bloed, dan het wassen in het Bloed en nu Zijn Bloed drinken. Dat wil 
zeggen, dat het in ons komt, inniger kan het niet, zodat we het dus volledig tot ons nemen en het met 
ons verenigd wordt.  
 
En wat gebeurt daardoor? Dat we met dat waarachtige, eeuwige leven van God, wat Hij in Zich had, 
in ons krijgen. Hoor wat Hij nu nog zegt in vers 56: ”Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij 
en Ik in hem“. Is dat niet wonderbaar? Zo wordt onze ziel voortdurend gevoed en dat niet alleen door 
het geloof. 
 
Ik wil u nog op twee dingen wijzen, in de eerste plaats: we kunnen God niet dienen zonder de kracht 
van dit bloed. De priesters uit het Oude Verbond konden geen priesterdienst verrichten, tenzij zij eerst 
kwamen onder de besprenging van het bloed. Maar zo gauw, als zij besprenkt waren met dat bloed, 
kwam ook de zalving van de Geest op hen. 
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Kijk nu eens naar Israël. God heeft Israël verlost en afgezonderd van Egypte door het bloed van het 
lam en dan komen zij bij de Sinaï, om nu God te dienen. Zij hadden eerst de afgoden gediend in 
Egypte, maar God had hen vrijgekocht door het bloed van dat lam en hen daar uit Egypte wegge-
voerd, opdat zij nu de levende God zouden dienen in de Sinaï. 
 
Weet u, wat er dan gebeurt? Dan komt Mozes, richt het Altaar op. Dit kunnen we lezen in Ex. 24:4-8, 
dan wordt het offer geslacht en met dat bloed wordt alles bespringt, ook het volk, opdat zij nu God 
zouden kunnen dienen. Dit heeft Israël echter nooit waarachtig kunnen doen, omdat het bloed van 
stieren en bokken, die Goddelijke kracht niet hadden, maar die offers waren slechts een 
afschaduwing. Voor ons echter, die geloven in het offer van de Heer Jezus, is Zijn Bloed het hoogste 
goed. 
 
In de tweede plaats hebben we door dat Bloed een vrije toegang tot de Vader. Dat staat in Hebr. 10:19 
”Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 
Jezus“. 
 
De Hogepriester van het Oude verbond mocht maar eens per jaar in het Heilige der Heiligen komen 
met het bloed; want als hij zonder dat bloed was, kostte het hem ogenblikkelijk het leven. Want als 
zondig mens kon hij niet bij de Troon van God met God verkeren, dan alleen bespringt met dat bloed. 
 
Nu hebben we, zegt de Schrift, volle vrijmoedigheid door het geloof in het Bloed in het Heilige der 
Heiligen voor de Genade Troon van God te verschijnen. Wat wonderbaar is het, dat we alleen door 
dat Bloed nu reeds de toegang tot de Vader hebben in de Hemel en dan is het toch niet verwonderlijk, 
als we straks van de aarde opgenomen worden in de Hemel, enkel en alleen op grond van dit 
wonderbare Bloed des Lams. 
 
In Hebr. 11:28 lezen we ”Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, 
opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken”. Voor dat bloed moest ook de verderver 
wijken.  
 
Wie is de verderver? Dat is de duivel met zijn geestelijke boosheden, die voor niets wijkt, voor al uw 
vroomheid niet, zelfs niet voor uw gebedsleven. Maar hij “moet“ wijken daar, waar het Bloed is aange-
bracht in het geloof; dan is hij totaal verslagen. 
 
We lezen in Openb. 12:10-11 ”En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggende: Nu is verschenen het 
heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager 
van onze broeders (dat is de duivel), die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God,  is nedergewor-
pen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 
en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”.  
 
Als men het Bloed van het Lam aanvaardt, dan heeft men dat getuigenis in zich en eigen leven acht 
men niet meer want men heeft het nieuwe Leven gekregen van Hem, die Zijn Leven voor ons gaf. Zo 
leven wij niet meer voor ons zelf, maar voor Hem, die Zijn Ziel voor ons uitstortte en in Wiens Bloed 
we ook kracht hebben gekregen, om de duivel te overwinnen. Voor dat Bloed moet alles wijken, ook 
zelfs de dood en het dodenrijk. 
 
Er zijn nog mensen die bang zijn voor de dood. Waar zijn ze dan eigenlijk bang voor? Bang voor het 
oordeel en gericht van God? Hebben ze dan niet gehoord, dat God Zelf de verzoening heeft 
aangebracht door het Bloed? Gelooft in dat Bloed en u bent verzoend met God, en u hebt vrede met 
Hem gekregen.  
 
Waar vreest u voor? Voor satan en zijn duivelse machten? Aanvaardt het Bloed, daar moet satan 
voor wijken! En hebt uw eigen leven niet meer lief. Hoor, wat er in Hebr. 13:20 staat ”De God nu des 
vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft 
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teruggebracht uit de doden. God had nooit Zijn Zoon op kunnen doen staan uit de doden, als de Heer 
Jezus niet dat wondere Bloed had gestort. Maar, omdat de Heer Jezus dat Bloed gestort had, heeft 
Hij ook de dood en het dodenrijk overwonnen en kon de kracht van Gods Geest Hem opwekken. 
Zonder dat Bloed was het onmogelijk geweest! Waar vrezen we dan nog voor? 
 
We kunnen niets anders doen dan een lofprijzing aanheffen met heel ons hart, zoals de Gemeente, 
als zij straks opgenomen is, het zal doen in de Troon. Dat staat in Openb. 5:8-10 ”En toen het de 
boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk 
een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zij de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw 
gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht 
en Gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt ons 
voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en wij zullen als koningen heersen op de 
aarde“. 
En de NBG vertalen staat steeds “hen”. Maar daar hoort wel degelijk “ons” te staan, want een ander 
kan dat nooit over ander zeggen.  
 
En dit gezang zal eeuwig in de Hemel blijven klinken. Laten we daarom nu reeds God voortdurend 
danken voor het geslachte Lam en Zijn dierbaar Bloed en Hem aanbidden! 
 
Amen. 

 
 


