Bijbelstudie Centrum — serie over
“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,

voor Israél en de volkerenwereld”
deel 9-9

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze serie over het boek de Openbaring van Jezus te mogen aanbieden. Het is
onze hartenwens, dat u door deze serie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur;
als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met
grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze serie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze serie of over het Woord van God in het algemeen praten,
dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze serie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze serie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze serie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

2 Petrus 1:19

alléeén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen
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Vorige keer zijn wij geéindigd bij Openbaring 11:15 “En de zevende engel blies de bazuin en luide stem-
men klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en Zijn
Gezalfde en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden”.

Ik wil u er op wijzen, dat deze bazuin niets te maken heeft met de Gemeente; dit zijn bazuinen, die voor
de volkerenwereld gaan, waar ook Jesaja 27 van spreekt en voor Israél, opdat Israél door gericht tot
bekering gaat komen.

Jes. 27:12-13 “Maar het zal te dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de Rivier (Eufraat)
af tot de Beek van Egypte toe, en gij zult ingezameld worden, één voor één, kinderen Israéls. En het zal te
dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land
Assur (voornamelijk de 10 stammen) en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich
neerbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem*.

Voor de Gemeente gaat een andere bazuin, die van het Evangelie, het zacht dringen en uitnodigen van
de Heilige Geest, om nu hart en leven over te geven aan Jezus, opdat de mensen zich zullen bekeren
zonder deze gerichten.

Straks gaat voor de Gemeente de laatste bazuin, dat wil zeggen dan gaan ze in de wolk. Dan zullen zij,
die in Jezus ontslapen zijn het eerst opstaan en bij het tweede geklank zij die leven in een punt des tijds
veranderd worden van een sterfelijk in een onsterfelijk lichaam en zo tezamen met al de heiligen
weggevoerd worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Israél noch de volkeren zullen die
bazuinen horen.

Wat is daar nu het gevolg van? Gaan we terug naar Ex. 19:16b en Ex. 20:18 “zodat al het volk in de
legerplaats beefde*.

Als de Heer straks komt in Zijn openbaring, dan zal Israél als volk en alle volkeren der wereld, van
ontzetting beven. Ja, de hele aarde gaat beven en de lucht en alle schepselen, de vogels en de vissen
gaan beven. Leest u maar eens de profeten erop na. Dan is het afgelopen met alle brutale monden en
Godlasterlijke taal, als Hij komt om de aarde te richten. Dan is het afgelopen met al deze Goddeloze
politieke stelsels en leugenachtige regeringen.

Leest u maar de profeet Zafanja, wanneer hij spreekt over “de Dag des Heren” en ook de profeet Joél.
Ik lees maar een klein stukje, namelijk wat er staat in Ezechiél, want die “Dag des Heren” begint als de
goddeloze Gog, die macht uit het Noorden, Rusland, met zijn bondgenoten Israél binnentrekt. Tot zolang
zwijgt God en dan komt dat beven.

(vele kerkmensen noemen de zondag volkomen onterecht “de Dag des Heren”) Ezech. 38:18-20 “Maar te
dien dage, wanneer Gog komt in het land Israél, luidt het woord van de Here Here, dan zal mijn grimmig-
heid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te
dien dage zal een zware aardbeving het land Israél teisteren. Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee,
het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt
en alle mensen, die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, en elke
muur zal ter aarde storten “.

Het is wat Johannes op zijn wijze moet schrijven in Openb. 6:12-17 “En ik zag, toen Hij (het Lam) het
zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving (letterlijk staat er “een aardschudding”) en
de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op
de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud
wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold en alle berg en eiland werd van zijn
plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de
machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de
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bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de
troon en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan”?

Zij belijden daar met hun mond, wat zij diep in hun hart wel weten, maar wat zij door hun geweten dicht
te schroeien, verbergen. Want ze zullen nog volkomen gelijk krijgen, wie kan bestaan?

Want als God, die een driemaal heilig God is, recht gaat doen en Zijn gerechtigheid gaat handhaven
naar de eis van Zijn heilige wet, dan zou dat betekenen, de vernietiging van allen, die nog op de aarde
zijn; van heel het volk Israél en van alle volkeren. Dan zouden de bliksemstralen en donderslagen, die
van Zijn Troon uitgaan, alles vernietigen, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.
Maar halleluja! Hij komt met de wolken en dan gedenkt God een verbond, wat Hij eens aan de mens gaf.

Er was eens een tijd, dat het mensdom ook de maat had vol gemaakt, n.l. in de dagen van Noach.
God moest komen met ontzettende wolken en er kwam een zondvloed, die allen verdelgde. Alleen
Noach en de zijnen, acht mensen die nog rechtvaardig waren, heeft God in de ark van tevoren beveiligd
en bewaard. Maar als daarna de aarde opgedroogd is, na de zondvloed, sluit God een verbond met
Noach en al zijn nakomelingen, tot aan het laatste mensengeslacht toe.

Gen. 9:11 “lk dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de
zondvloed zal worden uitgeroeid en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verdelgen. En
God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geefd tussen Mij en u en alle levende wezens, die er bij u
zijn voor, alle volgende geslachten (dus ook voor de dieren en ook voor het geslacht van nu en dat gaat
komen, als Hij komt met de wolken); mijn boog stel Ik in de wolken, opdat Hij tot een teken zij van het
verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken
verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat,
zodat de wateren niet weer tot een vioed zullen worden om al wat leeft te verderven”.

Goed luisteren naar wat God zegt! “en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken,
God, hem zien, zodat Ik Mijn eeuwig verbond gedenk, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle
viees bestaat”. Als God straks komt op de wolken, dan zal God die boog zien. In de profeet Ezechiél
moest God eigenlijk met een ontzettend gericht komen, ze hadden het tot de laatste man verdorven.

Dan komt Hij ook met een gericht en ze gaan de ballingschap in. Dan wordt Jeruzalem verwoest onder
Nebukadnesar. Maar dan verschijnt God in dat gericht met die boog, hebt u dat wel eens gelezen? En
daarom wordt niet geheel Israél vernietigd, maar is er een heilig overblijfsel.

Als hij de heiligheid des Heren ziet zegt Ezechiél in Ex. 1:28 “Zoals de aanblik is van de boog, die in de
regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen
der verschijning van de heerlijkheid des Heren“. De Heer verscheen in heerlijkheid, maar Hij was gehuld
met die boog. En dat betekent, dat God dat verbond gedenkt.

Nu Openb. 4:5 “En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit“. Maar we lezen
ook in vers 3: En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog
was rondom de troon*. Hij had zich gezet op Zijn troon tot gericht, naar Zijn heilige wet, die alles wat
deze wet en de Naam van God onteert moet verteren, want God is een verterend vuur. Maar als God die
gerichten gaat uitvoeren, ziet Hij aan alle kanten om Zich heen die boog rondom de troon.

Dat betekent dat God wel met deze ontzettende gerichten moet komen om recht te doen op aarde, maar
dat die gerichten daarbij nog zo gericht worden, dat er een rest wordt behouden, van Israél en van de
volkerenwereld. Naar de profeten weten we, dat tweederde van Israél in het gericht komt, maar een
derde gaat door het vuur heen als gelouterd. En dat overblijfsel zal zich met zijn ganse hart bekeren tot
de Heer en zo is het ook in de volkerenwereld.



Bijbelstudie Centrum — serie over
“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,

voor Israél en de volkerenwereld”
deel 9-9

Dat lezen we duidelijk in Openb. 7, eerst de 144.000 verzegelden uit de stammen lIsraéls, maar dat is
maar een begin en daarna een schare, die niemand tellen kan uit alle volkeren, talen, tongen en natieén.
Als Gods gerichten straks over de aarde losbarsten, dan gaan de volkeren der wereld gerechtigheid
leren, naar Jesaja 26:9 “Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed
zoek ik U; (nu komt het) want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld
gerechtigheid. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid, hij handelt slecht”.

Is het niet zo? De volkerenwereld en Israél gaan aan de genade Gods, die Hij nu aanbiedt, voorbij. De
genade, die geworden is door Jezus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. De
genade, om alleen uit geloof behouden te worden door Hem, in Wie wij vergeving van onze zonden
ontvangen door Zijn kostbaar bloed en met God verzoend worden. Dat bloed, dat ons ook verlossen zal;
de massa gaat er aan voorbij, maar als de gerichten op de aarde komen, dan leren ze gerechtigheid.
Ja, Hij zendt het tot een roede voor Zijn aarde en tot heil.

Ik moet u er op wijzen, dat als die gerichten gaan komen vanuit deze hemelwolken Gods, de Gemeente
bij Hem in heerlijkheid is, want we zullen met Hem als rechters optreden, zoals de apostel Paulus ons zo
duidelijk vermeldt in 1 Cor. 6:2-3 “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij
u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?
Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen“? WWant ook satan en zijn gevallen engelen worden dan
gericht.

Keren we nog even naar Openb. 4:3 terug: “En die er op gezeten was, op de troon, was van aanzien de
diamant en sardius gelijk, en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk“. Dat wil
zeggen, God is een ontoegankelijk licht en een verterend vuur. Deze regenboog wijkt af van de
regenboog, die wij nu kennen in de wolken. Die heeft alle kleuraspecten, want het witte licht wordt
gebroken en dan zien wij dat het witte licht bestaat uit de som van alle kleuren licht, van het donkerste
rood tot het lichtste toe. Maar de regenboog, die om de Troon is, die is van aanzien “de smaragd gelijk*.

U kent toch wel de edelsteen, de smaragd. Dat is die mooie, zachtgroene, flonkerende steen, met
andere woorden, de boog die om de Troon is van Gods wolken, die is van een zacht groen licht en niet
de andere kleuren. Waarom?

O, hier zien we weer, God is rechtvaardig en Hij gaat toornen over de zonde, maar Hij is ook liefde in dit
alles en nog barmhartig en Hij wil niet, dat de zondaar verloren gaat, maar dat hij zich thans nog bekeert
en leeft. Want dat zachte groen is in de Bijbel de kleur ten leven. Groen is de kleur van het leven, kijkt u
maar naar de aarde. Groen doet altijd weldadig en zacht aan de ogen aan.

Wat zien we nu? Als deze boog om de Troon is, dan worden die felle lichtstralen en donderslagen van
Gods gerichten getemperd, want zij moeten die regenboog passeren, dat groene licht en dat werkt als
een prisma.

Zo worden al deze vurige gerichten op wonderbare wijze getemperd en verzacht, zodat zij niet een
gericht ten eeuwige dood zouden worden, maar voor hen, die nog bereikbaar zijn voor God (en dat weet
Hij alleen) zij werken tot genezing, tot leven. Daarom vinden we straks nog een scharem uit alle
volkeren, talen en natién. In Openb. 7 vindt u dat en aan het eind, hen die uit de Grote Verdrukking gaan
komen. God is wonderbaar, ook in Zijn gerichten.

Nu nog iets anders: de bekering van Israél. Eerst komt het overblijfsel van Israél tot geloof. Gaan we nog
eens terug naar Ex. 20:18b “Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan“. \Wat gaan ze nu
zeggen? “En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreekt niet tot ons,
opdat wij niet sterven®.
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Israél wordt daar als volk al doordrongen van deze waarheid: als God regelrecht met ons spreekt, dan
zulle we allemaal sterven, vernietigd worden. En het gevolg is: er is maar één mogelijkheid, namelijk dat
Mozes middelaar gaat worden. Zij vragen dus om een middelaar tussen God en hen. Daar was Mozes
het type van Jezus. Begrijpen we dit in de vervulling? Als Gods gerichten straks komen, dan weet Israél,
ze zullen zien in wie ze gestoken hebben.

Het zal hetzelfde zijn, als wat we vooraf geschaduwd vinden bij de zonen van Jacob, die hun broer Jozef
hebben verworpen. Eigenlijk hebben ze hem willen vermoorden, maar toen hebben ze hem overgege-
ven in de handen van de heidenen.

Dan komen ze voor die Jozef te staan, die nu verhoogd is. Ze weten eerst niet, dat hij het is, maar als hij
zich openbaart — en wij hebben het immers over de openbaring — dan verstommen ze van schrik. Ze
denken: dit is ons einde, we zijn volkomen in zijn hand, schuldig, het gericht wacht ons. Maar, o wonder,
wij weten wat er dan gebeurt. Als Gods gerichten gaan komen, dan komt Jacob in grote benauwdheid,
maar hij zal daaruit verlost worden.

De schrik zal hen zeker diep treffen. Hoe heeft Jeremia het gezegd? “Alle mansgezichten zijn verbleekt,
hun knieén knikken, zij zijn als barende vrouwen, het is een dag van benauwdheid voor Jacob, maar
daaruit zal hij verlost worden”.

Heeft u het wel eens gelezen? Maar dan gaat er een wonder gebeuren, dat ze over Hem rouw gaan
bedrijven en Hem als Middelaar gaan aanvaarden, zoals zij hier tot Mozes zeggen: “Spreek gij met ons,
dan zullen wij horen“.

Jezus heeft bij Zijn eerste komst tot hen gesproken en toen wilden zij niet horen en ook nu nog niet naar
het Evangelie der Genade, maar als die dag aanbreekt, dan zullen ze zeggen: “Spreek Gij (Jezus) met
ons en wij zullen horen*.

In Numeri 21 zien wij, hoe het onwillige, ongehoorzame Israél steeds weer rebelleert tegen God. Dan
zendt God onder hen vurige, giftige slangen en dat heeft de dood ten gevolge. U ziet: een gericht “en
allen, die door die slang gebeten werden, stierven “.

Maar in dat gericht zorgde God ook nog voor een teken van genade, voor uitredding. En dat krijgt zijn
eindvervulling. Want we lezen in vers 5 “En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij
ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze
flauwe spijs walgen wij“. Dat was opstand tegen God en tegen Jezus. Dat doet Israél vandaag nog
steeds.

Die flauwe spijs, dat was het manna, het brood uit de hemel, het engelenbrood en daar walgden zij van.
Dat brood is Jezus en zij walgen nog steeds van Jezus. Wat gaat er dan gebeuren? Toen zond de Heer
die vurige slangen onder het volk, die beten het volk, zodat er velen van Israél stierven.

Israél komt straks in grote benauwdheid, in de Grote Verdrukking en daar gebruikt God de duivel voor,
de slang en zijn consorten. Dat is het wonderbare altijd weer, de duivel, die vijand van God is geen
overwinnaar, maar een medewerker Gods. Hij wil dat wel niet, maar door Gods wijsheid en almacht
moet hij het doen; in al zijn opstand moet hij medewerken ten goede, dat is het bijzondere. Daarom is
God soeverein.

Israél komt straks onder de antichrist onder de demonische machten van deze wereld en dat volk wordt
dan aan alle kanten gebeten. Dat is het grote dieptepunt. Maar dan zegt God, op de voorbede van
Mozes in vers 7b “Toen bad Mozes ten gunste van het volk en de Here dan zeide tot Mozes: Maak een
vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven
blijven*.
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Ja, dat heeft zijn heerlijke vervulling gekregen in Jezus, Hij die voor ons tot zonde gemaakt is en
verhoogd werd op dat houten kruis, die staak, opdat een ieder, die daarnaar ziet in geloof, zal eeuwig
leven hebben. Joh. 3:14-15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, z6 moet ook de Zoon
des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder, die gelooft on Hem eeuwig leven hebbe”.

En zoals Mozes voorbede deed ten gunste van het volk, zo doet Jezus dat ook nog. Hij bidt altijd, als
onze grote Voorbidder, ook voor Zijn volk Israél. Daarom is het nog niet vernietigd en zal het ook nooit
vernietigd worden. Beslist niet.

Dank God, dat wij door genade onze verlorenheid reeds mochten aanschouwen en dat wij - hoewel
dood voor God in onze zonden en misdaden - door Gods Geest en door het Evangelie mochten zien op
Hem, die verhoogd is geworden op die staak voor onze zonden. En gelijk Mozes de slang in de woestijn
verhoogd heeft, z6 moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder, die gelooft on Hem
eeuwig leven hebbe”.

Het gaat erom dat wij de Zoon aanschouwen. Joh. 6:40 spreekt daarvan: “Want dit is de wil mijns
Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem
opwekken ten jongste dage*.

Het is hetzelfde Woord, wat hier gebruikt wordt, aanschouwen met een innerlijke blik en dan komt Israél
tot geloof en daarom ook tot redding. Wat heerlijk zal dat zijn! Dan is het tijJdperk (de bedeling) van het
Koninkrijk aangebroken.

Ik wil u er nog even bij bepalen, wanneer dat nu zal gaan geschieden. Ex. 19:16 “En het geschiedde op
de derde dag toen het morgen werd“. Op de derde dag zal het gaan geschieden, hier in het Profetisch
voorbeeld, dan in de wonderbare vervulling. Twee Goddelijke dagen blijft het volk Israél verhard en blind
voor Zijn Messias; twee dagen blijft het op een zijspoor staan.

Dat is twee duizend jaar, dan op de derde dag komen zij tot het licht, door het gericht heen en dat is dan
“het Duizendjarig Vrederijk”, zoals wij dat ook op andere plaatsen in de Schrift vinden, deels verborgen,
deels klaar en duidelijk.

Hosea 5:15b “lk zal heen gaan (Hij was gekomen tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben Hem niet aan-
genomen, Ik wil wederkeren naar mijn plaats (toen is Hij teruggekeerd tot de Vader, waar Hij nu is), totdat
zij (Israél) zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken (dat gebeurt!); wanneer het hun bang te
moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien“.

Israél wordt door het gericht verlost, door de periode van de Grote Verdrukking. Daar is die verdrukking
voor. Daar heeft de Gemeente totaal niets mee te maken, de Gemeente immers is dat volk, dat de Heer
gelooft op Zijn Woord, dat de Messias nu aanvaard heeft en deel gekregen heeft aan Jezus.

Onze verlossing heeft ook door het gericht plaats gevonden; het gericht op Golgotha, waar Hij voor ons
in het gericht is gegaan en wij zonder te zien hebben geloofd, als u tenminste bij Jezus behoort. Dan
hebt u Zijn kruisdood voor u aanvaard, dat Hij in uw plaats daar hing aan dat vloekhout, plaats-
vervangend en door Zijn kostbaar bloed u heeft vrijgekocht.

Maar Israél wordt door het gericht in de Grote Verdrukking verlost en daarom slaat dat gericht niet op de
Gemeente. Dat menen velen wel, maar men moet de Schrift niet uit zijn verband halen.

De apostelen en discipelen vragen daar Jezus naar de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem en
wanner die Tempel dan weer herbouwd zal worden en wanner Hij komt om het Koninkrijk op te richten.
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En dan zegt de Heer, dat eerst die vreselijke benauwdheid zal komen voor Israél (die in Judea zijn), een
verschrikkelijke verdrukking en zo lezen we het ook in Hosea 5:15 “lk wil wederkeren tot mijn plaats,
totdat zij zich schuldig gevoelen”.

Denkt u ook aan Matt. 23:37 “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden
zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vieugels
vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten (woest gelaten). Want Ik zeg u, gij
zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat (Goddelijke totdat) gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam
des Heren“!

Dat is dus wat wij hier lezen in Hosea 5:15 “lk zal heengaan, Ik wil wederkeren naar Mijn plaats, totdat zij
zich schuldig gevoelen en Mijn aangezicht zoeken, wanneer het hun bang te moede is, zullen zij
verlangend naar Mij uitzien *“.

Ja, pas dan en niet eerder. Wij kunnen de bekering van Israél niet eerder verwachten. Gelukkig trekt
God er enkelen uit, die behoren dan tot de Gemeente der wedergeborenen, die een nieuwe schepping
is, maar als natie komen ze pas in die bange tijd tot bekering en daarna komt die derde dag.

Op die derde dag zal gaan plaats vinden, wat we lezen in Hosea 6:1-2 “Komt (zegt dan het volk), laat ons
wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons
verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen
leven voor zijn aangezicht”. Hij heeft Israél geslagen, ze zijn ontzettend geslagen.

We gaan nog even terug naar de vooraf schaduwing. Ex. 24:15-17 “Daarop besteeg Mozes de berg, en de
wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des Heren rustte op de berg Sinai, en de wolk bedekte hem zes
dagenlang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid
des Heren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israélieten”. En dan gaat
Mozes de wolk in.

Wanneer gebeurde dat? Bij de verbondssluiting. Ex. 24:8 “Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op
het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met u sluit op grond van al deze
woorden”.

Het was het verbond van de Sinai. Dat was voorwaardelijk, Israél moest de geboden houden en als ze
dat deden, zouden Gods zegeningen over hen doen komen. Maar als ze deze niet hielden, zou Gods
vloek hen treffen. En we weten, dat Israél dat verbond heeft verbroken en daarom leeft het tot de dag
van heden nog altijd onder een Goddelijk oordeel van de vloek der wet.

Maar we moeten een heldere kijk hebben op het plan van God. God sloot niet één verbond met Israél
door Mozes, maar Hij sloot twe verboden. God wist, dat zij het eerste zouden verbreken. U vindt dat in
Deutr. 29:1 “Dit zijn de Woorden van het verbond, dat de Here Mozes geboden heeft met de Israélieten te
sluiten in het land Moab, naast het verbond dat Hij met hen bij Horeb gesloten had”.

Ziet u, hoe God, door Mozes met Israél twee verbonden sluit! Het eerste was bij de Sinai, het tweede in
het land Moab, als ze het beloofde land moeten binnengaan. En dat tweede verbond is nog altijd niet in
werking getreden, maar dat gebeurt, zodra Israél zijn Messias gaat aanschouwen en in Hem gaat
geloven.

Mozes zegt het zo duidelijk, dat er straffen en gerichten over Israél zouden komen, dat ze over de
gehele wereld verstrooid zouden worden. Maar dan, aan het einde van die grote ballingschap, ze terug
zullen keren naar hun land. Dan zal God door gerichten openbaren, wie Hij is. Dan zullen ze zien in Wie
ze gestoken hebben en Hem aanschouwen en dan gaat dat tweede verbond in werking.
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Jeremia spreekt daarvan en ook Hebr. 8:10. “Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan
het huis Israélsna die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn etten in hun verstand leggen,en Ik zal die in hun
harten s hrijven en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn”.

Men wil dat altijd op de Gemeente toepassen, maar het geldt voor Israél, al zullen wij er ook deel aan
hebben. Als zij straks zien, dan wordt het weer het nieuwe verbondsvolk op aarde en dat had God al
klaarliggen in Zijn wonderbare wijsheid en voorziening.

Israél gaat zich bekeren en om een middelaar vragen. Dat was ook het geval in die wonderbare
afbeelding van de broers van Jozef. Ze hadden hem verworpen, maar in hun grote nood moeten ze toch
weer bij die Jozef terecht komen, die dan door God is verhoogd.

Er is geen andere weg, anders zouden ze omkomen en zo moeten ze naar Hem toe. En dan gaat Jozef
zich openbaren, dat hij dezelfde Jozef is, die zij hebben willen doden en in handen van de heidenen
hebben overgeleverd. O, wat een ontzettende schrik voor hen, ze zijn geheel in zijn macht.

Maar hij sluit ze in zijn armen en als dat gebeurt is, dan treedt ook dat tweede verbond in werking, wat
God al door Mozes aan Israél gaf in het land Moab, bij de dode zee, op de grens van Israél, als ze dat
land in bezit moeten nemen.

Maar voordat ze dat werkelijk krijgen, zien ze eerst in wie ze gestoken hebben en dat wordt hun redding.
Ze aanschouwen Hem en dan gaat dat tweede verbond in wat hun redding wordt, want dat is al door
God bekrachtigd door het bloed van het Lam.

Al deze verbonden worden in Jezus bekrachtigd door Zijn Bloed. Dan is het weer het heerlijk
verbondsvolk Gods, want de Gemeente is hier dan niet, die is bij de Heer boven als Zijn lichaam. Dat
wonderbare Rijk breekt dan aan en het zal heerlijk zijn, wat er dan gaat gebeuren.

Want die wolkkolom blijft tijdens die duizend jaar daar boven deze aarde zichtbaar hangen en de
Gemeente is ook daar en zoals Israél veertig jaar door de woestijn heen wonderbaar geleid werd,
gevoed en geleerd vanuit die wolk, zo zal straks in dat Vrederijk, God, dit volk en ook de volkeren der
wereld, de weg der gerechtigheid leren en leiden en voeden met dat wat waarlijk voedsel is.

Ik wil afsluiten met Psalm 108:5 “want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt
uw trouw “

Daar zijn nog heerlijke dingen van te zeggen. Maar laten we er onze lering uit trekken en nu, in het
heden van Gods genade nog horen naar Zijn liefde stem. Israél moet het straks leren door gerichten.
Misschien zeggen we, dat wij in Jezus geloven en noemen we Hem onze Heer. Maar Hij zegt: "Wat
noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik u zeg, wat Ik u gebied”?

Als wij ongehoorzame kinderen blijven en niet wandelen in de wegen des Heren, zal God ook voor deze
kinderen de roede moeten nemen en ze moeten tuchtigen en kastijden. En de tijd is nog maar zo kort.
De hele wereld en al het wereldgebeuren getuigen van het snel naderende einde; de maat der zonde
wordt steeds voller, aardbeving op aardbeving kondigt dat aan.

Nu het nog heden, de tijd der genade is, verhardt uw harten niet, maar laat u leiden. Dat Jezus waarlijk
onze Heer zij, dat Hij de heerschappij heeft over ons hart en leven. Dat wij zeggen: "Heer hier ben ik en
neemt U maar alle terreinen van mijn leven in Uw bezit, onder Uw heerschappij. Hervorm ze, vernieuw
ze en verander mij naar Uw beeld, opdat ik in alles wat ik doe, U welbehagelijk mag zijn'.

Hij is getrouw, de scheppende God, Hij zal het ook doen. Laten we wakende en biddende blijven, want
de tijd genaakt. Maranatha Jezus kom spoedig. = Amen!



