Bijbelstudie Centrum — serie over
“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,

voor Israél en de volkerenwereld”
deel 8-9

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze serie over het boek de Openbaring van Jezus te mogen aanbieden. Het is
onze hartenwens, dat u door deze serie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur;
als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met
grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze serie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze serie of over het Woord van God in het algemeen praten,
dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze serie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze serie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze serie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen
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In het boek de Openbaring van Jezus, dat bijzonder over deze doorluchtige “dag des Heren” spreekt,
vindt u in hoofdstuk 11, als dit geweldige ogenblik aanbreekt en die scheiding komt en die zevende
bazuin wordt gebalzen, in vers 16: “En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten
waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige,
die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard”.

Let u goed op, dat er nu niet meer staat: “en die komt”, want nu_is Hij gekomen. Voor ons geldt nog
Openb. 1:8 “die is en die was en die komt“. Maar in Openb. 11:17b-18a niet meer, dan is de Gemeente
ingegaan. “En het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden*.

Ziet u hoe dicht wij bij dat uur genaderd zijn, hoe de volkerenmassa’s steeds meer opgezweept worden
en rebelleren tegen God en Zijn Naam en Zijn wetten vertreden. Dat gaat tot een climax komen, maar
dan komt Gods toorn, als Hij komt met de wolken. Vers 18 “en de volkeren waren toornig geworden, maar
uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en het loon te geven aan uw
knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om
te verderven wie op de aarde verderven”.

Daar zien we de mensen, die God vrezend zijn. “Aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan
hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten”. God vergeet er niet één, zelfs de kleinste, die
God vreest en Hem wil dienen, is kostbaar in Zijn oog en ontvangt het loon.

Nu komt de andere kant: “en om te verderven, wie de aarde verderven®. Wij zien vandaag, hoe het
goddeloze mensdom bezig is om de aarde totaal te verderven, op elk terrein. Dat zegt ons: “de dag is
nabij”.

Als de Heer komt, dan zal dat een ontzetten gericht worden voor allen, die zich verzetten tegen Gods
gerechtigheid en Zijn liefde verwerpen, maar het zal tevens betekenen een zegen, zowel voor het
gelovig overblijfsel van Israél als voor hen, die onder de volkeren godvrezend zijn. We hebben al gezien,
wat dat komen met de wolken te zeggen heeft en hoe er twee kanten aan deze wolken zijn.

Ja, als Hij komt met de wolken, zal dat voor de één een roede worden en voor de ander Gods uitredding.
We zagen het al wonderbaar geprofeteerd in Jesaja 45:5, tegelijkertijd heil voor de zachtmoedige, die
door dit gericht tot verootmoediging komen onder Israél en de volkerenwereld en onheil voor de vijanden
van God. Het recht zal ontluiken over de ganse aarde, daar wachten we op.

Wij willen nog met elkaar spreken over dat komen met de wolken, om te zien hoe God dat op een
wonderbare wijze al heeft geillustreerd bij de verlossing in het verleden van het volk Israél. Toen was
het een verlossing uit de slavernij van Egypte, onder de middelaar Mozes, maar we weten hoe dat een
afbeelding is van wat gaat komen, want nog altijd is Israél niet verlost.

Het zal straks werkelijk verlost worden, uit de slavernij der zonde en ook uit het geweld der
volkerenwereld, waarvan Egypte een beeld is en dan onder hun waarachtige verlosser Jezus, van wie
Mozes, de middelaar van het Oude Verbond een voortype was. En we weten hoe Israél verlost is
geworden in dat verleden; hoe ze dat lam aanvaardden en dat bloed aannamen.

U weet, dat zodra ze dat bloed hadden aangebracht op de bovendorpel en de zijdorpels, er een
scheiding is gekomen tussen hen en Egypte en zij nu in vrijheid uitgaan en dan verschijnt God
ogenblikkelijk in hun midden in de wolkkolom, op hetzelfde ogenblik.

Zodra Israél de tijd van de tien gerichten is doorgegaan — het waren geen kleine gerichten en oordelen,
die ook zij moesten meemaken, al heeft God ze daarin wel bewaard — dan verschijnt de Heer in de
wolkkolom en leidt hen verder.



Bijbelstudie Centrum — serie over
“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,

voor Israél en de volkerenwereld”
deel 8-9

Dat is een wonderbaar beeld van wat gaat komen en dan weten we dat, “zie Hij komt met de wolken* is
niet ver meer.

Want God heeft reeds aangevangen met het herstel van Israél, maar ze hebben nog niet de verlossing.
Israél gaat eerst nog door de Grote Verdrukking, die tien gerichten van Egypte, die zeven jaren, die
zullen komen en waarvan de laatste drie en een half jaar de ergste zullen zijn, onder de grote despoot,
de antichrist, de farao van de eindtijd.

Maar door deze gerichten heen,, de dag der benauwdheid, die komt voor Jacob - en daar moeten ze
doorheen, maar God zal ze daarin bewaren - komen ze tot het Lam, dat ook voor hen geslacht werd en
dan zullen ze het aanvaarden. Dan gaat Openbaring 1 : 7 in vervulling :” Zie , Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem zien, ook zij,, die Hem doorstoken hebben en alle stammen der aarde zullen over
Hem weeklagen, ja amen”.

Wat zal dat een geweldige gebeurtenis zijn, als Hij komt met de wolken en als de Gemeente, Zijn
heiligen daar bij Hem zijn in die wolk, zoals Mozes en Elia daarbij God waren in die wolk op de berg der
verheerlijking.

Zo zal het ook voor de Gemeente zijn, ze zal daar een wonderbare taak hebben en ze zal komen uit die
wolk en onderwijzen hen, die nog op de aarde zijn. Dat zullen we later nog gaan zien, zo de Heer wil en
Hij nog vertoeft te komen. Ja, Hij komt met de wolken en dan komt dat zegen volle, heerlijke Rijk. Dat is
“de grote doorluchtige dag des Heren”, die duizend jaren duurt.

Dan zullen de wolken, dat wil zeggen die Goddelijke wolken, plasregens van gerechtigheid doen neer-
dalen, zodat het heil ontspruit op de ganse aarde. Er zullen plasregens van zegen zijn en tegelijkertijd
een vernietiging van alles wat onkruid is. Ja, dat zal een wonderbare regen zijn

Bij die regen kan niets, wat onkruid is, wat niet voor God is, blijven bestaan; met wortel en tak zal het
uitgeroeid worden, maar het kleine, het vertrapte plantje van gerechtigheid, dat haast niet op kon komen,
ja zelfs het kleinste, zal uitspruiten. Dat zal gebeuren zowel in Israél als in de volkerenwereld. Want God
kent de harten en weet ook, wie in de volkerenwereld Hem zoeken en vrezen en naar de gerechtigheid
dorsten. Ja, die plasregens komen en daar mogen wij straks een geweldig aandeel in hebben, als wij
ons hier maar toe laten bereiden voor die heerlijke dag, die komt.

Nu wil ik nog iets voorlezen uit die wonderbare Psalm 72. Het is waar we allen biddend naar uitzien, het
is ook het laatste gebed van David geweest Ps. 72:20 “De gebeden van David, de zoon van Isai, zijn ten
einde”.

Met dat gebed heeft hij zijn gebeden ten einde gebracht en dat gebed blijft ook ons laatste gebed.
“Maranatha, kom haastiglijk Jezus“. Opdat er recht zal worden gedaan en allen, die Uw Naam nog
vrezen, tot leven, tot ontluiking zullen worden gebracht. Ja, wat is dat een heerlijk gebed!

Vers 1 “O God, verleen de koning uw recht”. Ja, we bidden het mee, want Jezus is reeds de van God
gezalfde Koning, maar Hij heeft Zijn recht nog niet. God heeft gezegd: zit zolang in mijn troon aan mijn
rechterzijde, totdat Ik uw vijanden zal maken als een voetbank onder Uw voeten”.

Dat is de dag, dat Hij komt met de wolken en Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd zullen worden. “O
God, verleen de koning uw recht, en uw gerechtigheid de Zoon des konings. Hij richte uw volk met
gerechtigheid*.

Denkt u steeds aan dat woord gerechtigheid, dan zullen de wolken Gods zich gaan openen en plasre-

gens van gerechtigheid op de aarde doen neerdalen en de aarde zal zich gaan openen en gaan
ontluiken. Wat een heerlijkheid! Dat is het komende “Duizendjarig Rijk”, “het Vrederijk”.
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Psalm 72:2-4 “Hij richte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht. Mogen voor het volk de
bergen vrede dragen, ook de heuvelen, in gerechtigheid. Hij verschaffe recht aan de ellendigen des volks,
Hij redde de armen, maar verbrijzele de verdrukker”.

Daar hebben wij weer de ene kant van de wolken, de lichte kant. “Hij redde de armen, maar verbrijzele de
verdrukker®. Dat is weer de andere kant van diezelfde wolk, de kant die recht gaat doen. “men vreze u,
zolang de zon er is, en zolang de maan er is, van geslacht tot geslacht".

Ja, dat is die duizend jaar. Want op de nieuwe aarde hebben we geen zon en geen maan meer nodig.
“Hij zij als de regen, die neer daaltop het grasland”. Dat is geen gewone regen, dat is regen uit die wolken
Gods. “Hij zij als de regen, die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien. In Zijn
dagen bloeie de rechtvaardige *“.

Niet de grassprietjes gaan groeien, maar de rechtvaardigen gaan nu onder die regen groeien. Stromen
van regen komen als plasregens neer, op hen die geloven, nu op u en op mij, die tot geloof gekomen
zijn. Want reeds mogen we onder de wolk zijn, dat hebben we al gezien.

We kunnen nu reeds plasregens van zegen krijgen, totdat we erin gaan. In Zijn Naam hebben we nu
reeds die geopende hemel. Maar het is nu alleen voor hen, die de Heer toebehoren. Het is nu nog maar
een klein volkje, een kuddetje, maar het komt.

“In zijn dagen bloeie de rechtvaardige en grote vrede, totdat er geen maan meer is. Hij heerse van zee tot
zee, van de Rivier tot de einden der aarde. Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn
vijanden het stof lekken; de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen, de koningen
van Saba en Seba hem schatting offeren, mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen, alle volkeren
hem dienen”.

Deze Psalm begint met “O God, verleen de koning uw recht”. Dat zullen wij ook nu nog moeten bidden,
want het is Zijn recht. Maar Hij wacht op de tijd, die de Vader in Zijn hand heeft. Er moet eerst vooraf wat
gebeuren, wat nog voleindigd moet worden. Daarom staat er “en uw gerechtigheid de Zoon des
Konings*“.

In zijn dagen bloeide de rechtvaardige en grote vrede, totdat er geen maan meer is. Dan komt dat
heerlijke Vrederijk en eindigt Psalm 72 met vers 20 “De gebeden van David, de zoon van Isai, zijn ten
einde”. Betekent dat nu, dat David nooit meer gebeden heeft?

Neen, maar wel dat dit de voleinding is van al de gebeden van David, omdat al zijn gebeden gericht
waren op dat ene laatste gebed, namelijk dat Jezus zou gaan regeren en dat dan het heil ook daar zou
zijn. Dat is hetzelfde gebed als dat wat Jezus Zijn discipelen leerde bidden: “Onze Vader, die in de
hemelen zijt, Uw koninkrijk kome*.

Want dat is het hoofddoel van al onze gebeden. We hebben een lied met een refrein: “Hij bedekt mij, hij
bedekt mij”. Ja, je zou moeten zien hoe God ons met deze wolken bedekt. Hij bedekt niet alleen Zijn
Troon voor het natuurlijke oog, maar Hij bewaart ook Zijn kinderen onder een wonderbaar wolkendek.
Hij bedekt mij en geen kwaad komt ooit nabij mij, ik rust dan veilig in de schaduw van Gods hand.

Ik wil u nu even bepalen bij het boek Job 37:11-13 “Ook bezwaart Hij (God) de wolken met water, Hij
spreidt zijn lichtende wolken uit, en het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn bestel, om al wat Hij
gebiedt te volbrengen op het rond der aarde; hetzij tot een roede voor zijn aarde, hetzij tot goedertieren-
heid, Hij doet het Zijn doel vinden”.

Daar heeft u weer die twee kanten, als Hij komt. Hierover hebben we ook gelezen in Jesaja 45, dat
profetische gedeelte, te beginnen bij vers zes, dat God dat doet.
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Jes. 45:6-8 “opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is.
(ziet u hier dus de openbaring van Jezus) Ik ben de Here, en er is geen ander, die het licht formeer (de
ene kant) en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep. (dat is de andere kant, voor de
verdrukkers). Ik, de Here, doe dit alles. (dan gebeurt er wat) Druppelt, hemelen, van boven en laten de
wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij
gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de Here heb dit geschapen”.

Als de Heer straks gekomen is op de wolken, dan gaat de hemel open en zal de gerechtigheid
neerstromen vanuit deze wolken. De Heer heeft het alles geschapen en het zal heerlijk zijn. Daar wil Hij
Zijn Gemeente nu voor gaan klaarmaken. Want die zal met Hem in die wolken zijn en door Hem gebruikt
worden om uit die wolken gerechtigheid te doen neerstromen op de aarde, als deze zich gaat openen en
het heil zal gaan ontluiken.

Maar God gaat zich dan ook wreken en dat woord betekent in de Bijbel: ”recht doen”. Recht doen in
deze wereld, waar alles krom, slecht en verdraaid is. Dan gaat er een scheiding komen tussen het
goede en het kwade.

Ik heb u er al op gewezen, hoe God dit al op een bijzondere wijze heeft vooraf geschaduwd, toen Hij het
volk Israél uit de slavernij van Egypte verloste. God deed eerst die tien ontzettende plagen over Egypte
komen en toen, bij die laatste plaag ging Israél dat lam aanvaarden. Ze moesten het in huis nemen,
slachten en het bloed aanbrengen aan de posten van hun huis en daardoor werden ze verlost van de
heerschappij van Egypte.

Dan komt God in die wolkkolom in hun midden en gaat Zijn volk op een bijzondere wijze leiden. Daar
willen we bij stilstaan, want dat is een wonderbare afbeelding van datgene, wat straks komen gaat.
Namelijk als Israél waarlijk verlost gaat worden uit de slavernij en de macht van de zonde en van hun
vijanden, die ter wille van de zonden nog over hen heersen.

Dan zullen zij in de gerichten, die over hen gaan komen in deze wereld, nadat de Gemeente is ingegaan
in het Vaderhuis, in hun nood dat Goddelijke Lam, Jezus gaan aanvaarden en de verlossing door Zijn
bloed.

We gaan nu lezen Ex. 16:10, waar al geschreven staat, dat de heerlijkheid des Heren daar verschijnt in
een wolk. “Terwijl nu Adron sprak tot de gehele vergadering der Israélieten, richtten zij hun blik naar de
woestijn — en zie, de heerlijkheid des Heren verscheen in een wolk”.

Let u op, broeders en zusters, wat het Profetische Woord in zijn voorafschaduwing ons leert. Dit slaat
duidelijk op Zijn wederkomst, als Hij komt in heerlijkheid. Daar staat: “de heerlijkheid des Heren
verscheen in een wolk”. En Jezus beschrijft het ook zo in zijn rede in Matt. 24, waar dit wordt bevestigd.

Van te voren beschrijft Hij eerst die Grote Verdrukking, die grote benauwdheid die gaat komen over het
Joodse volk en dan lezen we in vers 30: “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan
de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan (niet alleen Israél, maar alle
volkeren) en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en
heerlijkheid”.

Dat is ook wat Johannes moet neerschrijven in Openb. 1:7 “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal
Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja
amen*,

Johannes beschrijft daar immers die grote doorluchtige “dag des Heren”, die komt en die de openbaring
zal zijn van de heerlijkheid van Jezus. En let u op wat de Heer duidelijk zegt. Hij verschijnt dan in die
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wolk van heerlijkheid, maar wij weten uit de Schrift, dat als dat plaats vindt, dat Hij dan niet alleen komt
in die heerlijkheid. Dat schrijft Paulus ons zo duidelijk in Col. 3:4 “Wanneer Christus verschijnt (straks op
de wolken des hemels), die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in die heerlijkheid”.

Het is dus duidelijk, dat wij zelf dan van te voren in die heerlijkheid zullen zijn ingegaan en bij Hem
vergaderd zijn. Anders zou dat immers niet kunnen. Zoals wij dat ook afgeschaduwd vinden op de berg
der verheerlijking, als Jezus aan Petrus, Johannes en Jacobus dat wonderbare gezicht op de berg toont.

Dan zien ze niet alleen, hoe de Heer daar voor hun ogen verandert in majesteit en heerlijkheid, maar dat
uit die wolk ook Mozes en Elia verschijnen, ook in heerlijkheid, dat staat erbij in Lucas. Ja, wij zullen daar
dan bij Hen zijn.

En als we nu nog even teruggaan naar Exodus 16, dan moet ik u op nog iets wijzen: “En nu terwijl
Adron sprak tot de gehele vergadering der Israélieten, richtten zij hun blik naar de woestijn”. En wat
staat er dan? “en zie*. Er is steeds sprake van zien. Dat is nu het grote onderscheid tussen “de dag
der genade”, waarin we nu leven en die “grote doorluchtige dag”, die aanbreekt, als Hij komt met de
wolken.

We leven nu in de tijd van niet zien en toch geloven. Ja, dat wordt Zijn waarachtige Gemeente, zoals de
Heer dat zo duidelijk zegt tegen Thomas. Thomas zegt immers in Joh. 29 :25b ”Indien ik in zijn handen
niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn
Zijde, zal ik geenszins geloven”.

Dan verschijnt de Heer in hun midden en toont hem die tekenen, maar zegt dan in Joh 20:29 tevens:
7Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven®. Daar bouwt de Heer Zijn Gemeente uit op, uit zielen,
die Hem geloven op Zijn Woord.

Zovelen willen zien en voelen. “Ik voel niets, ik voel geen vrede, ik voel zo weinig blijdschap”. Ze willen
tekenen en wonderen zien van genezing, vooral in deze dagen waren wij nu leven. (zie de studie: “waarom
velen niet genezen”) Maar de waarachtige Gemeente, die straks met Hem gaat regeren, die bouwt Hij op
uit die zielen, die geloven, al gaat het door de nacht. Die kan zingen: “ik zal aan 't eind U loven, want Gij
hebt mij erdoor gebracht”. Straks zal het gehele Joodse volk en alle volkeren der wereld Hem zien, in
wie zij gestoken hebben, dat is het grote verschil, zij zullen zien.

Dit is in het verleden afgeschaduwd geworden onder Mozes in Israél. In Numeri 14:14 zegt Mozes: “dan
zullen zij zeggen tot de inwoners van dit land, dei gehoord hebben, dat Gij, Here, in het midden van dit volk
zijt, dat Gij Here, oog in oog U hebt laten zien, terwijl uw wolk boven hen staat en Gij in de wolkkolom v66r
hen henen gaat des daags en in de vuurkolom des nachts*.

Ja, dat is het tijdperk (de tijdsbedeling) van het zien. En als dat dan plaats grijpt, dan verschijnt de
heerlijkheid des Heren in hun midden. In Ex. 19:9 lezen we: “Daarna zeide de Here tot Mozes: Zie, Ik kom
tot u in een donkere wolk *.

Ja, de eerste openbaring, als de Heer komt voor Israél en de wereld, is dat in een donkere wolk, want
God gaat recht doen, Gods toorn gaat komen over alle goddeloosheid en ongerechtigheid, ook van
Israél. “Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen, wanneer Ik met u spreek, en zij ook
voor altoos in u geloven*.

Dat is Gods bedoeling hiervan en dat is een voorafschaduwing hiervan, dat zij voor altijd zouden geloven
in die Oude Verbond middelaar Mozes. Maar als straks de vervulling hiervan komt, dan zal het volk
Israél weten en horen en voor altoos geloven in wie zij gestoken hebben en over Hem rouw bedrijven.
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Hij komt met die donkere wolk, dat wil zeggen met gericht en daarom lezen we ook dat uit die wolk blik-
semstralen en donderslagen komen. Ex. 19:16 “En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen
werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren“. Zo ook in Ex 20:18 “En
het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen*.

Als we naar Openbaring 4:2 terug keren, dan zien wij hoe dat geschiedt, als Johannes de toekomstige
openbaring moet neerschrijven. De troon wordt gezet in de Hemelse Gewesten en: “Terstond kwam ik in
vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten”.
Vers 5: “En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit”.

Als God Zijn troon straks in Jezus zet in de Hemelse Gewesten, waar nu nog satan met zijn demonen is,
dan zien we dat vanuit die troon gerichten gaan, bliksemstralen, donderslagen en stemmen.

Er is nog iets, we gaan weer naar Ex. 19:16 “En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd,
dat er donderslagen en bliksemstralen en een zeer zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuin-
geschal, zodat al het volk, dat in de legerplaats was beefde*.

Zo vinden we het ook in Ex. 20:18 “En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de
bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef
van verre staan”.

Wat een vreselijke gerichten houdt dat in! Openbaring 11:15 “En de zevende engel blies de bazuin en
luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer
en Zijn Gezalfde en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden”.

Goddank, dan houdt de goddeloze heerschappij van satan op. Dan komt het koningschap over deze
wereld aan onze Here en aan Zijn gezalfde. Hij zal dan als Koning heersen tot in alle eeuwigheden.
Maar dat betekent ook, dat Gods toorn daarbij over allen komt. Vers 18 “en de volken waren toornig
geworden, maar Uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te
geven aan Uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen, die Uw Naam vrezen, aan de kleinen en de
groten en om te verderven, die de aarde verderven*.

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder, het laatste deel.
De Heer Zegene u, amen.



