Bijbelstudie Centrum — serie over
“De Openbaring van Jezus voor Zijn Gemeente,

voor Israél en de volkerenwereld”
deel 5-9

Geachte lezer,

Het verheugt ons, u deze serie over het boek de Openbaring van Jezus te mogen aanbieden. Het is
onze hartenwens, dat u door deze serie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur;
als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met
grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze serie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze serie of over het Woord van God in het algemeen praten,
dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze serie gaat bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze serie tot u zegt. God wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze serie
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer
vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

een kerk bepaalt niet wat de Bijbel leert.
maar
de Bijbel bepaalt wat een kerk moet onderwijzen
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Zoals we gezien hebben, staat in Openb. 1:5als de tweede heerlijkheid van Jezus genoemd: “de
eerstgeborene der doden”. Hij heeft niet alleen als de grote Godsgetuige, dat getuigenis bekrachtigd met
Zijn bloed en met Zijn kruisdood, maar Hij, die dood geweest is, leeft nu ook in alle eeuwigheden; want
Hij is de opgestane Levensvorst.

Wat wil dat zeggen? Lezen we eerst 1 Cor. 15:20-23 “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als
eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der
doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt
worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde; Christus als eersteling®. U ziet hoe de Heilige Geest door de
leer-apostel Paulus dit direct stelt tegenover de eerste mens Adam.

We lezen nu ook nog, wat deze zelfde apostel moet neerschrijven in Col. 1:15-19, waardoor wij de
geweldige betekenis gaan verstaan, dat Jezus de Eersteling is uit de doden. “Hij (Jezus) is het beeld van
de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die
in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen,
hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voér alles en
alle dingen hebben hun bestaan in Hem; Hij is het Hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de
eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid
behaagd in Hem woning te maken*.

Let nu op, hoe wij Hem hier zien staan tegenover de eerste mens Adam. Daar God heel het
mensengeslacht uit die ene Adam geschapen heeft en leven heeft gegeven, is deze Adam een voortype,
een profeet, die al getuigenis gaf van Hem, die komen zou, de laatste Adam.

Wat lezen we in Col. 1:15 “Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God”. Toen God Adam had
geschapen, had God Adam geformeerd naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. En daarom is Adam al reeds
een profetisch getuige van Hem, die komen zou.

Want wat in Adam slechts heelzwak was, onvolkomen, zien wij nu in al Zijn volmaaktheid van Jezus,
want Hij is het beeld van de onzichtbare God. Daarom kon Jezus zeggen: “Die Mij gezien heeft, heeft de
Vader gezien“. Want de werken die Jezus deed, die deed Hij niet uit zichzelf, maar de Vader deed ze.
Jezus zegt daarom ook "Ik spreek niet uit Mijzelf, maar de Vader spreekt door Mij. Want de Vader en Ik zijn

één”.

Leest u nu wat er staat in 1 Col. 1:16-17 “want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en
die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden,
hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben
hun bestaan in Hem*.

God schiep Adam als een eenling en uit Adam schiep God zijn vrouw; en uit die beiden het gehele
mensengeslacht, het hele nakomelingschap uit die ene. Daarmee is Adam een wonderbaar type van
Hem, die komen zou en die Goddank ook gekomen is en ook spoedig zal wederkomen. “Hij, die is, die
was en die komen zal”.

Want veel meer dan uit Adam zijn uit Hem alle dingen geschapen, want Hij was voor de aanvang ook
van de hemelse heerlijkheden, overheden, heerschappijen, krachten en machten, cherubs, troonenge-
len; die zijn allen uit die Ene voortgekomen, zoals wij van nature uit Adam voortgekomen zijn.

Dat is de ganse schepping. Daarom is Hij het hoofd over alles, gelijk daar staat in vers 17: ”en Hij is vé6r
alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem®. Vers 15 zegt ook “de eerstgeborene der ganse

schepping*“.

We lezen verder hoe deze ook Mens geworden is en opstond tussen de doden uit en zo het Hoofd van
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het nieuwe mensengeslacht is geworden, opdat allen, die in Hem geloven, nu in Hem ook wedergeboren
worden. Dat zegtvers 18 “en Hij is het Hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de
eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is*.

Hier zien wij, als Johannes op Patmos Hem geopenbaard krijgt in Zijn volle heerlijkheid, dat hij dat
ontvangt voor ons en dat hij daarom dat moet opschrijven. Dan gaan we ook begrijpen, waarom Jezus
de enige ware Rechter is, want dat komt Hem alleen toe, daar Hij het Hoofd is van alles.

Als wij Openbaring 1 nog eens voor ons nemen, zien wij, dat Johannes Hem hier ziet in Zijn heerlijkheid,
zoals Hij zal komen om Zijn Gemeente en daarna ook Israél en de volkerenwereld te richten en om door
dat gericht het Koninkrijk Gods hier op aarde op te richten.

In dat vers 12b en 13a lezen we immers: “En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te
midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon®. En vers 14a zegt ons ”en zijn hoofd en zijn
haren waren wit als witte wol, als sneeuw”.

Johannes ziet Jezus niet in Zijn Hogepriesterlijke heerlijkheid met de Hogepriesterlijke diadeem op Zijn
hoofd, die Hij thans heeft en voor ons bidt en dat blijft Hij doen ook voor eeuwig. Hij ziet Hem ook niet als
de Koning der koningen met de vele kronen op Zijn hoofd, zoals Hij Hem later in Openbaring 9 ziet, maar
hij ziet Hem blootshoofd, als Zoon des mensen, die ook Zoon van God is, die het Hoofd is van alles en
die daarom alleen het recht heeft om te richten.

Dat zegt Jezus ook Zelf in Joh. 5:27 “En Hij (God de Vader) heeft Hem (Jezus) macht gegeven om gericht
te houden (waarom?), omdat Hij de Zoon des mensen is”.

En ook de apostel Paulus getuigt hiervan in Hand. 17:30-31, waar hij op de Areopagus zegt: “God dan
verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot
bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oor-
delen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem
uit de doden op te wekken*.

God heeft dus het bewijs geleverd, dat deze Jezus de ganse wereld zal oordelen, maar niet alleen de
ganse wereld, maar ook de ganse schepping, omdat Hij het Hoofd is, de Eerstgeborene uit de doden.

Daarom kondigt de apostel Johannes Hem hier in Openbaring 1 aan als: “Jezus Christus, de Eerstge-
borenen der doden”. Hier zien we de nieuwe Adam, de werkelijke Adam. Dat betekent, dat Hij die ware
Adam is, die Mens.

Paulus schrijft dat in 1 Cor. 11:3 “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het
hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”. Dan vers 7 “Want een man moet het hoofd
niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods”. Gaan we nu begrijpen, dat Jezus het waarachtige
beeld van God is, de waarachtige Man, de waarachtige Adam, want Hij is het beeld en de heerlijkheid
Gods.

Daarom zien wij Hem hier met een ongedekt hoofd. En Johannes ziet Hem niet alleen met een ongedekt
hoofd, maar ook ziet hij Zijn haar als witte wol in vers 14.

Wat betekent dat? Ten eerste zegt de Spreukendichter in Spreuken 16:31 “De grijsheid is een sierlijke
kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden*. De apostel Johannes ziet Jezus voor u en mij,
en hoe Zijn haar was als witte wol, als sneeuw, d.w.z. smetteloos rein. Zo is deze Laatste en eigenlijk al
voor Adam gekende, omdat Hij al lang voor Adam was, deze heerlijke waarachtige Mens, die de
Eerstgeborene is der ganse schepping.
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Daarom zien wij Hem hier met dat haar, dat wit is als witte wol, als sneeuw, wamt Hij is de Gerechtige.
Daarom staat Hij daar voor u en mij, als uw en mijn Hoofd. En wat profeteert Jesaja al van deze
wonderbare Eersteling uit de doden, van dit Hoofd van de nieuwe schepping? Jes. 9:5 “Want een Kind is
ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem,
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst*“.

Zo is de eerste Adam een beeld van Hem en de Vader van heel ons natuurlijke mensengeslacht; want
Adam is uw en mijn vader van onze natuurlijke tak. Maar lang voor Adam was Hij en nu zijn wij uit Hem
geboren. Is dat niet wonderbaar?

Niet meer uit de eerste Adam en daarom zondaren, maar door het geloof in Jezus, deze wonderbare
Godsgetuige, zijn wij in Zijn Lichaam gebaard, want Hij is de man van Barensweeén, de Man van
barenssmarten daar op het kruis van Golgotha.

Dat staat duidelijk in de Hebreeénbrief, dat Hij ons als zondaren uit de oude Adam, in Zijn eigen Lichaam
genomen heeft, zoals wij waren met al onze zonden en dat Hij ons in Zijn Lichaam heeft mee genomen
in Zijn dood, om ons in Zijn Lichaam te doen herrijzen als de nieuwe mens in Hem. Opnieuw gebaard in
Hem, opnieuw geboren. Prijst Zijn heerlijke Naam!

Zie nu eens, wat Paulus zegt in 1 Cor. 15:47-49 “De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens
is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is (de oude Adam), zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn
ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de
hemelse dragen®.

We zullen door Hem en aan Hem gelijk worden, dus ook beelddragers worden van Hem, van deze reine
Man, die God ons als Hoofd heeft gegeven. Hij staat daar met Zijn ongedekt hoofd voor God, want Hij
hoeft Zijn hoofd niet meer te bedekken, want Hij is de absoluut reine Gerechtige. Geen smet kleeft Hem
aan! En daarom dat ongedekte hoofd, waarmee Hij vrijmoedig voor God staat.

De Jood weet, dat hij zo voor God niet kan bestaan en bedekt zijn hoofd; hij durft zelfs de naam van God
niet uit te spreken, of hij moet eerst zijn hoofd dekken. Maar Jezus staat daar, die voor ons het zo duur
heeft verworven op het kruis en Zijn haar is een sierlijke kroon. Een kroon, waarin u en ik zullen delen.
Want Hij is dat Kind, dat ons geboren is, die Zoon ons gegeven; en Hij is ook die Wonderbare
Raadsman, die Sterke God en Vader der eeuwigheid! Ja, Hij is onze nieuwe Vader, onze eeuwige
Vader! Wat een heerlijkheid!

En zoals wij het beeld van de eerste Adam hebben gedragen, zo zullen wij nu ook het beeld van Hem,
de Hemelse gaan dragen; en daarom komt Hij nu eerst als rechter voor Zijn Gemeente, want er kleeft
haar nog heel veel aan.

O, wij moeten dikwijls nog ons hoofd met schaamte buigen! Is het niet zo? En wij van ons zou ongedekt
door het Bloed van Jezus voor God durven verschijnen? Niemand van ons, alleen onder de dekking van
Zijn kostbaar Bloed kunnen wij vrijmoedig naderen tot de troon.

Daarom komt Hij als Rechter voor Zijn Gemeente om alles, wat Zijn Gemeente nog aankleeft in het
gericht weg te doen. Maar ik herhaal het: Hij wil, dat wij nu reeds ons door Zijn Woord laten richten.

Daarvoor komt Hij met Zijn Woord en daardoor heeft Hij die boodschap al gegeven aan Johannes op
Patmos, opdat de Gemeente door al die eeuwen heen naar deze woorden zal luisteren en horen wat de
Geest tot de Gemeente zegt en om zich nu door het Woord van God te laten reinigen en heiligen.
Want als we dat niet doen, zullen wij voor de rechterstoel openbaar komen en zullen wij beschaamt
staan, wat evenwel niet tot onze veroordeling is.
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Paulus zegt het zo duidelijk in 1 Cor. 11:31-32: “Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet
onder het oordeel komen“. Laten wij onszelf door Gods Geest en door dit woord van Jezus richten,
reinigen en heiligen. Want nog altijd is het Woord levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard, dat vanéén scheidt geest, ziel en lichaam.

Nog altijd is Zijn Woord Geest en Leven en Hij, deze grote Overwinnaar van Golgotha wil ons nu
dagelijks reinigen door het badwater van Zijn Woord toe te dienen door de kracht van Zijn Geest.

Laten we doen wat vers 31-32 zegt: “Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het
oordeel komen*. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld
zouden veroordeeld worden. Want Gods kinderen worden niet meer veroordeeld, zij zijn al veroordeeld
in Hem. Maar we worden wel geoordeeld; laten we dit toch ter harte nemen.

We lezen in Openb. 1:15 “en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt”. \Wat
betekent dat? Dat Johannes, die deze heerlijke waarachtige Adam ziett, deze Mensenzoon, ziet staan in
de kracht van Zijn God. Koperbrons is door de hele Bijbel heen, het zinnebeeld van de kracht Gods.

Daarom was het Brandofferaltaar van koper, dat in de Tabernakel in de Voorhof en later in de Tempel
stond. Daar was de kracht Gods aanwezig, die met dat hemelse vuur het zondoffer verteerde en
tegelijkertijd de zonde, opdat de zondaar vrijspraak zou krijgen. Daarom is dit Altaar van koper.

Daar kwam de kracht Gods in het gericht met de zonde, opdat de zondaar niet verteerd zou worden,
maar wel zijn zonde weggedaan zou worden, verzoend door dat offer, waarvan Jezus de vervulling is.
Dat is geschied op dat kruis van Golgotha, want Paulus zegt, dat het kruis van Jezus, een kracht Gods
is, voor een ieder die gelooft.

Koper spreekt van de kracht van Gods Geest en ook het koperen Wasvat in de Voorhof spreekt van
hetzelfde, want daar zien we hoe het water in dat koperen Wasvat, dagelijks de voeten en de handen
van de priesters waste, als zinnebeeld van Hem, waarvan ik reeds gesproken heb.

Hij wil ons dagelijks reinigen door het badwater van Zijn Woord, dat Hij ons wil toedienen door de kracht
van Zijn Geest. Zo ziet Johannes het koperbrons hier, als in een oven gloeiend gemaakt, dat wil zeggen
door en door beproefd en gelouterd.

O, wat een onderscheid tussen die eerste Adam en Deze, die God opnieuw gegeven heeft. De eerste
Adam kon niet staande blijven en is gevallen in de zonde en daardoor zijn wij allen met hem in zonde
gevallen. Deze laatste staat in de kracht van God, Hij heeft als Mens alle verzoekingen en alle beproe-
vingen voor u en mij doorstaan. Hij is meer dan Overwinnaar. “Hebt goede moed, roept Hij ons toe, Ik heb
de wereld overwonnen”.

Hij heeft de satan en al zijn machten overwonnen. “lk heb de hel overwonnen*. Niets kon Hem onzeker
maken, niets, geen enkele beproeving van de duivel. Niets wat op Hem aanstormde van de wereld en
van de vijanden Gods, kon Hem aan het wankelen brengen. Hij bleef staan in de kracht van Zijn God en
dat heeft Hij gedaan voor u en mij, opdat u en ik staande zouden blijven.

Wij kunnen onszelf niet staande houden, dat is onmogelijk. Maar wij hebben Hem van God gekregen als
Hoofd en Hij staat in de kracht van God. Hij is door en door beproefd en kon in de kracht van de Heilige
Geest gehoorzaam zijn, aan de geboden van Zijn God en Vader en gehoorzaam aan het Woord van
God. Als u ziet hoe koperbrons gloeiend gemaakt wordt in een oven, dan kunnen uw ogen die glans niet
verdragen, weet u dat?

Dat is Hij, de Heilige, de Overwinnaar van Golgotha, de Overwinnaar van alles. Hij laat u zeggen door de
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apostel Paulus, dat wij in Hem en door Hem, meer dan overwinnaars zullen zijn, omdat Hij ons lief heeft
met een eeuwige liefde.

Dat zegt toch ook Openb. 1:5b “Hem, die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn
bloed”. Ja, we kunnen nu staande blijven, maar dan moeten we ook acht slaan op wat Hij zegt en
luisteren naar Zijn Woord.

Daarom wijst deze Rechter tot zevenmaal alle verkeerde dingen in de Gemeente aan en spreekt Hij
zevenmaal: "Wie overwint, hem zal Ik geven®. Kunnen we overwinnen? Ja, door Hem die in het midden
van de zeven kandelaren niet slechts staat toe te zien, of u en ik gehoorzaam de wedloop lopen. Neen,
Hij wandelt, dat wil zeggen Hij is bereid om u direct Zijn kracht te geven en zo overwinnaar te zijn, door
Hem.

Hoe ziet Johannes hem nog meer? Vers 13 “en temidden van de kandelaren iemand als eens mensen
zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad”. De eerste Adam kon niet staande blijven, met het
gevolg dat hij naakt voor God stond. Was hij voor zijn val ook naakt? Ja en neen. Toen was hij bekleed
met een kleed van reinheid en onschuld en dat viel van hen af. Deze mens echter, die God ons gegeven
heeft, staat bekleed met een tot de voeten reikend gewaad.

Verstaan we dit? Hij heeft het kleed van de gerechtigheid, van heiligheid en smetteloze reinheid. Welk
een heerlijke Heer hebben we toch in Hem, die bereid is ons de overwinning reeds nu te geven. In Hem
zijn wij nu ook bekleed; immers, wij hebben ons met Jezus bekleed (Gal. 3:27). Dan mag u weten dat al
onze naaktheid voor God door Hem is weggedaan en zovele als er in Jezus gedoopt zijn, hebben zich
met Jezus bekleed.

Wat ziet u nog meer? “lemand als een Mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan
de borsten omgord met een gouden gordel”.

Johannes ziet Hem niet aan de lendenen omgord. De Hogepriester had een prachtig, met goud
geborduurde gordel om zijn lendenen, maar zo ziet Johannes Hem niet. Want de gordel om de lendenen
is door de hele Bijbel heen het symbool van “dienen”. Wij zien bijvoorbeeld hoe Jezus zich omgord met
een linnen doek om de voeten van Zijn discipelen te wassen.

Ook nu als onze grote Hogepriester is Hij omgord om de lendenen om voor ons te dienen, om dag en
nacht voor ons te bidden en te pleiten, opdat wij in Hem de overwinning behalen in die wonderbare
wedloop, waarin we nu zijn om zo kroon en loon te geven. Maar als Hij gekomen is als rechter, dan ziet
hij Hem niet omgord om de lendenen, dan komt Hij niet om te dienen, maar ziet Johannes Hem om de
borsten omgord.

Dat wil zeggen: “met hoge eer en heerlijkheid”. Daar spreekt ook dit lange kleed van. Denkt u zich eens
een ogenblik in, naar de Bijbelse gedachten, hoe zou de eerste Adam er nu uitgezien hebben, als hij niet
in zonde zou zijn gevallen, maar staande was gebleven? Als een hoogwaardige patriarch, absoluut rein
en heilig, iemand voor wie alle mensen de hoogste eerbied zouden hebben als ons aller vader. Hoe zou
hij met heerlijkheid en eer bekleed zijn geweest; maar hij is gevallen.

Nu zien we Hem, die God ons gegeven heeft als de laatste Adam, de nieuwe Mens, bekleed met dit
lange kleed, eerbiedwaardig omgord met een gouden gordel aan de borsten. Hier zien we Hem, die alle
heerlijkheid en dank toekomt, Hem alleen en geen ander. Zoals het Schriftwoord zegt in vers 8: “Ik ben
de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige*.

Deze is het, die reeds een deel van deze heerlijkheid tevoren ging openbaren aan Abraham, toen nog

Abram geheten. Dat was toen Hij voor de vijfde maal aan Abram verscheen en dat geweldige verbond
met hem gaat bekrachtigen en de besnijdenis als teken daarvan instelt.

6
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Hij verschijnt dan aan Abram en zegt: “Ik ben de Here, de Almachtige”. Dat wil letterlijk zeggen “de
beborste” want Hij is het die ons allen het leven geeft uit zichzelf. Hij heeft ons immers in Zijn lichaam
weder gebaard, in Zijn kruisdood en opstanding en nu mogen wij aan Zijn borst zijn, opdat Hij ons met
Zijn innerlijk leven kan voeden, zoals een moeder haar geboren kind gaat voeden en aan haar borst legt,
opdat het zal groeien en opwassen tot een volkomen mens. Zo betekent dat woord “almachtige”, de
“Beborste”.

En zo ziet Johannes Hem. Hij die een wonderbaar werk aan ons (in de eerste plaats aan Zijn Gemeente,
zij die hem aanvaarden) is begonnen, zal dat ook voortzetten, maar wat ons aangaat, laten we oren
hebben, die horen wat de Geest tot de Gemeente zegt.

Hij wil ons nu al aan zijn borst hebben. Hij wil ons voeden met wat waarlijk spijs en drank is, voeden door
Zijn Woord en door Zijn Geest, opdat wij niet onmondig blijven, vleselijke Christenen, die heen en weer
bewogen worden door allerlei wind en leer, maar opdat wij ons voeden met de ware voeding, die uit
Hem vloeit, Zijn Woord.

Jezus zegt: "Mijn Woord is waarlijk spijs en drank”. Zo mogen wij groeien om aan Zijn Beeld gelijkvor-
mig, volwassen te worden, tot de volkomen Mensgestalte in Jezus. Een ieder op zijn eigen plaats in de
Gemeente; de één als apostel, de ander als profeet, een derde als herder en leraar, oudste en
evangelist, opdat wij allen mogen komen tot die volwassen mens in Jezus. Dat wil de Heer nu reeds
doen. “lIk ben de alpha en de omega, die is en die was en die komt, de Almachtige”.

Als we nu verder gaan met dit wonderbare, profetische boek, waarvan het Woord zelf zegt: “Zalig, hij die
voorleest en zij die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de
tijd is nabij”, dan zien we ook hoe die tijd met rasse schreden nabij gaat komen. Er gaat geen week
voorbij, of er zijn ontzettende natuurrampen, aardbevingen enzovoort.

Nog steeds viert Israél de Grote Verzoendag, bidt ook voor het volk Israél. Wij echter mogen God
danken, dat we de verzoening hebben door Jezus dierbaar bloed, maar voor hun ogen is het verborgen.
Gelukkig komen er wel enkelen tot het licht en daarom mogen we bidden voor Israél om bekering, maar
als natie, als volkomen natie komen ze niet eerder tot bekering, dan op het ogenblik waarvan we lezen in
vers 7: “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken®, dat is
zowel Israél als de volken.

Dat is een herhaling van die bekende profetie uit Zacharia, die dan vervuld zal worden, waar de profeet
geprofeteerd heeft, niet alleen hoe Hij als de grote Messias Koning komt in Zach. 9:9b “en rijdende op
een ezel, op een ezelhengst, een ezelinne jong”. Maar ook hoe Hij zal weerkomen, Zach. 14:4 “zijn voeten
zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt “.

Dan gaat in vervulling eveneens, wat Zacharia profeteerde in Zach. 12:10: “Ik zal over het huis van David
en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aan-
schouwen, die zij doorstoken hebben, en over Hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een
enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene®.

Nu is het nog voor hen verborgen, dat Jezus weende en daarvoor naar het kruis ging en zei: “Jeruzalem,
Jeruzalem, och dat gij nog op deze dag verstond, wat tot uw vrede dient, maar thans is het voor u
verborgen®.

Maar eens komt Hij, zoals Openbaring het ons hier zo heerlijk zegt, met de wolken, de wolken van
heiligen en elk oog zal Hem zien, als Hij komt als de grote Rechter.

Tot zover, volgende keer gaan wij hiermee verder.
De Heer Zegene u, amen.



