Bijbelstudie Centrum:

“De waarde van het bloed van het Lam”
(deel 1-2)

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze
prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij binnen-
komt, zal hij behouden worden. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij
staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daar-
mee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap
door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Goede morgen, broeders en zusters. Laten we de Bijbel openen en lezen Hebr. 9:11-15 “Maar Christus,
opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte taber-
nakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en
kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een
eeuwige verlossing verwierf. Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de
as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer
zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht
heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de midde-
laar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen
onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden”.

Vervolgens gaan wij naar 1 Petr. 1:17-19 en laten wij dit ook lezen. “En indien gij Hem als Vader aanroept,
die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdeling-
schap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel,
die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispe-
lijk en viekkeloos lam”.

Het centrale thema vanmorgen gaat over:
“de waarde van het bloed van het Lam”.

In welk een bijzondere tijd zijn we gekomen, sinds Israél de oude stad Jeruzalem teruggenomen heeft.
Hoe daardoor een heel bijzonder tijdperk van oordelen en gerichten zijn en zullen gaan aanbreken. We
zien ook dat Israél en het gehele Midden-Oosten het brandpunt is gaan worden van de politiek der
volkeren en dat Jeruzalem steeds meer een lastige steen gaat worden.

We zien de gerichten reeds in grote toenemende maten komen; denkt u maar aan de verschrikkelijke
oproeren en oorlogen in vele landen ook in het Midden-Oosten. De enorme toenemende Islamitische
aanslagen en het radicalisme om de ganse wereld tot de Islam te willen bekeren.

En wat dacht u, naar wat wij vandaag de dag horen, dan kunnen wij er een hele extra aanvullende lijst
aan toevoegen. Luister alleen maar naar wat voor nieuws ons vandaag de dag bereiki:

* opwarming van de aarde

* klimaat crisis

* stikstof crisis

* financiéle crisis

* olie crisis

* gas crisis

* energie (stroom) crisis

* corona crisis

* de wereldwijde “valse” vaccinaties

* de nieuwe wereldorde

* tweedeling volkeren

* Klaus Schwab

* de ziekte kanker

* de ziekten hiv en aids

* de ziekte apenpokken

* wereldoverheersende opkomst van de islam

* aardbevingen, tsunamies, orkanen

* oorlogen, wetverachting, rebellie, criminaliteit, terreur, racisme

* grote valse genezingsdiensten

* grote opwekkingen maar dan zonder werkelijke wedergeboorte

* bijeenkomsten met vele bedriegelijke wonderen en tekenen

* de Bijbel totaal niet meer gezagdragend, menselijke leerstellingen

* occultisme

* homofilie
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* gender/transgender

* abortus

* Rusland (Gog / Magog) dat zich begint te roeren
* de valse roep naar wereldvrede

* “Christelijke” politiek

* de vrede tussen Israél en de Arabieren

* de komende wereldleider en zijn systeem (chip)

Je kunt natuurlijk als Christen elke zondag naar je kerk of gemeente gaan en daar rustig verder blijven
“slapen”, of als ongelovige lekker thuis zitten en een zeer groot eigen geloof hebben, dat de Bijbel maar
een sprookjesboek is (o.a. Johan Derksen verklaart dit vele malen openlijk op de TV), door te beweren dat dit
allemaal onzin is en dat er geen God is en dat je net zo zelfverzekerd bent zoals die mensen toen waren
in de dagen van Noach.

Maar je kunt ook, zonder vooringenomenheid, de vele uitgebrachte studies eens gaan lezen en ontdek-
ken naar hetgeen wat de Bijbel zegt over de toekomst van deze wereld en dan wakker gaan worden.

De Heer Jezus heeft het ons duidelijk gezegd in Matt. 24:6-8 “Ook zult gij horen van oorlogen en van
geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het
nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeén”.

In vers 7 spreekt Jezus ook over aardbevingen. Vandaag wil de wetenschap alles weg redeneren; men
zegt, aardbevingen zijn gewone natuurverschijnselen, die nu eenmaal moeten plaats vinden en het is
primitief denken, wanneer men Gods hand daarin ziet. Zo zien we, hoe God de wijzen der wereld het
verstand verduisterd heeft.

Natuurlijk zijn het natuurkrachten, maar die zijn in Gods hand, want in het Duizendjarig Vrederijk zal er
geen aardbevingen meer zijn.

We weten uit de Schrift, hoe aardbevingen altijd optreden daar, waar God met een gericht komt en ook
waar een geweldige strijd plaats vindt tussen de machten van het Licht en de duisternis.

Dat zien we ook, als de Heer Jezus aan het kruis de grote overwinning behaalt op het rijk der duisternis
en daar openlijk die machten der duisternis heeft tentoongesteld en ontwapend. Toen beefde de gehele
aarde en er was diepe duisternis over haar. Eveneens toen Jezus opstond uit de doden, ook toen
beefde de aarde.

Vooral de laatste tijd horen we van vele en heftige aardbevingen en ook van een veelvoud van wervel-
stormen (orkanen) over de hele wereld verspreid. Spreekt dat niet van een toeneming van gerichten?
Want er is al een strijd gaande tussen de machten der duisternis en het Licht.

Als Hij dan zal wederkomen op aarde met Zijn gemeente en Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zal
daar een ontzaggelijke aardbeving aan vooraf gaan, waardoor de Olijfberg in tweeén gespleten zal
worden en een dal zal ontstaan, waar Israél doorheen kan ontkomen en dat zal tevens het laatste
gericht zijn over de volkeren.

Zo zien en bemerken wij, dat we in een bijzondere tijd leven. Daarom is het ook zo nodig, dat we de
grote waarde van het bloed van het Lam leren verstaan en dat het ook de enige kracht is, om te kunnen
ontkomen aan oordeel en gericht, de enige kracht, die ons weer de hemel opent en ons tot God brengt.

Dit is al op vele plaatsen in het Oude Testament vooraf geschaduwd. Toen Israél in het verleden uit
Egypte trok, uit dat machtige wereldimperium van Farao, dan weten we, dat God ook met een tiental
gerichten kwam.
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Dat is een type van wat God in de eindtijd zal doen. Hij zal in de eerste plaats Zijn volk, de Gemeente,
maar ook Israél, Zijn oude volk, voorgoed uitvoeren uit de macht van deze wereld: want Egypte was het
beeld, het type van de wereld en de zonde.

God zal dit met een sterke hand en een machtige arm doen, dan zullen er weer grote gerichten en
plagen plaats vinden, zoals we dit in het boek “de Openbaring” lezen. Maar weet u, wat belangrijker was
en boven al deze zware gerichten uitging? Dat was het laatste gericht, het aanbrengen van dat bloed
van het lam aan de bovendorpel en zijdorpel van het huis.

Want geen der gerichten, zelfs ook het tiende gericht niet, waardoor alle eerstgeborenen geslagen
konden worden, kon Israél verlossen uit de macht en slavernij van Egypte, om dan de levende God te
kunnen gaan dienen en te trekken naar het land, dat God hen beloofd had, om het als erfdeel in bezit te
nemen, dan alleen, het bloed van het Lam.

Het lam, dat ze in_huis moesten nemen en waarvan het bloed aan de zijposten en aan de bovendorpel
moest worden aangebracht. Dat alleen baande voor hen de weg naar de verlossing en bevrijding;
daardoor ontkwamen ze aan dat laatste ontzettende oordeel van God en konden ze ook intrekken in het
beloofd land,om God te gaan dienen.

Wat heeft God, de mens op vele wijzen de kracht van dat Bloed willen leren kennen, als de enige weg
ter bevrijding!

Vanaf het Paradijs na de zondeval van het eerste mensenpaar, totdat de Heer Jezus, Zijn Zoon, Zijn
bloed gaf op het kruis van Golgotha.

Als het eerste mensenpaar in zonde is gevallen, laat God daar reeds het eerste bloed vloeien, opdat de
naaktheid van Adam en Eva door Hem bekleed kan worden door de vellen van dieren, die God daartoe
moet slachten.

Zo is de bedeling van het Paradijs afgelopen, of de bedeling onder het geweten begint met ons opnieuw
te laten zien, wat alleen de kracht van het bloed vermag in het offer van Abel en Kain. Kains offer kon
God niet aanzien, alleen het offer van Abel, waar het bloed vloeide op het altaar. Dat bloed alleen gaf de
mens weer toegang en verzoening met God.

Als die bedeling van het geweten ten einde is, en de mens zich weer verhardt, moet God wederom met
een ontzettend gericht komen, van de zondvloed. De volgende Noachitische bedeling wordt ook ingeleid
en gewijd door de bloedstorting.

Want zo gauw Noach uit de ark komt, dan zien we, hoe hij al een altaar opricht en daar het offer brengt
en het bloed laat vloeien van reine dieren.

Als God daarna de bedeling begint met Abraham, dan zien we ook weer, dat als Abraham Haran
verlaten heeft en in het land aankomt dat God hem aanwees; hoe hij daar een altaar opricht en daar het
bloed vloeit. Hij richtte steeds altaren op, waardoor Abraham met God kon wandelen en in de
gemeenschap met God kon verkeren.

Dat zien we opnieuw op de berg Moria, waar Abraham zijn zoon Isadk moet offeren, hoewel God hem
beloften gegeven heeft, die alleen in Isadk vervuld kunnen worden, n.l. dat uit hem een groot volk zal
voortkomen.

Maar als Isadk aan God moet toegewijd worden, dan zal hem dit zijn leven kosten en dan zal hij in de
dood gebleven zijn, omdat Isaak, net als alle andere mensen, zondaar is. Maar dan zien we het
plaatsvervangend offer, hoe de Heer Zelf voor een offer zorgt, dat door Abraham gebracht wordt en dat
bloed gaf Isadk het leven terug.
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Zo kon hij blijven leven en aan God gewijd zijn. We zien zo steeds weer deze weg van het bloed door
het hele Oude Testament heen.

Maar we willen ons nu bepalen bij de grote waarde van het bloed van het Lam in het Nieuwe Testament.

We weten uit de Schrift, dat de ziel, het leven van de mens, in het bloed is. Daarom vertegenwoordigt
dat bloed de waarde van het zielenleven. Als het bloed van bokken en stieren vloeit, dan betekent het,
dat dat bloed de waarde heeft van de ziel van dat dieren dat is een sterfelijke ziel. Dat dier heeft een
sterfelijk leven. Maar het bloed van de mens heeft veel meer waarde, want dat vertegenwoordigt de
waarde van het leven van de mens, zijn zielenleven.

Het is veel meer waard dan het bloed van het dier, want de mens heeft een onsterfelijke ziel, in
tegenstelling met dat van het dier. Want de mens heeft onsterfelijke leven, ook als hij verloren gaat, dan
sterft de ziel niet; dat is juist het verschrikkelijke, want de ziel van de mens kan niet sterven, maar zal
moeten leven in een eeuwige afscheiding van God en dat is het vreselijkste wat er bestaat.

De ongelovige willen wel, dat de ziel sterft, maar Jezus zegt in Matt. 10:28 “En weest niet bevreesd voor
hen, die weél het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die
beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel”.

Zo is er voor de ziel van de mens of een eeuwig leven in heerlijkheid door het geloof in het volbrachte
offer van Jezus Christus, of een eeuwig verderf, namelijk voor hen, die dat offer, dat bloed verwerpen
door ongeloof.

Hoe kostbaar moet dat bloed van de Heer Jezus zijn, want dat bloed vertegenwoordigt de waarde van
het leven van een volmaakt mens, van die Mens, die absoluut rein en heilig is, die volkomen naar de wil
van God wandelde hier op aarde. Hoe kostbaar moet dat bloed zijn, dat de waarde vertegenwoordigt
van de volmaakte Mensenzoon, maar niet alleen dat, nog veel meer, want deze Mensenzoon is ook
Gods Zoon.

Dit mensenleven, wat Jezus als mens leefde hier op aarde, was absoluut Goddelijk Leven; het was het
Leven van God zelf. Dat Leven, gaat alles wat bestaat te boven; want dat is het eeuwige, onsterfelijke,
onvergankelijke Leven van God zelf en dat was in de Mens Jezus Christus.

Want toen de Heer Jezus mens werd, kreeg Hij een ziel gelijk wij, toen Hij Zijn bloed uitstortte op
Golgotha’s kruis, heeft Hij de volledige waarde van Zijn ziel in dat bloed gegeven, daarom is dat bloed zo
kostbaar en gaat het alles te boven. Daarom kan dat Bloed ook alle schuld uitdelgen en betalen en dat
niet alleen, het kan ons ook volledig dekken.

Bankpapier heeft slechts geldswaarde, zo lang het gedekt is door een zekere goud voorraad; anders zijn
die bankbiljetten waardeloos en gaan velen bankroet. Maar wat wonderbaar, als we mogen gaan
beseffen en weten, dat ons leven, onze ziel eeuwig gedekt is onder het bloed van het Lam.

En er is nog veel meer, want de Heer Jezus heeft dat zieleleven vrijwillig overgegeven en geofferd voor
God tot de redding van de mens. Daarom is het bloed van de Heer Jezus in Gods oog zo kostbaar, het
allerkostbaarste. We zijn niet vrijgekocht met vergankelijke dingen, zegt Petrus in 1 Petr. 1:18-19 “weten-
de, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijjdele wandel, die (u) van de
vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en viekke-
loos lam”.

En nu spreekt de Schrift, niet alleen over de grote waarde van dit Bloed, maar ook over de kracht van dit
Bloed, die overweldigende kracht Gods, die ons ten dienst gekomen is n.l. de Heilige Geest. Als we
geloven in het volbrachte werk van Christus, waardoor die overweldigende grote kracht Gods bij ons in
werking treedt.
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We gaan volgende week nog een stap verder; namelijk: “het is door het geloof, maar, door het geloof in
Zijn Bloed”!

Amen.



