Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp:
De heerlijkheid van de Naam van Jezus

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde.
(deel 17-22)

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods, Jezus, zegt: “lIk ben de deur; als iemand door
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat
te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht,
u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat, alvorens u dit seminar gaat lezen, u Jezus vraagt om
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven
en u zal doordringen van de boodschap, die Jezus in dit seminar tot u zegt. Jezus wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit
seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Jezus uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en
steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Vandaag horen wij in de doorsnee prediking geen verkondiging van het begrijpen Gods, maar in de
geest van “het komt allemaal wel in orde”. Men spreekt van vrede, terwijl het gericht voor de deur staat.
Men hoort niet, dat Jezus de macht heeft en dat God al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal zetten.

Er wordt niet meer gesproken over “eeuwig verloren gaan” en “verdoemenis”. Maar God roept, door de
heraut op tot bekering, want het einde is nabij gekomen. Deze boodschap zien wij steeds weer in de
prediking van het Nieuwe Testament. En ook dat er gepredikt wordt in de Naam en over de Naam van
Jezus.

Hand. 3:14 “Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend”. En in vers 15-16 “en de Leidsman ten
leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het
geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt”, enzovoort.

En dan klinkt weer de oproep tot berouw en bekering (vers19)en dan vervolgt Petrus in vers 22 en 23:
“Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar
hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze
profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid”.

Zo spreken ook Johannes en Petrus voor het Sanhedrin. Hand. 4:9-12 “indien wij thans in verhoor
genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan
u allen (ziet u de vrijmoedigheid) en het ganse volk van Israél bekend zijn, dat door de naam van Jezus
Christus, de Nazoreeér, die gij gekruisigd hebt (hij confronteert hen met hun schuld), maar die God heeft
opgewekt (de bekendmaking van de Goddelijke daad) uit de doden, dat door die naam deze hier gezond
voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En
de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”. Ziet u, dat is wat Gods Woord met prediking bedoelt.
Kunnen wij nu begrijpen, dat er thans zo weinig gebeurt?

Nog één enkel feit; bij de prediking tot de eerste heidenen, zien wij weer hetzelfde. Weer klinkt daar de
bekendmaking van de Goddelijke daden en feiten in Hand. 10:40 “Hem (Jezus) heeft God ten derden
dage opgewekt” en in vers 42 “en Hij heeft ons geboden”.

De heraut staat onder het gebod van zijn Zender; hij heeft niets van zichzelf te brengen. Hij heeft ons
ook geboden, het volk te verkondigen en te getuigen, dat Jezus het is, die door God is aangesteld als
Rechter.

En de heraut heeft aan te zeggen, dat God Jezus gegeven heeft, maar dat de mens voor Hem zal moe-
ten buigen. Want anders is er geen behoudenis mogelijk. Daar begon Pertrus, naar het gebod van zijn
Meester en Heer mee. En dat Hij het is, die door God is aangesteld als Rechter over levenden en doden
en dat alle profeten van Hem getuigen.

En dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door Zijn Naam. “Komt dus tot
bekering”! Dat is de Goddelijke aankondiging.

En Paulus doet het niet anders, want Paulus is ook zo’'n heraut. Leest u maar Hand. 17:30-31, waar wij
Paulus op de Areopagus zien en dan zegt hij: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der
onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag
heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen
heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken”.

En daar konden de mensen het mee doen. Daar hadden ze voor te buigen. Daarom schrijft Paulus, als
hij het over zijn opdracht als apostel heeft in 2 Cor. 5:11 “Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is,
trachten wij de mensen te overtuigen”. Dat is ontzag prediken voor de hoogste Majesteit van God en dat
moet ons tot nadenken brengen.
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In vers 20 zegt Paulus: “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in
naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen”. Het is dus God die oproept en die Zijn
herauten uitzendt. Dan kan het niet anders of men moet tot de beslissing komen: ja of nee.

Als wij dit gaan zien, dan beginnen wij ook te begrijpen, hoe het woord “prediker” vandaag een mislei-
dende klank voor ons heeft gekregen. En wij weten, dat alle misleiding van de misleider komt. Maar dan
gaan wij ook zien, dat niet iedere gelovige in Jezus geroepen en uitgezonden wordt al heraut. Dit is een
Geestesgave, een genadegave, die dus is voor diegenen, die God daar Zelf toe roept en aanstelt.

Deze predikers zijn Godsherauten, want hoe zal men prediken, als men niet gezonden is. En aan de
gelovigen, die dan door die prediking komen, als daar werkelijk waarachtige verslagen en bekeerde
harten uit voortkomen, zien wij wel of het Godsgezanten zijn. Aan hun vruchten zal men hen kennen.
Deze gave is dus voor die dienstknechten, die God daarvoor roept, dus voor sommigen van de
gelovigen en niegt voor allen.

Het spreken voor en déoér Jezus voor alle gelovigen.

Het tweede onderdeel van de gave der profetie, waar wij nu aan toekomen, is het spreken véér Jezus,
hetgeen eigenlijk een spreken déor Jezus is, dat wel voor alle gelovigen is. Want alle waarachtige
gelovigen hebben een profetische roeping in die zin, om de mond te zijn van de Heer.

Het is van Godswege in het hart gelegd om dat in het bijzonder te mogen bekendmaken, want de
Gemeente, waar deze gave gaat functioneren, zal daar wel bij varen. Dit is heel wat belangrijkers dan
alle andere Geestesgaven, hoe belangrijk elke Geestesgave natuurlijk ook op zichzelf is, want zij zijn
alle van God.

Toch wordt naar deze Geestesgave nooit gestreefd. Ook dat is misleiding van de duivel, die weet, dat dit
nooit moet gebeuren. Want dat zou gaan betekenen, dat de Gemeente gaat groeien en in de volheid van
Jezus gaat komen.

Daarom zou ik u allen willen vragen: “overdenk dit biddend, opdat God, de Heer om met u tot Zijn doel
kan komen”. Wat, in tegenstelling tot de prediking, wel voor alle gelovigen, zonder enige uitzondering
geldt, is, dat wij Zijn Naam belijden. En belijden is in Hem getuigenis afleggen van wat wij geloven.

Immers in Hebr. 13:15 hebben wij al gelezen: “Laten wij dan door Hem (door Jezus) Gode voortdurend
een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijjden”. Wij moeten Hem hier
belijden voor de mensen, allereerst omdat wij Hem dankbaarheid verschuldigd zijn, dat Hij ons gered
heeft en daaruit volgt wederliefde tot Hem, die ons dringt om tegen onze naasten te getuigen, dat er
geen andere behoudenis is dan in en door Hem, die Zijn levensbloed daarvoor uitstortte. En zo is Hij
onze rechtvaardigmaking, onze heiligmaking, onze verlossing en onze vrede.

En daarom staat er in Hebr. 13:15 “Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, name-
lijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden”. Dit is allereerst tot grote zegen voor onszelf. In Rom.
10:9-10 staat immers dit: “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft,
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met _het hart gelooft men tot
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis”.

Het is dan ook vanzelfsprekend en een vreugde, dat wij dit uit dankbaarheid en wederliefde mogen
doen. God zegt door 1 Petr. 3:15-16a tot ons: “Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid
tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en
vreze, en met een goed geweten”. Ziet u, heiligt Jezus in uw harten als Here!

Zo zijn dus alle kinderen Gods, Hem schuldig om Hem te belijden voor de mensen. Er kan een bijzonder
uur van belijden aanbreken voor Gods kinderen, als wij Hem moeten belijden voor de overheid en voor
het gerecht, om daar verantwoording te doen. De Heer roept sommigen daar wel eens toe.
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Paulus moest Hem ook belijden voor koningen, overheden en voor de gerechtshoven. Maar voor deze
bijzondere ure van belilden heeft Jezus ook een bijzondere toezegging gedaan, zodat wij dus nooit
bevreesd behoeven te zijn, als wij in dit uur van belijden komen.

Wij vinden dat in Matt. 10:16-20 “Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig
als slangen en argeloos als duiven. Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan de
gerechtshoven en zij zullen u geselen in hun synagogen; gij zult ook geleid worden voor stadhouders en
koningen om Mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken. Wanneer zij u overleveren, maakt u
dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken
moet; want qij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt”.

Zeker dat kan u misschien vrees en angst aanjagen, maar hoor wat de Heer zegt: “Zie, Ik zend u als
schapen midden onder wolven”. De Heer waagt heel wat met Zijn kinderen, maar dat kan Hij ook. Wij
zouden zeggen: “hoe kan een herder zijn schapen midden tussen de wolven sturen”?

Dat kan een gewone herder ook niet, want dat zou de dood van de schapen zijn. Maar Hij, de grote
Herder kan dat wel, als wij maar in Zijn Naam gaan, want dan is Hij ons heel bijzonder nabij. Hij gaat
mee!

En als wij in dit uur van belijden komen: “Roept de Naam van Jezus aan”, dan is Hij bij u in dat belijden,
want Hij doet hiervoor een bijzondere belofte: “want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken
moet”. En als wij in de Naam van Jezus ook op deze belofte onze hand leggen, dan maakt Hij het waar.
En dan kan dat een wonderbaar uur van belijden worden.

Want het is de Geest van de Vader zelf die dan door ons spreken wil. En vooral voor deze eindtijd,
waarin wij thans leven, doet Jezus nog een heel bijzondere toezegging en belofte, als wij in zulke uren
komen. Dan denk ik aan onze broeders en zusters achter het ijzeren en bamboe gordijn, die vervolgd en
verdrukt worden en die Hem daar zeker ook moeten belijden voor de overheid en de gerechtshoven en
dikwijls wordt dit bekocht met de marteldood.

En toch kunnen wij ervan verzekerd zijn, dat de Heer hen daarin bijzonder nabij zal zijn. Want in Luc.
21:10-15, dat is de profetische rede, geeft de Heer Zijn toezegging voor die eindtijd. “Toen zeide Hij tot
hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu
hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de
hemel. Maar véér dit alles zullen zijj de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de
synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal
voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe
gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen
weerstaan of weerleggen”.

Hier ziet u dus, dat dat vooral slaat op de tijd van het einde, in de aanvang, waarvan wij thans leven. Wij
horen reeds van allerlei “pestziekten” en wij zullen steeds meer te doen krijgen met allerlei andere
ziekten. En dat “volk opstaat tegen volk” zien wij over de gehele wereld. Er staat niet “land tegen land”
maar “volk opstaat tegen volk” Vandaar dat er zoveel “vluchtelingen” (volkeren) overal heen gaan.

Nederland bestaat bijvoorbeeld niet alleen uit Nederlanders maar die zijn vermengd met vele, vele
buitenlanders, volken tussen volken. Vandaar dat Jezus spreekt van “volk opstaat tegen volk” en niet
van ‘land tegen land”. Overal is er algehele chaos, ontbinding, zoals het Woord van God zegt:
“tuchteloos, bandeloos, wetteloos, Goddeloos, zedeloos”.

Ook horen wij van vele natuurrampen en van vele hongersnoden en van vele andere vreselijke dingen.
Van grote tekenen aan de hemel. En dan lezen wij: “Maar véér dit alles (voor velen in de wereld is dit
reeds begonnen) zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen
en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop
uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult
verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven”. Ziet u, wij mogen Zijn mond zijn, altijd.
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Ook in dat belijden, want dan gaat Jezus Zelf door ons spreken, door de Geest van God. Hier zien wij
dus heel duidelijk, dat alle gelovigen eigenlijk “monden van God” moeten kunnen zijn. Zijn heerlijke
toezegging in kinderlijk vertrouwen moieten wij in bezit nemen onder aanroeping van Zijn Naam.

Dat maakt Hij het waar! Hij geeft ons dus een bijzondere toezeggging bij dit belijden en wij weten
bovendien reeds, dat als wij Hem belijden, dat Hij ons ook belijden zal van God en de engelen Gods. En
zo mogen wij Hem vrijmoedig vragen om de hulpe en bijstand en kracht van de Heilige Geest en die
zullen wij dan ook beslist ontvangen.

Zoals wij dit ook lezen in Hand. 4:23-31 “En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en
deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. (hen werd verboden in de
Naam van Jezus te spreken) En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en
zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is; die door de
heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: Waarom hebben de heidenen
gewoed en de volken ijdele raad bedacht?

De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Here en
tegen zijn Gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij
gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israél, om te doen al wat
uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou.

En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te
spreken, doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de
naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen;
en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid”.

Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp.

Jezus Zegene u!
Amen.



