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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods, Jezus, zegt: “Ik ben de deur; als iemand door 
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote 
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat 
te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, 
u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat, alvorens u dit seminar gaat lezen, u Jezus vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die Jezus in dit seminar tot u zegt. Jezus wil openbaren, 
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit 
seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Jezus uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en 
steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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En weet u, de Gemeente is in het bijzonder een profetische Gemeente, dat wil zeggen dat Jezus eigen-
lijk door ons moet kunnen spreken, wij zijn immers Zijn Lichaam. En natuurlijk wil Jezus Zich in Zijn 
Lichaam geheel openbaren, in al Zijn functies, maar vooral door profetie, omdat Hij immers het Woord 
van God is. 
 
Het Woord, dat bij God is en van God is uitgegaan is het eeuwige Woord van God en Hij wil daarom 
door Zijn Lichaam spreken. Daarom moeten wij ons overgeven en toewijden aan Hem, opdat wij, in de 
Naam van Jezus, ook een spreekorgaan voor Hem kunnen zijn. Er is natuurlijk een grote verscheiden-
heid in het spreken, wat wij misschien later eens zullen behandelen. 
 
De eerste Christenen kenden ook de belofte, die God door middel van de profeet Jeremia gaf, zij geloof-
den daarin en brachten die in de praktijk. Het zijn wonderlijke beloften en toezeggingen, die de Heer 
uitspreekt in Jer. 33:3 “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkon-
digen, waarvan gij niet weet”. 
 
Dit geldt ook voor de Gemeente, want zij is immers een profetisch Lichaam. Bij de aanvang van de 
Gemeente (Hand. 2) zien wij, hoe de Heilige Geest uitgestort wordt op haar, waardoor zij allen tot één 
Lichaam gedoopt werden, het Lichaam van Jezus. Wij weten uit het Nieuwe Testament dat er een 
verscheidenheid van genade- of Geestesgaven is, maar één van die culminerende gaven voor de 
Gemeente is de profetische gave. 
 
Wij zien in Hand. 2:17-18, dat als Petrus zijn stem verheft, hij al reeds “de mond van de Heer” wordt. En 
dan zegt hij: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien (dat is dus 
profetie), en uw ouderen zullen dromen dromen (ook profetie): ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn 
dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 
 
Ziet u, hoe daar als enige gave, de profetie wordt genoemd. Er zijn ook andere gaven, maar dit is de 
hoofdgave. Dat kan ook niet anders, want Jezus is het Woord van God en de Gemeente is Zijn Lichaam 
en daarom is zij allereerst Zijn mond, waardoor Hij wil spreken. 
 
Maar nu moeten wij onderscheiden, dat dat spreken niet voor allen gelijk is. Er is een grote onkunde 
over, wat de gave van profetie is. Veelal denkt men, dat de gave van profetie alleen is: toekomstige 
dingen openbaren, doch dat is er maar een klein deel van. 
 
Wat betekent het woord profeet? In het Hebreeuws is de benaming van profeet “nabbi” en dat betekent 
“mond”. Een profeet is dus de mond van God, waardoor Hij kan spreken. Een profeet is dus een 
spreekorgaan van de Heer. Niet iemand, die uit zichzelf spreekt en hij mag zeker geen mond zijn van 
valse geesten.  
 
Jezus heeft ons vele dingen te zeggen, niet alleen toekomstige. Hij wil op velerlei wijze spreken. En een 
ieder is dus niet geroepen om dezelfde “mond” te zijn, bijvoorbeeld voor alleen toekomstige dingen. 
Want dan zou profetie vreselijk eenzijdig zijn en zou er een tekort zijn. 
 
Jezus heeft ons zeer zeker toekomstige dingen te openbaren, maar Hij heeft nog veel meer tot ons te 
spreken, tot lering, tot vermaning, tot stichting en onderwijzing. Dat is allemaal profetie, mits het de Heer 
Zelf maar is, die het doet. De Profeet. En al het spreken voor Jezus is eigenlijk het spreken door Jezus 
en is al de gave van profetie. De prediking is dus al de gave van profetie. 
 
Het spreken vóór en dóór Jezus door middel van de prediking als onderdeel van de gave van profetie. 
 
Aan de hand van Gods Woord zullen wij gaan zien, dat de prediking en opdracht tot prediking alleen 
uitgevoerd kan worden in de Naam van Jezus. Luc. 24:46-47 “En Hij (Jezus) zeide tot hen: Aldus staat er 
geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam 
moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem”. 
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Ziet u de opdracht? Er moet in Zijn Naam bekering gepredikt worden! En degenen die de Heer daarvoor 
uitzond en gebruikte als Zijn mond, predikiten alleen in die Naam. Met andere woorden, zij brachten 
geen prediking van zichzelf, maar een prediking in opdracht.  
 
In het natuurlijke vlak zien wij dat een politieagent of een rechter of een deurwaarde optreedt in naam 
van de regering; hij mag maar niet doen, wat hijzelf wil. De politie agent bijvoorbeeld, die het verkeer 
regelt, staat daar niet, omdat hij dat zelf nu eens op zijn manier wil doen, maar hij staat daar in naam of 
in opdracht van zijn meerdere. 
 
Hij is het verlengstuk en de uitvoerder van de regerende macht. Zij die door de Nederlandse regering 
aangesteld zijn, zijn gezagdragers. Het gezag wordt hun overgedragen. Zij kunnen dan niet handelen 
naar eigen goeddunken, maar zij hebben precies uit te voeren, wat hen door de autoriteiten wordt 
opgedragen. 
 
En zo is het ook in het geestelijke vlak. De prediking en niet alleen de prediking, maar het hele spreken 
voor Jezus, is een spreken in Zijn Naam en niets anders. Wij zullen dus nooit iets van onszelf moeten 
gaan brengen. En daar zit de kern der moeilijkheden, want wij moeten alleen een spreekbuis gaan 
worden. 
 
Daarom moeten wij zelf eerst leren te zwijgen. De eerste Christenen predikten in de Naam van Jezus, 
dat wil zeggen in Zijn opdracht, in Zijn Persoon en zij hadden alleen dat precies te brengen, wat de Heer 
hun opdroeg door de Heilige Geest. 
 
En wij zullen uit de Schrift zien, dat zij niet alleen predikten in die Naam, maar dat hun hele prediking de 
verkondiging van die Naam was. Hand. 8:12 “Toen zij (de Samaritanen) echter geloof schonken aan 
Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij 
zich dopen”. Hij predikte in die Naam, die nu alle macht heeft. 
 
Dat lezen wij ook in Rom. 10:14-15 “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe 
geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken 
zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede 
boodschap brengen”. Ziet udus, dat de ware prediking alleen kan geschieden in de Naam van Jezus. 
Bovendien moet de prediker door Jezus Zelf gezonden worden. 
 
En dan komen tot een volgend punt. In het Nieuwe Testament vinden wij steeds het woord: prediking of 
prediker, waarvoor de Griekse grondtekst staat: “kèrussein”, wat letterlijk betekent “uitroepen”. De 
eigenlijke betekenis is “als een heraut bekend maken”. De uitdrukking prediken, zoals wij die gebruiken, 
is zeer misleidend, want men verstaat er vandaag onder “het houden van een leerrede volgens de 
regelen der kunst”.  
 
Maar het Nieuwe Testament verstaat daar geheel iest anders onder, want dat Griekse woord 
“kèrussein” betekent letterlijk: “als een heraut bekendmaken”, of “het omroepen van een boodschap, die 
de bekendmaking is van een Goddelijke daad, een Goddelijk feit”. Het is een berichtgeving van een 
onmiddellijk, aanstaand ingrijpen van de Almachtige.  
 
Vandaar dat wij vandaag veel valse prediking hebben, omdat Jezus nooit heeft opgedragen een leerrede 
te houden. Wij mogen alleen als herauten bekend maken, wat God in Zijn Woord zegt door de Heilige 
Geest. Dit Woord prediken betekent dus niet godsdienstige voordrachten houden over het wezen van 
God en van Zijn heerschappij. 
 
Wat is het dan wel? Het is het uitroepen van deze heerschappij. Prediking naar de Schrift houdt in, dat 
men tot bekering moet komen; het is geen marchanderen. Het is een Goddelijke oproep van de 
Almachtige, die Zijn herauten uitzendt om de Goddelijke daad, die Hij gedaan heeft in Zijn Zoon Jezus 
op het kruis en in Zijn opstanding, bekend te maken en dat de mens dit heilsfeit moet aangrijpen. Want 
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God, de Almachtige, gaat ingrijpen, omdat Zijn heerschappij hier op aarde gaat komen. En dat alles, wat 
zich daartegen verzet, vernietigd zal worden. 
 
Zo prediken de apostelen en de eerste Christenen en zo riepen zij de heerschappij van God uit. Een 
voorbeeld zien wij in Johannes de Doper. Hij hield geen leerreden, geen godsdienstige voordrachten, 
maar deze heraut Gods sprak in Matt. 3:1-2 “In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte 
(“kèrussein”) in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij-
gekomen”. Hij gaf bevel: “God grijpt in, Zijn Koninkrijk komt”! En in vers 7 zegt hij tegen de Farizeeën: 
“Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan”?  
 
Dat is prediken naar de Schriften! Dat is geen “zoete broodjes bakken”, zoals men vadag de dag doet, in 
prachtige voordrachten. Vele theologen hebben dit geleerd op de theologische universiteit, waardoor zij 
meteen volledig bedorven zijn en niet meer in staat zijn om te prediken als herauten. 
 
Jezus was Zelf “Heraut Gods”, weet u dat? God had Hem gezonden, Hij kwam niet om Zijn eigen 
boodschap te brengen, maar Hij was gezonden door en in opdracht van de Vader. En hoe predikte Hij in 
Matt. 4:17 “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen 
is nabijgekomen”. Ook hier geen leerrede, Hij maakte een Goddelijk bevel bekend. Het was het 
omroepen van het feit, dat God gaat ingrijpen. 
 
Zulk een heraut kan slechts hij zijn, die daartoe in het bijzonder aangesteld en gezonden is door God, 
zoals wij gelezen hebben in Rom. 10:15. En dat betekent: niet aangesteld of klaargemaakt door mensen. 
Een heraut heeft niets te brengen van zichzelf, ook niet hoe hij zelf over het één en ander denkt. Hij 
heeft alleen letterlijk weer te geven, wat hem opgedragen is. 
 
Wat hij buiten zijn opdracht doet of zegt, is krachteloos, want God, die hem gezonden heeft, staat er niet 
achter. Als God u zendt als Zijn heraut, u als Zijn mond gebruikt, zodat Jezus door u gaat spreken, dan 
keert Gods Woord nooit ledig terug, maar doet datgene, waartoe Hij het uitzendt. Want dat is een Woord 
met gezag en macht. 
 
Als tijdens het spitsuur op een verkeersknooppunt geregeld moet worden, dan doen dat de politie 
agenten in uniform. En iedereen moet hen gehoorzamen, want zij staan daar als gezagdragers. Als die 
mensen er in hun burgerjasje zouden staan, dan zou niemand hen gehoorzamen. Maar als zij in uniform 
staan, dan zijn zij het niet, maar dan vertegenwoordigen zij de gehele rechterlijke macht. Zij staan daar 
niet in hun eigen naam, maar zij staan in de naam van de regering. Verstaan wij het? 
 
Een heraut heeft niets van zichzelf te brengen, hij heeft alleen maar Hem te dienen en te gehoorzamen, 
die hem de opdracht geeft om deze uit te voeren in Zijn Naam, dan heeft hij ook gezag, omdat de Heer 
Zelf daarachter staat. Zonder zulke aangestelde herauten Gods, wordt er niet geluisterd! En zonder 
luisteren is er geen geloof. (Rom. 10) 
 
Als Gods Geest door een waarachtige prediker spreekt, luisteren de mensen. Maar als iemand, die niet 
gezonden is, een even rechtzinnige prediking houdt, zullen de mensenharten niet aangeraakt worden. 
Dat is het onderscheid. 
 
Daarom zegt Gods Geest door Paulus in Rom. 10:15 “En hoe zou men prediken (herauten) zonder gezon-
den te zijn”? Maar als men gezonden is, dan zullen de mensen ook luisteren, ten hunnen voordele of ten 
hunnen nadelen. Of zij lopen weg of zij worden dieper overtuigd. Er komt onder deze prediking altijd een 
scheiding der geesten. 
 
Wij gaan nogmaals terug naar de eerste heraut op de eerste Pinksterdg, namelijk Petrus in Hand. 2:32 
“Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn”. Dit is dus het bekendmaken van een 
Goddelijk feit.  
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Dan volgt de bekendmaking van de volgende daad Gods in vers 33. “Nu Hij dan door de rechterhand 
Gods verhoogd is en de belofte des heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit 
uitgestort”. 
  
En dan volgt de bekendmaking van het aanstaande ingrijpen Gods en de verkondiging van Gods 
heerschappij in Hand.2:34-37 “Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here 
heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een 
voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem én tot Here én 
tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. (dit is de verkondinging van de 
heerschappij Gods) Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en 
de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders”?   
 
Zij hadden hem nog nooit zo horen spreken met gezag. Hij stond daar ook in opdracht van God. En het 
gevolg was, dat de mensen verslagen werden. En vers 38 gaat verder: “En Petrus antwoordde hun: 
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen”. 
 
En in vers 40b: “Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht”. Dat is het uitreopen door een Goddelijke 
heraut en dat is de prediking van Gods Woord. 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp. 
 
Jezus Zegene u! 
Amen. 
  


