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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods, Jezus, zegt: “Ik ben de deur; als iemand door 
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote 
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat 
te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, 
u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat, alvorens u dit seminar gaat lezen, u Jezus vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die Jezus in dit seminar tot u zegt. Jezus wil openbaren, 
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit 
seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Jezus uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en 
steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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In het boek Handelingen hebben wij gelezen, hoe de zonen van Skevas het waagden de Naam van 
Jezus te gebruiken en te noemen, om demonen uit te werpen en dat die demon dan zegt: “Jezus ken ik 
en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij”? En wij zagen, hoe hij zeven mensen overmeesterde, zodat zij 
amper het levend er van afbrachten. 
 
Want als de kracht van de demonen openbaar komen, is zij enorm groot. Vaak houden de demonen de 
bezetene in ketenen gebonden (zoals die man, waarin die demon genaamd “legioen” huisde). Hebt u het 
wel eens gelezen in de Schrift? Ook dit heeft mijn geliefde broeder meerdere malen gezien. Hij vertelde 
mij over een avond, toen hij nog het werk verrichtte in de Reddingsark in Amsterdam, dat schip was bij 
de Rotterddammer brug gelegen in een van de grote volksbuurten van Amsterdam. Zij hielden daar 
iedere woensdagavond een bidstond. 
 
Op die bewuste avond waren na de bidstond allen vertrokken uit het zaaltje en hij was alleen achter-
gebleven met zijn oude vader, die daar ook was. En daar ging ineens de deur open en daar kwam een 
boom van een man binnen, een reuze sterke kerel. Mijn broeder had hem nog nooit gezien en hij wist 
dus niet wie die kerel was.  
 
Hij kwam recht op mijn broeder af en zei in een soort Engels accent: “nu zal ik jou je kop van je romp 
afslaan”. Mijn broeder antwoordde “zo en ik kom jou in de Naam van Jezus bestraffen”. Hij ging naar 
hem toe en denk nu niet, dat mijn broeder zo’n held was, hij was van kindsbeen van nature zeer 
vreesachtig. Er was niets van hem bij, maar het was Gods Geest, het was Jezus en toen kwam deze 
man op hem af in een woede en een kracht, om datgene te doen, wat hij gezegd had.  
 
Op dat moment kwam Gods Geest – en dat was het wonder van Jezus – over mijn broeder en dan vrees 
je niet. Mijn broeder ging naar hem toe en hij, de binnengekomen man, deed steeds weer een stap 
achteruit en wilde dan weer vooruit en zei weer: “en toch zal ik jou je kop van je romp afslaan”. Weer 
antwoorde mijn broeder: “ja en ik bestraf jou in de Naam van Jezus”. 
 
Toen mijn broeder dat voor de derde maal gezegd had, viel de man als een blok midden in de zaal op 
één van de banken en begon in grote woede te schoppen en te trappen. Mijn broeder bestrafte deze 
demonen in de Naam van Jezus en weet u, wat de man toen ging doen? Of liever gezegd, wat de 
demonen in hem gingen doen? Want als zij er niet tegenop kunnen, wanneer zij in de Naam van Jezus 
bestraft worden, dan gaan zij hun slachtoffer pijnigen. 
 
Deze man begon zichzelf met zijn enorme vuisten te slaan. Hij had een bril op en hij sloeg het brillenglas 
in zijn ogen, dat het bloed eruit stroomde. Toen greep mijn broeder hem in de Naam van Jezus en zei: 
“en nu eruit”! En hij moest ophouden, doch hij liet zich niet verlossen en weet u wat hij deed? 
 
Mijn broeder zou het nooit meer vergeten, hij greep de leuning van een bank, nam deze in zijn hand en 
draaide hem om, alsof het een klein touwtje was en kraakte hem met één hand tweemaal doormidden. 
Dan zie je hoe sterk de demonen zijn, doch ook hoe machtig de Heer is. 
 
En weet u wat hij het laatste zei? Hij zei “jij hebt overwonnen”. Mijn broeder antwoordde: “neen niet ik, 
maar Jezus in mij”! “Ja”, antwoordde hij, “dat weet ik wel, dat hoef je mij niet te vertellen. Jij hebt 
overwonnen”. Ziet u het, wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de 
overheden, de boosheden in de lucht. 
 
Zij kennen de Schriften! O Christelijk Nederland hoe ver is Nederland van de waarheid afgeweken! (55,4% 
geloofd nergens in – 19,8% is RK, - 14,4 Protestant – 5,2 % islam – 5,1 % anders) Nochtans is Jezus gisteren, heden en tot in 
eeuwigheid dezelfde en verandert niet! Hij is de levende, de opgestane Heer, Hem is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde! Als wij in Hem blijven, behoeven wij niet te vrezen, ook niet van deze helse 
machten. 
 
Deze reusachtige man had mijn broeder beslist in één klap kunnen neerslaan en mijn broeder had niets 
kunnen doen. Maar hij kwam nooit verder dan een bepaalde afstand; dan kon hij niet verder, want dan 
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deinsde hij terug. Misschien liet de Heer het toe om het geloof van mijn broeder te beproeven. De 
demonen erkennen, dat Jezus hun Meester is. Is Hij ook onze Meester? Maak er ernst mee, zodat wij 
waarlijk Jezus in ons leven bezitten! 
 
Ten zevende. Zij riepen altijd en in alles de Naam van Jezus aan. Het was voor de eerste Christen-
gemeente zo reëel, zo werkelijk, dat zij in Jezus waren en dat Jezus in hun midden was; dat Hij hun 
leven was, dat zij Hem ook altijd in die Naam aanriepen.  
 
Zij wisten dat Jezus hen als het ware helemaal omsloot. Als wij hier samenkomen en ik zie verschillende 
broeders, dan weet ik, dat zij in de nabijheid zijn. Zij zijn dan hier en als ik hen nodig heb, wat moet ik 
dan doen? Dan roep ik hen bij hun naam.  
 
De eerste Christenengemeente wist dat Jezus in hun midden was. Zij kenden dat grote geheimenis: 
Jezus onder ons, Jezus in ons en steeds als zij Hem nodig hadden, riepen zij Hem aan. En daar zij 
wisten, dat zij van of uit zichzelf niets meer konden en ook niet wilden, riepen zij Hem voor alles aan. 
 
De eerste Christengemeente had een bijzonder kenmerk; zij werden genoemd: “die altijd die Naam aan-
riepen”. Zo moet het in onze tijd ook weer worden. Paulus schrijft in 1 Cor. 1:1-3 “Paulus, een geroepen 
apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sostenes, de broeder, aan de gemeente Gods te 
Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van 
onze Here Jezus Christus aanroepen, hun en onze (Here): genade zij u en vrede van God, onze Vader, en 
van de Here Jezus Christus”. 
 
Hun, die allerwege de Naam van onze Jezus aanroepen, dat was het kennmerk van die eerst Christe-
nen. Zij kwamen openbaar, omdat zij altijd die Naam aanriepen. Vandaag de dag zegt men: “dat moet je 
niet zo openlijk zeggen. Praat liever in bedekte termen; daar moet je niet mee te koop lopen”. Maar de 
eerste Christenen kwamen voor die Naam uit en daarom werden zij daarnaar genoemd. Wij zien dit ook 
op verschilende plaatsen in het boek Handelingen. 
 
Hand. 9:13-14 “En Ananias antwoordde: Here, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij 
uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft; en hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen, die uw 
naam aanroepen, gevangen te nemen”. Zo stonden de eerste Christenen dus bekend. 
 
Hand. 9:21 “En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man, die te Jeruzalem 
uitroeide, wie deze naam aanriepen”. Daar zien wij weer dit kenmerk. 
 
Hand. 7:59 “En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest”. Hij 
behoorde tot degenen, die altijd die Naam aanriepen. Daarin had hij glorie en overwinning en zo kon hij 
bidden voor de mannen, die hem stenigden. De hemel ging voor hem open en hij zag de Heer, wiens 
Naam hij aanriep. 
 
Jezus zegt in Matt 10:32 “Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor 
mijn Vader, die in de hemelen is”. De eerste Christenen uit de eerste Christengemeenten wisten welke 
kracht, heerlijkheid em rijkdom hen wachtte, door het aanroepen van die Naam. Zij deden niets zelf, 
maar zij riepen de Heer aan, want zij kenden de Schriften, die Hem verkondigden, welk een rijkdom en 
kracht er in de aanroeping van die Naam ligt. Zij geloofden daarin en brachten het iedere dag in praktijk. 
En dat was  hun overwinning! 
 
In Rom. 10:12 schrijft Paulus door Gods Geest: “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. 
Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen”. Ook dat Woord kenden zij 
en geloofden zij. De hele Schrift spreekt van de belofte, die volgen op het aanroepen van de Heer. 
 
Psalm 145:18 “De Here is nabij allen die Hem aanroepen”. Ja, indien u Hem niet aanroept, is Hij ook niet 
nabij. En Hij is rijk voor een ieder die Hem aanroept. 
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Een sprookje vertelt, dat er eens een koning was, die een wedstrijd hield in het maken van het mooiste 
gobelin borduurwerk. Wie het mooiste exemplaar maakte, zou een bijzondere prijs van de koning ont-
vangen. Onder hen, die aan de wedstrijd deelnamen, was een eenvoudige arme herdersjongen en hij 
kreeg de eeste prijs. 
 
De andere deelnemers begrepen dit niet, hoe dat kon. Was deze eenvoudige jongen zo kundig. Toen hij 
de verbazing van de andere zag, sprak hij “ik kan het zelf ook niet, maar ik ben naar de koning gegaan 
en heb hem gevraagd of hij het voor mij wilde doen. En de koning kan zijn eigen werk toch niet afkeu-
ren? Daarom heb ik de eerste prijs”. 
 
Dit sprookje is een afschaduwing van hetgeen die eerste zogenaamde “dwaze” Christenen deden. Zij 
deden niets zelf, maar zij gingen tot de Heer en riepen Hem overal bij. Zij riepen Hem aan en Hij deed, 
wat zij niet konden. Hij was rijk voor hen allen. Dat was het geheimenis: Jezus door en in hen! Zij lieten 
het Hem doen. 
 
Wilt u graag, dat de Heer altijd bij u is? Doe dan wat de Psalmist zegt in Gods Woord “De Here is nabij 
allen die Hem aanroepen”. 
 
Psalm 86:5 “Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U 
aanroepen”.  
 
Psalm 91:14-15a “Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn 
naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden”. 
 
U moet eerst de betekenis van Zijn Naam kennen en als u Hem kent: Roep Hem aan en Hij zal 
antwoorden. Als wij een vergelijk maken met wat de Schrift zegt over de eerste Christenen en het 
Christendom van vandaag, dan moet u ook zien, hoe sporadisch de Naam van Jezus in onze tijd 
aangeroepen wordt. 
 
Men schaamt zich ervoor en zegt: “dat moet je toch niet doen, zeg liever: God of Christus of Here, of 
Allerhoogste. En de Naam van Jezus wordt niet genoemd of aangeroepen; die wordt vermeden. Ja 
natuurlijk, daar zorgt de duivel wel voor, want die vreest die naam. De eerste Christenen riepen Hem niet 
alleen voor hun behoudenis, doch bij alles aan. 
 
Hand. 2:21 “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden”. Dat werd al op 
de eerste Pinksterdag openbaar. Ook als zij gedoopt werden, riepen de dopelingen de Naam van Jezus 
aan. Hand. 22:16 “En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder 
aanroeping van zijn naam”. En omdat Jezus nabij allen is, die Hem aanroepen, hadden de dopelingen 
ook een wonderbare ervaring daarvan in die doop. 
 
Psalm 116:2 “Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen”. Doet 
u dat ook? Niet alleen bij uw behoudenis, niet alleen bij uw doop, maar uw leven lang? Daarom kregen 
de eerste Christenen die naam: “zij, die de Naam aanroepen”. 
 
Tot grote woede van de vijand. Als Petrus en Johannes voor het Sanhedrin komen, worden zij ernstig 
bedreigd en bestraft en gewaarschuwd, dat zij dit moesten nalaten. Het werd hen niet verboden, dat zij 
wat Evangeliseerden, dat mochten zij gerust wel doen. Maar het Sanhedrin verbood hen, dat zij zouden 
voortgaan met het spreken in die Naam. Zij mochten de Naam van Jezus niet noemen of gebruiken.  
 
En vandaag de dag zeggen de kerken: je kunt gerust mooi preken, als men maar niet zo openlijk over 
die Naam Jezus spreekt. Daar is men bang voor, want dat is de kracht Gods. “Een ieder dan, die Mij 
belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is”. 
 
Want Hij is nabij allen, die Hem aanroepen. Moet je dan werkelijk die Naam van Jezus uitspreken? Dat 
is toch niet nodig, zeggen velen. De Heer kent ons hart toch wel? Jezus zegt “Een ieder dan, die Mij 
belijden zal”! Laat de mensen het maar horen en ook de duivel en de demonen, die om ons heen zijn. 
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Lucas beschrijft een wonderlijke geschiedenis. Luc. 18:35-39a “Het geschiedde nu, toen Hij in de nabijheid 
van Jericho kwam, dat een blinde aan de weg zat te bedelen. Toen deze hoorde, dat er een schare 
voorbijging, vroeg hij, wat dit was. En zij vertelden hem, dat Jezus de Nazoreeër voorbijkwam. En hij riep 
en zeide: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij! En die vooraan liepen, bestraften hem, dat hij 
zwijgen zou”. 
 
Dat was in hun ogen onbetamelijk, dat was onbehoorlijk; dat was misschien wel, zoals men vandaag 
zegt: ijdel gebruik maken van de Naam des Heren. Zo tracht men als instrument van de vijand, de zegen 
weg te nemen. Maar wat doet deze blinde? Hij laat zich niet bestraffen! 
 
Luc. 18:39 “Maar hij schreeuwde des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! Jezus nu stond stil 
en liet hem bij Zich brengen. Toen hij naderbij gekomen was, vroeg Hij hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen 
zal”? Prijst God! 
 
En als hij zijn diepste verlangen kenbaar heeft gemaakt, zegt Jezus “Word ziende; uw geloof heeft u 
behouden. (hij kwam uit voor de Naam van Jezus, ondanks het feit, dat dit niet naar de zin was van de 
mensen) En terstond werd hij ziende en hij volgde Hem, God lovende”. 
 
Deze man liet zich er niet van weerhouden om Jezus aan te roepen. En ook hier zien wij dat Hij nabij 
allen is, die Hem aanroepen; rijk voor allen, groot in goedertierenheid. En daarom zal ik mijn leven lang 
Hem aanroepen! 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp. 
 
Jezus Zegene u! 
Amen. 
  


