Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp:
De heerlijkheid van de Naam van Jezus

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde.
(deel 12-22)

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods, Jezus, zegt: “lIk ben de deur; als iemand door
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat
te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht,
u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat, alvorens u dit seminar gaat lezen, u Jezus vraagt om
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven
en u zal doordringen van de boodschap, die Jezus in dit seminar tot u zegt. Jezus wil openbaren,
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit
seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Jezus uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en
steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Straks als de Gemeente klaar is en opgenomen wordt, dan zal Israél als volk weer op zijn plaats
terugkeren, namelijk als heilsorgaan hier op aarde.

Daarom zien wij dus, dat zo gauw Gods Geest het geheimenis openbaarde, dat men door Gods Geest
geleid, doopte in die Naam, die hen nu bekend was. En dat is de Naam van Jezus, de Christus der
Schriften.

Dat is heel begrijpelijk, want wat is de Nieuw Testamentische Gemeente? In Hand. 15:13-14 wordt het
ons door Gods Geest duidelijk gezegd. “En nadat dezen uitgesproken waren (dat waren Paulus en Bar-
nabas), nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe
God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen”.

Dat is het geheimenis Gods: een volk voor Zijn Naam! Een volk voor de Persoon van Jezus. Daarom is
die Gemeente ook Zijn Lichaam.

Wij weten hoe Paulus en ook de andere apostelen ervan doordrongen waren, dat de Heer er Zelf getui-
genis van geeft, dat Hij en de Gemeente niet te scheiden zijn. Als Jezus Paulus, als hij nog Saulus is, op
de weg naar Damascus verschijnt, blijkt dit heel duidelijk.

Saulus was als vervolger van de Gemeente op weg om ook daar in Damascus allen die de Naam van de
Heer aanriepen, in de gevangenis te werpen en hen uit te roeien. Dan spreekt de Heer uit de hemelen
tot hem en zegt: “Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij”.

De Heer zegt niet: “wat vervolgt gij de Gemeente”, maar “waarom vervolgt gij Mij”! Want die Gemeente
is een volk voor Hem, dat is Zijn Lichaam; daarin woont Hij en daarin leeft Hij. De Gemeente is van Hem.
En daarom werden de eerste Christenen ook in Hem gedoopt, in Zijn dood gedoopt om hen in Zijn
opstanding te doen opstaan.

Dat is heel logisch. Daarom is het vanzelfsprekend en kan het niet anders, dan dat zij na de Pinsterdag
alléén doopten in de Naam van Jezus. Dat vind u niet alleen in Handelingen 2, maar dat ziet u door de
gehele beschrijving van de Handelingen heen.

Hand. 2:38 “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op (of in) de naam
van Jezus (Christus)”.

Hand. 8:16 “Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam
van (de Here) Jezus™.

Want deze was nog over niemand gekomen van hen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van
Jezus. Alle discipelen, ook Filippus dus, doopten in de Naam van Jezus, want zij waren allen vervuld
met de Heilige Geest en kenden het geheimenis Gods.

Het was hen geopenbaard en zij geloofden in die Naam. En dan gaat u hoe langer hoe beter begrijpen,
hoe die Naam voor die eerste Christengemeente alles was, want dat was hun leven. Zij werden in die
Naam (in)gedoopt, in het Lichaam van Jezus; zij werden daardoor deel van die Naam, van die Persoon
en daarom konden zij buiten Hem ook niets meer doen.

Hand. 10:47-48 “Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest
hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus”. Ziet u het? Ik vraag mij wel eens af
of de theologen nog nooit de Bijbel gelezen hebben. Slapen zij allen nog?

Ik doop altijd in de Naam van Jezus met deze woorden: “u dopende in dat wat gelijk is aan Zijn dood om
op te staan, ik doop u in de Naam van Jezus”.
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Er zijn mensen, die zeggen: “hoe ben je gedoopt”? En als het antwoord dan luidt: “in de naam des
Vaders, en des Zoons, en des Heilige Geestes”, dan wordt er soms gezegd: “maar dan moet je
overgedoopt worden, want dan is jouw doop niet geldig”.

Maar dan is vreselijk! Als die broeder of zuster werkelijk zijn of haar hart aan Jezus gegeven hebben en
zij geloven, dat zij met Jezus ondergegaan zijn, dan behoeven zij niet meer overgedoopt te worden, ook
al is er dan gezegd: “in de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heilige Geestes”, dat is in wezen
hetzelfde. Want de naam des Vaders is Jezus, de naam des Zoons is Jezus en de naam des Heilige
Geestes is Jezus, dat is de Naam!

Gaat u het begrijpen? Het gaat niet om die uiterlijke woorden, dat is vleselijk. Als iemand zich laat
dopen, dan zeg ik altijd tot de betrokken persoon: “u laat zich dopen in de Persoon van Jezus. Hebt u
Hem aanvaard”?

Want de doop betekent, dat u met Hem uw leven wilt afleggen; dat u met Hem begraven wilt worden en
met (in) Hem wilt opstaan. Dat is dus (in)gedoopt worden in de Naam, in de Persoon van Jezus. En dat
moeten wij zeer zeker heel duidelijk tot uiting laten komen. Dat men weet wat men doet en waar men
aan toe is en wat de diepe zin ervan is.

Zo zien wij het dus ook in Hand. 10. Petrus beval hen te dopen in de Naam van Jezus. Hand. 19:5 “En
toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van (de Here) Jezus”. Ook Paulus doet het dus niet
anders; natuurlijk niet en zo ziet u dat de Schrift het nooit anders verkondigt.

Ten vierde. Zij wisten, dat zij in de Naam van Jezus ook het eeuwige leven hadden. Zij waren in de
Naam van Jezus (in)gedoopt en daar Jezus eeuwig leven heeft, daarom hebben ook zij eeuwig leven in
die Naam, in die Persoon van Jezus. En ook wij, want wij zijn van Hem, leden van Zijn Lichaam. “Wie de
Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”. 1 Joh. 5:12.

U moet dus de Zoon bezitten en weten “ik ben van Jezus en Jezus is van mij en ik ben in Hem. In Hem
heb ik het eeuwige leven”. Johannes schrijft daarover ook in Joh. 20:30-31 “Jezus heeft nog wel vele
andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn
geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het
leven hebt in zijn naam”.

En ook in 1 Joh 5:13 getuigt hij hiervan. “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon
Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt”. Als u gelooft in die Naam, dan mag u ook weten, dat u
dan eeuwig leven hebt. Prijst Zijn Naam!

Ten vijfde. Zij wisten ook, dat zij in die Naam van Jezus, kinderen Gods waren. Als ik in Jezus ben, als ik
van Hem ben, dan ben ik ook een zoon van God, want Hij is de Zoon van de levende God. Dan heb ik
mijzelf verloren, mijn leven afgelegd, dan is mijn leven Jezus geworden en wat nu van Hem is, is van mij.
Ik ben van Hem, maar Hij is ook van mij.

Hij is de eeuwige Zoon van God en, in Hem, ik ook. Niet apart van Jezus. God schenkt ons niets apart
van Jezus. Hij schenkt ons alles in Hem en in Zijn Naam. Velen willen aan God de Vader allerlei dingen
vragen en dan zeggen zij: “geef het mij om Jezus wil”. Maar zij willen eigenlijk iets hebben buiten Jezus.
Maar God zegt als het ware: dat kan |k je wel geven, maar daar heb je niets aan. Ik heb je Mijn Zoon
gegeven, Hem moet je geloven en Hem moet je bezitten. Als je Hem hebt, dan heb je alles”

Zonder Hem bezit ik niets en als ik in Hem ben, heb ik alles. Ook alle gaven van de Heilige Geest. Daar
maken velen altijd zo’'n drukte over, omdat zij de Schrift niet kennen. Wat van Jezus is, dat is nu ook van
u, als u in Hem gelooft en in Hem blijft. Zou Jezus niet alle talen kunnen spreken? Alle talen van engelen
en mensen, alle hemelse talen, wat denkt u? Ja en daarom kan ik deze gave ook bezitten, als ik maar in
Hem ben.
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En zo kunt u doorgaan. Daarom gaan in de Naam van Jezus ook alle geestesgaven functioneren, maar
niet daarbuiten! “Wie roemt, roeme in de Here”! Hij is het, Hij in en door ons. Hij in en door mij. Prijst Zijn
Naam!

Zij wisten zich een kind van God te zijn, want wat staat er in Joh. 1:12 “Doch allen, die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven”. Allen
die Hem aannemen en allen die in Zijn Naam, Zijn Persoon geloven!

”Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren”. Joh. 14:26.
De Heilige Geest komt zelf in die Naam. Ziet u wel, dat ons alles in die Naam geschonken wordt? Niets
daarbuiten, maar alles in die Naam. O, dat wij dit toch weer gaan zien.

Ten zesde. Zij vergaderden in de Naam van Jezus. Zij vergaderden niet op een andere wijze, want zij
vergaderden als het Lichaam van Jezus. Het zou niet in hen opgekomen zijn om te vergaderen in de
naam van Petrus, noch in de naam van Paulus. Toen dat gebeurde, was de eerste afwijking in de
Gemeente daar.

Waarom willen de gelovigen thans toch allemaal een aparte naam (wat in wezen niets anders is dan dat
het een naampje is) hebben? Velen willen graag samen vergaderen in een Calvinistische Gemeente,
nietwaar? Onder de naam van Calvijn of gereformeerd. Sommigen maken er zelfs Christelijk gerefor-
meerd van, weer anderen zeggen: ‘“ik ben hervormd en ik ga naar mijn hervormde kerk” of “ik ben van
Luther, ik ga naar de Lutherse kerk”.

Andere vergaderen in een volle Evangelie Gemeente of noemen zich naar Pinksteren of Pasen,
misschien wel Hemelvaart Gemeente. Zij vergaderen allen in die namen, maar niet in de Naam van
Jezus, want dan bent u bijeen in de Naam, die boven alle naam is. Als wij vergaderen in die heerlijke
gezegende, wondere Naam van Jezus, dan hebben wij Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Want alles is
in Hem!

De eerste Gemeente leden noemden zich Christenen en kunt u een mooiere naam vinden dan de Naam
van Jezus om naar genoemd te worden? Het Leven, de kracht tot overwinning, de heerlijkheid is alleen
in de Naam van Jezus en niet in een andere naam. Laten wij toch diep beseffen en weer terugkeren
naar de Bijbelse Gemeente.

In Matt. 18:20 heeft de Heer tot Zijn discipelen gezegd en Hij zegt het ook ons: “Want waar twee of drie
vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”. Nu, dan kan ik ook niet anders, dan in die Naam
vergaderen.

Als Calvijn met zijn geest in ons midden wil komen, zal ik hem niet weren, maar het is er mij alleen om
gelegen, dat Jezus in ons midden is. Ik ben niet tegen kerken en kringen, maar ik ben alleen voor de
waarheid; wij moeten tot de waarheid komen, want er is een schrikbarende, geestelijke armoede onder
de kinderen Gods en dat komt, omdat zij de kracht van Jezus en Zijn Naam niet kennen.

Leest ook wat er staat in 1 Cor. 5:4-5a. Toen daar in de Gemeente een broeder aanwezig was, die zwaar
in zonde leefde, dan zegt Paulus dit (en het gaat hier dus om de kracht van de Heer). “Wanneer wij
vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus, leveren wij in de naam van de Here
Jezus die man aan de satan over”.

Dat is de Gemeente, die in haar volmacht staat. Omdat zij vergaderden in de Naam van Jezus, was de
kracht van Jezus in hun midden en daarom stonden zij in deze volmacht. Zij hadden deze volmacht niet
van zichzelf, maar bezaten deze omdat de Heer in hun midden was en zij Hem erkenden en Hem in hun
midden wisten.

Het gaat hier nu niet alleen om dit aparte geval, maar ik toon het alleen even aan, dat de kracht voor
alles, in hun midden was. Dus ook om deze broeder op een heel drastische wijze terecht te wijzen,
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opdat zijn geest behouden zou worden. Zij wisten zich leden van Zijn Lichaam en daarom vergaderden
zij op deze wijze.

Ook in 1 Cor. 6:13b-15a wordt het zo duidelijk gezegd. “Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch
voor de Here, en de Here voor het lichaam. God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons
opwekken door zijn kracht. Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn”?

En ook 1 Cor. 12 zegt het ons, dat wij allen tot dat ene Lichaam gedoopt zijn door de Geest van God. 1
Cor. 12:13 “want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt”. Daarom moet ook het leven van
Jezus in dat Lichaam openbaar komen en gaan functioneren. En dan zien wij, dat er thans iets fout is
onder de gelovigen. Daarom alleen al, wil ik eroe bijdragen dat wij weer op de plaats komen, waar de
Heer ons, Zijn Gemeente, hebben wil, zoals het ook in de aanvangstijd van de Christelijke Gemeente
was.

In Ef. 1 zien wij, hoe Paulus in dit opzicht gaat bidden voor de gelovigen. Ef. 1:16-18 “u gedenkende bij
mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van
wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke
hoop zijn roeping wekt”.

Wij zagen reeds, hoe de demonen en ook de boze geesten op de hoogte zijn met het Woord van God.
Hoe zij alles weten over Zijn wederkomst en wat er dan gaat gebeuren. En de kinderen Gods weten er
dikwijls helemaal niets van en verkeren daarover in grootste verwarring, terwijl het toch zo duidelijk
geleerd wordt.

Ook hoor ik nog door vele gelovigen zeggen: “nu ja, dat is ook niet zo belangrijk, dat zie ik wel hoor, als
het zover is”. Zij hebben er totaal geen interesse voor. Wat zijn dat voor gelovigen? Vaak denken zij ook
nog, dat zij goede Christenen zijn. Hoe is het mogelijk!

Wat zou u bijvoorbeeld denken van een zuster, die u vertelt, dat haar man, die zij volgens haar bewe-
ringen erg liefheeft, voor zaken een tijd naar het buitenland is; en na uw vraag, wanneer hij dan wel
terugkomt, antwoordt zij: “dat weet ik niet hoor, dat zal ik wel zien”. Zou het waar zijn, dat zij haar
echtgenoot heel erg liefheeft, als het haar helemaal niet interesseert, wanneer hij terug komt?

En toch zijn er vele Christenen, die beweren dat zij Jezus liefhebben, maar zich er niet voor interesseren
hoe en wanneer hun Heer wederkomt. Hoe is het mogelijk. Hebben zij Hem dan wel werkelijk lief? Vanaf
het ogenblik dat ik Jezus leerde kennen, wilde ik ook weten wanneer Hij wederkomt.

Zijn wij door Jezus gegrepen of niet? Ik heb een tijd een bijeenkomst mogen bijwonen, gehouden door
een Indiase broeder. Hij is nu bij de Heer. Hij was een bijzondere dienstknecht van de Heer, waardoor
vooral de krachten werkzaam waren en bij wie de boze geesten openbaar kwamen.

Deze eenvoudige broeder was een bescheiden eter, hij vastte en bad meer. Overal waar hij was, was hij
altijd het liefst maar stil in gebed en Bijbellezen. Eigenlijk, als men hem zo zag, was hij een onaanzienlijk
en gering mens, maar in zijn bediening veranderde hij totaal en werd hij een andere man. Dan werd de
kracht van Gods Geest vaardig over hem. Hij bracht altijd het Evangelie en ging nooit apart demonen
uitwerpen; hij bracht het Evangelie met gezag.

En als hij het Evangelie bracht, vielen de mensen, die bezeten waren, op de grond neer en begonnen te
schreeuwen of te trappen; zo kwamen zij openbaar. Alleen onder de prediking! Tijdens de prediking
wendde hij zich tot hen en sprak: “In de Naam van Jezus gelast ik u uit te gaan. En dan ging zij eruit.
Verbaast u zich niet, want hebt u de majesteit van Jezus wel eens gezien? Die heb ik gezien.

Niet de macht van deze voorganger, deze man was een nederig mens, maar de majesteit van Jezus
werd openbaar en de demonen schreeuwden het uit, terwijl hij alleen predikten.
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Hij zag ze, maar hij zag ze alleen, als hij in de kracht van Gods Geest stond. Uit zichzelf kon hij niets en
kon hij hen niet zien en kon hij met een bezetene praten, zonder dat hij het merkte. Maar zo gauw de
kracht van Gods Geest op hem kwam en hij met gezag de Naam van Jezus predikte en de Heer
openbaar werd, sidderden de demonen en werden de machten in mensen verbroken. De Heer is nog
steeds dezelfde.

Ik zou er veel over kunnen zeggen, maar ik wil alleen dit er nog over vertellen. Het gebeurde ook wel,
dat deze demonen spraken, als hij het hen vroeg. En dan hoorden wij dezelfde dingen, als in Gods
Woord beschreven staat. Zij smeekten of zij nog niet naar de afgrond behoefden te gaan.

Zij smeekten en zeiden: “laat ons deze korte tijd nog, want Jezus komt spoedig en dan moeten wij toch
naar de afgrond”. Zij getuigden van de wederkomst van Jezus, die voor de deur staat. Zij wisten het! En
de gelovigen en de kerken slapen rustig. Is het niet vreselijk?

O, dat wij toch weer leren zien, wie Hij is in Zijn kracht, heerlijkheid en opstanding!

Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp.

Jezus Zegene u!
Amen.



