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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren 
en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze 
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te 
lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Wij gaan vanmorgen verder met “de betekenis van de Naam van Jezus voor de onderwereld, voor satan 
en zijn helse machten”. 
 
Laten wij opslaan en lezen Fil. 2:8-11 “En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd 
en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate 
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou 
buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: 
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”! 
 
Ja, de boze geesten geloven ook in de naam van die ene God; want de Naam van Jezus is de naam van 
de Vader, de Zoon en de Geest tezamen. Daar komen wij later nog wel op terug. Ook de boze geesten 
geloven in die naam. Zij belijden en zij kennen hem, maar zij sidderen. Wij zien ook in de Schrift, hoe de 
boze en onreine geesten de Naam van Jezus kennen, hoe zij die naam belijden  en hoe zij voor die 
naam sidderen. 
 
Marc. 1:23-24-27 “En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde 
luid, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret”? 
 
Het is dus niet de mens die hier spreekt, maar het is die onreine geest, die bezit van deze mens heeft 
genomen en die door hem spreekt. Die onreine geest gebruikt dus die mens als spreekbuis en hij zegt 
niet “wat hebt Gij met mij te maken”, maar met “ons”. Hij spreekt voor al zijn soortgenoten, voor alle 
boze en onreine geesten, voor alle demonen en alle helse machten. U ziet hier ook, hoe de boze 
geesten de Naam van Jezus kennen en Hem moeten belijden. 
 
Marc. 1:23b-24 “Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? 
Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods”. De duivel met al zijn machten, gevallen engelen en demonen, 
zij weten wel wie Jezus, de Christus is en dat Hij hen zal verdelgen. En zij belijden dat ook. Zij belijden 
dat Jezus God is, gekomen in het vlees. Dat kunnen zelfs gelovigen in Jezus nog leren van de 
demonen. 
 
De demonen komen uit voor de Naam van Jezus en belijden Hem. Alleen zij sidderen. Gods kinderen 
durven dikwijls niet voor de Naam van Jezus uit te komen. De demonen belijden dat Jezus gekomen is 
om hen te verdelgen, maar de gelovigen durven vaak niet te belijden, dat zij door Jezus behouden zijn. 
 
Hoe verachtelijk moeten de boze en onreine geesten vandaag neerzien op de mensen in de kerken en 
kringen, die Jezus niet belijden als Gods Zoon! En dan staat er in Marc. 1:25 “En Jezus bestrafte hem 
[zeggende]: Zwijg stil en ga uit van hem”. 
 
En de onreine geest gehoorzaamt ogenblikkelijk het bevel van Jezus in Zijn vernederde toestand op. 
Zullen zij Hem dan nog niet veel meer gehoorzamen en nog meer door Hem sidderen, nu Hij uitermate 
verhoogd is? Hoe zullen zij zich nu onmiddellijk in die Naam en voor die Naam buigen en Hem gehoor-
zamen! 
 
Maar wat zien wij dan in onze tijd voor een vreemd verschijnsel, dat vele gelovigen zelf “demonen” gaan 
uitwerpen? Veelal heeft men nog niet eens geloof in die Naam en bezit men niets in die Naam! 
 
Hoor wat de Schrift ons laat zien in Marc. 1:27 “En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, 
zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoor-
zamen Hem”! 
 
En laten wij nu ook eens naar een ander voorbeeld uit de Schrift gaan, Marc. 3:11-12 “En de onreine 
geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de 
Zoon van God. En herhaaldelijk verbood Hij hun Hem bekend te maken”. Wat een Majesteit, broeders en 
zusters, de gehele helse macht weet wie Jezus is! Zij kennen en belijden Hem, zo gauw zij Hem maar 
zien. 
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Hoor goed wat er staat: “En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen”. 
Jezus moet in u en mij gezien worden. Wij moeten beelddragers van Hem zijn en Hij moet met Zijn 
Geest in ons wonen. 
 
De mensen, maar ook de boze geesten moeten Jezus in ons zien. En als zij Hem zien, dan werpen zij 
zich voor Hem neer en buigen voor Hem. Hoe kunnen er in de Gemeente bezetenen zijn? Wat spelen 
wij dan voor een dwaas spelletje? Er moeten geen demonen uitgeworpen worden in de Gemeente, maar 
die Gemeente moet zich bekeren, omdat zij Jezus niet bezit! 
 
Als Jezus in ons midden is, kan geen enkele demon iets doen. En als u, als gelovige, Jezus in u heeft, 
dan kunt u nooit bezeten zijn! Als u bezeten bent, dan hebt u Jezus niet! Want als de demonen Jezus 
maar zien, dan vallen zij reeds voor Hem neer.  
 
Wat hebben wij vandaag aan de dag voor een vreemd Evangelie? Men kent de naam en de heerlijkheid 
van Jezus niet. De gelovigen moeten zich bekeren; zij moeten weer gelovig worden. De Gemeente moet 
zich bekeren en moet weer waarachtig Lichaam van Jezus worden. Leeft Jezus in ons? Zo ja, dan kunt 
u ook niet bezeten zijn! 
 
Hebt u wel eens gezien, dat als het zonlicht in een vertrek binnen gelaten wordt, dat dan één gedeelte 
van dat vertrek nog in de duisternis blijft? Kan dit vertrek op dat ogenblik voor de ene helft stikdonker en 
voor de andere helft licht zijn, wanneer de zon daar binnenkomt? Dat kan immers niet! 
 
Als de zon binnenkomt, dan vliedt alle duisternis ogenblikkelijk. Als de demonen Jezus zien, vallen zij 
voor Hem neer. O, dat de Christenen toch weer eens Christenen worden! Dat het leven van Jezus in ons 
openbaar moge worden en dat wij niet alleen belijden met de mond, maar dat Hij werkelijk ons leven 
moge zijn! 
 
Dan is deze gehele zaak in het reine. Dan kunnen wij de wereld ingaan, want daar zijn wij wel bij 
onbekeerden, bij de mens uit de wereld, want de wereld zit vol met demonen. Daar ligt onze taak. Wij 
moeten hen tonen, wie Jezus is en zij moeten Jezus in ons, in u en in de Gemeente gaan zien. 
 
In Luc. 8 zien wij nog een voorbeeld, hoe de boze geesten aan Jezus onderworpen zijn. Luc. 8:27-32 
“Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten 
was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. Toen hij 
nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten (hier zien wij dus weer predcies hetzelfde) en 
sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? (ziet u hoe zij 
altijd Hem en Zijn Naam belijden) Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. (ja, zij smeken Hem, omdat zij eens 
door Hem naar de poel des vuurs gezonden zullen worden) Want Hij gaf de onreine geest bevel van de 
man uit te varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld medegesleurd, en om hem te bewaken 
werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar 
eenzame streken gedreven. En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele geesten 
waren in hem gevaren. En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. Nu werd 
op de berg een talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te 
varen. En Hij stond het hun toe”. 
 
Hier zien wij dus, dat de boze geesten ook in de Naam van Jezus “bidden”, want smeken is toch bidden? 
Zij bidden in de Naam, in de Persoon van Jezus, want zij weten dat Hij God is. Gedurende het 
Duizendjarig Vrederijk, dat straks komen zal, gaat satan met al zijn boze geesten en engelen, duizend 
jaar lang in de afgrond. En daarna pas, na het laatste oordeel, naar de poel des vuurs. 
 
Wij zien hier ook, dat de boze geesten weten, dat de Heer komt om hen te verdelgen. Het is bescha-
mend voor de Christenen, berschamend voor alle gelovigen, dat zij zo weinig van Gods Woord afweten. 
Hoe komt dat? Omdat zij niet de moeite nemen om Gods Woord zelf te onderzoeken! Zij lezen liever hun 
krant, hun sportartikelen, hundamesbladen, aardige romans en ook wel geestelijke blaadjes, maar tot de 
Bijbel komt men niet. Het is een schande. 
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De demonen kennen de Schrift door en door en daar geven zij vaak getuigenis van. Kwam de satan 
tijdens de verzoeking zelf ook niet bij Jezus met de woorden “er staat geschreven”. Ja, hij citeert de 
Bijbel hoor, hij komt niet met andere praatjes, hij komt met het Woord van God. Hoe beschamend is dit 
voor Gods kind. Deze boze geesten weten, dan als Jezus komt, Hij het Koninkrijk zal oprichten en dat zij 
dan duizend jaar maar de afgrond moeten. 
 
Zij kennen de Schrift en de gelovigen weten dikwijls helemaal niets af van de wederkomst van Jezus, 
niets van de Grote Verdrukking, zij weten niet, dat het Duizendjarig Rijk komt en dat de demonen dan 
naar de afgrond gaan. Is dat niet beschamend? 
 
Onderkent u, dat wij thans via het Woord van God, zelfs onderwezen worden door de demonen? Overal 
waar zij de Heer zien, vallen zij voor Hem neer. Waar is bij ons de eerbied voor die Heilige Naam. Overal 
waar zij Jezus zien, belijden zij openlijk en bloot Zijn Naam: Jezus, Zoon van God. Zij aanbiddn Hem als 
het ware. Zij weten Zijn Woord en kennen Zijn plannen. Neemt u het toch ter harte! 
 
Hoeveel tijd neemt u elke dag om het Woord van God biddende te onderzoeken? Hoeveel tijd om het 
Woord zelf te lezen? Of laat u het zich alleen maar “voorkauwen” door een voorganger? Wij hebben vele 
Bijbelstudie weekends, conferenties, opbouwweken en Zondagsdiensten gehouden; naar de tijd 
genomen had u allen al leraars moeten zijn. 
 
Of dacht u dat het mij aangewaaid was? Ik kan voor God getuigen en u zeggen, dat ik van af de dag, dat 
ik mijn leven aan Jezus gaf, een onverzadigbare honger heb naar het Woord van God. Ik ben nog elke 
dag daarmee bezig en ik heb geen goede dag, als ik mijn Bijbel niet heb onderzocht. En dan kunnen mij 
de krant en alle andere rommel niets schelen. Biddend het Woord van God onderzoeken is ook een 
kracht tot heiliging. 
 
Daardoor kunnen wij vruchtbaar gaan worden. Wij nemen toch ook elke dag minstens twee- of driemaal 
een halfuurtje om te eten? U kunt het nog zo druk hebben, maar u neemt toch een paar maal per dag de 
tijd om te eten. Want u weet nu eenmaal, dat u anders niet kunt leven.  
 
Nu, ik kan u verzekeren, dat ik liever lichamelijk dood ga, dan geestelijk. En daarom moet ik, voordat ik 
het sterfelijke voedsel tot mij neem, eest mijn hemelse voeding ontvangen. Mijn geest, mijn ziel moet 
leven. En als wij, ook al hebben wij het nog zo druk, toch nog altijd tijd kunnen vinden om te eten, dan 
moeten wij nog veel meer tijd kunnen vinden om Gods Woord te eten. 
 
Waarom hebben de demonen thans zoveel macht onder de gelovigen en in de Gemeente? En waarom 
laten zoveel Gemeenten zich allemaal een rad voor de ogen draaien? Omdat zij het Woord van God niet 
kennen en het zelf niet biddend onderzoeken. De demonen kennen het Woord wel en zij geven daar 
getuigenis van, ook al wisten zij toen niets van dat geheimenis Gods, de Gemeente. Dat kwam pas op 
de Pinksterdag, ook voor hen. 
 
En dan staat in Luc. 8:31-33a “En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. 
Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan 
daarin te varen. En Hij stond het hun toe. En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen”. 
 
Bij Jezus konden zij het niet uithouden, wel bij de zwijnen. Als er demonen in de Gemeenten zijn, wat 
zijn dat dan voor Gemeenten? Dan is Jezus daar niet, maar dan zijn de zwijnen daar, onrein vlees! De 
demonen zijn Hem ook in alles gehoorzaam. Wat Hij zegt, dat moeten zij doen. 
 
En de gelovigen zingen dat Jezus hun Heer is, maar zij doen niet wat Hij zegt. Ja wij prijzen Hem als 
onze Heer en wij doen toch niet wat Hij zegt. Laten wij luisteren wat het Woord van God, via deze boze 
geesten zegt.  
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Als wij weer gehoorzaam aan Hem gaan worden; hem als Heer erkennen en tot eer van Zijn Naam gaan 
leven, naar de Geest en niet naar het vlees, dan zullen wij zien, hoe voor iedere gelovige en voor de 
Gemeente een overwinnend leven aanbreekt. 
 
Marc. 16:17 “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten 
uitdrijven”. Als wij in die Naam geloven en in die Naam belijden. Als Jezus werkelijk ons leven is, dan 
zullen de boze geesten ogenblikkelijk moeten wijken. Jezus zegt “als tekenen zullen deze dingen de gelo-
vigen volgen”. Velen vinden het alleen dáár maar goed, waar demonen uitgedreven worden; dáár moet 
je zijn. Doch dan bent u precies aan het verkeerde adres! 
 
U moet die tekenen niet volgen! Maar die tekenen moeten u volgen! Jezus zegt niet “de gelovigen 
moeten die tekenen volgen”, maar “de tekenen zullen de gelovigen volgen”.  
 
Maar dan moeten wij ook werkelijk in Zijn Naam geloven en dat leven van Hem, moet ons eigendom zijn. 
En als uw leven in orde is en de Gemeente, waar u komt, op haar plaats is, dan volgen die tekenen! 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp 
 
Jezus Zegene u! 
Amen. 
  


