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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te 
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u 
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 

 
 
 

 



Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp: 
De heerlijkheid van de Naam van Jezus 

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde. 
(deel 08-22)   

 

 2 

We gaan verder met 2 Cor. 5:6 “Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zo-
lang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn”. (dat is nú onze positie). 
Zolang wij hier in ons lichaam zijn, zijn wij ver van de Heer in de vreemde. Wij zijn hier vreemdelingen en 
bijwoners, ons vaderland is boven en onze Heer is boven. Hij is hier op aarde wel met ons door de 
Heilige Geest, maar wij zijn toch ver van de Heer in de vreemde. 
 
Vers 7 en 8 gaat verder: “want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol goede moed 
en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten”. 
 
Ziet u dat sterven geen sterven is, maar dat u alleen gaat “verhuizen”. U gaat uw “tent” verlaten. Hier op 
aarde “kamperen” wij maar hoor, met alle narigheid van dien. Want in een tent kamperen is niet altijd zo 
prettig, vindt u wel? Je zit in de kou en de regen en ook lig je niet altijd gemakkelijk. In wezen doen wij 
dat allemaal. 
 
Wij verblijven hier in een tent. Dat zegt Paulus hier ook: “Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, 
ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde 
zijn – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te 
meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen”. 
 
Wat zal dat wonderbaar heerlijk zijn! Niet als een dode, maar als een levende. Vers 9 “Daarom stellen wij 
er een eer in, hetzij thuis (dat is dus daar bij de Heer, nadat u ontslapen bent), hetzij in den vreemde (als u 
nog hier op aarde bent), Hem welgevallig te zijn”. Wij moeten Hem hier welgevallig zijn en wij moeten 
Hem daar welgevallig zijn. Ziet u het? Dat moet onze eer zijn. Met andere woorden, wij staan daar in 
dezelfde dienst, maar op een hoger plan. 
 
Daarom wordt in Hebr. 12:23b gesproken over: “geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt 
hebben”. Deze voleinding kunnen wij hier nooit bereiken. Het is hier alles maar ten dele. Paulus sprak in 
Fil. 3:12 “Ik jaag ernaar” (hier op aarde), maar nu heeft hij de voleinding bereikt. En in deze volmaaktheid 
kan hij dus nog veel beter dienen en dat zal hij zeer zeker doen. 
 
Toen hij hier op aarde was, was hij een apostel voor de heidenen, maar hij was in zijn lichaam erg 
begrensd. Hij kon maar op één plaats tegelijk zijn. En daarin ondervond hij veel narigheid: schipbreuk, 
gevangenschap enzovoort. Nu is hij echter ontbonden en heeft hij de voleinding bereikt.  
 
Nu dient hij het gehele Lichaam van Jezus en met hem alle heiligen. Ja, dat is de gemeenschap der 
heiligen. Let u op wat er staat in Hebr. 12:23 “en tot de geesten der rechtvaardigen”. Ze hebben nu hun 
opstandingslichaam nog niet. De geest en de ziel van allen, die in Jezus ontslapen zijn, zijn daarboven, 
maar het lichaam moeten zij nog ontvangen. Dit gebeurt als het laatste lid hier op aarde is toegevoegd in 
dat Lichaam (de Gemeente). 
 
Uit hoeveel leden dat Lichaam moet bestaan en wie het laatste lid zal zijn, weet de Heer alleen, maar als 
het laatste lid ingevoegd is en het Lichaam dus geheel complete is met alle leden, die God daarvoor 
bestemd heeft en geroepen heeft, dán verlaat Jezus de Heerlijkheid bij de Vader en zal Hij vanuit de 
derde Hemel neerdalen in de luchtlagen boven de aarde. 
 
En Hij komt niet alleen, neen, al de geesten en zielen der rechtvaardigen zullen met Hem neerdalen. 
Dan blijft Hij in de luchtlagen boven de aarde, maar de zielen der rechtvaardigen gaan naar de aarde en 
ontvangen uit de graven hun opstandingslichaam en zullen dan in ons midden verschijnen. 
 
En op hetzelfde ogenblik worden ook Gods kinderen, die dan nog op de aarde leven, veranderd. Dit 
sterfelijke lichaam ontvangt het verheerlijkte, onsterfelijke opstandingslichaam en wordt zo de Heer 
tegemoet gevoerd in de lucht. Och, wat een vreugde zal dat zijn, verbeeldt u zich eens, dat dit vandaag 
gebeurde! Dan zullen alle gelovigen tezamen met Hem in de wolken verzameld worden: scharen, ja 
wolken van heiligen zullen er zijn en dan zullen wij altijd met de Heer wezen. 
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Wat leert de Bijbel toch veel, neemt u toch geen genoegen met een half of driekwart Evangelie! Er is een 
volheid van gena door het werk van Golgotha! Leer het toch kennen in al zijn diepte, lengt, breedte en 
hoogte, opdat wij Hem mogen kennen! 
 
Ja en bovenal de liefde van Jezus, die alle kennis te boven gaat. Wij zijn hier als leden van één 
Lichaam, om elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof. Niet alleen de voorganger, niet alleen 
oudsten, maar állen zijn wij daartoe geroepen. En door deze opbouw dienen wij samen te groeien naar 
de volmaaktheid. 
 
Wij weten allen, dat geen enkel lichaam tot de volmaaktheid kan groeien of het heeft alle leden daarvoor 
nodig. Is het niet zo? Een lichaam kan nooit volmaakt worden, indien alle leden daar niet bij betrokken 
zijn en zij moeten ook allen samen tot die volmaaktheid groeien. 
 
En zo lezen wij, dat ook de ontslapen heiligen, voor ons, die nog in het lichaam hier op aarde zijn, leren 
en wij zo elkaar opbouwen. De Schrift zegt het zo in Hebr. 11:39-40 Ook deze allen (wie zijn die allen? Er 
wordt hier een hele lijst van heiligen genoemd, die allen ontslapen zijn), hoewel door het geloof een 
getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen (neen, dit gebeurt pas als Jezus komt, 
als het Lichaam complete is), daar God iets beters met ons (die hier op aarde leven) voor had, zodat zij 
(de ontslapen heiligen) niet zonder ons (die hier op aarde leven) tot de volmaaktheid konden komen”. 
 
Wij worden voor elkaar gebruikt. En als u mij vragen zou, hoe dat precies gebeurt, dan weet ik dat niet. 
Maar dat behoef ik ook niet te weten, want de Heer doet het. Ik weet niet eens, hoe het ene lid in mijn 
lichaam gebruikt wordt voor het andere lid en dat weten die leden ook niet, maar toch worden zij voor 
elkaar gebruikt. Want ons aardse lichaam is een wonderbare schepping, is het niet? 
 
Wij hebben er zelf geen notie van, hoe dit functioneert. Als u een glas melk naar uw mond brengt, dan 
gaan er al kliertjes in uw maag werken, die de melk moeten verteren. Daar weet u op het moment dat 
het gebeurt niets van.  
 
Daarom is het zo’n vreemde smaak, als u denkt een kopje thee te krijgen en u ontvangt dan koffie. En al 
lust u graag koffie, dan is het een hele vreemde gewaarwording, want uw lichaam heeft zich anders 
ingesteld. O, dat lichaam is zo wonderbaar samengesteld.  
 
Nog een voorbeeld. Onze ooglens ziet alles ondersteboven, maar wij draaien het onbewust gelijkertijd 
om. Wij zijn er op ingesteld het goed te zien, maar indien u eens een bril draagt, waarvan de lenzen het 
beeld weer omdraaien, dan hebt u daar de eerste tijd geweldig veel last van, want dan ziet u alles 
ondersteboven. Maar als u ermee oefent, dan ziet u op den duur alles weer gewoon rechtop, want het 
wordt in de hersenen omgedraaid. En u weet niet, hoe dat gebeurt. 
 
Zo bouwt Jezus ook Zijn Lichaam. Wij weten niet hoe dat gebeurt, want het is een mysterie. Wij zullen 
ons straks over alles verwonderen. Gelooft u dat? 
 
Enige tijd geleden mochten wij een bijzonder getuigennis horen van een zuster, die pas weer was terug-
gekeerd uit Hongarij, Tsjecho-Slowakije en een gedeelte van Roemenië. Zij vertelde hoe de Heer haar 
daar al verschillende jaren gebruikt om de gelovigen, die daar zo vervolgd worden, van lectuur te voor-
zien en te bemoedigen en hoe de Heer haar daar geopende deuren geeft en dat werk wonderbaar 
zegent. 
 
Het heeft ons allen diep getroffen. Vele predikanten, die daar tot nieuw licht gekomen zijn en vervuld 
werden met Gods Geest zullen nu waarschijnlijk uit de kerk gezet worden. Gedenk hen toch in uw gebe-
den! Het heeft ons zeer ontroerd, toen wij hoorden, hoe broeders en zusters in de Heer, mee delen van 
dat ene Lichaam, zo naar het lichaam vervolgd en verdrukt worden. Hier zit echter ook nog een andere 
kant aan. 
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Toen enkele broeders en ik hierover spraken, werden wij door de Heer bij het volgende bepaald. Het is 
thans eigenlijk zo, dat op de ene helft van de wereld, die wereld achter het ijzeren- en bamboegordijn, 
Gods kinderen grote armoede hebben naar het lichaam, doch zij hebben rijkdom naar de geest. Want 
als u hoort, hoe dáár Gods Geest werkt en hoe de Geestesgaven functioneren, dan kun je er jaloers op 
worden. 
 
En bij ons, de andere helft van de wereld, is het net andersom. Wij hebben het rijk naar het lichaam, 
maar zijn arm naar de geest. Ik hunker en dorst naar een veel grotere werking van Gods Geest en die 
komt maar niet. Zij achter het ijzeren- en bamboegordijn hebben dat en ervaren deze werking wel. Maar 
u ziet ook, dat het toch eigenlijk dat ene Lichaam is? En dat wij elkaar dus moeten aanvullen en hierdoor 
opgebouwd en geleerd moeten worden. 
 
Het is één Gemeente! Zij hebben armoede en vervolging naar het lichaam en wij naar de geest. Wij 
voelen ons hier als Lot in Sodom en je wordt misselijk van de zonde en ongerechtigheid, die je elke dag 
ziet en hoort, waar je steeds weer mee geconfronteerd wordt. 
 
Zoals de rechtvaardige Lot zijn ziel elke dag kwelde bij het zien van al deze, tegen Gods wetten 
ingaande ongerechtigheid, zo zijn wij ook. Wij zitten hier in Sodom en Gomorra. Dat kennen zij daar niet 
in die mate. Daar vindt u niet zulke schandelijke lectuur en dergelijke, die wij hier in de etalages uitge-
stald zien. 
 
Zij hebben armoede naar het lichaam en moeten in gevangenissen en in het geheim bij elkaar komen, 
maar zij, waar zij althans met de Heer leven, zijn dikwijls naar de werking en van Gods Geest. 
 
Wij keren nu terug naar die heiligen daarboven. Als de engelen de Naam van Jezus al zo groot maken 
voor de volbrachte verlossing door het bloed. Hoe zullen zij dan de Naam van Jezus eren, loven en prij-
zen! Ja, dat kan ook niet anders. 
 
Wij zagen reeds, hoe zij voorgaan en dat nieuwe lied zingen: “Gij hebt ons gekocht met Uw bloed”. Dat 
lied kunnen de engelen niet zingen, maar zij zingen van het Lam, dat geslacht is. Zult u ook dat nieuwe 
lied zingen? Dat lied geeft Jezus u in uw hart en ziel. 
 
Hij is die grote Davidszoon en wij weten, dat David een wonderbare componist en zanger was. In alle 
gevallen, als hij in nood of als hij in vreugde was, greep hij steeds naar de harp en dan ging hij profete-
ren, want alle Psalmen zijn profetie. En dan ging hij dat, wat door de Geest Gods in hem kwam, namelijk 
wat hij ervoer met zijn levende Heer en al wat hij ondervond of onderging in strijd en beproevingen, 
omzetten in een lied. En dan greep hij naar de harp en zong hij de Psalmen Davids! 
 
En wij weten, dat zij van eewigheidswaarde zijn, want het was niet David, die deze Psalmen dichtte, 
maar het was de Geest van Jezus, die door David heen dichtte. 
 
En zo is het nu ook, Hij is de grote Davidszoon, die steeds nieuwe liederen dicht en componeert. Niet 
met harpen van metaal of hout gemaakt, maar met de harten en zielen van ons, die Zijn instrument gaan 
worden. Hij de grote Davidszoon dicht door de Heilige Geest in uw en mijn hart. 
 
Het is het getuigenis van Jezus en in de Schrift staat “Het getuigenis van Jezus is de Geest der profetie”. 
En zij, die hier al in dit leven hebben ervaren, doorworsteld en geleerd, dat het leven Jezus is (mijn leven 
is Jezus), hebben dit nieuwe lied in zich gekregen en kunnen het ook vanuit hun hart zingen, zoals David 
dit kon. 
 
Wij denken alleen al aan Psalm 40:3-4a “Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de 
modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast, Hij gaf mij een nieuw lied in 
de mond”. Niet geleerd, niet ingestudeerd, maar gegeven door Jezus Zelf, die ons Leven is. 
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En alleen zij, die het hier in dit leven ontvangen hebben van de Heer, in al hun strijd, nood en 
beproevingen en verzoekingen, maar ook in al hun vreugde em blijdschap, in overwinningen en tranen 
zullen het kunnen zingen. Alleen zij! 
 
Want ieder lid heeft zijn eigen belevenis met de Heer, is het niet? Zijn eigen strijd, zijn eigen moeite, 
zorgen en problemen om Jezus meer te leren kennen. Doch het wordt een wonderbaae gedicht in uw 
hart en leven en dat zal straks, als wij ontbonden zijn, opstijgen, want in dit lichaam zit dat nog opgeslo-
ten. 
 
O, ik zou de Heer wel met duizenden nieuwe tongen willen gaan zingen, Hem samen met tongen van 
engelen en van mensen in alle talen tegelijk willen lofprijzen, maar ik ben gebonden in dit aardse 
lichaam, dat het niet toelaat.  
 
Maar het zal straks ontbonden worden! Eens, als mijn geest vrij wordt, dan zal ik Hem eeuwig bejubelen; 
dan breekt dat nieuwe lied, wat in ons gedicht is, wat ons hier gegeven is door Jezus, uit onze harten en 
stijgt het omhoog, het wonderbare lied van het Lam “Gij hebt ons gekocht met Uw bloed”. Halleluja! 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp 
 
Jezus Zegene u! 
Amen. 
 


