Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp:
De heerlijkheid van de Naam van Jezus

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde.
(deel 07-22)

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.



Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp:
De heerlijkheid van de Naam van Jezus

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde.
(deel 07-22)

Wij gaan vanmorgen verder met
“de heerlijkheid van de Naam van Jezus voor de zielen en de geesten van de ontslapen heiligen, die bij

de Heer zijn”.

Wij lezen daartoe Hebr. 12:22-24 “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergade-
ring van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de
geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw
verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel”.

In dit Schiftgedeelte lezen wij dus, hoe wij niet alleen genaderd zijn tot de berg Sion, tot dat hemelse
Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, maar ook tot de geesten der rechtvaardigen, die de
voleinding bereikt hebben.

Wij weten uit de Schrift, dat véérdat Jezus het grote verlossingswerk aan het kruis volbracht, de zielen
van alle mensen die stierven naar het dodenrijk gingen (wat hier onder de aarde is), alleen met dit
onderscheid, dat de mensen, die in hun zonden stierven naar de afdeling van de onrechtvaardigen, in
het dodenrijk gingen. Zij moeten daar blijven tot de dag komt, dat Jezus, nadat Hij hen eerst het
opstandingslichaam gegeven heeft, hen voor Zijn grote Witte Troon zal oordelen naar hun werken,
hetgeen plaats vindt aan het einde van het Duizendjarig Vrederijk.

Dan zullen alle doden opstaan, die in hun zonde gestorven zijn, al de onrechtvaardigen. Hun zielen en
geesten zijn nu in het dodenrijk, maar dan krijgen zij ook hun lichaam terug uit de graven en zullen zij in
dat lichaam geoordeeld worden voor de grote Witte Troon. En wij weten dat allen, die niet geschreven
staan in het boek des Levens en van het Lam, dan ook naar de poel des vuurs zullen gaan. Dat is de
tweede dood, waaruit geen opstanding meer mogelijk is.

De zielen van de rechtvaardigen, de zielen van hen dus, die in het geloof stierven (het geloof in de
beloofde Verlosser) gingen naar het zogenaamde Paradijs, een andere afdeling in het dodenrijk, ook wel
genoemd “Abrahams schoot”. En zij moesten daar wachten, totdat zij door Jezus gericht zouden worden
en dat is niet voor de grote Witte Troon, want zij zijn in het geloof gestorven.

Neen, al die Oud Testamentische heiligen, die dus al ontslapen waren, voordat Jezus aan het kruis het
offer had gebracht, moesten daar wachten, totdat Jezus als onze Grote Plaatsvervanger, veroordeeld
werd. Hij is ook hun aller Plaatsvervanger en toen Jezus in het vlees gekomen was om in dat lichaam
onze zonden te dragen op het kruis en daar voor onze zonden geoordeeld werd, bracht Hij in Zijn
lichaam ook hen (dus voor al de gelovigen) voor God in het oordeel. Hij is immers onze Plaatsvervanger.

Hij stierf voor onze zonden en toen Hij dat oordeel voor alle gelovigen had ondergaan en Zijn ziel neder-
daalde in het dodenrijk, heeft Hij daar de gevangenis gevangen genomen. Op dat moment werd daar die
afdeling van het dodenrijk (het zgn. Paradijs), waar de zielen der rechtvaardigen verbleven, geopend,
want zij waren nu geoordeeld geworden op het kruis van Golgotha. Zij waren vrij!

En Jezus nam de gevangenis gevangen, staat in de Schrift en de gevangenen bevrijde Hij en Hij voerde
hen mee naar boven, naar de Vader. En nu weten wij uit het Woord van God, dat de afdeling van het
dodenrijk, waar het Paradijs was, nu leeg is en daar komt ook nu geen ziel meer in.

Alleen naar de afdeling van het dodenrijk voor de ongelovigen, voor de zondaars, daar gaat nog steeds
een ieder heen, die in zonde sterft en wacht daar op de grote dag van het oordeel voor de Witte Troon.
Maar het paradijselijke dodenrijk is leeg! Jezus zegt Zelf “de poorten van het dodenrijk zullen Mijn
Gemeente nooit kunnen overweldigen”.

Het Paradijs is nu boven in de derde Hemel, bij God. Jezus nam al de geesten en zielen van hen, die
voor het kruis gestorven waren in het geloof van de belofte Gods, in triomf mee. De belofte, dat God de

2



Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp:
De heerlijkheid van de Naam van Jezus

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde.
(deel 07-22)

beloofde Verlosser zou geven. En zij zijn nu daar boven bij Jezus in de glorie en de heerlijkheid en
wachten op de grote dag, dat de opstanding der rechtvaardigen zal plaats vinden, welke immers plaats
vindt voor de opstanding der onrechtvaardigen.

En van het ogenblik af, dat Jezus het grote werk volbracht en in triomf uit de doden oprees, gaan alle
zielen en geesten der rechtvaardigen, als zij hier ontslapen, direct naar de derde Hemel, naar Jezus toe.
De geesten der rechtvaardigen, waar wij net over gelezen hebben, zijn dus in de Hemel. Zij slapen daar
niet, zoals sommigen dat wel eens leren, neen, zij nemen actief deel in hoger dienst, want zij zijn lid van
dat wonderbare Lichaam van Jezus. Een kind van de Heer heeft eeuwig leven!

In Rom. 14:7-8 zien wij hoe allen, die van Jezus zijn, ook in de volmaaktheid geroepen worden. “Want
niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here,
en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren”.

Natuurlijk niet, als u een ware gelovige bent in Jezus, dan leeft u niet meer voor uzelf, want u leeft voor
Jezus. Dat is ook de inhoud van ons geloof, dat Eén, Jezus voor allen gestorven is, zo zijn zij dan allen
gestorven.

Wij geloven, dat Hij voor ons (voor mij) stierf en nu zijn wij (ben ik) dus gestorven, opdat degenen die
leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor ons gestorven en opgewekt is. Is
het niet waar? Wij zijn met Christus gekruisigd, met Christus begraven en dus gestorven aan onze eigen
oude mens. Maar wij zijn ook met Hem opgewekt en dus is Christus (Jezus) ons leven.

Niemand van de gelovigen mag voor zichzelf leven en als er onder ons nog zijn, die wel voor zichzelf
leeft, dan zeg ik u thans: bekeert u, want dan bent u geen goede Christen”. Christen zijn wil zeggen, dat
Jezus in u leeft en dat wij ons eigen leven, om Zijns Naams wil, hebben prijs gegeven.

Jezus zegt “wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven zal willen verliezen
om Mijnentwil, die zal het vinden”. Ja, hij zal het vinden en vernieuwen en behouden. Wij leven hier niet
meer voor onszelf, maar voor Jezus. En als wij sterven, dan sterven wij niet meer voor onszelf, maar wij
sterven voor Jezus en dat betekent heerlijk leven!

Want Jezus is geen Heer van doden en God is geen God van doden, maar alle waarachtige gelovigen
leven voor Hem, anders zou het geen zin hebben. Hoort normaals wat hier staat: “niemand onzer leeft
voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven (hier op aarde), het is voor de Here, en als
wij sterven, het is voor de Here. hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren”. Een andere
vertaling zegt het wat uitvoeriger: “Wij zijn des Heren eigendom”.

Broeders en zusters, hoort toch goed toe! Als u het eigendom van Jezus bent, als u uw hart en leven
aan Jezus gegeven hebt, dan bent u op datzelfde ogenblik een lid van Zijn Lichaam. Want Jezus gaf Zijn
lichaam voor u. En Hij werd ook in het lichaam opgewekt voor u.

En zo zijn wij allen in dat ene lichaam gekruisigd, het lichaam van Jezus. U en ik, allen die Jezus toebe-
horen, vanaf de eerste tot aan de laatste toe. Ook dus Johannes, Petrus en Paulus, zij zijn allen in dat
ene lichaam van Jezus, gekruisigd, gestorven en begraven.

Maar ook wij allen, die geloven, zijn in dat ene Lichaam levend gemaakt, ja opgewekt. En nu zijn wij van
Hem, wij zijn Zijn eigendom, zoals mijn lichaam mijn eigendom is. En iedere gelovige is een lid van het
Lichaam van Jezus. Jezus, de Christus, heeft geen dode leden aan Zijn Lichaam, want Hij, die het
Leven en de Opstanding is, heeft geen dode leden, of leden die slapen.

Als een kind van God sterft, dan gaat hij/ zij niet dood, maar hij/zij komt tot hoger leven, want hij/zij is des
Heren eigendom. Wij ervaren nog wel eens, dat een lid van ons lichaam slaapt, bijvoorbeeld een been.
Maar dit kan nooit lang duren, het moet weer wakker worden anders wordt het ziek. Het bloed moet er
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doorheen stromen. Als hier een lid van mijn lichaam afsterft, wat moet er dan gebeuren? Dan kan het
niet aan mijn lichaam blijven, het moet direct geamputeerd worden.

Maar Jezus heeft niet één gebrekkig lid. Al Zijn leden zijn leden, die gezond zijn, anders maakt Jezus
hem wel gezond. En al zij slapen, dan maakt Jezus hen ook wel wakker. Maar dood zijn zij niet, want Hij,
die het waarachtige Leven is, het Leven van God, het Leven en de Opstanding, hoe zou Hij leden aan
Zijn Lichaam kunnen hebben die dood zijn.

Alle leringen en predikingen die zeggen dat er een “doodslaap” of “zieleslaap” is, zijn uit de duivel; die
kennen de verlossing en de zin van heel Jezus verlossingswerk niet.

Paulus zegt in Rom. 14:8 “Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. (eigendom) Want hier-
toe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij én over doden én over levenden heerschappij
voeren zou”. Wij weten dat als wij Hem ook erkennen als onze Heer in dit leven hier, dat Jezus onze
Heer is en Hij heerschappij voert over ons.

Maar als wij ontslapen (hier staat sterven), dan is Jezus ook Heer over deze ontslapenen en voert Hij
dan ook heerschappij over hen. Dan begrijpen wij wel, dat die doden niet dood zijn. Dat zou het toppunt
van dwaasheid worden, dat God heerschappij zou voeren over doden. Neen, dat is heerschappij over
ontslapenen, die leven.

Wij allen zijn leden van het Lichaam van de Heer, wij hier op aarde en zij die ontslapen zijn. Het is één
Lichaam! En elk lid heeft een functie in dat Lichaam, ook zij die ontslapen zijn. Ja, zij hebben nog steeds
een functie, een heerlijke functie en die is tweeledig.

De eerste functie is, dat de leden elkaar zullen dienen en stichten, want God gaf de leden aan elkaar. Zo
behoren ook wij hier elkaar, als levende leden te stichten en op te bouwen.

Maar de ontslapen heiligen hebben zelf ook een functie, alleen in een heerlijker vorm en op een heer-
lijker plaats, om ook al de gelovigen mede op te bouwen. Dit kan niet anders, want het is één Lichaam.
Of dacht u, dat dit Licham in twee helften gesneden werd?

Eén helft boven en één helft beneden, dat zou niet kunnen, want een lichaam bestaande uit twee helften
kan helemaal niet meer functioneren. Neen, wij zijn steeds met elkaar verbonden en dat is de gemeen-
schap der heiligen.

Want één Geest woont in hen allen, de Geest van God en die verbindt ook allen met elkaar, hen
daarboven in de heerlijkheid en ons hier beneden. Zij die daarboven zijn, zijn met ons verbonden door
die ene wonderbare Geest, de Heilige Geest.

Daarom staat er geschreven in Rom.14:9 “Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat
Hij én over doden én over levenden heerschappij voeren zou”. Hij is ook daar hun Heer en Hoofd, zoals
Hij hier onze Heer en Hoofd is, met het doel om de leden voor elkaar te gebruiken.

En dan moet u tevens letten op de volgorde in de Schrift, want dit is niet zomaar toevallig, want het is het
geinspireerde Woord van God. De doden staan hier voor de levenden. Er staat niet, dat Hij gestorven en
levend geworden is, opdat Hij heerschappij zou hebben over levenden en doden, maar over doden en
over levenden. Waarom? Omdat de doden de grootste en voornaamste plaats innemen in deze functie
van het Lichaam.

Daarom vind ik het altijd heerlijk, wat het Leger des Heils nog steeds belijdt, als er een broeder of zuster
ontslaapt. Dan wordt er gesproken van: “fot hoger dienst geroepen”! Ja, dat is juist, want zo is het. Wat
zou het een verschrikking zijn bijvoorbeeld voor een Paulus, als hij daar, bijna tweeduizend jaar op non-
activiteit zou moeten verblijven, misschien met een paltak in zijn hand, zoals sommigen denken. |k denk
dat hij het niet zou kunnen verdragen.
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Als hij hier op aarde in dat korte leven, alles, ja alles deed voor de Heer, omdat Hij door de Heer
gegrepen was, wat dacht u, dat hij dan nu deed? Met alle anderen op een wonderbare wijze leven voor
Zijn Heer! En het zal ons straks geopenbaard worden, hoe wonderbaar dat zal zijn, maar het is ons nu
nog verborgen.

Daarom zegt Paulus ook in de Filipenzenbrief 1:20-24 “naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen
enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal
worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood. Want het leven is mij
Christus en het sterven gewin. Indien ik in het viees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en
wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met
Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het viees te blijven is nodiger om uwentwil”.

In onze vertaling zegt Paulus hier: “maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook niu Christus zal
worden grootgemaakt in_mijn lichaam”. Maar weet u, wat andere vertalingen zeggen: “in mijn persoon”.
En dat is beter; Paulus bedoelt, dat het waarom gaat: dat in mijn persoon, Christus verheerlijkt wordt.

Ja, onverschillig of hij wel of niet in het lichaam is, hij blijft dezelfde persoon. “hetzij door mijn leven,
hetzij door mijn dood ........ Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te
zijn”. Andere vertalingen zeggen ook “bij Christus te zijn”. Wij zijn bij Christus en met Christus. Ook
spreken andere vertalingen over “ontbonden te worden”, in plaats van heengaan.

Zo vindt u het ook in de Statenvertaling “ontbonden te worden”. Ja, zolang wij hier in het lichaam zijn,
zijn wij nog gebonden aan dit aardse, zwakke lichaam en is onze dienst hierin maar begrensd. Maar als
wij uit het lichaam gaan, dan worden wij ontbonden en dan wordt onze geest nog veel actiever. Nu is
onze geest en ziel begrensd in het aardse lichaam, gebonden in dit lichaam.

Daarom zou ik juichen als ik ontbonden zou worden, want dan kunnen mijn geest en ziel veel meer
vruchtbaar worden, daar waar de Heer mij gebruiken wil. Hier op aarde is alles maar begrensd. Noch-
tans weet de Heer wat het beste is. Daarom zegt Paulus “Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang
heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste”.

Natuurlijk! Paulus getuigt ook in zijn brief aan de Corinthiérs, dat wij altijd dienstbaar moeten zijn aan de
Heer, hetzij dat wij hier op aarde leven, hetzij dat wij ontslapen zijn.
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp

Jezus Zegene u!
Amen.



