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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te 
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u 
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 

 
 
 



Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp: 
De heerlijkheid van de Naam van Jezus 

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde. 
(deel 05-22)   

 

 2 

 
 

 
Wij gaan verder met: De heerlijkheid van de Naam van Jezus voor de hemelen en voor de bewoners van 
de hemel.  
 
In Luc. 16:22 lezen wij, wat er gebeurt, als een gelovige in de Heer ontslaapt. Ja een gelovige sterft hier 
maar hoor, want wij hebben als gelovigen de dood achter ons door Jezus werk op Golgotha. Als een 
gelovige ontslaapt (is wakker worden), wordt zijn geest door de engelen Gods gedragen in het paradijs. 
Zij zijn altijd bij ons en verrichten ook dan een wonderbare dienst.  
 
Luc. 16:22 “Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot” (in 
het paradijs). Dit wordt niet van die rijke gezegd, want die sterft in zijn zonden.  
 
Ik heb al eens verteld, hoe het een gezegende broeder, die ik persoonlijk heb gekend, vergund is 
geweest tweemaal aan een sterfbed de engelen te mogen ervaren. Hij vertelde mij dat hij dat had 
ervaren bij het sterfbed van een oude broeder, een schipper. Hij was een getrouw bezoeker in onze 
dienst, een lief kind van de Heer en hij diende de Heer met heel zijn hart.  
 
Hij had een groot gezin, maar één van zijn jongens was het zwarte schaap en het zorgenkind van vader, 
want hij ging op verkeerde wegen. Hij had zelfs al in de gevangenis gezeten. Deze oude broeder had 
hier meermalen over gesproken en er was vaak samen voor gebeden. Hij wilde zo graag, dat juist deze 
zoon, die zo diep gevallen was en die zo in zonde leefde, terug zou keren tot God.  
 
De vader (broeder) wordt ernstig ziek; de Heer zou hem thuis halen. En nadat onze broeder hem enige 
malen bezocht had, kreeg hij een telefoontje of hij direct wilde komen, want de vader was stervende. Hij 
kwam daar in dat eenvoudige huisje, in een klein woonkamertje, waar de zieke broeder op bed lag. 
Moeder en de zoons waren in de kamer; ook dat “zwarte schaap”. Ieder was nogal druk aan het praten 
en toen zei onze broeder “jullie moeten stil zijn, want de Heer gaat vader nu thuis halen”.  
 
Dit liet onze broeder zien, want toen hij in die kamer binnenkwam en zo naar het bed van die zieke 
broeder keek, zag hij vijf lichtende gestalten, die zich aan zijn voeteinde zetten en daarom wist hij, dat de 
engelen hem kwamen weghalen. Hij zei toen “jullie moeten stil zijn; wij gaan in gebed” en alle aanwe- 
zige gehoorzaamden en terwijl zij allen baden, was de zieke vader bij de Heer Jezus en zag onze 
broeder geen lichtende gedaanten meer.  
 
Ja en u weet de reactie, de één huilde en de ander zuchtte. Maar nu het heerlijke wonder! Daar komt die 
bewuste zoon, het zwarte schaap, naar onze broeder toe, er was nog nooit een gesprek met hem 
geweest, maar ze kende elkaar wel, hij kwam helemaal ontdaan. Zo had hij hem nog nooit gezien. En hij 
riep onze broeder apart en zei: “Broeder, ik moet u wat zeggen: er stonden engelen aan het bed van 
mijn vader”. Onze broeder zei “Heb je dat gezien? Waar stonden zij dan”?  
 
Hij wees het precies aan en toen vertelde onze broeder hem, dat hij ze ook had gezien! Hij vroeg de 
zoon: “Ja, weet je niet waarom? Jouw vader heeft altijd voor jou gebeden en nu weet jij, dat jouw vader 
bij Jezus is en dat jij nu ook jouw leven en je hart aan de Heer gaat geven”. Dat is genade, ziet u, dat is 
de onuitsprekelijke genade!  
 
Als laatste willen wij nog zien, dat er één voorwaarde aan is verbonden, dat die engelen Gods ons als 
gelovigen kunnen dienen. In Hebr. 1:14 lezen wij “Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden 
worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven”?  
 
De eerste voorwaarde vinden wij in Luc 12:8-9 “Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, 
hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de 
mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods”.  
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Als wij ons schamen voor Jezus, als wij er niet openlijk voor uitkomen, dat wij Jezus dienen en liefheb- 
ben; als wij Hem dus niet belijden of bekennen voor de mensen, wie onze Heer is, dán zegt de Heer: 
“dan kan Ik dezulken niet belijden voor de engelen Gods”.  
 
En dat betekent dat er een verhindering is, dat deze engelen Gods ons kunnen gaan dienen. Schaamt u 
zich toch niet voor Jezus, schaamt u zich toch niet voor het Evangelie van de Heiland, kom er toch 
vooruit! Laat u niet door vrees weerhouden. Want weet dit, als wij Hem belijden voor de mensen, dan 
belijdt Jezus ons voor de engelen Gods en dan treden deze toe, om aan onze zijde te staan.  
 
Een tweede voorwaarde. Openb. 3:4-5 “Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet 
hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint 
zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des 
levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen”.  
 
Wat staat hier? De Gemeente van Sardes is het beeld van die kerk, die zo goed als dood is. Jezus zegt 
“dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood”. Maar er zijn toch nog mensen, die vasthouden aan 
het geloof in Jezus en daarvoor ook uitkomen. Jezus noemt hen “de overwinnaars”.  
 
Zij hebben hun klederen niet bezoedeld, dat wil zeggen, zij weten en komen er voor uit, dat zij allen 
gereinigd en verlost zijn door het Bloed van het Lam en getuigen van Jezus en het Bloed, ondanks het 
feit, dat die kerk en de mensen in die kerk er niets van wil horen. Zij weten dat er maar één redding is en 
dat is door Jezus en dat er alleen maar verlossing is, in het Bloed van het Lam.  
 
En als zij nog verder op de weg van het geloof voortgegaan zijn, dan zullen zij zich ook laten dopen in de 
Naam van Jezus en daarvoor uitkomen. Er zijn helaas gelovigen, die daar niet voor uitkomen. Misschien 
om niet uit de kerk gezet te worden. Zij zijn bevreesd. Zij behoren tot die mensen, waarover ook in het 
Evangelie gesproken wordt. U behoort daar toch hopenlijk niet bij? En mocht dit wel het geval zijn, laat 
het dan van nu af aan anders met u worden.  
 
In Joh. 12:42-43 lezen wij de woorden “En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem (wij zouden 
zeggen: wat een heerlijke zaak; maar neen het is een heel treurige en droevige zaak, hoort u maar), 
maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden geban- nen; 
want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God”.  
 
En daar gaat het hier ook om in de brief aan Sardes. Jezus zegt: “Wie overwint”. Ja natuurlijk is het een 
strijd, want u hebt iedereen tegen u, waaronder uw predikant en ouderlingen en misschien dreigen zij u 
van het avondmaal uit te sluiten, omdat u uitkomt voor de Naam van Jezus.  
 
Doch belijd, wie Jezus is en getuig dat er geen andere verlossing is dan in het bloed van het Lam. Er zijn 
mensen, die zich misschien ook op Bijbelse wijze hebben laten dopen in de Persoon van Jezus, in Zijn 
Naam. Natuurlijk is dat een strijd, maar wat zegt Jezus in Openb. 3:5 “Wie overwint, zal aldus bekleed 
worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn 
naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen”.  
 
Met andere woorden, uw naam wordt misschien wel uitgewist uit dat kerkregister, maar och wat geeft 
dat? Als uw naam maar in het Boek des Levens staat! Daar gaat het om! U moet positief kiezen en er 
voor uitkomen, wie uw leven is.  
 
Een derde voorwaarde. 1 Cor. 11:10 “Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de 
engelen”. In dit Schriftgedeelte gaat het om het feit, dat de vrouw in de Gemeente in die tijd, een 
bedekking, een sluier op het hoofd moest hebben. Jezus is immers het Hoofd van de man. En de man is 
het hoofd van de vrouw, dat is de ordening van God. En zonder hier verder op in te gaan, wil ik u alleen 
hierop wijzen, dat het er dus om gaat, dat wij aan de voorwaarden voldoen en de ordening Gods 
gehoorzamen, ook in de Gemeente; in het samen zijn met elkaar.  
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En dat heeft dus niet alleen betrekking op dat gedekte hoofd, want vandaag aan de dag hebben wij heel 
andere normen en zeden. (lees onze uitgebreide en voor velen onze zeer verrassende studie: “Vrouw zijn in de Gemeente”) 
In de dagen van Paulus moest de vrouw gesluierd zijn en daarmee gaf zij te kennen, dat zij zich, naar de 
ordening Gods, onder haar man stelde. Thans hebben wij andere zeden en betekent de hoofdbedekking 
heel wat anders.  
 
Het is meer een mode, een onderdeel van de kleding, dan een bedekking of een sluier. Maar het gaat 
hier wel om de gezindheid, opdat de getrouwde vrouw weet, dat zij zich, naar de ordening Gods, onder 
haar man dient te stellen. (nogmaals de indringende aanbeveling: lees de studie “Vrouw zijn in de Gemeente”)  
 
Maar het gaat niet alleen om deze ordening Gods. Dit is één, maar er zijn zovele andere. En nu zegt 
Paulus, dat, als wij de ordening Gods niet nakomen en dus eigenlijk ongehoorzaam zijn, de engelen 
Gods, die gehoorzame dienstknechten van God zijn, belemmeren om ons ten dienst te kunnen zijn.  
 
De engelen houden zich strikt aan de ordening Gods, zij zouden die geen ogenblik kunnen overtreden. 
En als een kind van God of een Gemeente deze ordening verbreekt, dan kunnen de engelen Gods hun 
dienst niet meer naar behoren verrichten. Laten wij dit goed verstaan.  
 
Er is nog een laatste voorwaarde. 1 Tim. 5:21-21 “Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid 
bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de 
uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt”.  
 
Wat zien wij dus? Dat wij de zonde niet mogen tolereren of door de vingers zien. Maar wij dienen er 
ernst mee te maken, dat er in ons eigen leven en in het leven in de Gemeente geen zonde is en dat wij 
de zonde niet zullen accepteren, op welke wijze of onder welke schijn ook.  
 
Men wil soms wel de zonde tolereren, want zegt men: “de liefde is de hoofdzaak en je moet elkaar toch 
liefhebben” en dan gaat men zelfs zo ver, dat men gebonden in allerlei zonden, zoals b.v. homosexuelen 
tollereert, hetgeen voor God een gruwel is. Het gaat hier niet om een veroordeling, maar het gaat erom, 
deze mensen terecht te wijzen en te helpen. Wij zullen echter zeker deze zonden niet goed praten.  
 
En dan komt de Gemeente weer in die heerlijkheid en kracht te staan, waar zij moet staan. Als wij waar- 
lijk voor de Naam van Jezus gaan leven, zodat Hij alleen ons leven wordt en wij Hem gaan dienen en 
onszelf verliezen in Hem, dan zal de Heilige Geest ogenblikkelijk toetreden en kan de kracht van de 
opgestane Heer weer in ons midden gaan werken en functioneren.  
 
Maar ook zullen de heilige engelen Gods - als wij de hand houden aan deze voorwaarden - weer 
toetreden en ons gaan dienen, opdat wij als gelovigen met elkaar gaan opgroeien en komen tot de 
voleinding, waartoe de Heer ons roept en bestemt: de volmaking van Zijn Gemeente. God helpe ons in 
deze dagen de boodschap te verstaan en ter harte nemen!  
 
De kinderen Gods als schouwspel voor de engelenwereld.  
 
In 1 Cor. 4:9 lezen wij “Want het schijnt mij toe, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewe- 
zen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en 
mensen”.  
 
Dit Schriftgedeelte geldt niet alleen voor de apostelen, want wij weten, uit de Schrift, hoe de engelen 
Gods steeds op ons toezien. Petrus schrijft in 1 Petr. 1:12 door de Heilige Geest: “dat zij (dat zijn die 
profeten van het Oude Verbond) niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd 
zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben 
gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan”.  
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De heilige engelen Gods omringen ons niet alleen dagelijks en zijn niet alleen uitgezonden tot hulp voor 
hen, die het heil beërven, maar ook om dagelijks een dieper inzicht te gaan krijgen, een diepere blik in 
dat wonder van wat God in Jezus bewerkt en wat samengevat is in de Naam van Jezus.  
 
Heel de wereld wordt steeds meer en meer verlicht met steeds grotere, diepere, heerlijker en Godde- 
lijker licht door deze Naam, omdat die Naam steeds meer openbaar gaat worden. Gods Heilige Geest 
maakt die Naam steeds meer openbaar in de harten van de hemelingen en Hij wil het hier op aarde in 
onze harten doen, opdat wij Hem, in al Zijn volheid mogen leren kennen. Dat is God leren kennen, want 
in Jezus woont immers als de volheid van God zelf.  
 
En opdat wij en ook de engelen Gods steeds meer een dieper inzicht in het diepste wezen van God en 
in de liefde van God gaan krijgen, worden wij allen vervuld met deze volheid. Wij als Gemeente (Zijn 
Lichaam), gekocht door Zijn Bloed, in de eerste plaats, maar ook de engelen, op de tweede plaats.  
 
Zij worden steeds meer verlicht en daarom begeren zij steeds meer inzicht in deze dingen te verkrijgen. 
Want door dat grote verlossingswerk, wat God in Jezus door de Heilige Geest nu doet in de harten van 
de mensen, wordt in de engelenwereld steeds meer openbaar, wie God is! Wie Hij werkelijk is, in al Zijn 
liefde, genade en barmhartigheid.  
 
Toen Jezus hier op aarde was als mens in een menselijk lichaam en één van de discipelen Hem vroeg 
“toon ons de Vader”, zegt Jezus “wie Mij ziet, die heeft de Vader gezien”. God is geopenbaard geworden 
in het vlees, in het lichaam van Jezus. Wie Jezus toen lichamelijk in Zijn leven, woord, werk en daden 
zag, die zag God zoals God is.  
 
Maar het was in zekere zin toch nog maar ten dele, omdat Jezus nog maar dat ene, dat vernederde 
lichaam op één bepaalde plaats ter beschikking had. Maar nu werkt God dit (in Jezus) veel heerlijker uit, 
omdat Hij nu in Zijn Gemeente bouwt, welke is Zijn Lichaam, bestaande uit vele leden, opdat in die 
Gemeente tentoongesteld en geopenbaard wordt, wie God de Vader in Jezus is. Dat is de Gemeente.  
 
Wij moeten “openbaar” worden van de heerlijkheid God in Jezus en hierin begeren de engelen steeds 
meer een blik te slaan, want hiervoor is de Gemeente geroepen.  
 
Zo zegt Paulus het ook in Ef. 3:9-11 “en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis 
(inhoud), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door 
middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige 
wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, 
heeft uitgevoerd”.  
 
De Gemeente wordt het middel Gods, opdat deze engelenvorsten, deze Hemelse overheden, deze 
cherubs, serafijnen en troonengelen enz. thans door middel van de Gemeente met de veelkleurige 
wijsheid Gods bekend zou worden.  
 
De Gemeente moet het openbaringslichaam worden van wat God is in al Zijn diepte in Jezus. En daar- 
om zijn wij reeds omringd door deze engelenwereld. De engelenwereld, deze tronen, overheden, macht- 
hebbers, die het ganse universum beheersen, hebben allen hun blik gericht op de Gemeente en worden 
daarin onderwezen wie God is.  
Wij zijn een schouwspel, zegt Paulus, voor engelen en mensen, want ook de mensen uit de wereld 
moeten aan ons, de Gemeente, kunnen zien en van haar leren, wie Jezus en wie God is. En als zij dat 
aan ons niet kunnen zien, is dit diep bedroevend.  
Daarom zien wij, dat wij aan het einde van dit tijdperk gekomen zijn, want de mensen kunnen vandaag in 
de kerk en in de openbaring van de Christelijke Gemeente, niet meer zien, wie Jezus is. Zij schikken 
ervan, want het is een wereldlijke, wereldgelijkvormige organisatie geworden. Daarom zal er ook  
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spoedig een groot ingrijpen Gods komen, want God laat Zijn werk niet verhinderen, dat kan niet. Gods 
werk gaat door!  
 
De ware Gemeente wordt geopenbaard, niet om onzentwil, maar om Zijns Naams wil; dat is Zijn eeuwig 
voornemen. Wij leven in een heel bijzondere tijd en zo kijken de engelen Gods dus ook op ons en 
worden nog dagelijks onderwezen.  
 
Want al wordt het voor het oog van de mens hoe langer hoe meer omsluierd, omdat de Gemeente niet 
op haar plaats is, straks zal toch geopenbaard worden, hoe de Heer op een wonderbare wijze in het 
verborgene gewerkt heeft. Hij toch is Overwinnaar!  
 
De engelen Gods hebben, zoals wij reeds zagen, niet alleen nu hun aandeel in dit grote verlossings- 
werk, maar zij hebben ook een taak in de toekomst. Er staat al geschreven, wat de engelen Gods gaan 
doen als Jezus wederkomt. Ja, zij waren het, die ook op de olijfberg, bij Zijn hemelvaart, Zijn weder- 
komst reeds verkondigden, als zij tot de discipelen zeggen in Hand. 1:11 “Galileese mannen, wat staat gij 
daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen”.  
 
De Gemeente faalt in deze eeuwen op alle terreinen en de wederkomst wordt bijna niet meer verkon- 
digd, maar de engelen weten wel wat verkondigd moet worden: kruisdood, opstanding, triomf Gods en 
zij verkondigen als eersten ook, voordat één van de apostelen het verkondigd had, Zijn wederkomst.  
 
Zij waren de eersten, die zijn opstanding verkondigden en ook de eersten, die Zijn wederkomst verkon- 
digden. Waarom hoort men toch zo heel weinig over de dienst der engelen? Omdat men er niet meer in 
gelooft! Velen zijn als de Sadduceeën geworden, men gelooft niet meer in een opstanding en men 
gelooft niet meer in engelen. Hoe kan zo’n Gemeente nog heerlijk zijn? De mensen gaan zelfs zover, dat 
zij zeggen: “God is dood”! En daarom zijn zij dood. Jezus zegt: “Laat de doden maar de doden begraven, 
volgt gij Mij maar”.  
 
Er was eens een bekeerde student, die tot het levend geloof gekomen was, maar zijn hele familie 
geloofde niet en zijn vrienden en mede-studenten geloofden ook niet. Nadat hij tot geloof gekomen was, 
nam de Heer hem spoedig thuis en toen bleek, dat hij een laatste wilsbeschikking gemaakt had. Hij wist 
dat velen zijn baar zouden volgen, als zijn lichaam ten grave zou worden gedragen. 
  
Hij had de opdracht gegeven dat er een groot doek achter zijn stoffelijk overschot moest worden gedra- 
gen tijden zijn begrafenis, waarop moest staan: “Nu gaan vele doden een levende begraven”. En van die 
prediking ging meer uit, dan dat hij misschien nog jaren had geleefd. Nu gaan vele doden een levende 
begraven! Ja, zo is het!  
 
Maar er staat nog vaker geschreven, hoe de engelen Gods nauw betrokken zijn bij de wederkomst van 
de Heer Jezus. Onder andere in Hebr. 1:6 “En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld 
brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen”.  
 
Dat is een bevel van God. Als Jezus wederkomt dan moeten alle engelen Gods Hem gaan huldigen! Dat 
zal wat zijn!  
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder.  
Jezus Zegene u! Amen.  
 


