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Vooraf enige info over wie of wat het Bijbelstudie Centrum is: 
Het Bijbelstudie Centrum bestaat uit een groep Christenen, die samen de Bijbel onderzoeken. 
 
Het is geen stichting of vereniging, het is een levend organisme, bestaande uit wedergeboren 
Christenen. Geen wereldse organisatie, hoe dan ook genaamd, maar waar het Woord van God 
(de Bijbel) als volledig gezagdragend wordt aanvaard. 
 
Wij beseffen heel goed dat wij voordien zondaren waren, maar nu zijn wij door genade, gekocht 
en betaald met het kostbare bloed van de Heer Jezus. Wij zijn Hem ten eigendom en willen ons 
ook als zodanig opstellen. 
 
Het Bijbelstudie Centrum heeft vele korte en uitgebreide studies/seminars, met uiteenlopende 
onderwerpen. Indien u belangstelling hebt, dan kunt u via onze Website de studies/seminars vrij 
downloaden en bestuderen. 
 
Wanneer er voldoende interesse is kunnen wij ook eventueel samenkomen om een bepaald 
onderwerp als studie/seminar te bestuderen. 
 
Wij hopen dat deze info vooraf u de nodige informatie heeft gegeven omtrent het Bijbelstudie 
Centrum en misschien mogen wij u begroeten op één van onze activiteiten. 
 
Met hartelijke Zegenwensen, 
het Bijbelstudie Centrum. 
 
 
P.S. Op verzoek van velen zullen wij het seminar “de heerlijkheid van de Naam van Jezus 
de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde” in 
niet te grote delen precenteren. 
 
 
 
 
 
 

www.bijbelstudiecentrum.nl  / studies 
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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit 
seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te 
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u 
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomen-
heid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is dit seminar niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

          
        2 Petrus 1:19 
 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en 
bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de 
gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen 
begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en 
zich naar de verdichtsels keren”. 
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Dit diepgaande en uitgebreide seminar is onderverdeeld in: 
1e.  Inleiding 
2e.  De betekenis van de Naam van Jezus voor de Gemeente en alle gelovigen in Christus 
3e.  De betekenis van de Naam van Jezus voor de engelen Gods 
4e.  De heerlijkheid van de Naam van Jezus voor de zielen en de geesten van de ontslapen                        

heiligen, die bij de Heer zijn 
5e.  De betekenis van de Naam van Jezus voor de onderwereld, voor satan en zijn helse 

machten 
6e.  De heerlijkheid en betekenis van de Naam van Jezus voor alle gelovigen op aarde, t.w. 

Gods kinderen 
 
Als start van de inleiding lezen wij Johannes 16:20-28 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult 
schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid 
zal tot blijdschap worden. Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar 
wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit 
vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen. Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u 
wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dage zult 
gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven 
in Mijn Naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn Naam; bidt en gij zult ontvangen, 
opdat uw blijdschap vervuld zij. Dit heb Ik in beelden tot u gespro-ken; er komt een ure, dat Ik niet 
meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. Te dien dage zult gij in 
Mijn Naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, 
omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader 
uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader”. 
 
Het onderwerp van dit seminar is een heel belangrijk onderwerp. Veel te weinig nog kennen de 
gelovigen in de Heer Jezus de geweldige kracht, de waarde en de heerlijkheid van de Naam van 
de Heer Jezus. 
 
Als wij het Nieuwe Testament opslaan, dan zien wij, hoe die Naam alles was voor de gelovigen in 
de eerste Gemeente en met welk een liefde zij deze uitspraken. Zij hebben de duidelijkheid van 
de Naam van de Heer Jezus ervaren en zij deden letterlijk niets buiten die Naam. 
 
En dat was hun vreugde, hun kracht en hun sterkte in het dienen. In die Naam konden zij 
blijmoedig alles aanvaarden, ook de verdrukkingen, vervolgingen, ja zelfs de marteldood konden 
zij ondergaan! 
 
In die Naam geschiedde in hun midden de krachten van de opgestane Heer! Daarom was het de 
vijand er vanaf het eerste ogenblik om te doen, de waarde en betekenis van die Naam te 
verdoezelen en dat is hem maar al te zeer gelukt.  
 
Mocht het toch zo zijn, dat wij in onze tijd weer terug gaan komen op die plaats, die de gelovigen 
in de eerste Gemeente innamen, opdat wij niet alleen de heerlijkheid van die Naam weer mogen 
kennen en daarin geloven, maar dat wij hierbij ook weer leren leven. 
 
In Johannes 26:23-26 lazen wij: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij 
het u geven in Mijn Naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn Naam; bidt en gij zult 
ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij”. 

 
De discipelen zouden vanaf dit moment gaan bidden in die Naam, in het bijzonder als straks de 
Heilige Geest uitgestort was. Dan zouden zij de betekenis en de waarde van de Naam van de 
Heer Jezus leren kennen. 
 
 
 
 



Bijbelstudie Centrum seminar, verdeeld in delen met als onderwerp: 
De heerlijkheid van de Naam van Jezus 

de Naam die boven alle naam is in de hemelen, op de aarde en onder de aarde. 
(deel 01-22)   

 4 

 
Het bidden in Zijn Naam wil in de allereerste plaats zeggen: in Zijn Persoon. In het Hebreeuws en 
ook in het Grieks heeft men geen woord voor persoon. Voor persoon gebruikt men de naam. En 
als de Heer Jezus dus hier in vers 24 zegt: “Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn 
Naam”, is de betekenis daarvan: bidden in Zijn Persoon. 
 
Het gaat er hier allerminst om, dat wij de Naam van de Heer Jezus uitspreken als een soort 
toverwoord. Zo wordt deze Naam helaas al te veel gebruikt. In de Schrift kunnen wij zien, wat de 
gelovigen waren, als de mensen de Naam van de Heer Jezus als zodanig gebruikten. Neen, 
bidden in Zijn Naam is niet zo maar die Naam noemen, maar het is bidden in Zijn Persoon. 
 
Dit wil dus zeggen, dat wij geheel in de Heer Jezus zijn. Zo zegt de Heer het ons ook duidelijk in 
Johannes 15:7 “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het 
zal u geworden”. 
 
Biddend in Hem blijven wil zeggen, dat wij in Zijn Woorden blijven en doen wat Hij zegt. Het 
betekent, dat Hij onze Heer, ons leven is en dat wij niet meer buiten Hem kunnen. Wij hebben 
geen eigen leven meer! In de Heer Jezus blijven wil zeggen: “Ik leef niet meer, maar Jezus leeft in 
mij”. (“en ik leef in Jezus”. Galaten 2:20). 
 
En Paulus schrijft in Rom. 8:26 en 27 “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij 
weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat 
Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit”. 
 
Neen, wij mensen, zelfs al zijn wij gelovigen in de Heer Jezus, al zijn wij wedergeborenen 
kinderen Gods, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Wij weten alleen, dat de Heer 
Jezus de eeuwige Zoon van God is, God uit God. Ook in Zijn menselijke staat, was Hij volkomen 
de Zoon van God de Vader, ontvangen uit de Heilige Geest, die geheel de wil des Vaders 
verstond en deze ook deed in volkomen gehoorzaamheid. 
 
De Heer Jezus bad in de hof van Gethsémané: “Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker 
aan Mij voorbijgaan; maar niet Mijn wil maar Uw wil geschiede”. Hij, de volmaakte Zoon van God, 
bad, dat niet Zijn wil, maar ’s Vaders wil geschiedde en Hij gaf Zich over aan de Vader. 
 
Hoe zouden wij dan als zeer begrensde, nog onvolkomen en onvolmaakte mensen naar behoren 
kunnen bidden? Ja, wij zijn volmaakt in de Heer Jezus, maar wat wij in de Heer Jezus zijn, dat 
moeten wij ook nog worden. Zolang wij hier op aarde in dit lichaam van het vlees zijn, kennen wij 
maar ten dele en profeteren wij maar ten dele (alles is nog maar ten dele) en wij zien nog in een 
spiegel als in raadselen. 
 
Paulus, deze zo bijzonder gezegende en gezalfde apostel en geroepen dienstknecht zegt zelf: 
“Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren”, maar hij vervolgt: “maar de Geest zelf pleit 
voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt weet de bedoeling 
des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit”. Dat is het juiste gebed, het 
gebed naar de wil van God de Vader. 
 
De Heilige Geest, die ons gegeven is, toen wij tot het geloof in de Heer Jezus kwamen, komt ons 
te hulp als wij werkelijk het eigendom van de Heer Jezus zijn. Hij is de Geest uit de Zoon en de 
Geest uit de Vader. En de Geest van de Vader bidt voor ons naar de wil van de Vader, omdat Hij 
die weet. 

 
Eigenlijk is het zo, dat de Geest van God de Vader zelf door onze mond moet gaan bidden. Toen 
de Heer Jezus in Zijn vernederde staat op aarde was, was Hij eigenlijk alleen maar een 
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instrument, een kanaal. Hij zegt nadrukkelijk: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan van 
Zichzelf niets doen, tenzij Hij het de Vader ziet doen”. 

 
Natuurlijk kon de Heer Jezus zeer veel uit Zichzelf doen, doch Hij deed het niet. Hij was volledig 
overgegeven aan de Vader en Hij bleef in de Vader en de Vader bleef in Hem. Hij zegt: “De 
woorden, de Ik spreek, spreek Ik niet, maar de Vader spreekt ze door Mij”.  
 
Hij was de spreekbuis, de profeet, de mond van de Vader en zo deed Hij ook al de werken, want 
Hij zegt ook: “De werken, die Ik doe, die doet de Vader in Mij”. (door Mij), Hij gaf Zich volledig over 
en bleef in de 
 
Vader, opdat de Vader door Hem, Zijn werken kon doen; door Hem kon spreken en ook door 
Hem bidden. Dat bleek ook duidelijk uit het gebed in Gethsémané. 
 
De Heer Jezus was ons ten voorbeeld en zoals Hij in de Vader bleef, moeten wij in Hem blijven 
en (in Hem) ook in de Vader, opdat de Geest van de Vader, de werken door ons kan gaan 
werken, getuigen, spreken en ook bidden. 
 
Dat is eigenlijk de kern waar het om gaat, dat wij alles doen in de Naam van de Heer Jezus, in 
Zijn Persoon en dat betekent, dat wij van onszelf niets zijn, ophouden ook maar iets te zijn! Wij 
moeten ons overgeven aan Hem, zodat wij een kanaal en spreekbuis gaan worden van Hem. 
 
In 2 Korintiërs 5:20 zegt Paulus: “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u 
vermaande”. Andere vertalingen o.a. de Statenvertaling zeggen: “Zo zijn wij dan gezanten van 
Christus’ wege, alsof God door ons bad”. God sprak, vermaande of bad en leerde de mensen 
door de mond van Paulus. 
 
Ja, God bidt of vraagt als het ware: “In Naam van Christus vragen wij u: laat u met God 
verzoenen”. O, dat wij zo mogen leren gaan bidden, dat wij geleid door de Heilige Geest, met 
Paulus tot deze diep vaste overtuiging komen, dat wij niet weten, wat wij bidden zullen naar 
behoren. Dan zullen wij niet meer zulke lange verhalen in onze gebeden uitspreken of zoveel 
woorden gebruiken. 
 
En dan heb “ik” ook niets meer op mijn lijstje staan, dat ik wil opzeggen voor de Heer. O. 
mochten wij Gods Geest door ons laten gaan bidden, want die bidt naar de wil van God! Er wordt 
mij zo dikwijls gevraagd: “waarom blijven er zoveel gebeden onverhoord, terwijl de Schrift toch 
zegt, dat wij alles mogen vragen? 
 
Als wij door de Heilige Geest gaan bidden naar de wil van God, in de Heer Jezus, in Zijn Naam, 
dat wil zeggen in Zijn Persoon, in Zijn Wezen, dan wordt elke bede verhoord, dat kan niet anders. 
 
1 Johannes 5:14-15 zegt: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, 
indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij 
ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden”.  
 
Prijst Zijn Naam! Let u vooral op de woorden: “En indien wij weten”; dát is geloof, dát is weten in 
het geloof! Het betekent dus, dat als wij zó in het geloof bidden in Zijn Naam, dan weten wij ook, 
dat wij de bede van hem gekregen hebben en dan gaan wij Hem er ook meteen voor danken. 
 
Een voorbeeld hiervan is Jona. Jona zat in de maag van die grote vis in het diepte van de zee. 
En daar gaat Jona tot God roepen. Dat roepen was bidden naar de wil van God, want God had 
hem geroepen om naar Ninevé te gaan, maar Jona wilde niet en ging de andere kant op. 
 
Nu gaat Jona bidden naar de wil van God; hij was gewillig geworden om ook naar Ninevé te 
gaan. En terwijl hij daar nog in die maag van de vis zit, diep in de zee met de dood voor ogen, 
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gaat hij God al, in het geloof, danken, loven en prijzen, want hij heeft gebeden naar de wil van 
God! 
 
Hij was bereid om de weg te gaan, bereid om de opdracht, die God hem gegeven had, uit te 
voeren. “Ga naar Ninevé, Jona”. Hij vroeg zich niet af, hoe het mogelijk zou zijn, dat hij ooit weer 
levend uit het diepste van de zee zou komen; hij zag niets wat voor ogen was, maar hij ging 
danken. 

 
Leest u dat gebed van Jona maar eens. En terwijl Jona de heer aan het loven en prijzen was, 
spuwt de vis Jona op het droge. Broeders en zusters, dat wij zo leren bidden, want dan moet 
geleerd worden. Wij kunnen het elkaar niet leren. Er is er maar Eén, die het ons leren kan, dat is 
de Heer Jezus Zelf. 
 
De discipelen, Petrus en Johannes en alle anderen waren werkelijk zeer vrome, godsdienstige 
Joden, die al heel wat gebeden hadden in hun leven. In de synagoge en ook in de Tempel te 
Jeruzalem, maar als zij bij de Heer Jezus zijn, dan begrijpen zij, dat zij nog nooit werkelijk 
gebeden hebben; dat het eigenlijk allemaal maar mensenwoorden waren.  
 
En dan gaan zij tot de Heer Jezus en vragen: “Heer leer ons bidden” en dan gaat de Heer Jezus 
het hen leren. Het is zo wonderbaar, dat God de Vader, ons in Hem alles heeft geschonken, ook 
onze grote Leermeester en Onderwijzer voor het gebed. Hij wil ons leren bidden door de Heilige 
Geest. 
 
Laat ons bidden: “Heer Jezus, in dit gezegende uur, kom ik tot U. En als wij ons nu buigen voor 
gebed, dan zijn wij in ons hart overtuigd door Uw Woord en door Uw Geest. En anders wil ons 
dan maar overtuigen, dat wij van ons zelf niet bidden kunnen naar behoren, maar wilt Gij het ons 
leren”. 
 
“Wij willen ons aan Uw voeten zetten, wilt Gij door ons gaan bidden door Uw Geest. En niet 
alleen vandaag, maar Heer, van nu af aan, altijd, ook in de praktijk van het leven. Leer ons meer 
en meer, leer ons bidden naar de Vaders wil, o Geest van God, kom Uw kinderen te hulp. Amen”! 
 
Tot zover, volgende week gaan wij verder met dit machtige onderwerp. 
 
De Heer Jezus Zegene u! 
Amen.  


