Bijbelstudie Centrum studie, verdeeld in delen met als onderwerp:

Een verhandeling over enige der acht wereldcrisissen
(deel 06-22)

ml

o

_N en

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door
deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “lk ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus staat te gebeuren en
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen
Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van)
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels
keren”.
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De engelenvorsten, die ieder hun gebiedsdeel door God toegewezen hadden gekregen, waren volle
verantwoording verschuldigd tegenover God. Door dit te weigeren heeft Lucifer zich tegenover God en
Zijn gebod gesteld en dit is de oorzaak van zijn diepe val, waardoor hij satan werd.

Hoever het gebiedsdeel van satan zich uitstrekt, weten wij niet, dat maakt de Schrift ons niet bekend.
Maar wij weten wel, dat daar ook de aarde bij behoort en dat hij nog altijd de vorst dezer wereld is. En
dat is dus de oorzaak geworden van de eerste grote crisis. We gaan hier nog verder op in.

Wij gaan daarvoor lezen Ez. 28:14-18, waar wij ook een beschrijving vinden van deze gevallen
engelvorst. “Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vieugels; Ik had u een plaats gegeven:
gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van viammende stenen. Onberispelijk waart
gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw
uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der
goden verbande lk u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots
was uw hart op uw schoonheid — met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp
Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Door uw
vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed
Ik oplaaien uit uw midden — dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u
Zagen”.

Wij zien dus, hoe hij een bijzonder hoge engelvorst was, een overdekkende cherub, die ook op de
heilige berg der goden kwam, waar God Zijn troon heeft en waar ook die engelenvorsten van tij tot tijd
samen kwamen in de raadsvergaderingen Gods om de raadsbesluiten van God te vernemen als richt-
snoer.

Dat moet toch iets geweldigs zijn, als de Eeuwige Schepper met al Zijn engelvorsten van Zijn geweldig
groot heelal, samen vergaderen. Een universum, dat voor ons onvoorstelbaar groot is, dat wij miljarden
lichtjaren nodig zouden hebben om daar heen te kunnen reizen. Ja, een groot Koning is onze God,
want ook wij zullen eens op die plaats daar zijn, in het huis van de Vader en zullen wij in de raadsver-
gaderingen van God mogen staan.

En wij lezen, hoe Lucifer wandelde tussen de vlammende stenen, dat zijn die geweldige zonnen met
hun kracht en energie, hun licht en warmte uitzendend. Daar is onze zon er één van. En deze vlam-
mende stenen beheersen immers deze sterren werelden.

En als wij dit alles lezen, laten wij dan toch steeds meer met eerbied en ontzag vervuld worden voor
God, want wij hebben te maken met een driemaal heilige God, die een verterend vuur is en een
ontoegankelijk licht bewoont. En als wij lezen van de glans, die in God aan deze engelvorst gaf, laten
wij dan ook schromen om zelfs satan niet te lasteren, want hij is een geweldige engelvorst en wij zijn
maar nietige aardwurmen. Laten wij dan met vrees en ontzag vervuld zijn, voor wat God met ons
mensen voor heeft. En met eerbied en ontzag beven voor Zijn Woord.

Wel nu ook hier in Ez. 28:15 wordt vermeld “Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij
geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden”.

Wij weten niet hoelang dat geweest is. Gods Woord vermeldt het ons niet en wij zouden er ook niets
aan hebben, want dat zijn zulke eeuwigheidstijden, dat wij het met ons menselijk verstand toch niet
kunnen bevatten. Er is een tijd geweest, dat hij onberispelijk was, maar er is een moment gekomen, dat
er onrecht in hem werd gevonden. Zo staat het hier in vers 16 “door uw uitgebreide handel zijt gij
vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde”.

Nu willen wij eerst dieper ingaan voor zover wij licht daarover gekregen hebben uit het Woord, wat de
taak over dat gebiedsdeel, dat God hem had toevertrouwd voor zijn val, waar de oorspronkelijke aarde
bij behoort. Want God heeft al deze engelenvorsten aangesteld over deze sterren werelden om die te
regeren, te behoeden en te bewaren, zoals God het bedoeld heeft.
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Zij kregen dus ieder een taak, een functie. En wat was nu de functie van deze, nu gevallen engelen-
vorst? In verborgen sprake komt het uit het Woord tot ons. Want wij vinden hier in Ez 28 enige malen
een belangrijke uitspraak. Eerst in vers 14 “Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleu-
gels” en in vers 16 staat het ook “gij beschuttende cherub”. Wat wordt met een beschuttende cherub
met uitgebreide vleugels bedoeld?

Zijn taak, zijn opdracht van de Schepper was om dat gebiedsdeel, dat God hem toevertrouwd had, te
beschutten met zijn vleugels. Met andere woorden te bewaren, hij had een bewarende functie. Dit is
een beeld, dat wij op vele plaatsen in de Schrift tegenkomen en dan gaan wij de betekenis ervan begrij-
pen.

Hoe komt het bijvoorbeeld heerlijk naar voren in Matt. 23:37. Waar Jezus zegt “Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen
vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vieugels vergadert, en gij hebt niet gewild”.

Hier zien wij, hoe Jezus Zelf toen als beschuttende Vorst Jeruzalem en dus ook het Joodse volk onder
Zijn vleugelen had willen nemen, hen had willen beschutten, zodat zij geestelijk konden opgroeien tot
die hoogte, waar zij moesten komen. De woorden “beschuttende” en “vieugels” vinden wij in de Schrift
op vele plaatsen terug.

Het is het beeld van de moedervogel, die haar veugels uitspreidt over haar broedsel, waar het leven in
de kiem aanwezig is en wat nog tot het volle leven gebracht moet worden. Het is dus een leven dat nog
zwak en in het beginstadium is en dat nu de beschuttende, broedende, levendgevende kracht van de
moedervogel moet ontvangen, opdat dat zwakke, in beginsel aanwezig zijnde leven, zich gaat ontplooi-
en en gaat groeien en worden als die moedervogel zelf.

Want als uit die eieren straks kleine vogeltjes komen, gaan zij opgroeien onder die veugelen van de
moeder, totdat zij aan moeder gelijk geworden zijn. Dit is in de Schrift het beeld van de beschuttende
vleugelen.

Wij vinden dat beeld in Gen. 1:2, als de Heer de aarde weer gaat herscheppen en daarop nieuw leven
gaat brengen. “De aarde nu werd woest en ledig, en duisternis lag op de vioed, en de Geest Gods
zweefde over de wateren”. Een andere vertaling zegt “broedde over de wateren”.

Hier zien wij de Heilige Geest van God, die Zijn vleugelen over de aarde spreidt, opdat uit die aarde
weer het leven gaat komen en Hij beschut en bewaart en doet opgroeien, waartoe God het bestemd
heeft. Ziet u wat nu die beschutting betekent?

Zo vinden wij het ook voor het volk Israél, onder andere in Deutr. 32:10-12, waar wij Israél in begin
stadium zien als een nog klein volkje, dat uit Egypte geleid werd en nog die levendgevende kracht van
God nodig had om op te groeien, op te wassen en zo bewaard te blijven. “Hij vond hem in een land van
steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als
zijn oogappel. Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er
een opneemt en draagt op zijn vierken, zo heeft hem de Here alleen geleid”.

En in Jes. 31:5 lezen wij, hoe de Heer Jeruzalem beschut, “als viiegende vogels, zo zal de Here der heer-
scharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden”. En deze profetie heeft een
wonderlijke voorvervulling reeds gekregen bij het herstel van Israél.

In 1917, ik heb het al eerder verteld, lag generaal Allenby met zijn legers voor de stad Jeruzalem,
waarin de sultan zich teruggetrokken had, want zijn hele land was al onder de voet gelopen. Jeruzalem
moest nog veroverd worden, maar generaal Allenby was een vroom man en vond het ontzettend om
zijn troepen bevel te geven om Jeruzalem, de heilige stad met geweld te veroveren.

Hij telegrafeerde zijn koning in Engeland, koning George, wat hij doen moest. Het antwoord van koning
George, hem kennende, was, dat hij daar een nacht over moest bidden en dan moest doen, wat zijn
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hart hem ingaf. En dat heeft hij gedaan en hij kreeg in zijn hart, om eerst enige vliegtuigen op te doen
stijgen en dat waren de eerste vliegtuigen in de eerste wereldoorlog.

En God was daar met Zijn Geest aanwezig. Want toen die vliegende vogels over Jeruzalem kwamen en
de sultan hoorde dat Allenby voor de poort lag, verstond hij: “allah bij” en dat betekent de zoon van
God. Dus hij dacht, dat de zoon van God voor de poort stond en hij vreesde zo zeer, dat hij bevel gaf de
poort te openen. En zo kon Allenby zonder strijd Jeruzalem intrekken.

Ja, dat gaat een nog heerlijker eindvervulling krijgen, als Jezus met de Zijnen op een wonderbare wijze
Jeruzalem beschutten zal, zoals het geschreven staat in Jes. 4:5 “Dan zal de Here (dan is Israél tot
bekering gekomen en zal Jeruzalem gereinigd zijn, wat wij vinden in vers 4) over het gehele gebied van
de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des
nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn”.

Dan zal, wat Jezus toen (Matt. 23:37) als een smartkreet heeft moeten uitroepen “Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergade-
ren, gelijk een hen haar kuikens onder haar vieugels vergadert”.

Dan zal dat gebeuren, dan zullen wij schuilen onder Zijn vleugelen. En dan zal ook dat hele gebied
onder beschutting Gods zijn. Zo begrijpen wij nu, dat dan alles levend gaat worden onder de broedende
warmte van Zijn vleugelen, want onder Zijn vleugelen zijn wij allen veilig.

Ook in Mal. 4:2 lezen wij van een heerlijke belofte, van wat straks gaat komen, nadat in vers 1 van het
gericht, van de dag des Heren gesproken is. “Want zie, de dag komt (dat is de dag als Hij met de Zijnen
neerdaalt), brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven,
zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken — zegt de Here der heerscharen — welke hun
wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan (dat
is het heerlijke Duizendjarig Vrederijk), en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en
springen als kalveren uit de stal”.

Ziet u, dan gaat alles leven. Hebt u dat wel eens gezien, als de kalveren, die in de winter in de stal
geboren zijn, in het voorjaar de stal uitgaan en in de voorjaarswei losgelaten worden? Wat een
bokkesprongen maken zij dan. Het is één en al leven. Prijst God, dat gaat komen, ook voor ons, want
dat is Gods wil. Jezus zegt immers in Joh. 10:10b “lk ben gekomen, opdat zij leven hebben en over-
voeld”. Dat heeft God al van den beginne af zo gewild.

Nu komen wij weer op ons onderwerp terug. God heeft de oorspronkelijke aarde met een beginsel van
leven vervuld en ook daarop was een plantenwereld, een dierenwereld en ook wezens waren er, die
“misschien” op ons mensen geleken.

Dat is de zogenaamde pre-historische dierenwereld, die wij kennen door opgravingen, ook van
zogenaamde voor-historische mensen. Maar deze zijn niet onze voorouders, denkt u dat vooral niet,
want dat denkt de wetenschap wel en zegt, dat wij van de apen afstammen. Maar dat is naar Gods
Woord gelukkig niet waar. Dit mensengeslacht stamt af van de mens, die door God als mens gescha-
pen is.

Ja, daar was een beginsel van leven, maar hoe dat precies was, weten wij niet. Maar satan, voordat hij
satan werd, had de opdracht van God gekregen om dat gebiedsdeel te beschutten, te behoeden en te
bewaren, opdat alles tot volle ontwikkeling kon komen, want God had daar iet heel bijzonders mee voor.

Daarom had Hij daar over een beschuttende cherub met uitgespreide vluegelen gestald. De engelen-
vorsten kunnen zelf geen direct leven scheppen, dat kan God alleen. Maar zij hebben wel scheppende
vermogens van God gekregen, om, waar leven is, dat verder tot ontwikeling te brengen.
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Daar moeten wij niet verbaasd over zijn, want God heeft in al Zijn schepselen iets van die scheppings-
kracht gelegd. Dat kan niet anders, want zij zijn Zijn schepselen. Ook is dat zo bij de mens, want hij
heeft toch zekere scheppingsvermogens, wat ook bij de dieren- en plantenwereld zo is.

Denkt u alleen maar aan het voortplantingsvermogen. Het voorplantingsproces is toch ook een schep-
pingsproces. Nooit kunnen wij het begin van leven geven, maar wel dat, wat God gegeven heeft, kun-
nen wij verder voortplanten en zelfs veredelen. Denkt u maar aan wat de mens vermag door kruising
van plantsoorten en vooral van vruchtbomen om daar edeler en mooiere vruchten door te krijgen. De
appel en peren die wij nu hebben, zijn allemaal uit kruisingen verkregen. Dat zijn dus allemaal bepaalde
gekweekte rassen en dat is dus ook een scheppend vermogen.

Dat zien wij ook bijvoorbeeld met de rozen en de bloembollen soorten. Dat is toch ook scheppend werd,
wat God ons in beginsel gegeven heeft om dat verder te ontwikkelen en te veredelen. Dat is altijd het
resultaat van veel arbeid gedurende vele jaren om nieuwe soorten en bijzondere kleuren te kweken. En
dat gebeurt ook in de dierenwereld, denkt u maar bijvoorbeeld aan het Friese stamboekvee, waardoor
tenslotte een ras gekomen is, dat ontzettend veel melk geeft.

Maar wij zien ook, hoe de mensen op een God onwelgevallige wijze werken, bijvoorbeeld door de
kruising van een paard met een ezel, die een muilezel voorbrengt. Want dat is God een gruwel. Die
muilezels zijn bijzonder taai en sterk, want zij hebben de eigenchappen van het paard en van de ezel.
Maar de muilezel kan zich niet meer voortplanten, het is een onvruchtbaar dier en daarom een
wangedrocht, omdat het tegen Gods gebod ingaat.

Ook wat vandaag de moderne wetenschap gaat doen zijn gruwelijke dingen! Dat men in een
reageerbuis een vrouwelijke eicel en een mannelijke zaadcel tot ontwikkeling gaat brengen tot een kind.
En ook, dat men door toepassing van bepaalde hormonen, een bepaald soort mensen gaat kweken.

Wij zien hier dus dat scheppingsdrang en scheppingskrachten in de schepselen gelegd zijn. En u ziet
dus, waartoe de wetenschap gekomen is om te doen en dat staat zeker onder leiding van satan.

Nu komen wij tot het punt: wat is er eigenlijk gebeurt op de oorspronkelijke aarde, die tot het gebieds-
deel behoorde van die beschuttende cherub.

Tot zover, volgende week zullen wij hier een aanvang mee maken.
Gods Zegen toegewenst,
Het Bijbelstudie Centrum.



